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Solidariteit tussen mensen en volken, dat is de sleutel naar echte 

vreugde.. 
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DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van het PROJECT 

KISARO - RWANDA, JAARGANG 47, NR. 4 

 

WINTERNUMMER 
 

               (van de redactie)   

 

 

Beste Lezer, 

De moeite waard. Echt! 
Onze Rwandadag op 1 oktober was een groot succes. Er waren 220 aanwezigen en liefst 35 
vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. De eetzaal van de school in Bokrijk was 
prachtig versierd en ons brunchbuffet zag er rijkelijk en lekker uit. 
Graag zeggen we dank aan alle aanwezigen, maar ook aan alle mensen die er niet konden 
zijn en die een gift deden voor onze werken in Kisaro-Rwanda. 
In dit nummer kan je uitgebreid lezen welke werken we uitvoeren, hoe we samenwerken 
met de plaatselijke bevolking en hoe het managementteam van de site prachtig werk maakt 
van het landbouwproject maar ook van de kleine bedrijfjes. 
Onze coördinator van Kisaro, Paul Ackermans , verbleef van eind augustus tot eind oktober 
in Kisaro en heel wat belevenissen van zijn verhaal kan je hier bekijken. 
In januari zal Gerard Moerman afreizen naar Rwanda. Dat kunnen we wellicht lezen in het 
volgende nummer. 
Ondertussen komt de donkere tijd er weer aan. Het eindejaar lonkt. Namens het hele 
bestuur van vzw Kisaro wensen we jullie fijne feestdagen toe. En reeds een gelukkig en 
gezond 2024! 
 

Wij weten dat we op jou kunnen blijven rekenen. Wil jij ons ook in de toekomst helpen met 

de uitbouw van het project? Schrijf dan een bedrag over op rekening BE77 7370 2005 9542 

van de vzw Comité Kisaro en vermeld 'gift voor Kisaro'. Als je dat dit kalenderjaar doet,  

ontvang je begin 2024 een fiscaal attest indien dit bedrag op jaarbasis minstens 40 euro 

bedraagt. 

Ons correspondentieadres is Comité Kisaro, Emiel Vandorenlaan 27, 3600 Genk. 
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Het dagboek van Paul (Paul Ackermans)                    

 
Donderdag 31 augustus 2023 

 

Reizen is altijd een bijzondere beleving. 

Ook deze keer is de afreis naar Kisaro niet 

anders. Gepakt en gezakt op pad... Vijf 

koffers en handbagage is het maximum 

aantal stuks dat SN Brussels Airlines per 

reiziger toestaat. Twee koffers met 

inseminatiemateriaal zijn gereserveerd 

voor de varkensteelt. De reisduur van de 

vlucht Brussel-Kigali bedraagt 9h 50m. Op 

de luchthaven in Kigali wordt aan enkele 

reizigers gevraagd om hun bagage te 

openen.  

 

Ik merk dat aan een van de koffers met 

inseminatiemateriaal een geel bindbandje 

is bevestigd. Wellicht omdat er twijfels 

waren over de inhoud bij de scanning in 

Zaventem. Vier ambtenaren staren op de 

inhoud van de koffer. Met Vlaams 

boerenverstand probeer ik begrijpelijk uit 

te leggen waarvoor de 500 katheters, 500 

flesjes en 200 zakjes spermaverdunner 

dienen. De overste wordt erbij gehaald. Hij 

eist dat op inseminatiemateriaal „kosten 

voor de invoer van goederen‟ worden 

betaald. Ik probeer de ambtenaar duidelijk 

te maken dat de producten bestemd zijn 

voor een project zonder winstoogmerk en 

aan de factuur een attest van gratis 

donatie is gehecht. Toch blijft hij bij zijn 

eis. Na veel geduld en gepalaver dien ik 

van antwoord: “Meneer, ik kan moeilijk 

aanvaarden dat op gratis geschonken 

producten taks dient te worden betaald. Is 

hier een logische verklaring voor?” Er 

wordt onderling nog wat gediscussieerd, 

maar uiteindelijk mag alles meegenomen 

worden. Natuurlijk ben ik de laatste die 

aan de exit verschijnt. Evariste en zijn 

echtgenote Germain zijn verwonderd dat 

het zo lang heeft geduurd. Maar de ruiker 

bloemen die Germain aanbiedt als 

verwelkoming doen de discussie van 

zonet vergeten. We verlaten de 

luchthaven en omstreeks middernacht 

bereiken we Kisaro veilig en wel. 

 
Zaterdag 2 september 2023 

 

Trouwen is een mijlpaal in je leven. 

Vandaag staan alle schijnwerpers gericht 

op de dierenarts van het Centrum, 

Uwimana Essau (29) en zijn bruid 

Uwineza Anualithe (24). Beiden zijn 

afkomstig van Rushaki. In deze uithoek 

van Rwanda is IGIKIGA de spreektaal. 

Een oud dialect dat enkel nog op de grens 

tussen Rwanda en Oeganda wordt 

gesproken. Zelfs voor Evariste Safari is 

deze volkstaal onverstaanbaar. 

In Rwanda wordt een trouwfeest 

uitgebreid gevierd. De ceremonie wordt 

geopend met een gebed door de priester 

van het dorp. De bruidsschat is een 

belangrijk onderdeel van het feest. Een 

traditie die wordt gezien als dank van de 

bruidegom aan de ouders van de bruid. 

Op het platteland is dat vaak een koe, 

maar in stedelijke omgevingen is het 

traditioneel gebruik in de praktijk 

vervangen door geld. 

De trouwplechtigheid vindt plaats in de 

anglicaanse kerk van Muyumbu. De kerk 

zit stampvol. Kinderen kijken me met een 

nieuwsgierige blik aan. Een umuzungu 

(wat blanke betekent in het Kinyarwanda) 

zien ze ook niet iedere dag. Wanneer de 

trouwringen zijn aangeschoven en het 
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huwelijk is ingezegend rolt de bruidegom 

heel langzaam de sluier, die nog voor het 

gezicht van de bruid hangt, omhoog. 

Vanaf dan gaat het koppel als man en 

vrouw door het leven. Na de 

huwelijksviering neemt het bruidspaar 

uitgebreid de tijd voor een fotoreportage. 

Daarna volgt de receptie. Aan gasten en 

genodigden geen gebrek. De 

ceremoniemeester is de regisseur van de 

bruiloft. Iedereen wordt verwelkomd. Er 

volgt eten en drinken. De bruidstaart wordt 

aangesneden en verdeeld onder de 

gasten. Op een gegeven moment klinkt 

mijn naam door de luidsprekers. Samen 

met enkele genodigden wordt een 

geschenk uit handen van het bruidspaar 

aangeboden. Een geschenk uit 

dankbaarheid voor het aanwezig zijn op 

hun trouwfeest. 

 

 

Nog voor valavond keren we huiswaarts, 

want op de hobbelige wegen duurt de 

terugrit naar Kisaro  al gauw anderhalf uur. 

We nemen dankbaar afscheid van 

Anualithe & Essau en wensen hun alle 

geluk en liefde op hun levenspad! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdag 5 september 2023 

Kerk in Mutandi 

 

Met financiële steun van Stelimo (steun 

aan Limburgse missionarissen en 

ontwikkelingswerkers) werden de 

bouwwerken aan het kerkje in Mutandi 

aangevat. Oorspronkelijk was het kerkje 

gebouwd in een L-vorm. Omwille van het 

aantal beperkte zitplaatsen besliste de 

parochieraad met eigen middelen de 

ruimte te vergroten. De parochie 

verzamelde 500.000 Rwf (ong. 400 €) om 

de werken uit te voeren. 

De uitbouw is niet in het oorspronkelijk 

plan van 2022 opgenomen, waardoor de 

werken het budget overtreft. Om het 

project te bespreken is deze namiddag 

een overleg met abbé Emile Bienvenue 

Hakizimana, voorzitter Etienne 

Bangamwabo en catechist Célestin 

Karangwa enerzijds en directeur Evariste 

Safari, mekanieker Pascal Ntibiramira en 

bouwverantwoordelijke Eric Bangambiki 

van het CPPA Kisaro anderzijds, gepland. 

De bespreking is constructief. Abbé Emile 

schetst het verloop van de bouwwerken. 

Aangezien er geen contract is opgesteld 

tussen ONG Kisaro en het parochiecomité 

van Mutandi is het besluit genomen om 

een dossier op te stellen waarin het comité 

van Genk een beslissing zou kunnen 

 nemen. Eric Bangambiki zal een volledig 

 bouwplan met bestek opstellen.  

Het kerkje, destijds een kapelletje, werd 

omstreeks 1977 gebouwd. In het tijdschrift 

van 1997 schrijft broeder Cyriel hierover: 

“Mutandi is een bijparochie van Muyanza. 

Ongeveer 20 jaar geleden bouwde pater 

Jaak Broux er een kerkje. We hebben hem 

toen nog geholpen met het vervoer van 

materiaal. Het kerkje met de nodige 

aanbouw is gemaakt in natuursteen, een 

stevige burcht, die de oorlog zonder veel 

schade overleefd heeft. Het staat op 8 km 

van Kisaro en is goed bereikbaar. Ik hoop 

voor deze mensen iets te kunnen doen. Ik 

beloofde hun alvast te voorzien van 

planken en nagels om bankjes te maken 
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voor het kerkje. Men heeft er nu slechts 

boomstammen. Per bankje kan ik hen 

betalen voor hun werk. In elk geval 

moeten we hun goede wil steunen.” 

Het oorspronkelijke kerkje uit 1977 is 

diverse keren verbouwd. Nu, 46 jaar later, 

zijn opnieuw verbouwingswerken 

gerechtvaardigd om aan de hedendaagse 

eisen te voldoen. We sluiten de 

ontmoeting met de verantwoordelijken af 

met een groet en hopen het nodige te 

kunnen doen voor de noodzakelijke 

verbouwingswerken. 

 
       Het kerkje in Mutandi anno 2022. Links het 

gebouw in natuursteen zoals het oorspronkelijk 

door witte pater Jaak Broekx omstreeks 1977 

werd gebouwd. Later bouwde broeder Cyriel 

Wieme het aanliggend gedeelte in baksteen 

zodat de kerk een L-vorm kreeg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De dakconstructie bestaat uit een houten gebinte 

 met golfplaten

 
 
Donderdag 7 september 2023 

Enkele gevolgen van klimaatverandering 

zijn meer droogte en meer neerslag. 

Terwijl de thermometer in België in de 

hoogte schiet en officieel van een hittegolf 

wordt gesproken heeft het in Kisaro 

vandaag hevig geregend. Ook in Rwanda 

zijn records gesneuveld. Sinds mei heeft 

het in de regio, op enkele buien na, niet 

meer geregend. Alle citernes in het 

Centrum zijn leeg. Normaal begint het 

plant- en zaaiseizoen begin tot half 

augustus. Reikhalzend wordt er door de 

boeren uitgekeken naar meer regen zodat 

met het planten van aardappelen en het 

zaaien van bonen kan worden gestart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
De terrassen liggen klaar om te worden beplant of 

 ingezaaid

 
Vrijdag 22 september 2023 

Sluitingsceremonie voor de 

jeugdopleidingen. 

De opleiding van jongeren is een 

doelbewuste keuze van het Centrum, het 

CPPA. Vandaag worden de 

beroepsopleidingen in de afdeling 

landbouw, varkensteelt, bouwconstructies, 

schrijnwerkerij, slagerij en lastechniek 

afgesloten. De jongeren krijgen naast een 

theoretische vorming ook een praktische 

opleiding in het Centrum. Na een sessie 

van een jaar ontvangt elke student(e) een 

certificaat als bewijs van een succesvolle 

afronding.  

 

 
 
 
 
 
 
 
        Op vrijdag 22 september ontvingen de 

leerlingen van de afdeling landbouw 

(18),bouwtechniek (2), lastechniek (2), 

varkensteelt (2), schrijnwerkerij (2) en slagerij 

(1) hun certificaat. 

 

 



7 
 

Woensdag 4 oktober 2023 

Mekanieker Augustin is gevraagd om een 

check-up uit te voeren op de tractor. Nadat 

de motor onlangs volledig werd 

gereviseerd en zijn betrouwbaarheid voor 

de toekomst heeft bewezen is het 

wenselijk om het besturingssysteem te 

herstellen. Aan het olielek  werd nooit veel 

aandacht besteed omdat het 

besturingssysteem reeds jaren defect is. 

Eind oktober ben ik terug in België en zal 

een repair set worden besteld. 

 

 
 
 
 
 
 
        Voor de vervanging van de defecte linker 

draagarm is tot heden nog geen wisselstuk op 

de occasiemarkt gevonden. 

 
 
Dinsdag 10 oktober 2023 

Herbezetting van de regenwaterputten 

 

Voor de watervoorziening is het CPPA 

afhankelijk van regenwater. Het hemel-

water wordt opgevangen in ondergrondse 

citernes en van daaruit opgepompt in de 

watertoren. De watertoren heeft een 

capaciteit van 4,8 m³ ( d=1,6 m / H=2,4 m). 

De oudste citernes in het Centrum dateren 

van de jaren 70‟. Bij twee citernes is 

vastgesteld dat er water wegsijpelt. De 

oorzaak is wellicht veroudering. Het is een 

hele opluchting dat er geen breuken of 

barsten in de muren werden vastgesteld. 

Om de schade te herstellen is een 

grondige aanpak vereist. De zijdelingse 

steunmuren worden verwijderd en de oude 

muur- en vloerbezetting afgekapt. Daarna 

wordt de citerne opnieuw gecementeerd. 

Het is een heuse karwei! 

 
 
 
 
 
 
 
 
De steunmuren worden aan beide kanten van de 

 citerne verwijderd
 

 
 
Woensdag 11 oktober 2023 

De waterpomp 

Er was discussie over de defecte 

waterpomp in het pomphuis. Mekanieker 

Pascal Ntibiramira constateerde dat 

tijdens het droogseizoen, wanneer het 

waterpeil in de citerne laag staat, er geen 

water in de watertoren kon worden 

gepompt. Een vaststelling die bij zijn 

makkers de wenkbrauwen deden fronsen. 

Na onderzoek mogen we concluderen dat 

Pascal gelijk heeft. Ik ben geen 

pompspecialist maar er zijn elementen die 

verklaren waarom de installatie van een 

centrifugaalpomp niet de juiste keuze was. 

Een nadeel van een centrifugaalpomp is 

dat het debiet sterk afhankelijk is van de 

opvoerhoogte. Voor de zekerheid werd de 

defecte pomp vervangen door een pomp 

van hetzelfde type. Het resultaat was 

hetzelfde, er werd geen water opgepompt. 

Misschien was de terugslagklep aan het 

aanzuigpunt de boosdoener. De klep werd 

gecontroleerd, ze werkte perfect. 

Vervolgens werd een gietijzeren 

handpomp op de aanzuigleiding aange-

sloten. Met deze opstelling kon op de 

ouderwetse manier water uit de citerne 

opgepompt worden. 
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Om het technisch niet al te moeilijk te 

maken, de atmosferische druk heeft 

eveneens invloed op het aanzuigen van 

het water. Kisaro is gelegen op een 

hoogte van 2200 m, wat betekent dat de 

luchtdruk er ongeveer 2,5 bar lager ligt 

t.o.v. het zeeniveau. De theoretische 

aanzuighoogte vermindert daarom van   

10 m naar 7,5 m. In principe zou de 

centrifugaalpomp moeten voldoen, maar 

een proefopstelling toonde aan dat de 

praktische aanzuighoogte is beperkt tot 2 

m.  

We mogen besluiten dat de huidige pomp 

slechts kan worden gebruikt wanneer de 

citerne voor de helft is gevuld. Om de 

opvoerhoogte van 30 m te overbruggen is 

de meest voor de hand liggende oplossing 

de centrifugaalpomp te vervangen door 

een zuigerpomp. Dit is tevens de reden 

waarom de centrifugaalpompen in het 

pomphuis van de broeders destijds 

werden vervangen door een zuigerpomp. 

In België zal ik Jef Aerden informeren voor 

de beste aankoop. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opstelling van de centrifugaalpomp SAER M80 in 

 het pomphuis

 
Links het pomphuis van waar het water uit de 
citerne naar de 30 m hoger gelegen watertoren 
wordt gepompt. Rechts het pomphuis met de 

 watertoren.

 
 
 
 
 
 
 
 
         De watertoren voorziet het Centrum van 

stromend water.  

 
 
Donderdag 12 oktober 2023 

 

Het boerenleven is een passie. Maar een 

buitenstaander beseft dat de boerenstiel in 

Kisaro hard labeur is. Vorige week hebben 

een 120-tal werklieden de terrassen 

bewerkt. Nu ligt de grond klaar om te 

worden ingezaaid. Leonidas, 

verantwoordelijk voor de landbouw, heeft 

de knepen van het vak van broeder Cyriel 

geleerd. De voorbije dagen werden de 

terrassen gecontroleerd op de zuurgraad 

(pH). Waarom is de pH-waarde zo 

belangrijk, Leonidas? “Het is een 

belangrijke factor voor de bodem-

vruchtbaarheid. De tarwe wordt het beste 

gezaaid op een bodem met een neutrale 

pH-waarde. Voor de terrassen in Kisaro 

wordt een pH van 6,5 à 7 als optimaal 

beschouwd. Waar het nodig is wordt kalk 

gestrooid om de zuurheid van de grond te 

verlagen.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
De grond op de terrassen wordt elk jaar 

 gecontroleerd op zuurgraad (pH).

 
 
 
Grond met een pH van 
6,5 à 7 wordt als 

 optimaal beschouwd
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Dinsdag 17 oktober 2023 

 

Deze week worden 80 afgewerkte 

schoolbankjes naar de lagere school van 

Rubona gebracht. In totaal zijn voor dit 

schoolcomplex reeds een 220-tal 

schoolbankjes gefabriceerd, waarvan er 

een 40-tal werden gerestaureerd. Dankzij 

de financiële inbreng van Zuiderlicht, de 

Vierde Pijler, de stad Deinze, Anzegem en 

Sint-Truiden zijn 11 klaslokalen van de 

drie vernieuwde scholen van school-

banken voorzien. De werklieden van de 

werkplaats en de schrijnwerkerij mogen 

geprezen worden voor deze realisatie. 

Dankjewel voor jullie harde werk en de 

vele weldoeners die ons steunen. 

Nog een laag vernis en de schoolbank is klaar voor 
 de verhuizing.

 
 
 
 
 
 
 
 
Tevreden kinderen 

 
Woensdag 18 oktober 2023 

 

Het plant- en zaaiseizoen is begonnen. 

Afhankelijk van de weersomstandigheden 

wordt een planning gemaakt. De voorbije 

weken was het zeer druk in het Centrum. 

7 ha aardappelen en 4 ha bonen werden 

geplant. “Deze week is de beste periode 

om de tarwe in te zaaien”, vertelt 

Leonidas. Binnen enkele maanden kan 

men weer volop genieten van de nieuwe 

oogst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zover het gezicht reikt ziet men aardappelen en 

bonen op de terrassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leonidas toont vol trots de bonen die enkele weken 

geleden werden geplant.  

 
Dinsdag 24 oktober 2023 

Droogschuur 

De droogschuur nadert haar voltooiing. Nu 

de dakbedekking, de deuren en de 

vensters zijn geplaatst, ligt de focus op de  

de afwerking van het gebouw. Momenteel 

wordt de laatste hand gelegd aan de 

elektrische installatie en het storten van de 

betonvloer. 
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Afscheidsspeech 25 oktober 2023 

Beste Kisaro-vrienden, 

Alle begin heeft een einde. Overmorgen 

keer ik terug naar België. Gedurende twee 

maanden heb ik mogen ervaren wat er in 

het CPPA wordt gerealiseerd. Kisaro is 

niet alleen een landbouwbedrijf. Ook de 

activiteiten in de afdeling bouw, het atelier, 

de slagerij, de varkensteelt en de 

schrijnwerkerij maken van Kisaro als het 

ware een bedrijf. 

En het dient gezegd, jullie geestdrift en 

inzet worden gewaardeerd! 

Daarmee bedoel ik: 

  De landbouwers die de terrassen 
bewerken. Aardappelen en bonen 
planten om tarwe verbouwen. Het 
is prachtig te zien hoe alles groeit 
en bloeit. Hoe de terrassen worden 
bemest en onderhouden. Het 
aardappelmagazijn en de 
meststoffen waar alles netjes is 
gestockeerd. 

  De slagers die elke week een 10-
tal varkens slachten en zelfs in het 
weekend klaar staan om de klanten 
in Kigali te bedienen. 

  De schrijnwerkers die de 
schoolbanken voor Rubona en 
Muyanza hebben vervaardigd. 
Ik heb gezien hoe fier en tevreden 
de kinderen in Rubona zijn met hun 
nieuwe schoolbankjes. 

  De bouwlieden die in enkele 
maanden tijd de droogschuur 
hebben gebouwd. Een heuse 
karwei. Een prachtig gebouw dat 
een voorbeeld mag zijn voor 
andere landbouwprojecten.  

  De varkensteelt waar elke dag de 
varkens worden verzorgd. Ik 
herinner me het weekend wanneer 
Bosco zich bekommerde over de 
moeilijke bevalling van een zeug. 
En de kunstmatige inseminatie, 
waar het CPPA een voorbeeld voor 
de andere centra mag zijn. 

  De mekaniekers die kruiwagens 
fabriceren, het ijzergeraamte voor 
de schoolbanken maken, deuren 
en vensters fabriceren, en 

allerhande herstellingen uitvoeren, 
… 

  De werklieden die de groentetuin 
bewerken en het centrum van 
groenten voorzien. 

  Evariste die de wekelijkse 
vergadering met verantwoor-
delijkheid leidt en respect toont 
voor iedereen. Zoals ik reeds 
eerder zei, hij is een papa voor 
iedereen.  

Evariste Safari, Gaspard Munyantore, 

Leonidas Kanyabikari, Pascal Ntibiramira, 

Jean Bosco Ntahorugiye, Eric Bagambiki, 

Emmanuel Rurangwa, Emanuel 

Imbarushimana, Jean Baptiste Rutikanga, 

Essau Uwimana en alle werklieden: jullie 

zijn bewonderenswaardig en mogen 

terecht fier zijn op de vele realisaties. Voor 

dit alles “hoedje af”.  

Morgen neem ik afscheid. Het was een 

aangenaam verblijf. Laten we toosten op 

elkaars gezondheid. En als jullie akkoord 

gaan keer ik volgend jaar terug. 

Het ga jullie goed. Umensi mwiza. 

Paul Ackermans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tevreden, en met veel impressies, naar huis. 
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De kroniek van Gerard 

Gerard Moerman vertelt… 

 

kroniek van onze afdeling 

bouwwerken in het CPPA 

Kisaro en omgeving. 

 

De oogsthangars zijn afgewerkt: 

 

Je zult je herinneren dat we aan de 

tweede fase begonnen op 24 juli, nu in 

december is alles klaar. 

 

Aan de voorzijde is er van links naar 

rechts een kleedkamer  (6 x 6 m) en vier 

opslagruimten (3 x 6m) voor 

bouwmateriaal, kalk, meststoffen en 

landbouwmateriaal. Achter deze lokalen is 

er een grote opslagruimte (11 x 25m) voor 

de oogsten. Uiterst rechts is er een open 

overdekte ruimte voor de maïs en de 

staakbonen en voor het dorsen van de 

tarwe. 

 

 

 

Aan de straatzijde is een cisterne voor 

regenwateropvang van 60 m³ voorzien in 

januari. 

Bouwen van North-South Lodge and 

Meetingcenter. 

 

In januari zal begonnen worden met de 

bouw van een logeer- en vergaderruimte 

van ongeveer 8 x 16 m aan de rechterkant 

van de oprit naar ons Centrum. Bezoekers 

zullen er kunnen overnachten en het salon 

met aanpalende keuken zal ook kunnen 

worden gebruikt  als vergaderruimte. De 

begeleiders van studenten van het Sint-

Jozefinstituut van Bokrijk (Genk) zullen de 

eersten zijn om er te verblijven tijdens de 

inleefreis van juni-juli 2024. Er zijn vier 

tweepersoonskamers met douche-en 

toiletruimte voorzien. De lodge zal ook 

gebruikt worden als ruimte voor 

vergaderingen en landbouwopleiding.  

Misschien kunnen we je daar ooit nog 

ontvangen als je Rwanda wenst te 

bezoeken. 

 

Scholenbouw in Muyanza 

 

De bouw van blok 1A (3 klassen) werd 

begonnen in de tweede helft van 

november dankzij een financiering van de 

provincie Limburg en ons Comité Kisaro, 

door jullie bijdragen. 
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Nu werd ook de financiering van Blok 1B 

(3 klassen) goedgekeurd door de provincie 

West-Vlaanderen en het saldo wordt 

bijgepast door onze partner VZW 

Umubano en ons comité Kisaro. Dus 

kunnen we de 6 klassen samen optrekken. 

Na de grote vakantie zullen daardoor 250 

leerlingen degelijk onderwijs krijgen in 

nieuwe klaslokalen. 

 

Schoolbanken 

 

Aansluitend op ons programma 

scholenbouw maken we nog verder 

lessenaars voor de leerlingen. Dit 

verschaft werk aan onze leerlingen van de 

beroepsopleiding lassen en 

schrijnwerkerij. Voor de school van 

Rubona is onze bestelling van 180 

lessenaars afgewerkt. 

U las het al bij het verslag van Paul :voor 

de financiering konden we rekenen op de 

gemeenten Anzegem en Deinze, de 

vereniging Zuiderlicht Genk en de 

tuinbouwschool van Sint-Truiden. 

We werken nu verder aan de bestelling 

van 57 lessenaars voor de school van 

Muyanza met subsidies van Anzegem en 

Deinze. 

 

Parochiale werken in Mutandi 

De uitbreiding en sanering van de kerk in 

Mutandi (parochie Mutete) vordert goed. 

Het kerkje, destijds was er een kapelletje, 

werd omstreeks 1977 gebouwd. In het 

tijdschrift van 1997 schrijft broeder Cyriel 

hierover:  

“Mutandi is een bijparochie van Muyanza. 

Ongeveer 20 jaar geleden bouwde de 

Witte Pater, Jaak Broux er een kerkje. We 

hebben hem toen nog geholpen met het 

vervoer van materiaal. Het kerkje met de 

nodige aanbouw is opgetrokken uit 

natuursteen, een stevige burcht, die de 

oorlog zonder veel schade overleefd heeft. 

Het staat op 8 km van Kisaro en is goed 

bereikbaar. Ik hoop voor deze mensen iets 

te kunnen doen. Ik beloofde u alvast te 

voorzien van planken en nagels om 

bankjes te maken voor het kerkje. Men 

heeft er nu slechts boomstammen. Per 

bankje kan ik hen betalen voor hun werk. 

In elk geval moeten we hun goede wil 

steunen.” 

Het oorspronkelijke kerkje uit 1977 is 

diverse keren verbouwd. Nu 46 jaar later 

zijn opnieuw verbouwingswerken 

gerechtvaardigd om aan de hedendaagse 

eisen te voldoen.  

We hebben nu de oppervlakte vergroot en 

ook de oorspronkelijke buitenmuren met 

één meter verhoogd door middel van 

verluchtingsblokken en daarop een dubbel 

hellend dak met metalen spanten. De 

financiering hiervoor kregen we door 

verschillende initiatieven die in Vlaanderen 

georganiseerd werden tijdens de 

missiemaand in oktober: 

 - West-Vlaanderen: missieactie in 
Koekelare en Ichtegem 

 - Limburg: actie studenten 
Tuinbouwschool Sint-Truiden 

 - Stelimo in het bisdom Hasselt 
 - Sympathisanten uit Hasselt 

 

De Ronde van Rwanda mountainbike 

 

Woensdag 20 september mocht het CPPA 

Kisaro twee wielertoeristen verwelkomen. 

France De Potter en Léonie Djon, twee 

gedreven boezemvriendinnen uit Zingem 

en Landegem, die het avontuur niet 
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schuwen, legden samen 655 kilometer af 

 in het land van de duizend heuvels. Niet 

zozeer als voorbereiding op het WK 2025, 

maar gewoon een uitdagende fietstocht. 

En dat hebben France en Léonie aan den 

lijve ondervonden. Fietsen in Rwanda is 

voortdurend klimmen en dalen tussen 

1.800 en 2.200 meter, vaak over 

onverharde wegen.  

 

 

Met een gravelfiets vertrokken ze op 5 

september uit Kigali en werden de steden 

Nyanza, Butare, Kibuye, Gisenyi, 

Ruhengeri en Byumba doorkruist.  reden 

door het Nyungwe-regenwoud en langs 

het Kivumeer naar het vulkanengebied in 

het noorden en naar het oosten richting 

Kisaro. Om de batterijen op te laden werd 

in Kisaro (Byumba) een rustmoment 

ingelast. 

Vandaag vrijdag nemen we afscheid, de 

fietsen worden gedemonteerd en elk in 

een doos verpakt voor de terugvlucht naar 

Belgenland. Aan mooie herinneringen zal 

het France en Léonie niet ontbreken. En 

wie weet, misschien mogen we hen 

opnieuw in Kisaro begroeten tijdens het 

WK van 2025! 

 

 

 

 

 

 

 

         De twee gedreven fietsers France De Potter 

en Léonie Dijon. 

Rechts Paul Ackermans. 

We danken Paul en Gerard voor hun 

mooie verhalen en het verslag van de vele 

goede werken in Kisaro! 

 

11-11-11 in Genk 

 

Dat de jaarlijkse 11-11-11-actie in Genk 

weer een succes werd,  is dankzij zovele 

vrijwilligers. Ook vanuit onze vereniging 

waren er mensen die heel Genk hebben 

helpen bussen met 

overschrijvingsformulieren en info over de 

klimaatopwarming die ons allen treft. Ook 

Kisaro trouwens ondervindt meer en meer 

problemen rond deze klimaatverandering. 

Ook op de tweedehandsboekenbeurs in 

de bib van Genk waren we aanwezig. 

Boeken werden er verkocht tegen € 2 en 

zo werd meer dan € 10 000 opgehaald. 
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Brunch 1 oktober 

 

De Rwandadag met onze brunch was een 

groot succes. Ruim 220 aanwezigen 

genoten van een rijkelijk buffet. De 

reacties waren eenduidig: gezellig-lekker-

fijn georganiseerd. 

 

Vele mensen aan mooi versierde tafels… 

 

Tijdens de brunch heeft de coördinator 

Geert Swartenbroekx de vorige voorzitter 

bedankt voor zijn jarenlange werk als 

trekker van de vzw. Jef Gabriels kreeg een 

mooie korf met lekkernijen aangeboden. 

Gerard Moerman gaf een zeer boeiende 

uiteenzetting van de werken die er in 

Kisaro gebeuren, ondersteund door 

schitterende foto‟s van Paul Ackermans. 

Gerard die vol passie vertelt over de varkensteelt in 

Kisaro. 

 

 

 

  

Ruim 35 vrijwilligers in actie. Marleen coördineert… 

 

  „Dank aan iedereen voor de steun!‟ 

 

Om 14 u was het afgelopen en begon het 

opruimen. Er waren ook leerkrachten van 

de school van Bokrijk aanwezig om te 

helpen. In juni 2024 zullen een aantal 

studenten en leerkrachten Kisaro 

bezoeken. 

Er kwam een einde aan een drukke dag, 

maar iedereen ging gelukkig en tevreden 

naar huis. 
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Hoe wordt ons tijdschrift gemaakt? 

Vanaf het eerste ogenblik heeft het 

Comité Kisaro (toen nog het Comité 

Byumba) ervoor gezorgd dat de mensen in 

België precies wisten wat er in het 

Noorden van Rwanda allemaal gebeurde. 

Zo vertelt broeder Machiels, provinciaal 

van de Broeders van de Christelijke 

Scholen, in het allereerste nummer 

(1971!) over zijn idee om in Noord-

Rwanda de landbouw te verbeteren en 

meteen voegt hij eraan toe dat broeder 

Cyriel hem zijn droom ‘verklapt’ heeft om 

naar de missies te gaan. Zo werden de 

eerste kiemen gelegd. 

 

oorspronkelijke voorpagina 

Het tijdschrift wordt in het begin gedrukt 

op de stencilmachine van kapelaan Rik 

Segers in Boxbergheide, die in die periode 

ook een kleine offsetinstallatie aanschaft 

voor de parochie. De publicatie heeft het 

even moeilijk in de periode 1975-1976. 

Nadat pastoor Jan Oosterbos in 1977 de 

drijvende kracht achter het comité wordt, 

verschijnt het tijdschrift echter met de 

regelmaat van een klok. Het 

Byumbatijdschrift (later Kisarotijdschrift) 

werd in het verleden bijna altijd gedrukt 

door een parochiale drukkerij. Gedurende 

enkele jaren (2010-2013) werd het in 

vierkleurendruk uitgegeven, met steun 

van de drukkerij Geraerts. Het tijdschrift 

was zeer mooi, maar bleek toch een te 

dure werkwijze. Dus ging het terug naar 

de parochiale drukkerij. 

Zo’n tijdschrift klaarkrijgen is vaak een 

hectische opgave. De eerste jaren zijn het 

vooral de broeders en de 

ontwikkelingswerkers die de artikels 

schrijven. Later, tijdens de burgeroorlog 

(vanaf 1990) en de periode van de 

genocide wordt het tijdschrift bijna 

uitsluitend gestoffeerd door het dagboek 

van broeder Cyriel. In de eerste 

jaargangen prijkte op de voorpagina de 

kaart van Rwanda, later wordt die kaft 

geïllustreerd door  een tekening van 

Maurice Ketelslegers (Maket). Deze 

tekening siert ook vandaag nog de 

voorpagina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is niet altijd gemakkelijk om de 

teksten in handen te krijgen. Ze worden in 

Rwanda geschreven en dan per post naar 
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België verzonden, wat meestal enkele 

weken in beslag neemt. Dan wordt hier 

alles netjes uitgetikt en van illustraties 

voorzien. Na het drukken volgt nog een 

groot werk: de bladzijden van het 

tijdschrift worden in de juiste volgorde 

uitgeraapt, vervolgens aaneengeniet en 

voorzien van een adresetiket en een 

overschrijvingsformulier voor een 

vrijwillige gift. Vaak is dat seriewerk rond  

een grote tafel om de meer dan duizend 

exemplaren netjes verzendklaar te maken. 

Dit tijdschrift wordt vervolgens verzonden 

naar alle donateurs, vrienden en 

sympathisanten van het project. Nooit 

werd voor het tijdschrift een vergoeding 

gevraagd; het is een bindteken tussen 

allen die Kisaro in het hart dragen.  

 

Vroeger moest alles uitgeraapt worden… 

Later, nadat internet zijn intrede heeft 

gedaan en broeder Cyriel op tachtigjarige 

leeftijd nog de kneepjes van het vak leert, 

wordt het allemaal veel eenvoudiger. Als 

de parochiale drukpers  op een bepaald 

ogenblik ter ziele gaat wordt het tijdschrift 

nog enkele jaren gedrukt op de persen van 

de school van Don Bosco in Boxbergheide. 

Dat wordt echter moeilijk omdat de 

periode van het drukken - gelet op de 

vaste verschijningsdata - samenvalt met 

de examenperiodes in de school waar de 

eigen drukwerken op dat ogenblik 

uiteraard voorrang hebben. Uiteindelijk 

stapt het Comité Kisaro over naar De 

Drukpers, de sympathieke drukkerij van 

Jan Smits, zelf fan van het project. De 

drukpersen worden intussen meer 

gesofisticeerd, zodat de tijdschriften nu 

kant en klaar, én geniet, uit de machine 

komen. Er hoeft alleen maar een 

adresetiket worden opgeplakt en een 

overschrijvingsformulier ingestoken. Sinds 

enkele jaren versturen we het 

Kisarotijdschrift ook digitaal naar de 

mensen die dit wensen: zo kunnen zij de 

foto’s in kleur bekijken, voor ons is het 

een kostenbesparing (geen papier en geen 

postzegel) en voor de natuur is het goed, 

want er zijn minder bladen papier, en dus 

minder bomen nodig…  

Al deze tijdschriften, van het eerste tot het 

laatste, liggen op een grote stapel bij Toon 

Vandenheede, corrector en gedurende 

tientallen  jaren secretaris van het Comité 

en tevens stichter. Wie weet voelt zich 

ooit nog eens iemand geroepen om de 

geschiedenis van het Kisarotijdschrift te 

schrijven. De inhoud van al deze 

tijdschriften vind je ook terug op onze 

website: www.kisaro.be, onder de titels 

‘Tijdschrift’ en  ‘Documenten-Tijdlijn’. 

Vandaag willen wij je echter even 

vertellen hoe het tijdschrift tegenwoordig 

tot stand komt en hoe het in jouw 

brievenbus belandt. 

De voorbereiding is natuurlijk belangrijk 

om voldoende goede inhoud te hebben. Er 

zijn de vaste en de veranderlijke 

rubrieken. Om de lezer rechtstreeks het 

project mee te laten beleven, zijn er altijd 

de kronieken of de dagboeken van onze 

mensen in Rwanda: Paul, Gerard en 

andere. Ook geven we altijd een 

gedetailleerd overzicht van de 

ontvangsten en de uitgaven en 

beschrijven we de werken die daarmee 

uitgevoerd worden in Rwanda: het is 

http://www.kisaro.be/
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immers fijn dat onze donateurs precies 

weten wat met hun giften gebeurt. Maar 

ook andere gebeurtenissen die verband 

houden met het project worden goed 

bijgehouden. 

Dan begint het opstellen van het 

tijdschrift. Dat is het werk van Geert 

Swartenbroekx  die de teksten verzamelt, 

bijwerkt, samenvoegt en van foto’s 

voorziet. Eenmaal dat werk achter de rug, 

dan verzendt hij het ontwerp voor 

inhoudelijk nazicht naar enkele mensen 

die het redactiecomité vormen en daarna 

is het de beurt aan Toon Vandenheede die 

ervoor zorgt dat taal- en tikfouten uit de 

tekst verdwijnen. 

Vervolgens kan alles naar de drukker, die 

een goede achthonderd exemplaren 

drukt. De overige driehonderd 

abonnementen zijn digitaal.  

Intussen wordt de verzending voorbereid. 

Guy Willems krijgt een digitale versie die 

hij op de dag dat het tijdschrift per post 

verzonden wordt ook naar de digitale 

abonnees stuurt. Hij zorgt er tevens voor 

dat de meest recente lijst van abonnees 

uitgeprint wordt op adresetiketten en aan 

zuster Alfonsine bezorgd. Het is inderdaad 

de zuster die de gedrukte exemplaren op 

haar ‘bord’ krijgt om de adressen erop te 

plakken, de overschrijvingsformulieren 

erin te steken en de tijdschriften te 

sorteren, naargelang ze per post of per 

drager bezorgd worden.  

En dan is het de beurt aan Marinette 

Willems. Zij brengt, samen met een ander 

comitélid - meestal Stefan - de 

tijdschriften naar de post om ze te 

verzenden naar de abonnees in België, in 

Europa en buiten Europa. We worden 

wereldwijd gelezen. Marinette zorgt er 

ook voor dat alle facturen betaald worden.  

Zo, nu weet je hoe het Kisarotijdschrift bij 

jou belandt. Maar voor ons is er ook nog 

de nazorg. Telkens komen er enkele 

exemplaren terug. Dan onderzoeken we 

wat er fout liep. Soms is de lezer verhuisd 

en proberen we zijn of haar nieuw adres 

te vinden, soms is de lezer overleden en 

dan gedenken wij hem of haar. En soms 

krijgen we ook leuke reacties van lezers, 

en dat is altijd heel aangenaam… 

                                                                               Jef Gabriels 

Onze wensen voor 2024 

Vanuit vzw Kisaro overlopen we het 

voorbije jaar en  zien dat we vele mooie 

dingen hebben kunnen realiseren en dàt 

dankzij jullie allemaal. Dank aan de vele 

sponsors, de giften en vooral ook jullie 

enthousiasme om voort te werken. 

 We wensen jullie het allerbeste voor 

2024! 
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Financiën en Fiscale attesten  

Staat van ontvangsten en uitgaven op 15/11/2023 dit jaar 

Ontvangsten: 

- Beginsaldo rekening courant KBC  €  176.197,63 

- Giften                                €     32.361 ,84 

- Acties                    €       5.586.77 (*)   

- Rwandadag     €       6.511,80 (**)                             

- Subsidie                                 €     14.649,00 (***) 

-     Opbrengst boek fotoboek           €           138,00                                    
- TOTAAL:                                                           €   235.445,04 (1)         

 Uitgaven: 

- aankoop/verzending                                    €       24.479,83 (****) 

- Drukwerk                              €         2.368,26   (*****)        

- Allerlei                                                             €            972,37    

- Overgeschreven naar rek. Kisaro                          €       20.000,00 

- Onkosten bank                              €                26,70       

- Rwandadag                €           2.783,50 (**) 

- Kosten boek fotoboek               €                   0,00____                                    

           TOTAAL:                                            €        50.630,66 (2)      

(*) op 11 oktober 2023  ontvingen we van Hasp-O-SZZ € 1.586,77 als opbrengst van de 

vastenvoettocht Hasp-O Stadsrand.        

(**) De brunch van de Rwandadag bracht ons het mooie bedrag op van € 3 728,30. 

(***) Op 20 september 2023 ontvingen we van de Provincie Limburg € 10.370,00 voor 

schoolrenovatie in Muyanza.  

 Op 10 oktober 2023 kregen we van de stad Deinze een projectsubsidie beleid 21 ten bedrage van     

€ 1.000,00.  

Op 1 november ontvingen we van de stad Genk  een werkingssubidie Noord-Zuid van € 955,00 en 

een projectsubsidie Noord-Zuid van € 1.324.00. 

(****) Diverse facturen van The Schippers Group hygiënisch materiaal (€ 1.146,00 + € 129,50), 

Theunissen condensator (€62,00), koffers bij Action (€ 79,90). 

(*****) De Drukpers (€ 514,10) tijdschrift Herfst. 

Allerlei (ICC verzekering vrijwilligers € 46,98) en BA (€ 91,82) en verzendkoffers (€ 350,00) 

De subsidies en de giften gaan rechtstreeks naar het project in Kisaro, en in dit tijdschrift kan je 
steeds lezen waaraan het besteed wordt. 
Voor bedragen vanaf 40 euro, krijg je een fiscaal attest. 
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Hoe wil jij je tijdschrift ontvangen? (redactie) 

Als je dit artikeltje op papier leest, betekent het dat jij een van de achthonderdtwintig 

abonnees bent die ons tijdschrift via de post ontvangen. Aan de andere kant stijgt het aantal 

digitale abonnees ieder trimester. 

Als je ons tijdschrift viermaal per jaar in gedrukte vorm wil blijven krijgen, moet je helemaal 

niets doen. Maar als je het (enkel) digitaal wil lezen (zodat je ook de foto’s in kleur kan 

bekijken) stuur je een mailtje naar guywillems@telenet.be. 

 

Onze mailadressen (redactie) 

Coördinator Genk-Kisaro: ackermans.genk@gmail.com  en gerardmoerman42@gmail.com.  

Coördinator Genk en secretaris: swartenbroekxg@gmail.com. 

Penningmeester: marinette.willems@hotmail.com 

Adjunct-secretaris en digitaal tijdschrift: guywillems@telenet.be.  

Archivaris: ackermans.genk@gmail.com 

 

Onze website: www.kisaro.be (redactie) 

 

 

 

 

 

 

Als je echt mee wil zijn, surf dan elke week eens naar onze website. Die is 

heel eenvoudig opgevat: je vindt er niet alleen actuele berichten, maar 

ook alle nummers van ons tijdschrift.  

 

 

 

mailto:guywillems@telenet.be
mailto:ackermans.genk@gmail.com
mailto:gerardmoerman42@gmail.com
mailto:swartenbroekxg@gmail.com
http://www.kisaro.be/
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