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De Rwandadag van 2018 vindt plaats op zondag 7 oktober in zaal De Schalm 

(Landwaartslaan 99 in Boxbergheide-Genk). Volwassenen betalen 20 EUR, 

kinderen van 6 tot 12 eten voor 10 EUR, kinderen onder de zes gratis. 

(laat wel weten of ze meekomen, dan voorzien we plaats) 

Inschrijven voor het middagmaal voor 22 september  

bij José Voorter, Craenevenne 36. Genk, jose_voorter@hotmail.com, 

(0476416276)  

of bij Jef Gabriels, jef.gabriels@telenet.be. 

Betalen op rekening BE77 7370 2005 9542 van Comité Kisaro  
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DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van het PROJECT 

KISARO - RWANDA - JAARGANG 42 NR. 3 

 

HERFSTNUMMER 
 

 

 

Van de redactie (Jef Gabriels) 

Beste Lezer, 

Ben je nog niet ingeschreven voor onze Rwandadag op 7 oktober? Dan is het haasten 

geblazen. Je kan er niet alleen lekker eten voor het goede doel, maar je kan er ook Gerard 

Moerman ontmoeten die eind september weer voor enkele maanden naar ons land komt. 

In dit nummer lees je overigens in zijn kroniek wat er de voorbije maanden allemaal 

gebeurde in Kisaro. In juli maakten leerlingen en leerkrachten van het Sint-Jozefinstituut van 

Bokrijk een inleefreis in Rwanda. We brengen een (foto-)verslag van hun verblijf, en ook 

enkele persoonlijke indrukken van deelnemende leerlingen.  

Je kan ook weer een hoofdstukje 

lezen van de roman De Zendeling, 

gebaseerd op het leven van broeder 

Cyriel. Deze roman nadert overigens 

zijn voltooiing en zal in principe in 

april 2019 voorgesteld worden. 

 

Wil je ons helpen met de verdere uitbouw van het project? Dan kan je een bedrag 

overschrijven op rekening BE77 7370 2005 9542 van de vzw Comité Kisaro met de 

vermelding 'Gift voor Kisaro'. Je ontvangt een fiscaal attest als dit bedrag op jaarbasis 

minstens 40 euro bedraagt. 

Ons correspondentieadres: Comité Kisaro, Winterslagstraat 1, 3600 Genk. Wie informatie 

wil, kan bellen naar 0475473209 of 089209408 of mailen naar jef.gabriels@telenet.be.  

Veel leesgenot! 



 

 

Kroniek (Gerard Moerman)   

Dinsdag 3 juli 

Ik krijg felicitaties uit Kisaro omdat 'Les Diables 

Rouges' zich geplaatst hebben voor de 

kwartfinale van de Wereldbeker voetbal in 

Rusland. Als ik de dag na de finale opnieuw 

vertrek naar Kisaro, zal ik zeker enkele rode 

truitjes meenemen om uit te delen. 

Gisteren lag ons zomernummer van het Kisaro-

blad in de brievenbus en onmiddellijk zagen we 

de reactie op onze bankrekening: sommige lezers 

reageerden onmiddellijk met giften om ons aan 

te moedigen en te steunen. De Tuinbouwschool 

van Sint-Truiden geeft er weer een lap op: ze 

haalden met diverse acties dit jaar 3.399,54 € op. 

Dank u, we kunnen er een klas mee bijbouwen in 

de vallei van Gitatsa. Hiermee komen ze in het 

gezelschap van het Sint-Jozefinstituut Bokrijk-

Genk, dat een cheque van 4.000 € meegaf. 

Zaterdag 14 juli 

België verslaat Engeland voor de bronzen 

medaille op het Wereldkampioenschap voetbal in 

Rusland. Mijn Rwandese vrienden zullen ook fier 

zijn. Ze kennen al de namen van onze 

voetbalsterren... Ik ben klaar om te vertrekken 

naar Kisaro met 75 kg bagage en daarin zitten 

zeker de twee duivelstruitjes voor mijn 

keukenhelpers. Verder wat wisselstukken, wat 

materiaal voor de kunstmatige inseminatie, 300 

kogels (slachtmunitie voor de varkens), een pak 

kruiden om in de leverpastei te verwerken, 2 kg 

poeder om regenwaterputten te dichten, enz. 

Maandag 16 juli 

Mijn zoveelste vlucht naar Kigali. Ik vermoed dat 

het de twaalfde keer is. Telkens blijft de 

aankomst ’s avonds in Kigali een spannende 

bedoening.  Wordt de bagage gecontroleerd? 

Zullen er opmerkingen zijn? Oef, deze keer niet. 

Het is ook de eerste keer dat het visum niet meer 

vooraf in de Rwandese ambassade van Sint-

Pieters-Woluwe moet worden afgehaald, maar bij 

aankomst in de luchthaven in mijn paspoort 

gestempeld wordt. Volgende week moet ik 

natuurlijk naar het Immigratiebureau om een 

verlenging van 1 naar 3 maanden te krijgen. Alles 

verloopt vlot, Safari is er om me mee te nemen 

naar Kisaro. Karenzi is blij me weer te zien en 

vóór middernacht is al mijn bagage uitgepakt en 

netjes op zijn plaats geschikt in mijn kamer. 

Karenzi feliciteert me met de goede prestaties 

van “Les Diables Rouges”. 

Woensdag 18 juli: Om 22 uur vertrek ik met een 

motortaxi naar Byumba. Daar staat Safari klaar. 

Met een bus (29 plaatsen) vertrekken we naar de 

luchthaven in Kigali om de groep van het Sint-

Jozefinstituut Bokrijk - negen leerlingen waarvan 

twee jongens en zeven meisjes, twee 

leerkrachten en de directeur van de school - af te 

halen. Iets na middernacht komen we aan in de 

luchthaven. We zien dat het vliegtuig van Turkish 

Airlines minstens twee uur vertraging heeft; dus 

moeten we daar wachten tot 3 uur. De vrolijke 

bende doet de miserie van het wachten vlug 

vergeten en bij het krieken van de dag komen we 

aan in Kisaro. 

   Het zijn leerlingen van het vijfde jaar 

middelbaar die volgend jaar verantwoordelijk 

zullen zijn voor de acties in hun school ten 

voordele van ons project. Rond 6 uur kruip ik in 

mijn bed maar om 8.30 u volgt het ontbijt al; dat 

wordt dus een hazenslaapje.  

Hun verblijf en hun belevenissen tot de dag van 

vertrek volgende week donderdag worden verder 
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in dit nummer beschreven in een mooi 

geïllustreerd verslag van directeur Guy Willems.  

Dinsdag 24 juli 

We krijgen de melding dat de projectaanvraag 

voor minstens 10 regenwaterputten (12.500 €) 

door de Provincie Limburg goedgekeurd is. Onze 

dank voor het vertrouwen en de steun aan de 

bevolking van Kisaro en omgeving. Volgende 

week worden de graafwerken voor deze 

waterputten gestart. 

Woensdag 25 juli 

Vandaag ben ik gelegenheidsgids op de busreis 

voor de groep van Bokrijk. We reizen naar Kigali, 

Butare, Nyanza, Muhanga, Kigali en terug naar 

Kisaro. Morgennamiddag vertrekken we opnieuw 

naar Kigali. Na een bezoek aan het winkelcentrum 

van Kigali vliegt de groep terug naar huis. Het was 

een aangename ervaring om dat jonge volkje een 

week te zien meeleven met alle activiteiten van 

ons Centrum. Felicitaties aan de hele groep.  

Zaterdag 28 juli 

Ik heb nu even rust: mijn twee keukenhelpers zijn 

naar huis. We hebben het huis gereinigd en veel 

soep klaargemaakt want morgenmiddag komt er 

een groep toeristen op bezoek: Guy Poffé met 

vrienden en familie. Ze waren vorig weekend in 

Kigali voor het trouwfeest van zijn zoon en een 

Amerikaans meisje met Rwandese roots. Guy was 

medebeslisser voor onze tweede tractor van de 

Boerenbond in 2014. Ze zullen hier rond de 

middag aankomen voor een broodmaaltijd 

charcuterie en soep. Dat zal samenvallen met 

mijn terugkeer van de mis in Rubona met mijn 12 

'apostelen'. 

Hun bezoek geeft ons eens temeer de bevestiging 

dat ons project sterk gewaardeerd wordt. Daar 

putten we weer moed uit. 

Vanaf maandag kan ik dan mijn administratie in 

orde brengen en de werken wat beter volgen. Zo 

hoop ik hier het normale leven te kunnen delen 

zoals altijd. 

De leerlingen van Genk en hun drie begeleiders 

zijn gisteren, vrijdag, huiswaarts gevlogen. We 

hebben samen mooie dagen beleefd. Het was 

deugddoend te beleven dat er veel goede 

jongeren zijn die de toekomst kunnen 

verzekeren.  

Donderdag 2 augustus 

Morgen bezoek ik de groep van Koekelare die in 

Nigara enkele weken aan het werk is voor de 

kliniek van dr. Noë. Ze keren zaterdag terug naar 

België. Vandaag organiseer ik die dag van morgen 

in het Centrum. De oogst van tarwe en sorghum 

wordt dan afgewerkt. In Rwanda is 3 augustus 

een vrije dag, “oogstfeest”. Er is drie weken goed 

gewerkt aan die oogst. We zaaiden uitzonderlijk 



 

 

veel tarwe omdat we nu officieel erkend zijn voor 

de vermeerdering van zaaitarwe. We hebben ook 

dubbel zoveel stro in voorraad als vroeger. Daar 

moeten we nu klanten voor zoeken. De aard-

appeloogst - aardappelen geplant in april - loopt 

op zijn einde en over een tiental dagen steken we 

weer nieuw plantgoed in de grond want we 

krijgen af en toe een beetje regen. Het einde van 

het droog seizoen nadert.  We zullen nu drie 

maanden geen inkomsten hebben van de 

verkoop van aardappelen.  

Vrijdag 3 augustus 

Vergezeld van Caroli ben ik vandaag op bezoek 

geweest bij de vrienden uit Koekelare en 

Turnhout op de werf van de nieuwe oogkliniek 

van dr. Noë. Onze vrienden hebben daar heel 

veel nuttig werk gedaan, vooral noodzakelijke 

verbeteringen en afwerkingen om het eerste deel 

van het ziekenhuis in de tweede helft van dit jaar 

te kunnen openen. Ze kamperen er in de 

eersteklaskamers en Maria zorgt voor een lekker 

middagmaal. Dr. Noë bleek duidelijk tevreden 

over hun prestaties. De week na onze Rwandadag 

nodigen ze ons uit op 14 oktober naar de Salons 

Lodewijk van Male in Brugge voor een 

benefietmaaltijd ten voordele van Kisaro. Dat is in 

België de dag waarop de gemeenteraads- en 

provincieraadsverkiezingen plaatsvinden.  

Zaterdag 4 augustus  

Elke woensdag en elke zaterdagvoormiddag gaan 

we met ongeveer 15 man naar Gitatsa om er 

samen met de plaatselijke bevolking te werken 

aan de terrassering van het plateau waarop de 

school gebouwd wordt. Dat vraagt veel 

inspanningen: er moet veel grond verzet worden 

en ook rotsblokken moeten verplaatst of met de 

voorhamer verbrijzeld worden. De weg naar 

Gitatsa moet verbeterd worden om een vlotte 

aanvoer van de bouwmaterialen mogelijk te 

maken. Volgende week beginnen we met de 

aanvoer van zand, 'concassé' (steenslag) en 

bakstenen. Dat moet nu gebeuren want in het 

regenseizoen is dat heel moeilijk. 

De tarwe is gedorst. De opbrengst bedraagt ruim 

13 ton of 2,3 ton per ha. Eén variëteit heeft te 

lijden gehad van de overvloedige regen waardoor 

roestziekte er een deel van aantastte. We zullen 

ongeveer 8 ton leveren aan het Ministerie van 

Landbouw als zaaigraan. Voor de maïs werd een 

opbrengst gemeten van 3,5 ton per ha. De 

sorghumoogst was goed.  

Zaterdag 11 augustus: Onze Raad van Bestuur is 

uitgenodigd voor de trouwmis van David in de 

kathedraal St.-Michel in Kigali. David is de tweede 

zoon van Xavérine, de voorzitster van onze 

Rwandese ngo, en haar overleden man, minister 

Jean-Marie Mugemana, destijds onze voorzitter. 

Een mooie plechtigheid, opgeluisterd door een 

fantastisch koor. 

Maandag 13 augustus: We planten vandaag de 

eerste aardappelen. Dat is traditioneel rond de 

feestdag van 15 augustus, zowat het einde van 

het droog seizoen. Alle hoop is nu gericht op de 

eerste regenval. De meeste terrassen zijn al weer 

bewerkt en wachten op regen. Het tweede 

seizoen voor de landbouw zal weer druk worden. 

Morgen worden de laatste aardappelen van de 

vorige oogst naar Kigali gevoerd. Ook de 

groenteterrassen zijn leeg. We kunnen enkel nog 

rekenen op de aanvoer van de boeren die land 

hebben in de valleien waar altijd water is. De 
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twee weken schoolvakantie zijn nu half voorbij. 

We hebben enkele werkstudenten, onder 

anderen de twee jongens die me tijdens mijn 

verblijf hier na schooltijd helpen in de keuken. Nu 

werken ze mee in de landbouw en na 4 uur 

komen ze dan in de keuken helpen. Ze hebben 

een spaarrekening die goed aandikt. Ze willen er 

een schaap mee kopen.  

Vandaag heb ik aan AGRO-KISARO Maarkedal 

kunnen melden dat de stallen die zij financierden 

bij onze molenaar Bienfaiteur, afgewerkt zijn. 

Bedankt, jullie hebben dat gezin zeer gelukkig 

gemaakt. 

Vrijdag 17 augustus 

Mijn twee hulpkoks mogen om 11 uur naar mijn 

keuken komen om het middagmaal klaar te 

maken want ik heb hoog bezoek. De twee 

militairen die het veiligheidsdetachement vormen 

van de Belgische ambassade: Chris, de 

onderofficier en zijn nieuwe baas luitenant-

kolonel Cedric Billiet. Terwijl we een rondrit 

maken en ik over het Centrum spreek, bereiden 

de jongens de maaltijd: groentesoep, gebakken 

aardappelen, sla en tomaten, varkenssteak. 

Als we terugkomen van de rondrit staat de tafel 

netjes gedekt en worden we bediend door de 

fiere tieners. Ze hebben voor de gelegenheid hun 

rodeduivelsshirt aangetrokken. 

Habakuli heeft vandaag met de tractor twee 

ladingen (10.000) bakstenen van de veldoven in 

Muyanza naar Gitatsa gevoerd. Hij was daarmee 

zoet van vijf uur 's morgens tot halfacht 's avonds. 

Gisteren leverde hij er ook 5.000. In totaal 

hebben we er voor Blok 1 (3 klassen) 37.000 

nodig, voor twee grote regenwaterputten nog 

eens 10.000 en voor de bijgebouwen ook 10.000. 

We hebben kunnen onderhandelen zodat we er 

geen taksen op moeten betalen. 

 

Zaterdag 18 augustus 

Deze voormiddag hebben we in Gitatsa de 

nivelleringswerken voor het klassenblok 1 

afgewerkt. Maandag wordt begonnen met de 

aanleg van funderingen … eindelijk. Deze 

namiddag ga ik naar de trouwmis van de dochter 

van Balthazar, een varkenskweker in Rubona en 

medewerker van het Centrum. Na de mis rijd ik 

met Pascal naar het feest dat op de speelplaats 

van de scholen van Rubona plaatsvindt: heel het 

dorp is er bijeen gestroomd van jong tot oud. Er 

wordt gedanst en gezongen, allemaal zonder 

instrumenten of geluidsversterking ... en toch is 

er ambiance genoeg. De moeder van Balthazar is 

78 jaar, stokoud, maar toch doet ze nog twee 

dansbewegingen met haar stok. Niemand gelooft 

dat ik amper twee jaar jonger ben. De ouders 

nodigen me, samen met enkele vrienden, uit om 

thuis nog wat na te feesten in een rustiger 

omgeving. Morgen ga ik in Rusasa naar de 

vroegmis om zo de hoogmis met 50 dopelingen te 

vermijden en mijn middagmaal op tijd te kunnen 

klaarmaken. In onze parochiekerk van Murama 

zijn er trouwens zowat 100 dopelingen in de 

hoogmis. 

Maandag 20 augustus 

Vanaf nu werken we dagelijks met ongeveer 10 

man aan de school in Gitatsa. Ik rij er met de 

Canter naartoe zolang de weg droog blijft. Het 

regenseizoen kan nu alle dagen beginnen met 



 

 

regenvlagen en onweer en dan kunnen we er 

hoogstens nog met de tractor of te voet naartoe, 

maar dat is meer dan twee uren stappen. De 

terugtocht, om 10 u, is een klim van 8 km. In een 

haarspeldbocht heb ik problemen met de lichte 

vrachtwagen. Ik moet telkens weer achteruit om

opnieuw te proberen de bocht te nemen. Bij de 

laatste poging geraak ik met het achterwiel naast 

de weg en hangt de Canter met een hoek over 

een talud van één meter hoog. We wroeten er 

een boomstam onder, haken er vooraan een 

ketting aan en de tractor sleurt me weer op de 

weg. Ik probeer nu de uiterste buitenkant van de 

bocht en daar is de grip van de wielen beter zodat 

ik toch naar boven kan. Ik was gehaast want om 

11 uur arriveren er Vlamingen op Kisaro: pater 

Kamiel van de salesianen en een koppel uit 

Veurne. Ze zijn nu op rust en hadden vroeger een 

groot melkveebedrijf dat overgelaten is aan de 

jongere generatie. Ze zijn zeer verrast over ons 

project in Kisaro en omgeving, voor hen een 

onvergetelijke ervaring. Meteen zijn we weer 

twee trouwe supporters rijker in onze grote 

“Kisaro-familie”. Morgen ga ik met de oude jeep 

naar Gitatsa; dat zal veiliger zijn. We gaan er een 

voorlopig magazijn optrekken met houten palen 

en platen als materiaalberging en magazijn voor 

cement. We werken er acht uur met een halfuur 

middagpauze (zonder maaltijd, wel met 

bronwater). Woensdag en donderdag worden de 

funderingen gegraven. De eigenaar van het 

terrein doet zijn beklag dat de onteigening nog 

niet betaald is. Ik neem onmiddellijk contact op 

met onze exécutif en zij verder met het district in 

Rulindo. Meteen krijgt de eigenaar de belofte dat 

hij volgende maand zijn geld zal hebben. We 

kunnen dus gerust doorwerken. 

Eén ploeg zal ondertussen in Kisaro de woning 

voor een weduwe bouwen op verzoek van Johan 

uit Koekelare. Het is de jonge ploegbaas Uwili 

met 4 leerlingen. Het wordt hun eindexamen in 

de beroepsvorming. Bedankt Johan, over 

viermaanden zal dat arm gezin een degelijke 

woning hebben. 

Donderdag 23 augustus: het regenseizoen is er 

met felle vlagen, donder en bliksem, vooral ‘s 

morgens vroeg en na vier uur. Er wordt nu overal 

geplant en gezaaid. De natuur herleeft. We 

planten alle dagen aardappelen en de terrassen 

slurpen het regenwater op. Vandaag moeten ook 

20 varkens geslacht worden voor Kigali. 

Mijn dank aan degenen die al deze activiteiten 

mogelijk maken door hun financiële bijdrage en 

de morele aanmoedigingen en waardering. Jullie 

maken van Kisaro een echte kern van 

ontwikkeling en vooruitgang. 

Gerard Moerman, coördinator CPPA Kisaro.  

RWANDADAG 2018 

De Rwandadag van 2018 vindt plaats op zondag 

7 oktober in zaal De Schalm (Landwaartslaan 99 

in Boxbergheide-Genk). Volwassenen betalen 20 

EUR, kinderen van 6 tot 12 eten voor 10 EUR, 

kinderen onder de zes gratis (laat wel weten of 

ze meekomen, dan voorzien we plaats). 

Inschrijven voor het middagmaal voor 22 

september  

bij José Voorter, Craenevenne 36. Genk, 

jose_voorter@hotmail.com, (0476416276)  

of bij Jef Gabriels, jef.gabriels@telenet.be. 

Betalen op rekening BE77 7370 2005 9542 van 

Comité Kisaro  
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Wij stonden op de Noord-Zuidmarkt (redactie) 

Zondag 22 juli  

De zondagsmarkt stond deze week helemaal in het teken 

van de relatie tussen Genk en de wereld. Verenigingen 

stelden zich voor, je kon genieten van heerlijke cocktails en 

de muziek was helemaal in Afrikaanse stijl 

Vroeg in de morgen waren wijzelf  en andere verenigingen 

die bezig zijn met de Noord-Zuid relatie in de wereld al in 

druk in  de weer met de opbouw van onze infostand. Ons 

comité Kisaro had er het gezelschap van het Gahateproject 

in Nepal, kinderdorpen Congo, de internationale 

solidariteitsbeweging Intal en het Genks comité voor 

vluchtelingen, die er allemaal hun werking presenteerden 

tijdens de wekelijkse zondagsmarkt in het centrum van 

Genk.   

Onder een stralende zon zorgde Paco Diatta uit Senegal 

voor een opzwepend muzikaal ritme zodat het helemaal 

zuiders werd. En de bezoekers genoten. 

In onze mooie stand, met dank aan Theo en Néna, 

mochten wij burgemeester Dries van Genk verwelkomen. 

 

Met het Sint-Jozefinstituut Bokrijk naar Kisaro (Guy Willems) 

Woensdag 18 januari 

We zijn er klaar voor. Met negen leerlingen, 

zeven meisjes, twee jongens, twee leerkrachten 

en de directeur trekken we op inleefreis naar 

Kisaro, het levenswerk van broeder Cyriel, die 

jaren geleden leraar was in onze school maar 

vooral de boerderij runde die aan de school 

verbonden was. We vliegen van Keulen via 

Istanbul naar Kigali, hoofdstad van Rwanda, 

vanwaar we naar Kisaro, in de noordelijke 

heuvels, gebracht worden. Hier zullen we de 

komende week doorbrengen en kennismaken 

met alle aspecten van het project. Spannend! 



 

 

Donderdag 19 juli 

Eenmaal ingecheckt verkennen we onze 'bed and 

breakfast' en onze 'eetkamer'. We stallen het 

meegebrachte schoolgerei en de kleren uit en 

worden door directeur Evariste Safari voorgesteld 

aan de stafleden. Hij legt ons ook de werking van 

h  et project uit.  

Dan begint ons avontuur. Een imposante jeep 

brengt ons  naar alle uithoeken van het Centrum, 

verspreid over een vijftigtal ha. De varkensstallen, 

de taluds en de terrassen met hun rijpe oogst, de 

boerderijtjes van de jonge boeren en de plekken 

waar we de plaatselijke bewoners ontmoeten. 

Terug in het centrum bezoeken we de 

werkplaatsen, de aardappelopslagplaats, de 

molen. We laten ons niet pramen en steken de 

handen uit de mouwen om sorghum te scheppen, 

in zakken te doen en per kruiwagen naar het 

pakhuis te brengen. Een boeiend gesprek met 

een achttienjarige Rwandese jongen over zijn 

droom om te kunnen studeren aan de universiteit 

sluit onze eerste dag af.   

Vrijdag 20 juli 

We ontdekken dat er een wespennest hangt voor 

onze deur. Het is even schrikken, maar het is 

allemaal zo erg niet. Met de jeep rijden we naar 

Gitatsa. Daar bouwt het Centrum een schooltje 

dat mee gesponsord wordt door SJIB. Fier dat we 

zijn! En ook hier steken we de handen uit de 

mouwen om de toegangsweg te verbeteren. 
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Zwaar werk als je dat de hele dag moet doen.  

Dat is voor ons niet het geval. We fietsen naar 

Kirenge, een gehucht van Kisaro en bezoeken een 

lasalliaanse school, geleid door de Mexicaanse 

broeder Aniceto. Het enthousiasme werkt 

aanstekelijk. Daarna trekken we te voet terug 

naar het centrum, gevolgd door een hele groep 

plaatselijke jongeren. Net voor we in het Centrum 

zijn, stoppen we nog even aan een plaatselijk 

cafeetje. De (fris)drank is er naar onze normen 

spotgoedkoop.  

Die avond spelen we met Fis en Jean-Claude, de 

afwassers en voedselvoorbereiders van dienst, 

nog een spelletje UNO, een kaartspel dat een 

beetje lijkt op 'pesten'. De dag zit erop! Boeiend 

maar vermoeiend en dus slapen we uitstekend. 

 

Zaterdag 21 juli  

In België is het nationale feestdag, maar hier in 

Kisaro is het zaterdagochtend werkdag. We 

helpen het varkensvoer mengen en de 

armensoep klaarmaken, en ook voor ons eigen 

ontbijt moeten we instaan. In de voormiddag 

mogen  we helpen om soep te bedelen aan de 

allerarmsten. Dat is iets wat je niet snel vergeet 

en waarbij je beseft hoeveel geluk je hebt als je 

op de juiste plek in de wereld geboren wordt.  

 

De namiddag is luchtiger. We spelen een 

voetbalmatchke met en tegen plaatselijke 



 

 

jongeren, 'dubbel gemengd', geven een Vlaamse 

dansdemo en gaan daarna weer iets drinken. 

Van daaruit zien we in de verte het Centrum 

liggen en valt het ons op hoe mooi de terrassen 

verzorgd zijn, een voorbeeld voor de hele streek.  

Na het avondeten in onze eetkamer maken we 

nog een dansje rond de tafel. De sfeer zit er goed 

in.  

En dan naar bed: morgen is het zondag. We 

zullen naar de mis gaan, maar onze dag begint al 

veel vroeger. Dat is evenwel voor het volgende 

nummer. 

 

Rwanda, een wereld van verschil met de onze! (Christof Machiels) 

Ongelofelijk, maar als 17-jarigen kregen we via de 

school de kans om op inleefreis te gaan naar Rwanda.  

Gerard, de bezieler van het project, was ons in Bokrijk 

wel een avond uitleg komen geven, maar toen was 

het toch nog ver van ons af. Eenmaal in Rwanda vielen 

we binnen in een wereld die we helemaal niet 

kenden!  

Wij vreemde blanken, met mooie kleren aan en 

nieuwe spullen werden omringd door de plaatselijke 

bevolking, meestal véél kinderen. Het was heel erg 

confronterend hoe weinig deze mensen bezaten: een 

huis zonder meubilair, een matje om op te slapen, 

teenslippers die afgelopen zijn, geen speelgoed of ICT-

materialen, amper een bal.  

We hebben met de jeugd gevoetbald. Wij deden dit 

met schoenen aan op een heel oneffen voetbalveld 

(of braakliggend stuk grond). Zij voetbalden op blote 

voeten. 

Voor de allerarmsten werd elke week een soep 

gekookt: een grijze soep met gekookte ingewanden 

van het geslachte varken. We hebben de soep 

bedeeld aan zeker 100 mensen. Hoe triestig was het 

voor ons om te zien hoe blij waren ze met wat ze 

kregen. Op dat moment hebben we elkaar nodig 

gehad. Ik denk dat we allemaal even geweend 

hebben. Echt arm zijn is wreed. 
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Het is jammer dat de kinderen daar geen kansen 

krijgen om een goed leven uit te bouwen zoals wij. Ze 

moeten voor school of werk al ver stappen. Ze werken 

zes dagen op zeven en heel lange dagen. Wij hebben 

ook aardappelen in zakken gedaan, graan met de 

sikkel afgekapt, sorghumbloemenzaadjes uit  de 

bloemen geklopt …. Na korte tijd waren we al 

stikmoe. En zij doen dit uren aan een stuk. Bij ons zou 

dit nooit geaccepteerd worden.  

En toch lijken ze op hun manier gelukkig. Het Centrum 

geeft hun werk, eten, onderwijs. Op het oogstfeest 

werd muziek gemaakt en gedanst. Als we iets van hen 

meekregen, dan is het hun gehechtheid onder elkaar.  

We zouden allemaal nog wel eens terug kunnen gaan. 

We weten dan ook wat we allemaal kunnen 

meenemen: voetballen, sportgerei en veel kleding en 

schoenen. De vraag die we ons stellen is wie het 

project overneemt als Gerard het niet meer kan 

trekken? Hopelijk kan iemand van ginds het project in 

stand houden.  

Deze reis naar Rwanda heeft ervoor gezorgd dat we 

als groep heel hecht verbonden waren. Onder elkaar 

konden we ervaringen maar vooral emoties delen.   

Wat zijn wij gelukzakken. Waar durven wij soms over 

klagen…. 

We hopen dat we het de directeur Guy en onze 

leerkrachten Roos en Annemie niet te moeilijk 

gemaakt hebben. Zij hebben heel goed voor ons 

gezorgd!  

Bedankt, Guy, Roos en Annemie, voor deze 

verrijkende, confronterende, emotionele ervaring.  

Het was super! 

 

Onze financiën zijn gezond,  

dank zij u! (Marinette Willems) 

Wij houden u ook in dit herfstnummer graag op de 

hoogte van de evolutie van onze financiën. Die zijn 

gezond, dankzij u! 

Van 1 januari tot 31 augustus kwam er 40.549,18 euro 

binnen op onze rekening. 

Het Sint-Jozefinstituut Bokrijk en de Scholengroep 

Onze-Lieve-Vrouw  uit Sint-Truiden voerden acties ten 

gunste van ons project, samen voor een bedrag van 

7.899,54 euro. 

Subsidies waren er van Stelimo (1.900,00 euro voor de 

parochielokalen van Murama) en van het 

provinciebestuur (12.500,00 euro voor de bouw van 

regenwaterputten). 

Uzelf zorgde echter voor het grootste bedrag, 

namelijk 17.869,64 euro aan giften. 

Onze oprechte dank aan allen. 

Bij onze uitgaven zijn er vooral de overschrijvingen 

naar onze ngo in Kisaro (27.500 euro van de 30.420,88 

euro aan uitgaven gedurende de eerste acht maanden 

van het jaar). Daarmee worden o.a. de school in 

Gitatsa en de nieuwe regenwaterputten gebouwd. 

 



 

 

 

 

 

Broeder Cyriel bleef niet gespaard van oorlog  

(Marc Dedecker – vervolg uit de roman over broeder Cyriel. De auteur verkent de vluchtroute van 

Cyriel, toen hij uit Kisaro werd verjaagd.) 
 

Februari 2016. Tweeëntwintig jaar later heb ik het 

besluit genomen de route over te doen. De 

wolken staan hoog die dag, het is anders, ik ben 

een reiziger, de raampjes van onze wagen zijn 

neergedraaid en de wind voelt fris. Het is er 

vredig en bekoorlijk als in de hemel. En toch krijg 

ik geen adem. Vanwege mijn plannen? We 

trekken door oeroude wouden, een paradijs voor 

vogels en vlinders. De wegen zijn van verhard 

zand. Af en toe gaan ze over in bredere paden van 

plat gras. De boomwortels die kriskras over de 

wegen lopen, dwingen de chauffeur tot 

voorzichtigheid. Het kost tijd. Dit is Afrika. 

 

Kaguriro is een oord waar Cyriel tijdens de 

genocide noodgedwongen een tijd schuilde. Ik wil 

Cyriel zijn. Zijn situatie herbeleven door alles wat 

we zien te combineren met het dagboek. Maar 

geschiedenis is beroerd als je ze probeert samen 

te stellen. Gelukkig zijn er de gidsen. Rugira zal 

antwoorden op mijn vragen en Leon is onze 

chauffeur. Zij waren destijds Cyriels getrouwen. 

Rugira spreekt Frans. Hij begrijpt mijn 

nieuwsgierigheid over de wreedste oorlog aller 

tijden en ik respecteer zijn ingehouden woede. 

Slechts met mondjesmaat zal hij de feiten voor 

mij ontrafelen. Officieel is praten daarover taboe. 

Ik vraag of onze reis argwaan opwekt want 

onderweg liggen Kagamés vroegere legerkampen. 

Hij trekt zijn schouders op.  
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Omdat ik wil beschrijven wie hij echt was is het 

aan mij om Cyriel even uit het groothartig habijt 

van een missionaris te peuteren, hem te ontdoen 

van zijn kersteningsimpulsen en te portretteren 

als het onneembare rif dat een bangige 

gemeenschap door een onstuimige periode 

loodste. Zijn onzelfzuchtigheid was, hoe kan het 

anders bij een avonturier, bezwaard door 

onvolmaaktheden, ze was doortastend, moedig 

en uitgerust met een ontzettende portie lef. Hij 

zwoegde verder te midden van een onmatig 

gevaar voor eigen leden. In mijn verbeelding rijst 

een stugge, eigenmachtige man op, een Mozes 

die zijn volk loodste door de zeeën van een 

burgeroorlog en elk verwoestend dilemma 

oploste en van wie ik een oprecht beeld wil 

maken.  Van nabij de omstandigheden van toen 

ontdekken is de opzet.       

 

Kaguriro is een dorp op een heuvel. Cyriel verbleef 

bij verwanten van een vermoorde handelaar die 

hem dadelijk onderdak gaf. ‘Hij is een man van 

zijn woord, daarom.’ Even vergeet ik mijn missie 

en bewonder ik de velden beneden die zich 

ontplooien als bloemenwaaiers. Met mijn gsm 

maak ik kiekjes van de roodborsttapuit en van 

geelzwarte wevers. De lieflijke deuntjes van de 

cisticola’s zorgen voor toepasselijke wijsjes. Ik kijk 

verstomd naar de schoonheid van deze vogeltjes 

met hun zachte pluimen, hun felle kleuren en 

vredig gezang. Een kuifarend zit ongestoord op de 

top van een elektriciteitspaal. Hij doet alsof ik niet 

besta. Ik wijs met mijn hoofd in zijn richting maar 

Rugira grinnikt alleen maar. Achteraf zal ik de 

bedenking maken dat hij tijdens de rit niet een 

keer gelachen heeft. Rondom ons dansen 

veelkleurige vlinders op en neer als Perzische 

tapijtjes. Zij kunnen wel lachen. 

 

In de diepte ontwaar ik een meer. ‘Hier zou ik mijn 

tent willen opslaan, aan dit meer’, zeg ik.  

‘Een moeras,’ verbetert Rugira. 

‘In dit aards paradijs zijn drama’s gebeurd,’ zeg 

ik stil.  

‘Daar ligt de gevangenis van Miyove,’ zegt hij. 

Hij wijst naar een groot gebouw in de diepte.   

‘Wie tijdens de genocide in de gevangenis vloog 

was een gelukzak, toch? 

‘Inderdaad, de meesten geraakten zover niet.’ 

 

April 1994. Tweeduizend haveloze lotgenoten 

pikkelden mee met Cyriel. De helft blootsvoets. Ze 

waren terneergeslagen. Mannen met buidels op 

hun rug en gammele werktuigen in hun hand. En 

met bijkomende kleren voor als het fris werd of 

zou regenen. Iemand had hout mee, om vuur te 

maken. Vrouwen droegen hun kleinste kinderen 

op de rug. En jongens een zak bonen die ze nog 

snel hadden opgeschept. Een vrouw hield een geit 

aan de band. Meer last dan gemak.      

 

 

HOE HET VERDER VERLIEP LEES JE IN ONZE 

VOLGENDE UITGAVE 

 



 

 

Wat moet ik doen om een fiscaal attest te verkrijgen? (redactie). 

De Belgische overheid geeft een belastingvermindering voor giften aan erkende verenigingen of 

instellingen. Ook jouw gift (vanaf 40 EUR per jaar) geeft recht op zo'n vermindering. Wij hebben immers de 

toestemming om fiscale attesten af te leveren. 

Wat moet je daarvoor doen? 

Bij een eenmalige gift: je schrijft het bedrag over op rekening 

BE77 7370 2005 9542 van de vzw Comité Kisaro op het adres 

Winterslagstraat 1, 3600 Genk met de vermel- 

ding 'Gift voor Kisaro'. 

Bij een doorlopende opdracht of domiciliëring: je vraagt aan 

je bank  om over te schrijven op ditzelfde nummer, met 

dezelfde vermelding (of je doet het zelf via je computer). 

Begin van elk jaar ontvang je dan een fiscaal attest voor het bedrag dat je in het voorbije jaar hebt 

overgeschreven. Dit attest moet je beschikbaar houden voor de belastingen. 

 

Op bezoek bij Johan Swinnen (Marc Dedecker) 

Ondertussen is Marc Dedecker  ver gevorderd met zijn 

roman ‘De Zendeling’ over  het leven van broeder 

Cyriel. Hij mikt op april 2019 als datum van uitgifte. In 

dat kader was Marc op 23 augustus te gast bij Johan 

Swinnen die van augustus 1990 tot april 1994 

ambassadeur was in Rwanda en de genocide van nabij 

heeft meegemaakt. Johan Swinnen heeft broeder Cyriel 

goed gekend. Hij schreef het ondertussen befaamde 

boek ‘Rwanda mijn verhaal’ en was bereid om de  

roman van Marc kritisch te bekijken vanuit historisch 

oogpunt. Het werd een boeiend en bij momenten 

meeslepend gesprek over een land dat hem nog altijd 

na aan het hart ligt.     

Geboren te Neerpelt in 1946, studeerde Johan Swinnen 

rechten en notariaat aan de KU Leuven en internationaal 

recht te Genève. Hij vervoegde zich bij de diplomatieke dienst 

in 1976. Na zijn zending in Kigali (1990-94) was hij 

gedurende drie jaren diplomatiek adviseur van de premier. 

Vanaf 1997 was hij o.a. ambassadeur in Den Haag, Kinshasa 

en Madrid.  
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RWANDADAG IN ZAAL DE SCHALM  

Zondag 7 oktober, van 11.30 tot 14.00 

Met de hele familie gezellig eten voor het goede doel. 

Een driegangenmenu!  

Volwassenen betalen 20 EUR, kinderen van 6 tot 12 eten voor 10 EUR, kinderen onder de 

zes gratis. 

(laat wel weten of ze meekomen, dan voorzien we plaats) 

Inschrijven voor het middagmaal voor 22 september  

bij José Voorter, Craenevenne 36. Genk, jose_voorter@hotmail.com, (0476416276)  

of bij Jef Gabriels, jef.gabriels@telenet.be. 

Betalen op rekening BE77 7370 2005 9542 van Comité Kisaro  

(vermeld naam en aantal deelnemers, je kan eventueel ook ter plaatse betalen). 

De ganse namiddag (h)eerlijke koffie en lekkere taart en voortdurend informatie over het 

landbouwproject met dia's en film. 

Schrijf in door te bellen of te mailen naar José of Jef, of door hen onderstaand strookje te bezorgen: 

 

Naam: ................................................................................... 

 

Straat en huisnummer.................................... 

 

Postcode..................Plaats..................................... 

 

Aantal volwassenen: ....  

Aantal kinderen tussen 6 en 12: ....  

Aantal kinderen jonger dan 6: .... 

  



 

 

 


