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Noteer nu al in je agenda dat de Rwandadag van 2018 plaatsvindt op zondag
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PAASNUMMER

Van de rEdaCtie (Jef Gabriels)

Beste Lezer

De container die we eind november verstuurden, is goed aangekomen in Rwanda. Alles
verliep vlot en onze mensen in Kisaro maken goed gebruik van de verzonden goederen om
de teelten te verbeteren. Er wordt keihard gewerkt in het Centrum. Daarover leest u meer in
de kroniek van Gerard.

Intussen is ook het jaarverslag van onze werking in 2017 klaar; dit werd op 23 maart
voorgelegd aan de algemene vergadering. Wil je een digitaal exemplaar van dit jaarverslag
dan kan je dat per mail aanvragen aan onze secretaris: marcdedecker27@gmail.com.

In dit nummer lees je uiteraard ook het laatste nieuws over onze financiéle toestand, iets
over de inlevingsreis van de leerlingen van de school van Bokrijk, iets over de acties die
overal te lande gevoerd worden en natuurlijk de volgende episode uit het leven van broeder
Cyriel, soms geromantiseerd maar altijd boeiend verteld door Marc Dedecker.

Wil je ons helpen met de verdere uitbouw van het project? Dan kan je een bedrag
overschrijven op rekening BE77 7370 2005 9542 van de vzw Comité Kisaro met de
vermelding 'Gift voor Kisaro'. Je ontvangt een fiscaal attest als dit bedrag op jaarbasis
minstens 40 euro bedraagt.

Ons correspondentieadres: Comité Kisaro, Winter-
slagstraat 1, 3600 Genk. Wie informatie wil, kan
bellen naar 0475473209 of 089209408 of mailen
naar jef.gabriels@telenet.be.

We wensen je veel leesgenot in dit paasnummer, en
noteer het nu reeds: onze Rwandadag vindt dit jaar plaats
op 7 oktober in zaal De Schalm, Landwaartslaan 99 in

Boxbergheide-Genk.




KrO n ie k (Gerard Moerman)

Maandag 18 december

Mijn vlucht en alles wat erop volgt is
vlekkeloos verlopen zodat ik om 23.30 uur
in Kisaro ben. Zoals gewoonlijk heb ik het
stuk van Byumba tot Kisaro alléén
afgelegd omdat Safari, die me afhaalde, in
Byumba woont. Hij had twee van zijn
kinderen en ook Juvenal meegenomen om
me te verwelkomen. De weg naar Kisaro is
nu geasfalteerd zodat de aardepiste
definitief verleden tijd is. Jo Wieme, die
hier vrijdag al aangekomen was, heeft nog
een kleinigheid klaargemaakt. Daarna heb
ik mijn valiezen leeggemaakt zodat het
toch 2.00 uur is als ik in bed lig.

Dinsdag 19 december

Om 7.00 uur groet ik de arbeiders hartelijk
voor ze naar hun werk vertrekken. Het is
een blij weerzien. 1k bezoek de
verschillende ateliers. De bouwwerven en
de terrassen zullen voor morgen zijn. lk
moet deze voormiddag nog wat uitrusten
na de vermoeiende reis. Als je 75 bent
verteert dat niet meer zo rap. '
Namiddags overleg ik een en ander met

S

Safari, de directeur. Donderdag wil ik
immers naar de Immigratiedienst in Kigali
gaan voor de verlenging van mijn visum.

In de schrijnwerkerij heeft Rurangwa, de
chef problemen met de schaaf-
zaagmachine (toppie). De twee rollen die
de planken voortbewegen zijn versleten
en vervormd en de boorkop moet
vervangen worden. Het is een machine
van Robland in Brugge van 1995. Niet te

verwonderen dat er kosten zijn. Jo heeft
alles onderzocht en een offerte gevraagd
in Brugge. We zijn doorverwezen naar
Slijperij Merlier in Zwevegem, waar ik een
hoogdringende bestelling plaats want
vrijdag sluit de firma om de einde-
jaarinventaris op te maken. Ik vraag aan
Johan De Cru uit Koekelare om de stukken
af te halen en mee te brengen als hij op 2
januari naar Rwanda komt.

Woensdag 20 december

Deze morgen kreeg ik al bericht van
Steven Merlier dat de stukken op tijd
kunnen worden afgehaald worden en Jef
spreekt met hem af voor de betaling.
Samen met Caroli bezoek ik een arme
familie die hulp vraagt voor hun nieuwe
woning. Ze hebben vier zonen en een
dochter. De twee oudste zonen zijn zeer
begaafde studenten die nu het secundair
onderwijs afgewerkt hebben. De ene vol-
tooide de algemene humaniora met grote
onderscheiding en heeft recht op een
studiebeurs van de staat. De andere
werkte de technische school af, afdeling
Bouw - ook met grote onderscheiding.

De grote vakantie is hier eind oktober




begonnen en intussen hebben ze
kleiblokken gemaakt en een nieuw huisje
met 3 slaapkamers gebouwd naast hun
bestaande schamele woning. Ze hebben
nu onze hulp nodig voor het dak en de
platen. Daarna werken ze zelf verder de
bepleisteringen en de ondervioer af.
Daarvoor leveren wij cement en kalk.
Verder zullen we de deuren en ramen
maken en de vloer afwerken. Dat alles om
hen te belonen voor de inzet die ze aan de
dag leggen.

Zaterdag 23 december

Ik stel vast dat het district Rulindo nog
altijd de grond niet onteigend heeft waar
de kleuterklassen van Gitatsa gebouwd
moeten worden. Daarom nam ik contact
met onze pastoor Lucien om eventueel op
grond van het bisdom te bouwen. Dat
terrein ligt in dezelfde vallei van Gitatsa op
kleine afstand en er staat een klein kerkje:
Muranzi.

Het is ook langs een kortere bergweg
vanuit Kisaro - Murama te bereiken. We
rijden er met de Canter naartoe om de
liggingen van de terreinen onderling te
bekijken en de mogelijkheden verder te
bespreken. De pastoor neemt contact met
onze exécutif en woensdag 27 valt de
beslissing. Laat ons hopen dat we in
Muranzi mogen bouwen want het terrein
is vlak en ligt dichter bij de woonkernen
beneden langs de rivier.

Zondag 24 december

Ik rij met Pascal, de catechist, en 9 jon-
gelingen naar Rusasa voor de gebeds-
dienst van 8.00 uur. Rusasa behoort tot
onze nieuwe parochie. We zijn om 11.30

uur terug in Kisaro en Jo heeft de soep al
klaargemaakt voor de groep. In de
namiddag komen de kok en een mede-
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werkster van de parochie naar Jo om de
kerstmaaltijd voor te bereiden. De pastoor
nodigt ons vanavond na de avondmis uit
op de pastorie en zou graag een Vlaams

menu leren kennen.

Onze weersomstandigheden maken de
kerstsfeer die bij jullie zo typisch is
natuurlijk onmogelijk. Het is hier zonnig en
warm in een groen landschap. Alleen is
het hier ’s avonds ook donker vanaf 6.30
uur. Een nachtmis is er hier niet om
veiligheidsredenen: de mensen hebben
immers geen vervoer en moeten langs
donkere paden naar de parochiekerk
komen. Er is nu wel voor de eerste keer
een avondmis in de nieuwe parochie
Kisaro. Tijdens de mis valt de stroom uit
zodat de viering bij kaarslicht gebeurt.

Tijdens die mis wordt er ook een klein
Emmanuelleke gedoopt “in het duister, bij
kaarslicht” en iedereen zingt uit volle borst
“Gloria, Gloria in excelsis Deo”. Het is de
eerste keer dat ik in Rwanda een lied kan
meezingen, een internationale kerst-
schlager.

Na de mis trekken we naar de pastorie
voor 'n Vlaams menu voor 8 personen:




- Voorgerecht: een halve avocado,
gevuld met het vruchtvlees, tonijn,
mayonaise en citroensap, afge-
werkt met kleine tomatenbrokjes
en een takje peterselie.

- Hoofdgerecht: varkensstoofvlees

met frietjes, worteltjes en erwtjes.
De saus was gemaakt met brood,
ajuin, kruiden en bruin bier.

- Dessert: bananentaart.

- lrish coffee

Voor de mis hadden we de bereide
maaltijd reeds vervoerd naar de pastorie.
Na de mis werd alles opgewarmd en
kregen de frietjes een tweede bakbeurt.
Wij zorgen voor spijs en de pastoor voor
drank.

Het gaat er gemoedelijk aan toe en
iedereen  bewondert Jo voor zijn
verborgen kooktalent. Rond 11.30 uur
keren we terug naar ons centrum. Karenzi,
de nachtwaker krijgt een halve meter
bananentaart.

Kerstdag 25 december

Een dag om uit te rusten, lang uitslapen en
dan met de jongens weer samen soep
maken voor de groep die rond de middag
komt. Wij genieten nog van de rest van
gisteren. Om 16.30 uur komen een vijftal

stafleden bij ons om wat na te praten
tussen pot en pint en meteen projecteer ik
enkele foto’s, onder andere van de
sneeuw in Belgié.

Dinsdag 26 december

Stilaan herneemt de gewone activiteit op
het centrum. Tweede kerstdag is wel een
vrije dag maar de verkoop in Kigali moet
voorbereid worden. Daarom worden 2
varkens geslacht, de hoveniers zijn er om
de groenten te oogsten en klaar te maken,
de bloem, het brood, enz.

Vanavond zou ik wat naar het voetbal
willen luisteren op de radio. Misschien
brengt de kerstboodschap van Dury
betere tijden voor Zulte-Waregem en de
ontmoeting Anderlecht-Gent spreekt ook
tot de verbeelding.

Zondag 31 december

Waarschijnlijk  zijn  jullie in  volle
voorbereiding om oudejaarsavond te
vieren. Jo en ikzelf “vieren” dat hier op
onze manier maar het programma ligt nog
niet vast. Zeker is dat er geen vuurwerk zal
zijn en dat het geen middernacht zal
worden.

Wat hier wel bijzonder is: de maan hangt
omgekeerd aan de hemel, als een wieg,
dus staat de wereld op zijn kop en er
gebeuren rare dingen. Het was hier om 16
u kouder (11°) dan bij jullie (18°). Dus aan
de evenaar kouder dan in de winter in
Belgié. “Booserke” zal dat niet direct
kunnen uitleggen. Er was hier op dat
moment wel een fikse regenvlaag met
orkest (klank-en-lichtspel).




Nu is het hier 18.10 uur en het regent
weer gezapig verder. Veel mensen zullen
hier weer regen binnen hebben, hopelijk
naast hun bed.

Nieuwjaar 1 januari

Ik ben taxichauffeur voor de pastoor en 6
parochieverantwoordelijken om naar Rwa-
miko, sector Rutare te reizen. We zijn om
7.30 uur vertrokken voor de mis van 10.00
uur. De mis is georganiseerd door al de
parochies van het bisdom en wordt opge-
dragen door de bisschop in concelebratie
met 25 parochiepriesters. Eigenlijk een
prachtig evenement in de openlucht op
een terrein zo groot als een voetbalveld,
omringd door een natuurlijk amfitheater
waar de kleurrijk geklede aanwezigen
rondom in het gras zitten onder de
eucalyptusbomen. Met 3000 zijn we. Ik zit
in de tent op de voorste rijen waar het
altaar staat naast de plaatselijke exécutif,
verder een senator, een deputé, de
gouverneur, de voorzitster van de
Nationale vrouwenorganisatie en de
voorzitter van de bisschoppenconferentie
van Rwanda. Sympathiek gezelschap. De
zon schijnt maar in de verte, boven Kisaro
dreigen zware onweerswolken. Er wordt
tijdens de plechtigheid een kindje
gedoopt, 10 koppels worden gehuldigd
voor hun zilveren jubileum en 2 koppels
voor hun gouden jubileum. De mis is uit
om 14.00 uur, daarna is er in de pastorie
receptie voor pastoors en autoriteiten
terwijl de mensen rustig in het
amfitheater blijven zitten waar om 15.30
uur dansgroepen mooie optredens zullen
brengen. De genodigden hebben intussen
hun plaats weer ingenomen onder de
witte punttenten. Wij rijden wel naar

Kisaro want de pastoor wil de
meegereisde gelovigen van Kisaro bij hem
in de pastorie ontvangen en bedanken
met een frisdrank of bier. Ze zijn met 60
meegereisd in 2 minibussen. Het regent
hier al een uur lang.

Een gezond en gelukkig nieuwjaar aan al
onze lezers.

Bij mijn aankomst op 22 december
klaagde iedereen dat het klein droog
seizoen te vroeg begonnen was en dat de
mais grijs werd van de droogte, de boeren
deden hun beklag.

Nu is het te koud en het regent alle dagen.
De mais is oké, de aardappelen ook, de
sorghum is gezaaid en goed ingeregend.
Toch zal men klagen dat de bonen die aan
het afrijpen zijn, te veel regen krijgen.
Maar de tarwe slurpt het vocht op en
groeit met de aren erin en wacht op
zonniger tijden om te beginnen rijpen.

Woensdag 3 januari

Ik vertrek met Rurangwa, de timmerman,
en Uwili, de jongste metselaar, naar Kigali
om mij bij de groep van Johan De Cru uit

Koekelare te voegen. Zij zijn gisteren
geland en overnachtten bij de Zusters
Bernardinen. Morgenvroeg vertrekken we




dan allemaal samen naar Huye (Butare)
om varkensstallen te herstellen bij Zuster
Winifrida.

6 januari 2018

Onze twee jonge Rwandese helpers
Rurangwa en Uwili verrichten hier in de
groep zeer goed werk en ontpoppen zich
tot bekwame vakmannen. Gerard Bossy,
een van onze vrienden uit Koekelare, zegt
dat Uwili direct bij hem in de bouw mag
beginnen, maar ik heb hem nodig om de
opvolging van Caroli op het Centrum te

verzekeren. Caroli is al pensioengerech-
tigd.

De opdracht bij de Bernardinen in Huye is
volbracht. Deze namiddag breng ik enkele
leden van de groep naar Nyanza, vlak bij
Huye om er de koningshutten te bezoeken
en het Nationaal museum.

Zondag 7 januari

We rijden terug naar Kisaro en de groep
uit Koekelare begint daar vanaf morgen
aan de verbetering van kleine huisjes van
arme gezinnen.

De seizoenen zijn hier toch niet meer zoals
vroeger. We zouden nu het klein droog

seizoen moeten hebben maar we krijgen
alle dagen een bui of een onweer. Dat is
natuurlijk goed voor land- en tuinbouw en
voor onze watervoorraden.

Zondag 14 januari

Om 10.00 uur is er de jaarmis ter nage-
dachtenis van broeder Cyriel.

Het is een mooie plechtigheid die duurt
tot iets voor twaalf. Daarna gaat men in
groep naar het herdenkingsmonument
aan ons centrum. De twee pastoors en
mijn  bezoekers gebruiken hier het
middagmaal: een koude schotel met
vooraf venkelsoep. De dames van
Koekelare en Jo Wieme hebben er weer
iets lekkers klaargemaakt. Ik heb twee
jonge gastjes om op te dienen en af te
wassen.

Onze 42 contractuele personeelsleden
verzamelen ondertussen in het zaaltje van
het dorpscafé waar ze twee consumpties
uit hun solidariteitskas gebruiken en ik
heb voor hen een maaltijd betaald. Om
15.00 uur ga ik er met de bezoekers
naartoe en dan is het ogenblik
aangebroken voor de speeches. Het is
gezellig en ook nuttig. De vrienden van
Koekelare  zijn verrast dat onze
personeelsgroep zo groot is en dat er zo
een echte solidariteit is. In feite is de
groep nog uitgebreider maar ik moest me
beperken tot de contractuelen. Dagelijks
werken hier ook nog 20 niet-
contractuelen, 50 tot 80 dagloners en 30
leerlingen. Het is inderdaad een groot
bedrijf geworden.

Maandag 15 januari

Ik ben deze morgen om 5.00 uur
opgestaan om met Caroli en 4 jonge
metselaars een nieuw werk aan te vatten
voorbij Kigali richting Gitarama voor de
kliniek van dr. Piet Noé die daar in




aanbouw is. We bouwen er een
ondergrondse cisterne van 20 x 2 x 2 m
dus netto 80 m3 eventueel nog uit te

breiden met 3 andere citernes. Onze 4
jonge gasten blijven daar 12 dagen
overnachten en komen dan 1 weekend
naar huis. Daarna weer voor 2 weken weg,
enz. Wij zullen dagelijks per telefoon
rapport krijgen en om de week op bezoek
gaan.

Onze bezoekers van Koekelare vertrekken
hier woensdag na de middag. Ze hebben
weer schitterend werk verricht met de
steun van al de mensen die het voorbije
jaar aanwezig waren op de verschillende
acties van de organisaties in Koekelare en
Ichtegem, ten voordele van het Project
Kisaro.

Mijn gezondheid valt mee. Daartegenover
is het weer al een paar weken zeer
regenachtig. Vannacht was er een helse
dondervlaag met stormwind en veel te
veel regen. Vandaag zon tot 16.00 uur en
om 18.00 wuur weer regen met
hagelstenen, donder en bliksem. Nu
regent het nog onophoudelijk. Het
veroorzaakt wel veel ongemakken. We
geraken niet meer met de auto tot het
vakantiehuis boven. Normaal is januari
een droge maand maar de seizoenen zijn
om zeep.

Jo Wieme, die hier blijft tot 3 februari,
werkt ondertussen verder zijn programma
af. Hij controleert en herstelt al de

voertuigen met de vele wisselstukken die
iedereen in zijn bagage meegebracht heeft
uit Vlaanderen. Het is allemaal niet
evident en gelukkig hebben we geen
controle gehad op de luchthaven want de
invoertaksen zijn niet gering. Hij heeft de
oude afgeschreven witte Mitsubishi-jeep
weer op gang gekregen en omgebouwd
volgens de mogelijkheden. Dit is een
ongelofelijke verbetering om ons te
verplaatsen over de landbouwwegen van
het Centrum en de omgeving. Jo
bestudeert ook alle facetten van de
landbouw en hij maakt fiches op van alle
gewassen met de specifieke grond-
bewerking, bemesting, plant- of zaaiwijze
en onderhoud. Met die basis kan ik ervoor
zorgen dat de oogsten optimaal worden
voor zover de weersomstandigheden
gunstig  zijn. Voor de varkensteelt
bestudeert hij ook de samenstelling van
de voeding in functie van wat Broeder
Cyriel destijds opstelde. Het zal van ons
een grote inspanning vragen om
veranderde gewoonten weer om te
buigen en de visie van de stichter door te
drukken.

Zaterdag 20 januari

Jo en ikzelf hebben een moeilijke
opdracht. We rijden met Caroli, die 15 km
verder in de diepte van Muyanza woont,
naar huis en moeten er bij Gasigwa twee
slachtrijpe varkens ophalen. Die varkens
moeten eerst een heel eind door de
velden naar de weg geleid worden en dan
met vier man opgetild worden om in de
jeep te krijgen. De jeep doorstaat goed de
test om met die lading varkens de
bergweg naar Rutabo en Kisaro weer op te
rijden. Jo is fier dat zijn werk geslaagd is.

Ondertussen volg ik via internet de vaart
van het containerschip dat voor mijn
vertrek in december de haven van
Antwerpen verlaten heeft en ondertussen
in de haven van Dar Es Salam (Tanzania)




aangekomen is. Een vrachtwagen moet nu
de container vervoeren naar het
douanedepot Magerwa in Kigali. In die
container zit onder andere een
aardappelrooier en aardappelplanter van
de familie Vercruysse uit Sint-Lambrechts-
Woluwe. Jo zou die machine graag nog in
orde brengen voor zijn afreis.

Dinsdag 23 januari

Goed nieuws: de container is in Kigali
aangekomen. Nu begint een stresserende
periode voor mij: de dedouanering in
anderhalve week afhandelen zodat Jo hier
de machines nog kan installeren.

Woensdag 24 en donderdag 25 januari

Ik ben met Safari twee opeenvolgende
dagen naar Kigali geweest van ‘s morgens
5.00 uur tot ’s avonds 18.00 uur om de
containerinhoud vrij te krijgen. Eerst
moest ik onze invoervergunning van
meststoffen en vitamines gaan afhalen bij
een dienst van Minagri (Landbouw-
ministerie), daarna naar onze bemiddelaar
voor de dedouanering en verder naar het

depot om getuige te zijn bij de opening

van de container en vast stellen dat het de
juiste container is. Daarna begint de
aangifte voor de berekening van de
taksen. De tweede dag ben ik om 7.30 uur
in Kigali voor de controle van de inhoud

van de container tijdens het lossen van de
goederen. Al de goederen worden op
paletten gestapeld, geteld en opgeslagen
in een van de grote loodsen - een
slopende bedoening - mijn grootste zorg is
dat dit tegen vanavond af geraakt. Het
probleem is dat alles verricht moet
worden door werklieden van het depot en
dat we daar in feite niets aan te zeggen
hebben. Maar ik ben een vervelende
toeschouwer, vooral als het niet voor-
uitgaat. Ik probeer me kalm te houden en
wat diplomatie aan de dag te leggen. Het
lukt.

De komende dagen wordt de aangifte
verwerkt door de belastingdiensten.
Volgende week zullen we kunnen betalen
en afhalen ... hopen we althans.

Vrijdag 26 januari:

We hebben tegen alle gewoonten in nu
dagelijks een onweer in de late namiddag
of avond. We zijn ook volop bezig met de
bouw van de ondergrondse cisternes voor
de kliniek van dokter Noé in Muhanga zo’n
120 km van hier. Ze hebben er iets over
gezegd op TV.

Jo gebruikt al zijn landbouwervaring om
hier een aantal zaken te perfectioneren.
Een voordeel is ook dat hij graag en goed
kookt en dat bespaart me veel tijd.

De onderlinge verhoudingen tussen
Rwanda, Uganda en Congo zijn niet goed.
Sinds een maand verblijven hier in het
noorden heel wat militairen op
“oefening”. Ik heb een goed contact met
de officieren van de compagnie die in
Kisaro haar hoofdkamp heeft. De luitenant

was hier enkele dagen geleden op bezoek.




Hij is verlekkerd op radijzen, ik heb hem
vandaag in het kamp bezocht om er hem
wat te gegeven. Hij had me erom ge-
vraagd. In Congo zijn er overal zware
rellen en opstanden tegen de president.
De mensen durven niet meer naar de mis
te gaan en er zijn priesters vermoord.

Zondag 28 januari

Jean-Pierre Roobrouck van Umubano
meldt me dat het ontbijt - georganiseerd
door de Wereldwinkel Anzegem ten
voordele van ons project “bouw kleuter-
klas en meubilair te Gitatsa (Kisaro)” - een
succes was. Veel volk en goede
zichtbaarheid van onze vereniging met de
projectie in powerpoint en fotopanelen
over Kisaro.

Weldra zal Umubano worden uitgenodigd
om een cheque in ontvangst te nemen in
aanwezigheid van de pers.

Woensdag 31 januari

Jo vertrekt zaterdag terug naar Belgié en

morgen is er een algemene vrije dag in

Rwanda: de dag van de helden! We krijgen
na veel aandringen de toelating om de
aardappelmachines in het depot af te

halen. De rest van de goederen wordt nog
niet vrijgegeven. Zo kan Jo Wieme toch
nog de machines nazien en installeren. We
hebben wel de taksen en kosten voor 90%
betaald.

Donderdag 1 februari

Jo viert de 'dag van de helden' op zijn
manier. Hij monteert de aardappel-
machines, past ze aan om getrokken te
worden door onze tractor en doet een
testrit.

Vrijdag 2 februari:

De goederen zijn vrij en kunnen afgehaald
worden! We vertrekken met drie voer-
tuigen naar Kigali: een 10-tonner van
Gaétan, onze lichte vrachtwagen voor 4
ton, de Nissan camionette voor 3,5 ton en
als we alles een beetje overladen zal het
lukken om de 20 ton mee te brengen.

We zijn er om 8.00 uur en hopen dat
iedereen op het depot wat meewerkt om
alles opgeladen te krijgen voor de
duisternis valt om dan rond 21.00 uur op
Kisaro aan te komen.

De jonge dame die alles moet controleren
en promotie wil maken heeft het anders
bekeken. Ze wil alles opnieuw tellen voor
het geladen wordt. Ik moet dat zien te
vermijden want dan hebben we om 16.00
uur niet gedaan en haar shift is dan
voorbij. Als we met een vervanger moeten
verder doen kunnen we niet voor
middernacht in Kisaro geraken. Dus
diplomatie, eventjes haar zin laten doen
en als ze het niet meer ziet zitten en als de
zon wat hoger staat, hulp aanbieden en
geleidelijk aan de zaak overnemen, terwijl
ze zich op een bank in de schaduw van de
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loods gedeisd houdt. Een beetje on-
eerbiedig misschien maar om 16.00 uur is
alles geladen. Dan is het nog alleen een
kwestie om dat ene document te krijgen
dat ons toelating geeft om uit het depot te
rijden. Die man is nu pas beginnen te
werken en kan niet zomaar in gang
schieten. Er barst meteen een hels onweer
los en de stroom valt uit. Dan werkt je
laptop niet meer. Dan kan je toch met de
hand een toelating schrijven om het depot
te verlaten? Net als hij die mogelijkheid
toch inziet is er stroom. Dan moet je dus je
laptop gebruiken maar daarop vind je niet
zomaar direct alle informatie die het
standaardformulier vraagt. Spannend,
maar ondertussen is het donker... en mijn
zenuwen geraken wat gespannen.
Uiteindelijk zit ook voor Murphy de
werkdag erop en krijgen we ons papier.
Hop, iedereen in zijn voertuig en weg zijn
wij, bijna want ondertussen zijn nog
enkele tientonners aan het manoeuvreren
om de hel van Kigali te verlaten en wij
zitten dus vast. Rond 20.00 uur geraken
we los en rond middernacht rijden we de
helling op naar ons centrum in Kisaro ...
Maar door het onweer is de oprit spekglad
geworden en kan de tientonner
onmogelijk naar boven. Onze andere twee
voertuigen kunnen er wel geraken langs
een omweg die minder steil is maar die
weg is dan weer te smal voor de grote
vrachtwagen. Eind goed al goed, slapen en
morgen uitladen.

O ironie, het uitladen ‘s anderendaags is in
twee uur opgeknapt.

Zondag 4 februari

Jo is gisteren goed vertrokken begeleid
door Faina, Eric en mezelf.

Het was een nuttige periode voor ons en
voor het Centrum. Jo heeft heel wat goede
ideeén en ik probeer ze te vertalen en te
kanaliseren zodat alle partijen er zich goed
bij voelen.

Ik ben nu voor het eerst alleen en dat zal
ook eens deugd doen. Er is nog veel af te
handelen voor ik vertrek en over twee
weken komen mijn zus en schoonbroer
met Jozef en Denise.

Vandaag was ik de spilfiguur in de “doop-
plechtigheid” van de parochie Kisaro die
enkele maanden geleden geboren werd.
De “moederparochie” Byumba heeft nu
officieel afstand gedaan van haar “kind”
door ons hier met een delegatie van 50
mensen te bezoeken in de mis van 10.00
uur, met daarna een receptie en een
feestmaaltijd in de nieuwe pastorie. Het
had ons veel zweet gekost om vorige week
nog de tweede fase van dat gebouw af te
werken (schilderen, ruiten plaatsen en
vooral veel schoonmaken). De werf lag
gelekt alsof alles al gedaan was. We
hebben veel lof gekregen en ik heb een
begeesterende toespraak gehouden die
mede door mijn lichaamstaal door al de
genodigden zonder vertaling genoten
werd. De relatie met de nieuwe exécutif
(burgemeesteres van Kisaro) is er zeker
vertrouwelijker door geworden wat
belooft voor onze samenwerking in het
nieuw project, de kleuterklas van Gitatsa
waar de onteigening van de grond nog
altijd niet in orde is.

De cisterne voor de kliniek van dr. Noé
schiet goed op.




Dinsdag 6 februari

Vandaag kreeg ik het bezoek van een
Burundese landbouwingenieur (dr. ir. in
de landbouw, expert in bodemonderzoek)
die aan het hoofd staat van de zetel van
een internationaal studiebureau SHER van
de groep Artelia. Ze hebben een opdracht
van de Nederlandse regering voor
landinrichtingsprojecten in Rwanda. Hij
kwam met 4 jonge medewerkers. Hij is
ongeveer 65 en heeft in Leuven
gestudeerd. Ze hebben ons 25.000 RWF
betaald om Kisaro te bezoeken en ik heb
ze een perfecte jeeprondleiding gegeven.
De man was heel tevreden en uit zijn
vragen en reacties viel duidelijk af te
leiden dat hij zeer goed wist waarover het
ging. Ook zijn jonge medewerkers waren
geen 'blaastoeristen'. Gelukkig had ik een
snelcursus landbouw achter de rug (dank
zij Jo die zaterdag vertrokken is) en waren
mijn medewerkers ook 'goe bezig'.

Hij heeft ook een kopie van onze nieuwe
cultuurfiches meegenomen. Hij was ook
uitgerust om grondstalen te nemen
waarvan we de labresultaten zullen
krijgen. Het was dus weer een drukke dag
want na hun vertrek heb ik met Caroli nog
de offerte gemaakt voor de metaal-

afsluiting en de taludbemetseling van het
terrein rond de bank Sacco in Kisaro,
evenals voor de binnen- en buitenschilder-
werken van de bank.

Fiston en Claude (2 trouwe zondag-
discipelen) zijn komen afwassen en heb-
ben de keuken gereinigd na 16.00 uur.

Nu nog luisteren naar Genk-Kortrijk.
Woensdag 7 februari

Hier draait alles goed rond en het gonst
van de bedrijvigheid. Ik ben nu mijn eerste
week alleen en kan al wat meer
administratief werk verrichten en mijn
achterstand wat inhalen.

De tweede fase van de fermetten

(ombouw hangaars met subsidie van

West-VI.) is gestart. De cisternes (subsidie
Limburg en Rotary Genk-Noord) zijn
afgewerkt. Ik ben aan de verslagen bezig.

Vrijdag 9 februari

Gisteren is de starter van de oude tractor
twee jaar na de reparatie weer
uitgevallen: kooltjes versleten en één
ervan was volledig weg evenals de veer
ervan. Ook de relais die erbij hoort, is
defect. We vinden dat wel in Kigali en het
zal dringend hersteld worden.
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Twee jaar geleden toen Theo hier was
gebeurde hetzelfde en een technicus uit
Byumba heeft het toen opgelost.

Ik ben ook bij Bienfaiteur geweest om zijn
plannen te kennen voor zijn stallingen. Er
moeten twee varkenshokken, een kippen-
hok en een geitenstal afgewerkt worden.
Ik denk dat we met € 500 kunnen rond-
komen.

Ik dank hiervoor de gunstige beslissing van
Agro-Kisaro-Maarkedal (Jo Wieme en
vrienden).

Maandag begint de oogst van de tarwe.

We hebben een contract afgesloten met
RAB, ministerie van Landbouw voor de
productie van zaaigraan. Zij leveren ons
tegen de gewone prijs van 650 RWF/kg
nieuw geselecteerd zaaigraan voor 6,5 ha.
Wij krijgen van hen na de oogst 600
RWF/kg. Dit zijn de normale huidige
prijzen. We behouden onze vrijheid om
aan hen te verkopen of aan anderen en
een deel voor eigen gebruik te behouden
(zaaigraan en meelproductie). We krijgen
ook een officiéle erkenning om zaai- en
plantgoed te vermenigvuldigen. De staat
heeft als doel de huidige invoer ervan te
beperken.

Zaterdag 10 februari

Er is een probleem met de achterremmen
van de Canter. We hebben er oude
moeten insteken en er zijn nieuwe besteld
die mijn zus meebrengt. Haar mede-
bezoekers zullen hun valiezen vol hebben
met wisselstukken.

Maandag 12 februari

Samen met Safari heb ik een afspraak met
de burgemeester van Kisaro op de mairie
van ons district Rulindo om de
aanslepende onteigeningsprocedure te
deblokkeren. Er wordt ons een spoedige
oplossing beloofd, althans véér 1 maart.

Vandaag heb ik ook een bespreking gehad
met Herr Matthias Miiller, voorzitter van
de Duitse vereniging “ KUNGA-RUANDA-
HILFE EV” uit Bullay aan de Moezel. Hij
was door de plaatselijke autoriteiten van
Kisaro naar ons doorverwezen om met ons
samen te werken voor de verwezenlijking
van ons project “Scholenbouw in Gitatsa”.
Zij werken al enkele jaren voor onze
bestaande scholen in Kirenge die
oorspronkelijk ook door Broeder Cyriel
gesticht werden.

"Einigkeit macht stark' of “Eendracht
maakt macht” zou ik zeggen.

Donderdag 15 februari

Mijn familie en vrienden zijn goed
aangekomen in de luchthaven. Ze werden
er meteen als vip’s behandeld, aangezien
er twee valiezen met een rode klever
beplakt werden waardoor ze de “Red
Line” moesten volgen. Dat bracht hen
recht naar het “declaration office” waar ze
ondervraagd werden over stukken die in
die 2 koffers zaten tussen kleren en
andere toestanden.

Mijn zuster zag het dan niet meer zitten
en vroeg toestemming om mijn assistentie
in te roepen. Ze mocht me buiten komen
halen onder begeleiding.




Na een halfuur identiteitscontrole, metaal-
detectie enz. mochten we weer binnen en
herbegon de Babylonische spraakver-
warring. Uiteindelijk werden de goederen
aangeslagen tot morgen of zo en tot de
taksen berekend en betaald zouden zijn. Ik
moest de stukken uit de twee valiezen
halen, één valies leegmaken en daar de
stukken in steken om daar achter te laten.
lk heb daar 5 verpakkingen in
overgeplaatst en de rest meegenomen. De
5 zijn 2 pakken schokdempers (Nissan en
Mitsubishi), remblokken Nissan, rem-
blokken Canter, remschoenen Canter. Er
werd van niets kopie genomen want er
was geen machine voorhanden. Er werd
geen document of verklaring opgemaakt.
Met al de rest zijn we vertrokken 3 uur na
aankomst.

Vandaag moeten we de dedouanering
beginnen en na een week krijgen we de
stukken tegen betaling van € 523.

Maandag 26 februari

De rondreis met de bezoekers is schit-

terend verlopen. |k ben meegereisd als
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gids, iedereen was tevreden en ze
beseften dat het zonder privégids niet zo
interessant (en spannend ) geweest zou
zijn. We hebben alle musea bezocht en

verder het regenwoud in het zuiden tot
aan de Congolese grens, dan langs het
Kivumeer naar Kivuye via de nieuwe
asfaltweg. Vervolgens bezoek aan de
kliniek van dr. Noé en de stad Kigali.
Gisteren zijn we in de parochiekerk van
Kisaro naar de mis geweest en dat werd
afgerond met een knetterend onweer. Het
zangkoor is een halfuur blijven doorzingen
omdat de mensen niet buiten konden. Het
deed me denken aan de Titanic. Het
regenseizoen is nu wel goed begonnen. Nu
regent het ook en we zitten in de wolken.

Dinsdag 6 maart

Eindelijk hebben we groen licht om de
voorbereidingen voor de bouw van de
scholen van Gitatsa aan te vatten: het
nivelleringswerk om een vlakke bouw-
plaats te creéren van 12 x 19 m voor de
bouw van de eerste fase.

Vandaag werd ik op het terrein
uitgenodigd met de ingenieur van het
district Rulindo, de verantwoordelijke van
onze sector Kisaro en de eigenaars. Ik was
getuige van het afsluiten van een
onteigeningsovereenkomst met uitstel van
betaling ten gunste van het district en
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toestemming om de werken te starten
vooraleer de onteigeningssom betaald
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wordt. Inderdaad, het district had geen
geld in het budget 2018 ingeschreven -
niet beschikbaar of vergeten?

Zaterdag hebben we daar een nieuwe
afspraak: de landmeter van de sector om
de eigendomspalen te plaatsen, en wij om
de taluds af te lijnen, de bouwplaats te
piketteren en de niveaus te bepalen. De
bevolking zal later uitgenodigd worden om
het hakwerk en het grondverzet uit te
voeren in gemeenschapsdienst (Umu-
ganda). Mijn conducteur zal alles in goede
banen leiden.

We krijgen een opdracht binnen voor het
maken van 25 lessenaars voor de
scholengroep van Murama. Dit betekent
weer enkele weken werk bij voor de
schrijnwerkerij die het nu al zeer druk
heeft.

Zaterdag 10 maart:

Algemene vergadering van contractueel
tewerkgesteld personeel van onze CPPA
Kisaro. Ze zijn met 45 leden. Er zijn
toespraken van de directeur Safari, de
afgevaardigde van de werknemers Pascal
en van mezelf. De medewerkers worden
gefeliciteerd voor hun solidariteit, voor de
stijgende kwaliteit van hun werk en voor
hun groeiende responsabilisering.

Er wordt gevraagd om een loonsverhoging
te overwegen voor de laagst betaalden.
Een maaltijd werd klaargemaakt door de
mensen van de beenhouwerij — bakkerij
jongste
werknemers, de directie voegt er twee

en geserveerd door de

consumpties aan toe. Het is een gezellige

namiddag en het geeft me een goed
gevoel om op 15 maart terug te keren

naar Belgié.

Mijn dank aan alle personen die
geinteresseerd zijn in ons project en
vooral aan de personen die ons
financieel, materieel en moreel steunen
om dit vol te houden.

Zalig paasfeest

Gerard Moerman




Bokrijk nestelt zich in Kisaro (.ywiems

U las het reeds in ons vorig nummer. Het Sint-Jozefinstituut van Bokrijk, de bakermat van broeder Cyriel,
wil de volgende jaren actief meewerken aan het Kisaroproject en niet alleen jaarlijks een financiéle
bijdrage leveren maar ook een inleefreis organiseren voor een aantal vijfdejaars, zodat deze leerlingen
volgend schooljaar de projectambassadeurs in de school zijn.

De school heeft een goede traditie van ontwikkelingssamenwerking en organiseert al jaren 'Inter-Nest'-
acties, genoemd naar de geéngageerde broeder Ernest van Loo. Ook dit jaar zijn de acties in volle
voorbereiding: zelfgemaakte maaltijden worden klassikaal verkocht, voor Valentijn was er een bijzondere
actie en tal van sponsorlopen en andere acties worden voorbereid. Hoogtepunt wordt ongetwijfeld 17 mei
als een groot deel van de opbrengst van al die acties overhandigd wordt aan Gerard Moerman, die dan in
de school het project en de inleefreis komt toelichten.

Want die inleefreis wordt een absolute topper in de actie. Eind november werd een oproep gelanceerd en
in de loop van december werden negen leerlingen uit het vijfde jaar, twee jongens en zeven meisjes,
geselecteerd. Uiteraard zijn zij - samen met de drie leerkrachten en directieleden die hen vergezellen - zeer
actief in de acties maar tezelfdertijd bereiden ze zich voor op een onwaarschijnlijke belevenis, de inleefreis
van 18 tot 27 juli 2018. De vliegtickets zijn besteld, de voorbereiding is bezig.

Want het wordt niet zomaar een toeristische trip,
integendeel. In Kisaro zullen leerlingen en
begeleidende volwassenen logeren in de lokalen van
het project. Primitief naar onze Westerse normen,
maar proper. Ook hun eten zullen ze zelf koken in de
keuken van Gerard.

De eerste twee dagen verkennen ze de vijftig
hectare van het project, vijf dagen werken ze
vervolgens op verschillende plaatsen in het project

en in de plaatselijke school en één dag trekken ze
met een busje naar de hoofdstad Kigali waar in een sterk vernieuwde stad toch nog veel herinneringen
leven aan de genocide van de negentiger jaren.

Het wordt zeker en vast een boeiend verblijf ginds in de heuvels van Noord-Rwanda, vlak bij de evenaar en
we zijn benieuwd om de reisverslagen te horen.

En ja, iedereen neemt koffers mee en vult die met persoonlijke stukken
maar ook met (kledings-)stukken om ginder te laten. Een bijzondere
oproep voor iedereen die nog 'nearly new' trainingpakken heeft voor 12-
tot 18-jarigen. Bezorg ze aan de school of aan ons en de jongeren in Kisaro

zullen er zéér blij mee zijn.
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Overal te lande! (et

Agro-Kisaro-Maarkedal is een groep rond Jo Wieme die helpt om in Kisaro twee varkenshokken, een
kippenren en een geitenstal te financieren.

Gerard en Jef gaven een toelichting over het project tijdens een vergadering van Neos Genk. Sindsdien
mogen we rekenen op enkele toffe sponsors uit deze vereniging!

Een ondernemer uit het Hasseltse, die jarenlang het project van een intussen teruggekeerde Genkse zuster
in de Filippijnen steunde levert een substantiéle bijdrage om de nieuwe school in Gitatsa te bouwen.

Aan allen, evenals aan de vele trouwe schenkers van giften uit het hele land en zelfs daarbuiten onze
oprechte en welgemeende dank.

Kruishoutem in Kisaro (e«

Enkele van onze goede vrienden uit Kruishoutem trokken begin dit jaar naar Kisaro en ze bezorgden ons
een prachtig verhaal over hun belevenissen. U kan het lezen in ons volgend nummer. Hier alvast een
voorsmaakje:

“Wij voelen ons al helemaal thuis in ons huisje op de berg en ook bij Gerard.

Wat zal deze dag brengen? We ontmoeten een grote groep kinderen, moeders en ook enkele ouderen op de
plek waar (wekelijks) gratis soep wordt bedeeld. Je voelt er de armoede en de honger van velen, maar ook
de dankbaarheid. Het is even wennen: aangeklampt worden door al die kinderen.

Na het ontbijt wandelen wij naar de school van Kirenge en zo terug de berg af naar het centrum. Intussen is
de oogst volledig binnen en is het oogstfeest begonnen: de groep arbeiders wordt getrakteerd op
“aardappelen in de schil met bonen”, daarna wordt sorghumbier geserveerd: de oogsters genieten met
volle teugen. Wij houden het bij een klein proevertje! Dan wordt er gezongen en gedanst, een voor ons
ongekende ambiance. En plots is het feest gedaan. In een mum van tijd is het graspleintje leeggelopen en is
alles netjes opgekuist!"




Het Comité Zit niet Stil (redactie)

Ook ons eigen comité zit niet stil. Uiteraard zijn er
de bestuursvergaderingen, maar elk trimester
wordt dit tijdschrift klaar gemaakt.

Als de redactie teksten en foto's verwerkt heeft in

een sobere lay-out dan wordt het digitale
eindproduct dankzij de plaatselijke school
verwerkt tot 930 gedrukte exemplaren, meestal
18 bladzijden, ditmaal uitzonderlijk 24.

Die worden dan door een aantal comitéleden
verzendklaar gemaakt worden - dat wil zeggen er
wordt een adresetiket opgeplakt, een
overschrijvingsformulier ingestokken en een
dichtingsstrookje aangebracht - en afgeleverd bij

bpost.

Het tijdschrift heeft ook een digitale versie. Als je
die versie wil ontvangen, stuur dan een mailtje
naar onze secretaris Marc Dedecker (zie
achterflap).

Het comité Kisaro neemt eveneens deel aan de

activiteiten van het Limburgs Platform
Ontwikkelingssamenwerking en is actief in de

Genkse Noord-Zuidraad. Ook daar participeert

het comité aan de werking (zoals bijvoorbeeld de
Noord-Zuidmarkt in juli) en aan de
vergaderingen. Vorig jaar werden onze
activiteiten beloond met een werkings- en
projectsubsidie van € 1.252,82.

Uiteraard is er ook elk jaar de informatieve en
culinaire Rwandadag, waarvan de voorbereiding
momenteel volop bezig is. De Rwandadag vindt
dit jaar plaats op 7 oktober in zaal De Schalm,
Landwaartslaan 99 in Genk.

En of het comité zuinig werkt? lets meer dan 91%
van al de uitgaven gaan rechtstreeks naar Kisaro,
hetzij via de container (69%), hetzij in specién
(22%). Aan drukwerken (het tijdschrift, inclusief
verzending) wordt iets meer dan 3% besteed,
evenals aan de werkingskosten. Je kan het mooi
aflezen in onderstaand diagram.

Uitgaven

m Aank&verz

B Drukw&zegels
m Bankkost

M Reiskosten

m Werking

H Specién
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Broeder Cyriel bleef niet gespaard van oorlog

[Mlarc Dedecker —vervolg uit de roman over broeder Cyriel. Onderstzand werhaal iz fictief. Broeder Cyriel werd geroepen nazr een plek

waar een jongs Tutsi, tot zijn grote ontstelteniz wvermoord is).

Twintig jaar eerder zaten Cyriel en Robert
in de leraarskamer van de landbouwschool
van Byumba thee te drinken. Cyriel was
aan de school gebonden, kon zijn project
in Kisaro niet opstarten en werd
moedeloos. Hij praatte over zijn
missionariswerk op een andere toon.
Geen inschikkelijkheid meer. Niet langer
gedwee.

‘Wat wij doen is kaf dorsen,” zei hij
onverwacht.

‘Wat bedoel je?’

‘Dat ons werk vruchteloos is.”

‘Dit land leeft van landbouw. We leren
jongens de knepen wvan het wak wuit
leerboeken die we hebben meegebracht
uit Belgié. Aan het einde van hun opleiding
zitten ze op het niveau van Vlaanderen.’

‘Landbouw zonder wruchten. Letterlijk

dan. Als ik morgen niet naar Kisaro kan,
niet mag werken tussen het volk, dan kan
ik mijn zending niet voorzetten. Wij
kunnen het volk alleen daar van dienst
zijn.’

‘Komaan, man. Nog een koffie? Maar
Cyriel stond op. Het gesprek was

afgelopen.

‘Dat wordt je levenslang kwalijk
genomen,” prevelde broeder Robert

doodsbenauwd.

Wie het vliegtuig met de president
neerschoot weten geschiedenisschrijvers
tweedntwintig jaar later nog niet. In
Byumba had broeder Robert een gerucht
opgevangen dat Belgen het wvliegtuig
neerhaalden. Die kletspraat hadden
Fransen verspreid, zo bleek. Er waren ook
mensen die beweerden dat extremisten
binnen Habyarimana's eigen partij het
plan uitvoerden en broeder Cyriel hield vol
tot op zijn sterfbed dat hij de boosdoener
kende.

Toen Cyriel zijn ronde deed door het dorp
dacht hij aan Habyarimana. Wie de
moorden ook pleegde, hoe groot de
aanslag ook was: zijn president was dood
en tevens die van Burundi, Cyprien
Ntaryamira, de stafchef van het Rwandese
leger, de volledige Franse bemanning. Hij
was op een punt gekomen waar geen
terugweg mogelijk was. Hij was al over de
zeventig. Langzamerhand kwam hij bij dit
inzicht terecht en toen men seinde dat
kolonel Rusatira op 8 april 1994
ambassadeur Swinnen had laten verstaan
dat zijn leven en alle blanken in gevaar
waren, gaf hij geen kik. Op radio Mille
Collines hoorde Cyriel de provocaties
scanderen: chacun doit se farcir son Belge,
in de straten hoorde hij fluisteren dat tien
Belgische para’s vermoord waren, maar
dat maakte hem niet bang. Hij kon dat
gewoon niet zijn. Ook niet toen iemand als




het ware verheugd kwam zeggen dat
vijffthonderd Franse para’s de expats
zouden overbrengen of minister Claes op
de wereldomroepen liet voorlezen hiervan

gebruik te maken. Nu het nog kon.

Toen broeder Robert een nieuwe poging
moest ondernemen om Cyriel te over-
tuigen werd hij brutaal afgesnauwd.

‘Elke Belg die vertrekt heeft de dood van
tien Rwandezen op zijn geweten,’ zei
Cyriel.

‘Hoe... ¥

‘Als we vluchten, ligt voor de genocidairs
de weg vrij om nog meer te moorden.’

‘Wij kunnen wreedheid niet afweren
met de blote hand,’ zei Robert.

‘“Toch.'

‘Hoezo?'

‘We kunnen agressors terugdringen met
woorden.'

‘Uitgesloten.’

‘En door misdaden door te seinen naar
de rest van de wereld.’

‘Luister: codperant Jan Delbaere zal met
de hulp van de gendarmerie een konvooi
van dertig wagens door de checkpoints
loodsen. Ze onderweg alle
buitenlanders meenemen: paasvakantie-
toeristen evenals Rwandezen van het

zullen

Rode Kruis en van Artsen zonder Grenzen.
Onderweg mogen we overnachten in de

codperantenwoning wan Rwamagana.
Vandaar gaat het naar de luchthaven.
Onze laatste kans.”

“Ik blijf.’

Broeder Cyriel is gebleven.

‘Waarom gaat iedereen weg?’ vroeg hij
steeds weer. Hij wou het niet begrijpen,
ook al was de dreiging reusachtig. Ook de
door hem diep gerespecteerde zuster
Marie-Michele Vanherck had op het
laatste  moment besloten om te
Rond haar draaide het

bernardinenklooster. Zij had wan nabij

vertrekken.

barbaarse taferelen meegemaakt. De
afgeslachte para’s gezien. Eigen en
andermans angst beleefd. Cyriel zou
Marie-Michéle missen. Hij luchtte zijn hart
wel eens bij haar en trok zich op aan haar
nuchter ocordeel, haar insteek en haar
moederlijkheid.

Interahamwe is tot alles in staat,’
hadden ze haar op de ambassade gezegd.

‘Ge moet weg! Dit is een moordkuil.’
Cyriel nam een fles wijn. Zijn laatste. Hij
dronk een glas. Dan nog een, in één teug.
Met de
rug wvan
zijn hand
wreef hij
zijn  kin
zuiver. In

Kigali was de toestand vreselijker, besefte
hij, de straten waren opgedroogd, wie
wandelde deed het in versnelde pas. De
gezellige drukte van weleer was weg en
vervangen door ijzigheid. Alleen Power-
aanhangers en zelfverzekerde Fransen
kwamen nog buiten, vertelden zij die het
konden weten.
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Wat moet ik doen om een fiscaal attest te verkrijgen? ...

De Belgische overheid geeft een belastingvermindering voor giften aan erkende verenigingen of
instellingen. Ook jouw gift (vanaf 40 EUR per jaar) geeft recht op zo'n vermindering. Wij hebben immers de
toestemming om fiscale attesten af te leveren.

Wat moet je daarvoor doen?

Bij een eenmalige gift: je schrijft het bedrag over op rekening

Federale
Overheidsdienst BE77 7370 2005 9542 van de vzw Comité Kisaro op het adres
FINANCIEN Winterslagstraat 1, 3600 Genk met de vermel-
ding 'Gift voor Kisaro'.
De Minister van Financién Bij een doorlopende opdracht of domiciliéring: je vraagt aan

je bank om over te schrijven op ditzelfde nummer, met
dezelfde vermelding (of je doet het zelf via je computer).

Begin van elk jaar ontvang je dan een fiscaal attest voor het bedrag dat je in het voorbije jaar hebt
overgeschreven. Dit attest moet je beschikbaar houden voor de belastingen.

Fina nCién (Marinette Willems)

In 2017 mochten we voor iets meer dan 52.000 EUR aan giften ontvangen, waarvan 38.834,63 EUR op onze eigen
rekening en 13.486,50 EUR via de rekening van onze vrienden van de VRV Umubano.

Andere ontvangsten komen uit acties en subsidies. De acties zijn vooral gevoerd door de landbouwschool van Sint-
Truiden en de subsidies komen voornamelijk van de provincie Limburg, Stelimo en het stadsbestuur van Genk. Ook
de Rwandadag bracht een flinke duit in het zakje.

Bij de uitgaven noteren we vooral de aankoop en verzending van materialen (voor bijna 43.000 EUR), vooral om eind
november 2017 een container te vullen en te verzenden. Tevens werd een bedrag van 27.200,56 EUR overgemaakt
aan de ngo in Kisaro, aan ons project dus. Dit geld diende vooral om de bouwwerken (regenwaterputten,
gemeenschapsruimten, ...) te bekostigen.

Onze totale bezittingen, die eind 2016 25.168,51 EUR bedroegen, werden tegen eind 2017 herleid tot 21.134,09
EUR. Dat is nog altijd een heel gezonde situatie.

Hieronder vind je een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van de twee voorbije jaren, zowel via onze eigen
rekening als via de rekening van de vzw VRV Umubano die ons bijstond om een moeilijke periode te overbruggen.




REK 2016 REKUMUB | GECONSOL REK 2017 REKUMUB | GECONSOL

SALDO 31/12/N-1 €38501,04 €25168,51 €0,00| €25168,51
ONTVANGSTEN

GIFTEN €18040,70| €35554,02| €53594,72 €38834,63| €13486,50| €52321,13
ACTIES €7247,80 €7247,80 €3536,92 €3536,92
STEUN/SUBSIDIES €15 214,79 €60842,52 €15652,82 €15652,82
RWANDADAG €7 335,50 €7 335,50 €7664,30 €7664,30
INTRESTEN BANK €26,33 €26,33 €14,31 €14,31
TOT. ONTVANGSTEN €47 865,12 €65702,98| €13486,50| €79189,48
BEGINSALDO+ONTV €86 366,16 | €35554,02| €121920,18 €90871,49| €13486,50| €104 357,99
UITGAVEN

AANK/VERZEND MAT €28526,42| €9086,06| €37612,48 €42 795,37 €40,70| €42836,07
DRUKW/POST/TEL €2469,87 €2469,87 €1 868,85 €1 868,85
RWANDADAG €2009,13 €2009,13 €2447,67 €2447,67
BANKKOSTEN €97,02 €97,02 €52,02 €52,02
ALLERLEI €4852,81 €711,08 €5563,89 €3 535,50 € 268,23 €3803,73
SPECIEN KISARO €15000,00 | €25756,88| €40756,88 €14022,99| €13177,57| €27200,56
REGULARIS GIFTEN €8242,40 €8242,40 €5 015,00 €5015,00
TOT. UITGAVEN €61197,65| €35554,02| €96751,67 €69737,40| €13486,50| €83223,90
SALDO OP 31/12/N €25168,51 €-0,00| €25168,51 €21134,09 €0,00| €21134,09

Uiteraard danken wij allen die een bijdrage leverden om dit héél mooi resultaat te realiseren! Op deze

manier kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

23




W je dit tijdoclnift 0ok wia madl doorgestuund lnijgen godat je de fote ¢ iun blean ban bebijboen 7
Stuan dan je madladres waarn mancdedecker27Qgmadl. com.

DRIEMAANDELIJKS  TIJDSCHRIFT
PROJECT - KISARO - RWANDA
JAARGANG 42 N1, maart 2018
Drukwerk tegen verlaagd tarief
Erkenningsnummer: P 006357

Verantwoordelijk Uitgever:

Jef Gabriels
Winterslagstraat 1
3600 Genk Belgié
Afgiftekantoor: Genk

<,
bpost

PB-PP

BELGIE(N) - BELGIQUE




