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Noteer nu al in je agenda dat de Rwandadag van 2018 plaatsvindt op zondag 

7 oktober in zaal De Schalm (Landwaartslaan 99 in Boxbergheide-Genk). 

 



3 
 

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van het PROJECT 

KISARO - RWANDA - JAARGANG 41 NR. 4 

 

KERSTNUMMER 
 

 

 

Van de redactie (Jef Gabriels) 

Beste Lezer, 

Gerard Moerman viert Kerstmis in Kisaro. Hij vertrok op 18 december 2017 om andermaal 

drie maanden In Rwanda te werken. De tijd dat hij hier bij ons in België was, zat hij echter 

niet stil! Je leest in dit nummer wat er de voorbije maanden allemaal gebeurde.  

Op zondag 1 oktober vond onze Rwandadag plaats in zaal De Schalm. Dat werd een groot 

succes! Maar we vulden ook weer een container boordevol. Die is intussen verscheept naar 

Afrika. Ook daarover lees je verderop meer. 

Iedereen kent ongetwijfeld het oude spreekwoord: "Wil je mensen kortstondig helpen, geef 

hen dan een stuk vlees en een homp brood; wil je ze langdurig helpen, leer hen dan tarwe en 

vee winnen, kortom: leer hen boeren". Om ons daarbij te helpen kan je een bedrag storten 

op onze bankrekening BE77 7370 2005 9542 van de vzw Comité Kisaro Genk met de 

vermelding 'gift'. Je ontvangt dan een fiscaal attest als dit bedrag op jaarbasis minstens 40 

EUR bedraagt.  

In dit nummer lees je ook iets over onze financiële toestand, over de nieuwe actie die het 

Sint-Jozefinstituut van Bokrijk opzet, over een oogkliniek in de buurt van Kisaro en over de 

steun die we mogen ontvangen van Rotary Genk-Noord. En uiteraard kijk je reikhalzend uit 

naar de volgende episode uit de boeiende roman van Marc Dedecker over het wedervaren 

van broeder Cyriel. 

Ons correspondentieadres: Comité Kisaro, Winterslagstraat 1, 

3600 Genk. Wie informatie wil, kan bellen naar 0475/473209 

of 089/209408 of mailen naar jef.gabriels@telenet.be 

Wij wensen je veel leesgenot in dit kerstnummer!  

De redactie. 



Schitterende Rwandadag! (Jef Gabriels) 

De Rwandadag is een goede jaarlijkse 

traditie in Boxbergheide. Hij wordt 

georganiseerd om informatie te geven en 

steun te verzamelen voor het 

landbouwproject dat in 1972 in Kisaro is 

opgestart door broeder Cyriel die in 2015 

op 92-jarige leeftijd overleed. Ook dit jaar 

zat zaal De Schalm op 1 oktober weer 

boordevol. De recordopkomst van vorig 

jaar werd zelfs overtroffen.  

De bruto - ontvangsten van de dag be-

droegen 7.784,43 EUR en omdat het 

grootste deel van de uitgaven gesponsord 

werd, hielden we netto 7.250,57 EUR 

over. Dit was de hoogste opbrengst die we 

ooit hadden. Hieruit blijkt dat de 

belangstelling van de gewone burger  voor 

de ontwikkelingssamenwerking heel 

duidelijk aanwezig is, zeker als het gaat 

om een project waar men door 

regelmatige verslaggeving zeer goed weet 

wat er met het geld gebeurt.  

Gerard Moerman  vertelde over het 

landbouwproject, over  de bouw van 

regenwaterputten en over de 

boerderijtjes die opgetrokken worden 

voor de jonge boeren, maar ook over een 

aantal sociale projecten zoals het 

gemeenschapscentrum in Murama - een 

wijk die recent erkend werd als parochie 

en een parochiepriester kreeg - en de 

kleuterschool die we willen bouwen in de 

wijk Gitatsa.  

Ons comité mocht meer dan 270 

sympathisanten begroeten, waaronder 

minister van Volksgezondheid Jo 

Vandeurzen  en burgemeester  Wim Dries. 

Noteer alvast de datum voor onze 

Rwandadag van volgend jaar: 7 oktober 

2018. 

 

Smullen  in Koekelare  (Jef Gabriels) 

Op 8 oktober organiseerde de flinke 

Werkgroep van Koekelare, onder leiding 

van Johan Decru, een gezellige eetdag. 

We trokken er met een delegatie van ons 

comité naar toe. Het was smullen 

geblazen van  de lekkere hammetjes die 

op tafel kwamen. 

En ook het resultaat mocht er zijn: netto  

5.500 EUR bleef er over nadat alle kosten 

betaald waren en alle giften in rekening 

gebracht. Dank hiervoor! 
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Rotary Genk-Noord helpt regenwaterputten bouwen  

(Jef Gabriels) 

Rotaryclub Genk-Noord financierde in 

2012 de eerste regenwaterputten in 

Kisaro. Dat was een heel succesvolle 

operatie want intussen werden er daar 

niet minder dan 56 gesubsidieerde 

regenwaterputten gebouwd, vooral 

dankzij het provinciebestuur van Limburg 

maar ook dankzij Stelimo en Umubano. Dit 

jaar helpt deze Genkse Rotaryclub 

opnieuw een reeks regenwaterputten 

gereedmaken. 

Voor de bouw van de regenwaterputten 

heeft de club een zogenaamde District 

Grant aangevraagd. Dat betekent dat de 

club zelf een deel van de kosten draagt, 

maar dat ook een deel betaald wordt door 

Rotary International, vanuit hun Stichting, 

de Rotary Foundation. Eind juni werd een 

dossier ingediend dat op 3 oktober 

goedkeuring kreeg. Het gaat in totaal om 

een bedrag van 5.392,79 euro.  

Wat gebeurt er met dit geld? 

Ons centrum in Kisaro (het CPPA) bouwt 

een aantal boerderijtjes die gedurende 

maximaal tien jaar (tegen een lage prijs) 

aan de pas opgeleide jonge boeren 

verpacht worden; in die periode moeten 

ze met hun opbrengsten elders grond 

verwerven en hun eigen boerderijtje 

bouwen.  

De actie van Rotary Genk-Noord bestaat 

er in dat bij drie dergelijke boerderijtjes 

een regenwaterput gebouwd wordt van 

ongeveer 10 m³, voorzien van een 

robuuste handpomp en verbonden met 

(nieuwe) dakgoten. Ook wordt het dak 

verbeterd zodat het water er niet 

doorsijpelt maar allemaal in de 

regenwaterput terechtkomt. Het beheer 

van de regenwaterputten en de pomp 

gebeurt door het centrum. In hun 

opleiding leren de jonge boeren overigens 

hoe ze de regenwaterput moeten 

gebruiken en de pomp onderhouden.  

Onmiddellijk nadat de subsidie door 

Rotary International goedgekeurd was, 

bestelde de club de waterpompen, de 

dakgoten en de buizen. Die werden samen 

met de andere goederen die ons comité 

zelf aankocht op 27 november in de 

container geladen die intussen op weg is 

naar Rwanda.  

Rotary Genk-Noord betaalt ook de 

plaatselijke aannemers die in Kisaro de put 

metselen, de goten ophangen en de pomp 

installeren. Zo kunnen onze mensen daar 

weer aan de slag en wordt voor enkele 

jonge boeren de weg naar de 

zelfredzaamheid weer iets gemakkelijker. 

 



Arts-specialist van het jaar, een vriend van Kisaro (Jef Gabriels) 

Op 18 november 2017 ontving oogarts Piet 
Noë uit handen van Vlaams minister Jo 

Vandeurzen (CD&V) de eerste editie van 
de award 'Specialist van het Jaar'. Deze 
verkiezing wordt georganiseerd door De 
Artsenkrant en bekroont een verdienste-
lijke arts-specialist. Zijn ouders, gepen-
sioneerd huisarts Frans Noë en zijn 
echtgenote, wonen in Oudenaarde en zijn 
sinds jaar en dag sympathisanten van het 
Kisaroproject dat zij bovendien steeds gul 
ondersteunden.  

"Het lijden van mensen verlichten zie ik als 
mijn taak. En al maakt het lijden van 
kinderen me soms opstandig, het geloof is 
een grote bron van hoop" zegt Piet Noë, 
die sinds 2008 opereert in het oogzieken-
huis  van Kabgayi vlak bij Kigali, in een 
interview met Kerk en Leven. "Onze be-
handeling van kinderen met oogkanker is 
fors verbeterd. Tot 2011 zag ik die kin-
deren steevast sterven. Nu kunnen we de 
helft redden."  

Dokter Piet Noë was en is - tot zijn nieuwe 
kliniek in Rwanda klaar is - als net-
vlieschirurg verbonden aan het Erasmus 
MC in Rotterdam. De voorbije jaren bracht 
hij echter vooral in Afrika door. Intussen 
verhuisde hij definitief naar Rwanda. "De 
nood aan oogzorg is er erg groot", zegt hij, 
"1% van de bevolking ouder dan 50 jaar is 
er blind terwijl nochtans acht op de tien 
gevallen van blindheid te voorkomen zijn." 

Piet  Noë voert 5.000 oogoperaties uit per 
jaar, heeft al duizenden blinde kinderen 
weer laten zien en evenveel slechtzienden 
hoop gegeven. Zijn engagement leverde 
hem dit jaar de prijs op van 'Specialist van 
het jaar', gekozen door meer dan 3.000 
artsen, lezers van De Artsenkrant. "Op een 
bevolking van 12 miljoen mensen telt 
Rwanda slechts 18 oogartsen." Zo zegt hij 
in de Artsenkrant.   

Om aan de noden te voldoen, bouwt 
dokter Piet Noë momenteel samen met 
een lokale collega een nieuwe oogkliniek, 
het Rwanda Charity Eye Hospital.  

Dat ziekenhuis wordt begin 2018 
operationeel en dokter Noë - die nog 
vrijgezel is - vertrok op 7 december 2017 
definitief naar Rwanda om er de rest van 
zijn leven te werken. Op termijn zou het 
ziekenhuis zelfvoorzienend moeten zijn. 
Eventuele winst gaat naar een lokale ngo 
die de belangen van de allerarmste 
patiënten behartigt. 

Ook onze mensen in Kisaro dragen hun 
steentje bij: de bouwploeg van het Cen-
trum bouwt een drietal ondergrondse 
regenwaterputten van 30 m³ bij de 
nieuwe kliniek. Gerard Moerman, ove-
rigens een goede kennis van Piet en zijn 
ouders bezocht hem meermaals met 
patiënten uit Kisaro en besprak met hem 
o.a. de waterbevoorrading tijdens meer-
dere werkbezoeken. 
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Kroniek (Gerard Moerman)   

Ik ben ervan overtuigd dat jullie genoten 

hebben van de verhalen uit ons vorige 

nummer. Dat kan ik afleiden uit de vele 

bemoedigende reacties die ik kreeg tijdens 

mijn verblijf onder jullie in België en zeker 

uit de vele giften die jullie stuurden 

waardoor onze werking in Rwanda kan 

worden voortgezet. 

Eerst vertel ik nog over de rest van mijn 

verblijf in Kisaro van begin september tot 

mijn vertrek eind september 

Dinsdag 5 september 

Onze West-Vlaamse bezoeker, Albert 

Serlet, vertrekt vandaag. Hij was 3 weken 

samen met ons en deelde hier het 

dagelijkse leven, vooral op de boerderij en 

in de varkensteelt. Hij deelde zijn ervaring 

met Melanie en de andere monitoren. 

Albert, bedankt voor je bezoek. 

Vrijdag 15 september 

Vandaag wordt de derde sessie van de 

beroepsopleiding voor jongeren 

afgesloten. Het is het derde jaar dat er 

Certificaten uitgereikt worden aan de 

leerlingen die hun opleiding met 

voldoening beëindigd hebben. Dit is een 

plechtige gelegenheid die begint met een 

gebed aan het gedenkteken van de 

stichter van ons centrum, broeder Cyriel. 

Er worden toespraken gehouden door de 

vertegenwoordiger van het district, de 

exécutif van Kisaro, de pastoor, een 

woordvoerder van de ouders, een 

woordvoerder van de leerlingen, de 

directeur en mezelf. Het is typisch 

Rwandees. De leerlingen brengen 

prachtige dansen. Ze hebben de laatste 

veertien dagen blijkbaar veel geoefend.  

Na de plechtigheid worden er aan al-

leenstaande vrouwen die in erbarmelijke 

omstandigheden wonen 25 deuren uit-



gedeeld die in onze schrijnwerkerij 

werden gemaakt. Deze bedeling doen we 

tweemaal per jaar. 

De volgende twee weken die me hier nog 

resten, zullen volledig in het teken staan 

van mijn terugkeer naar huis. 

Ik spreek af met alle dienstleiders 

afzonderlijk om te noteren wat ze nodig 

hebben en wat op korte of lange termijn 

ingevoerd moet worden vanuit België. 

Op korte termijn gaat het over de zaken 

die met de valiezen van mij of andere 

bezoekers kunnen meegebracht worden. 

Op lange termijn gaat het over goederen 

(zo'n 20 ton) die per boot ingevoerd 

worden. We zullen in december een 

container versturen en omdat we dat 

slechts om de twee jaar plannen, moet het 

goed voorbereid worden. Van al die 

artikelen moet dus uit de stocklijsten 

berekend worden wat het tweejaarlijks 

verbruik is. 

Vervolgens bespreek ik de financiële 

planning met directeur Safari. 

Voor de lopende bouwwerken worden 

afspraken gemaakt en de planning voor 

nieuwe werken wordt opgesteld.  

De metselaars moeten een sociale woning 

bouwen voor de dochter van Jean-

Baptiste Mugambaje. Hij werkt al van 

jongs af in ons lasatelier. Zijn gezin woont 

in een bescheiden huisje. Ze hebben vijf 

kinderen tussen 22 en 16 jaar. De oudste 

dochter heeft ook al twee kinderen. Het is 

niet verantwoord om in zo’n kleine ruimte 

te leven. De jonge moeder moet de kans 

krijgen om afzonderlijk te wonen met haar 

kinderen en daarom zullen we met de 

hulp van onze medewerkers uit Koekelare 

een kleine woning en keuken bijbouwen. 

Woensdag 20 september 

Terug naar België 

In het vliegtuig kijk ik even terug op wat in 

de voorbije maanden allemaal veranderd 

is in en rondom Kisaro. Dan denk ik aan de 

nieuwe hoofdweg die door de Chinezen 

aangelegd wordt van Byumba naar Base 

en die door het dorp loopt. Het eerste 

traject (Byumba – Kisaro) zal geasfalteerd 

zijn als ik terugkom in december. Gedaan 

met de zand- en slijkpiste die onze 

voertuigen zo op de proef stelt. Het 

volgende traject - van Kisaro naar Miyove - 

is ook al goed opgeschoten en zal 

misschien tegen juli geasfalteerd kunnen 

worden. Het stuk tot Base is hopelijk tegen 

eind 2018 klaar. Dan kunnen we over 

asfalt naar Ruhengeri, het Kivumeer en 

Congo. Rwanda is een snel evoluerend 

land geworden. Laten we hopen dat de 

evolutie ook ten goede komt aan de 

armen en de onderontwikkelden want de 

vrees bestaat dat alleen de rijken nog 

rijker worden. Er komt nog te veel 

ontwikkelingshulp in verkeerde handen. 
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Ondertussen gaat het gewone leven 

verder op en rond de “gouden heuvel” van 

Kisaro in de bergen van Noord-Rwanda. 

De landbouw en varkensteelt draaien op 

volle toeren. Bij de beroepsopleiding 

werden deze maand opnieuw 25 

diploma’s afgeleverd, de bouw van sociale 

woningen voor enkele noodlijdende 

families gaat gestadig door. Kisaro heeft 

het statuut van parochie gekregen en 

daarvoor werken we nu de tweede fase 

van het nieuw parochiecentrum af. Nu 

sparen we voor de bouw van een 

kleuterschool in de vallei van Gitatsa waar 

we vorig jaar een “Poste de Santé” 

bouwden. In Kisaro gonst het van de 

bedrijvigheid mede dankzij jullie gewaar-

deerde steun.  

Zondag 24 september 

Vandaag ga ik op uitnodiging van de 

familie Vercruyssen naar Sint-Lambrechts-

Woluwe. Na de hoogmis krijg ik er de 

gelegenheid om ons project voor te stellen 

aan de parochieraad. We gaan daarna op 

bezoek bij de schoonouders van Karel die 

ons enkele landbouwmachines willen 

schenken: een aardappelplanter (dubbele 

rij), een aardappelrooier met zijuitlaat en 

een trieermachine. Al deze machines zijn 

in goede staat en kunnen in december 

met de container verscheept worden. 

Maandag 25 september 

Vandaag word ik 75 en dat wordt gevierd 

in familiekring. Het is wel een dag die me 

eraan herinnert dat ik dankbaar mag zijn 

voor mijn goede gezondheid en de energie 

die me nog tin staat stelt om mijn 

vrijwilligerswerk in Rwanda voort te 

zetten. Toch is het ook wel tijd om uit te 

kijken naar opvolging. Ik moet eens een 

afspraak vragen met de Voorzienigheid. 

Zondag 1 oktober 

Rwandadag in Genk. Het is weer een 

fantastische bijeenkomst van honderden 

sympathisanten die mezelf en onze 

medewerkers aanmoedigen om het mooie 

Project Kisaro verder te ontwikkelen. Mijn 

dank voor jullie aanwezigheid en jullie 

steun.  

Maandag 2 oktober 

In Kisaro wordt vandaag het 

toelatingsexamen afgenomen voor de 

vierde sessie van de beroepsopleiding. Er 

zijn veertig kandidaten tussen 16 en 20 

jaar van wie er maar dertig aanvaard 

kunnen worden. Onze monitoren zorgen 

voor een eerlijke selectie. 

Zondag 8 oktober 

Rwandadag in Koekelare. Onze plaatselijke 

werkgroep heeft er alles aan gedaan om 

evenveel succes te boeken als vorige week 

in Genk en ja hoor … ook daar schuiven 

250 sympathisanten aan tafel. Het doet 

deugd. Bedankt aan iedereen. 

 



Dinsdag 10 oktober 

Via Monique Stassen heb ik een afspraak 

in de zetel van DSM in Sittard. DSM heeft 

een belangrijk aandeel in een nieuwe 

fabriek in Kigali. Ik ontmoet er de 

Rwandese directeur Prosper Ndayiragije  

die zowaar perfect Nederlands spreekt 

dankzij zijn opleiding in Sittard. In Kigali 

leidt hij de nieuwe vestiging, een fabriek 

van voedingswaren met als voornaamste 

grondstoffen tarwe, maïs en sorghum. We 

zullen onderzoeken in welke mate wij 

kunnen samenwerken. Wij zouden 

grondstoffen kunnen leveren maar 

misschien ook afgewerkte producten 

afnemen zoals vitaminerijke voeding in 

poedervorm voor zwangere vrouwen en 

baby’s. Een deel van hun productie wordt 

door de staat gratis ter beschikking 

gesteld om ondervoeding tegen te gaan. 

We moeten proberen in dat circuit binnen 

te geraken. 

Zondag 29 oktober 

In het West-Vlaamse Ichtegem organiseert 

de plaatselijke missiekring een eetfestijn 

onder meer ten voordele van ons Project 

Kisaro. Ook daar krijg ik de gelegenheid 

om onze werking voor te stellen. Zo zie je 

dat er heel wat belangstelling is voor ons 

missiewerk. Bedankt aan Cecile en haar 

equipe. 

November 

De maand november staat volledig in het 

teken van een  containerlading van 20 ton 

goederen. Daar komt heel wat 

voorbereiding bij te pas: bestellijst 

opmaken, importvergunningen aanvragen, 

firma’s bezoeken met Theo Graulus en 

bestellingen afwerken. Gelukkig heeft 

Theo daar ook al lang ervaring mee. Alles 

moet verzameld worden in de magazijnen 

van Wereldmissiehulp in Boechout. De 

container wordt in de week van 27 

november geladen en daarna vervoerd 

naar de Antwerpse haven. Begin 

december vertrekt de lading overzee naar 

Dar es Salaam. Door deze operatie zal 

onze financiële reserve met meer dan 

€30.000 verminderen, maar daar dient ons 

geld uiteindelijk voor. We verwachten de 

container in Kigali in de tweede helft van 

januari. 

December  

Ik mag samen met onze voorzitter ons 

project toelichten bij Neos Zutendaal, er is 

een vergadering van ons Kisarocomité in 

Genk en een overleg met het Sint-

Jozefsinstituut in Bokrijk dat ons project 

zal ondersteunen.  

Dan is het hoog tijd om alles voor te 

bereiden voor mijn reis naar Kisaro. Op 18 

december vertrek ik andermaal voor 3 

maanden. Ook Jo Wieme komt naar 

Kisaro. Hij heeft werk te verrichten aan de 

tractor en de andere voertuigen. In januari 

komt de werkgroep van Koekelare op 

bezoek.  
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Er moeten nog veel zaken meegenomen 

worden in de bagage. Elke bezoeker kan 

ongeveer 50 kg meenemen. Ook dat moet 

nog georganiseerd worden. 

Ik vertrek met een dankbaar gemoed want 

tijdens mijn verblijf in Vlaanderen heb ik 

veel steun ondervonden, ook voor ons 

nieuw subproject: de kleuterschool van 

Gitatsa. Ik ben zeer gelukkig dat ik jullie nu 

al kan meedelen dat de financiering bijna 

rond is voor de bouw van de eerste klas en 

de bijbehorende dienstgebouwen (bureau, 

keuken, toiletten en berging). Een speciale 

vermelding in dit verband verdient de 

familie Nijsen uit Hasselt voor haar 

uitzonderlijke gift. We vermelden ook 

graag de vzw Umubano die door haar 

goede contacten met Waregem, Anzegem 

en andere, zal proberen een bedrag van 

€7.000  bijeen te krijgen.  

Eind december moeten we het schoolgeld 

betalen voor de studenten die door Kisaro 

gesteund worden. Mijn dank aan de 

families die ons daarbij helpen. Ik hoop 

dat we ook voor het nieuwe schooljaar, 

dat in januari begint, op jullie mogen 

rekenen.  

Ik wens jullie allemaal een zalige kerst en 

een gelukkig nieuwjaar vanuit een zonnig 

Kisaro.  

Gerard Moerman. 

 

In gesprek met een missionaris pur sang (redactie) 

 

Op 1 december hadden we in het huis van 

de Witte Paters in Varsenare een 

uitermate boeiend gesprek met pater 

Philippe De Vestele die ondanks zijn reeds 

gevorderde leeftijd - flink in de tachtig - 

nog altijd ongelooflijk dynamisch is en die 

ons op indringende wijze liet kennis 

maken met zijn decennialange ervaring als 

missionaris in Rwanda. We mochten ook 

in zijn boeken over Rwanda snuisteren. 

Dergelijke gesprekken helpen ons om 

inzicht te krijgen in de vaak complexe 

situatie van ontwikkelingssamenwerking. 

Pater Philippe - zelf een grote fan onze 

huidige paus Franciscus - heeft veel 

waardering voor het werk van broeder 

Cyriel en voor de manier waarop Gerard 

en zijn team dat werk na het overlijden 

van de broeder voortzetten. Voor pater 

Philippe is het betrekken van de 

plaatselijke bevolking en het geven van 

verantwoordelijkheid - waardoor de 

mensen op het Rwandese platteland leren 

in hun eigen voeding en gezondheid te 

voorzien - essentieel voor christelijke 

ontwikkelingssamenwerking. 'Geef hen te 

eten, maar leer hen vooral zelf voor hun 

voedsel zorgen', het zou uit de mond van 

broeder Cyriel kunnen komen.  



Een container voor Kisaro (Jef Gabriels) 

 

De zaken gaan goed in Kisaro. Er wordt 

hard gewerkt op het land, maar ook in de 

bouw. En wij blijven ondersteunen, onder 

andere door het verzenden van een aantal 

producten die ginder moeilijk te krijgen 

zijn. 

Ook nu werd bij Wereldmissiehulp in 

Boechout een container van 35 m³ (1 TEU, 

20 voet lang, 8 voet breed, 8,5 voet hoog) 

vol geladen met ongeveer 20 ton 

goederen. Enkelen van onze vrijwilligers 

werkten zich op 27 november in het zweet 

om alles perfect in te laden. Zwaar werk, 

maar wel gezellig als je met zo'n 

vriendenteam kan samenwerken. 

Wat zit er ditmaal in de container? Eerst 

en vooral een heleboel meststoffen: elf 

ton potassium (kaliumcarbonaat) en 

anderhalve ton kieseriet (magnesium-

houdend kunstmest). Maar ook één ton 

kernvoer voor varkens dat in Rwanda 

mondjesmaat gemengd wordt met het 

voeder dat ter plaatste gewonnen wordt.  

Verder gingen er 200 kruiwagenwielen in 

de container, hoogwaardige wielen die 

tegen een bruusk stootje kunnen en 

waarrond in Kisaro evenveel kruiwagens 

gebouwd worden, zowel voor eigen 

gebruik als voor de verkoop evenals 150 

reservebinnenbanden, ongeveer één ton 

sisalkoord om de oogst op te binden en 

een veertigtal handpompen voor nieuw te 

bouwen regenwaterputten. Voeg daar nog 

een aantal dakgoten bij, een planter, een 

rooi- en trieermachine voor aardappelen 

(geschonken) evenals gereedschap voor 

de kunstmatige inseminatie van varkens 

en je hebt een idee van de inhoud. Die 

inhoud vertegenwoordigt zo'n 26.000 

euro, waar nog de transportkosten bij 

komen. 

Die container wordt nu vanuit de haven 

van Antwerpen verscheept naar Dar es 

Salaam en dan per vrachtwagen naar 

Kigali in Rwanda gebracht, zo'n 1.500 km 

verder. We hopen dat alles vlot verloopt 

en  dat de lading daar de eerste maand 

van volgend jaar aankomt. 
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Terug naar de bron  (Jef Gabriels) 

 

De kiemen voor Kisaro werden gelegd in de 

voormalige kloosterboerderij van Bokrijk.  

Nadat de (Luikse) broeders in 1908 het 

toenmalige sanatorium van Bokrijk 

overnamen van de Zwartzusters om er hun 

noviciaat te vestigen, werd de boerderij 

meermaals herbouwd en uitgebreid. Toen in 

1936 de broeders hun (Waals) centraal huis 

van Bokrijk naar Ciney verhuisden en een jaar 

later de (Vlaamse) normaalschool van de 

broeders van Roeselare naar Bokrijk kwam 

werd Bokrijk een sterk merk waar in 1962 zelfs 

een nieuwe secundaire school ontstond, het 

huidige Sint-Jozefinstituut. 

De kloosterboerderij, onder leiding van 

broeder Cyriel, bloeide als nooit tevoren en 

was welbekend in de hele omtrek, o.a. voor 

het kweken van biggetjes. 

Toen broeder Cyriel in 1972 naar Rwanda 

vertrok, werden de boerderijactiviteiten 

afgebouwd en werd de 'Hoeve van Bokrijk' 

een begrip als jeugdverblijfplaats en voor 

bosklassen. 

De directie van het Sint-Jozefinstituut, die 

gedurende jaren 'interNestacties' organi-

seerden (genoemd naar de geëngageerde 

broeder Nest) voor sociale initiatieven in de 

hele wereld, wil nu met deze acties terug naar 

de roots gaan. En dan ligt het Kisaroproject, 

ontstaan uit de inzet en de wilskracht van een 

van hun 'zonen', voor de hand. 

Op 20 november maakten zo'n 200 leerlingen 

en leerkrachten kennis met het project en de 

school zal van december tot mei werken rond 

Kisaro. Deze werking krijgt een bekroning met 

een inleefreis van een aantal leerlingen en 

enkele leerkrachten tijdens de grote vakantie. 

De doelgroep in de school zijn de vierde- en 

vijfdejaars die volgend schooljaar, na de 

inleefreis, de voortrekkers zullen worden voor 

de actie tijdens het volgend schooljaar (2018-

2019). Zo wordt er een structurele band 

gesmeed tussen de school en het project 

Kisaro. 

 



Broeder Cyriel bleef niet gespaard van oorlog 

(Marc Dedecker – vervolg uit de roman over broeder Cyriel. Onderstaand verhaal is fictief.) 

  

De avond viel en Cyriel zette zich buiten. 

Bij het licht van een schamele lantaarn las 

hij de berichten. Ademloos kreeg hij 

hoogte van wat zich afspeelde. Hij was 

radeloos en liet het hoofd neerzakken op 

zijn gekruiste armen. Tranen in zijn ogen, 

snot in zijn neus, een krop in zijn keel. Hij 

stond op om een roerei te bakken. 

Werktuigelijk deed hij dat en ondertussen 

dacht hij na en zwoer hij een eed om zijn 

volk nooit in de steek te laten.  

 

Daar stond broeder Robrecht aan zijn 

deur. 

‘Hutu’s vermoorden hun Tutsi-buur. Ze 

doen het aan de lopende band,’ kreet hij. 

‘Met machetes.’  

Wat hij had gezien vond plaats in elke 

stad, in elk dorp, zelfs onder scholieren. In 

één adem deed hij zijn relaas. ‘Ze 

moorden in het tempo van een ratelaar,’ 

hijgde hij. Hij had gezien hoe de bevolking 

werd verplicht om mee te werken. Zelfs 

dokters. Gehoord dat Hutu’s met Tutsi- 

vrienden doodgestoken werden. En al wie 

Frans sprak ook. Robert rilde en somde 

met zijn door afkeer verzopen stem de 

namen op van mensen uit zijn straat: ‘de 

Awamahori’s, de Muhozi’s, de Kanya-

mihanda’s, de Gakwavu’s, de Gasake’s…. 

Dit zijn Tutsi’s die van politiek niets wilden 

weten.’ 

‘De kinderen, worden er kinderen 

vermoord?’ vroeg Cyriel. 

‘Denk ik niet. Ik hoop van niet…’ 

‘Waarom zijn ze zo driest?’ 

‘Radio Mille Collines hitst de Hutu’s op.’ 

‘Doe ze zwijgen.’  

Toen kwam Augustin binnengestormd en 

ook hij deed geheel buiten adem zijn 

verhaal. Hij had gehoord van Tutsi’s in 

Rulindo die ineengekrompen en weerloos 

in een hoek van hun huis waren gekropen, 

vruchteloos smeekten om vergiffenis voor 

misdaden die ze niet begaan hadden, 

maar helaas. Een buur liep binnen met 

een bericht over seriemoorden in Miyove. 

Hij walgde en sloeg met het vlakke van zijn 

hand op de tafel. Liet een wanhoopskreet 

horen. 

‘En bij ons,’ vroeg hij. ‘Wat gebeurt er 

hier?’ 
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‘In Kisaro niets. Alleen hier gebeurt er 

niets. Nog niet…’ 

‘Dat was onder Habyarimana niet 

gebeurd,’ prevelde Cyriel. ‘Hadden ze 

maar naar hem geluisterd.’ 

‘Ze wreken zijn bloed.’ Ten einde raad 

knielde hij neer, gaf een teken aan 

Robrecht en Augustin om hetzelfde te 

doen en bad zoals altijd, als een 

gebeurtenis zorgwekkend was. Maar de 

zwaarte van zijn woorden ontglipten hem. 

Hij ratelde verzen uit het hoofd terwijl zijn 

geest op hol sloeg. De broeder gebruikte 

termen die ondenkbaar waren voor een 

man met een roeping.  ‘Ze houden ver-

domme niet op, die .’  

Het was middernacht, broeder Cyriel 

moest rusten, wilde slapen, maar deed 

geen oog dicht. Toen ’s morgens de 

rebellen in Kisaro opdoemden, wilde hij ze 

verjagen, zoals hij gisteren met die vier 

soldaten had gedaan. Ze vroegen alleen 

water want ze wisten dat hij cisternen 

had. Cyriel stemde toe. Hij wou het niet 

erger maken. Hij had tijd nodig om na te 

denken. En troostte zich, als dat een troost 

kon zijn met de gedachte dat de 

moordbrigades nog niet naar Kisaro waren 

gekomen.  

Toen vlogen er kogels in het rond en 

vluchtte hij naar binnen. 

‘Wij, blanken, moeten het land verlaten,’ 

zei broeder Robrecht. ‘Kom mee naar 

Byumba.’ 

‘En dan?’ 

‘Terug naar België. Er is een 

evacuatieplan opgesteld. Voorlopig zijn 

deze afspraken nog geheim maar alle 

schikkingen zijn gemaakt. We kunnen erop 

vertrouwen.’ 

‘Ik blijf in Kisaro.’ 

‘Zinloos. Alstublieft man, dat is zinloos. 

Soldaten zullen onze gebouwen in beslag 

nemen. De oogsten plunderen of 

plattrappen. We kunnen niets uitrichten in 

Kisaro.’ 

‘We kunnen meer doen dan vroeger.’ 

‘Ze vermoorden alle blanken. Op het veld 

mag niemand komen, de kerken puilen uit 

van militairen, de scholen hebben geen 

leraren en de kinderen blijven thuis. De 

nuntius wil het niet op zijn geweten 

hebben dat er nog meer geestelijken 

sneuvelen. Ons leven is in gevaar. 

Wegwezen, heeft hij gezegd.’  

‘Laat de nuntius weten dat hij niet op mij 

moet wachten.’ 

‘Jij gaat mee.’ 

‘Ik heb beter te doen.’  
 

HOE HET VERDER VERLIEP LEES JE IN ONZE 

VOLGENDE UITGAVE. 



Dank! (redactie) 
 
De missiekring van Ichtegem organiseerde een eetfestijn waarvan de opbrengst verdeeld 
wordt tussen vier projecten, waaronder ons Kisaroproject. De missiekring van Koekelare 
schonk 750 €. Andere acties van de Werkgroep van Koekelare (zie ook p. 4) brachten 1.500 € 
op. Wij danken eveneens van harte de talrijke vrienden die ons project met hun giften 
ondersteunen. 
 
Dank ook aan de firma metaalwerken Moors uit Bilzen die ons een 2 m² grote ertalonplaat 
schonk, voor de verdere inrichting van de beenhouwerij in ons centrum. 

 

 

Wat moet ik doen om een fiscaal attest te verkrijgen? 

(redactie). 

De Belgische overheid geeft een belastingvermindering voor giften aan erkende 

verenigingen of instellingen. Ook jouw gift (vanaf 40 EUR per jaar) geeft recht op zo'n 

vermindering. Wij hebben immers de toestemming om fiscale attesten af te leveren. 

Wat moet je daarvoor doen? 

Bij een eenmalige gift: je schrijft het bedrag 

over op rekening BE77 7370 2005 9542 van de 

vzw Comité Kisaro op het adres 

Winterslagstraat 1, 3600 Genk met de vermel- 

ding 'Gift voor Kisaro'. 

Bij een doorlopende opdracht of domiciliëring: 

je vraagt aan je bank  om over te schrijven op 

ditzelfde nummer, met dezelfde vermelding (of je doet het zelf via je computer). 

Begin van elk jaar ontvang je dan een fiscaal attest voor het bedrag dat je in het voorbije jaar 

hebt overgeschreven. Dit attest moet je beschikbaar houden voor de belastingen. 

Van veldschuur tot fermette dankzij Umubano (redactie) 

Onze vrienden van de Vlaams Rwandese Vereniging Umubano vzw dienden bij de provincie 

West-Vlaanderen een subsidieaanvraag in voor het ombouwen van veldschuren tot 

fermettes. Die worden dan tijdelijk verhuurd aan jonge landbouwers die in Kisaro opgeleid 

zijn. En net zoals ons provinciebestuur van Limburg de bouw van regenwaterputten 

subsidieert, zo verleent ook de provincie West-Vlaanderen een subsidie van € 12.500 voor 

deze verbouwing. Een eerste schijf van 10.000 EUR werd reeds uitbetaald. De werken 

worden begin 2018 uitgevoerd. 
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Financiën (Marinette Willems) 

De eerste elf maanden van dit jaar mochten we bijna € 40.000 aan giften ontvangen, deels 

via onze eigen rekening, deels via die bij de VRV Umubano. Onze hartelijke dank! 

Staat van ontvangsten en uitgaven van 01/01/2017 tot 04/12/2017 op onze rekening: 

Ontvangsten: 

- Giften    € 28.784,63 

- Acties     €   5.436,92  

- Rwandadag   €   7.664,30 

- Subsidies   € 13.752,82 (provincie, stad) 

- Rente    €          3,54 

                                                         ___________ 

Totaal:         € 55.642,21  

Uitgaven: 

- Aankoop/verzending  € 36.315,85 (vnl. goederen voor container) 

- Drukwerk   €   1.150,28 (vnl. tijdschrift) 

- Onkosten bank  €        50,02 

- Rwandadag   €   2.447,67 

- Regularisaties   €   7.391,11 

- Speciën naar Kisaro  €   9.000,00 

                __________ 

Totaal:    € 56.354,93  

 
 

Stand van zaken rekening Kisaro bij de VRV Umubano op 05/12/2017. 

Ontvangsten: 

 -  Giften    €11.545,50 

                                     _________________ 

    Totaal:    €11.545,50 

Uitgaven: 

 -  Kosten        €       221,19 

 -  Aankopen    €         40,70 

 -  Overgeschreven naar Kisaro €  10.872,61 

                                      _________________ 

   Totaal:    €  11.134,50   



 


