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Op zondag 1 oktober 2017 gaat in zaal De Schalm (Landwaartslaan 99 in 

Boxbergheide-Genk)  de Rwandadag door. 

Als je dit nummer in handen krijgt zijn de inschrijvingen in principe 

afgesloten. 

Maar als je vergat in te schrijven en je wil toch komen eten, dan is dat 

misschien nog mogelijk...  

Om dat te weten geef je een telefoontje aan José Voorter (0476/416276), de 

verantwoordelijke voor de praktische organisatie van deze Rwandadag. 

Zij kan zeggen of er nog plaats is en als dat zo is kan je onmiddellijk je 

inschrijving met haar regelen. 

Om 's namiddag te komen genieten van een kopje koffie of een stukje taart 

moet je niet vooraf inschrijven. 
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HERFSTNUMMER 

 

Van de redactie (Jef Gabriels) 

Beste Lezer 

Als u dit herfstnummer in handen krijgt, is Gerard Moerman sinds enkele dagen terug in 

België en verderop leest u wat er de voorbije maanden allemaal gebeurde in Kisaro.  

Op 17 december vertrekt Gerard opnieuw naar het land van de duizend heuvels, maar 

volgende zondag 1 oktober kunt u hem ontmoeten op onze Rwandadag in zaal De Schalm, 

Landwaartslaan 99 in Genk, Boxbergheide. Hopelijk schreef u in voor het middagmaal, want 

de inschrijvingen daarvoor zijn intussen afgesloten. Vergeten in te schrijven? Lees dan even 

het artikeltje links. Maar ook al komt u niet eten, dan bent u zondagnamiddag van harte 

welkom voor een gezellige babbel bij een stuk taart en een koffie. 

Zoals we in ons vorige nummer vertelden, is alles weer helemaal in orde met onze fiscale 

attesten.  Dat wil zeggen dat u  schenkingen kunt doen op onze eigen bankrekening BE77 

7370 2005 9542 van de vzw Comité Kisaro Genk met de vermelding 'gift'. U ontvangt dan 

een fiscaal attest. Wij danken de VRV Umubano, die ons heel goed hielp tijdens de 

moeilijke periode die we nu achter ons kunnen laten.  

In dit nummer leest u ook de volgende episode uit de boeiende roman van Marc Dedecker 

over het wedervaren van broeder Cyriel, evenals tal van nieuwtjes over onze werking. 

Nog even ons correspondentieadres vermelden: Comité 

Kisaro, Winterslagstraat 1, 3600 Genk. Wie informatie wil, 

kan bellen naar 0475/473209 of 089/209408 of mailen naar 

jef.gabriels@telenet.be 

Wij wensen u veel leesgenot in dit herfstnummer van 2017!  

De redactie. 

 



Kroniek (Gerard Moerman)  

Zondag en maandag 18 en 19 juni 

De langste dag nadert. Het is warm en 

droog. Ik maak mijn bagage klaar voor 

Kisaro. Ik moet weinig persoonlijke zaken 

meenemen want het meeste van wat ik 

nodig heb blijft in Kisaro.  

Wat moet er wel mee? Gerei voor de 

kunstmatige inseminatie, o.a. 3 liter 

verdunner, 17 kg binnenbanden voor 

kruiwagens, onderdelen voor de Nissan en 

voor de oude tractor, machine-onderdelen 

voor de schrijnwerker en voor de slager, 2 

kg kruiden voor paté, draadstangen voor 

het metaalatelier, 7 kg dossiers, een 

slangetje voor de compressor, 1 kg Kolmat 

voor de loodgieter, kortom: in totaal 60 

kg. Alles wordt netjes in de koffers 

geschikt en gewogen. Voor eventuele 

douanecontroles op de luchthaven heb ik 

van alles facturen mee. 

’s Avonds komt Marc, mijn schoonbroer, 

me afhalen om in Ouwegem de nacht door 

te brengen. 

Dinsdag 20 juni 

Marc brengt me om halfzes naar de 

luchthaven. Bij het inchecken zijn er geen 

problemen met de 3 kg overgewicht van 

de bagage. Misschien is het omdat ik zelf 

niet veel weeg! We vliegen over 

Griekenland en Kreta, over Egypte en 

Soedan naar Entebbe in Uganda aan de 

rand van het Victoriameer in de omgeving 

van de hoofdstad Kampala. Daar is een 

tussenstop van 45 minuten. Dan is het nog 

een halfuur vliegen naar Kigali, waar we 

om 20.35 uur aankomen. Aan de controle 

wordt me gevraagd waar ik naartoe ga: 

“Project Kisaro” en dat is blijkbaar 

voldoende om door te gaan. Aan de 

uitgang van de luchthaven ontmoet ik als 

eerste zuster Steven van de Bernardinen, 

die een kennis komt afhalen. Dan zie ik 

Pascal, onze atelierverantwoordelijke. Hij 

heeft last van lasogen omdat hij vandaag 

te veel gelast heeft zonder bril. Daarna 

begroet ik onze directeur Safari, die de 

Nissan bestuurt. We vertrekken naar 

Kisaro rond 21.30 uur. Alles is uitzonderlijk 

vlot verlopen. Nu nog 2 uur rijden! Dus 

kan ik zelfs vóór middernacht in bed 

geraken. Dat zou werkelijk een wonder 

zijn. Om 23.00 uur zijn we al tot op 25 km 

van Kisaro genaderd en ik vind dat het tijd 

is om een sms te sturen naar het 

thuisfront en te melden dat alles zó vlot 

verlopen is: “Goed aangekomen. Geen 

problemen gehad.” 

Dat was zonder de wet van Murphy 

gerekend want de Nissan geeft plots een 

signaal: ”panne brandstoftoevoer”. We 

proberen nog verder te rijden en geraken 

tot aan de afslag naar Byumba. Daar is het 

over en uit. Het is intussen bijna 

middernacht en we moeten een oplossing 

zoeken. Gezellig is anders, maar niets is 

onmogelijk, zelfs niet in Afrika. Als ik daar 

niet van uitga, moet ik maar niet naar hier 

komen. We besluiten iemand op te bellen 

die een auto heeft en wat taxichauffeur 

speelt. Na een halfuur komt hij ons 

ophalen. We zijn naar de dichtstbijgelegen 

huizen gegaan om een jongeman te 

zoeken die de Nissan wil bewaken. We 

laden al de bagage over en kruipen tussen 
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de koffers in de oude Toyotaper-

sonenwagen... Rond 2.00 uur ben ik in 

Kisaro. Karenzi is blij dat we er zijn en 

laadt de bagage uit. Ik kan me eindelijk 

beginnen te installeren en gaan slapen. It 

was a long, long day! 

Woensdag 21 juni 

Om 5.00 uur wordt er al op mijn deur 

geklopt. Gaspard heeft koelelementen 

nodig voor het vlees en die liggen bij mij in 

de koelkast. De mannen vertrekken naar 

de markt in Kigali. Ik wil nog wat slapen. 

Om 7.00 uur word ik weer wakker geklopt. 

Men heeft geld nodig en Safari, de 

directeur, is er niet. Die is in Byumba 

gebleven om voor de defecte Nissan te 

zorgen. Iedereen heet me welkom en is 

blij me weer te zien. Ik vind dat ik na mijn 

tweede hazenslaapje nu maar best opblijf. 

De zon schijnt fel, de temperatuur is al 

20°. Het is hier ook vanaf de maand mei 

gestopt met regenen. Wat vroeg geplant 

of gezaaid werd - in maart - zal een rijke 

oogst geven. De tarwe staat goed maar zal 

wat te vroeg rijp zijn. We oogsten nog 

volop aardappelen tot half juli. Dan 

moeten we wachten om nieuwe te 

planten tot half augustus als de eerste 

regen opnieuw valt. De sorghum staat 

fenomenaal mooi te rijpen. We oogsten 

volgende week maïs en daarna vele 

hectaren staakbonen. 

We hebben 4 ton maïs van de oogst van 

maart verkocht tegen 350 RWF per kg. Dat 

is 30% meer dan vroeger. Maar ook de 

prijs van varkensvoer stijgt; die is bijna 

verdubbeld. Dat is het gevolg van te droge 

seizoenen en een foute teeltplanning in 

het land. Er is bij de bevolking een groot 

voedseltekort en ze nemen ook hun 

toevlucht tot maïsmeel. 

Het eigenlijke droge seizoen begint nu pas 

en er is al geen gras meer om de koeien te 

voederen en water te kort bij de mensen 

die onvoldoende regenopvang hebben. 

Iedereen gaat moeilijke tijden tegemoet, 

en die waren er al... 

De Nissan is intussen opgeladen en naar 

de garage in Kigali gevoerd. We wachten 

af. 

De maire van Rulindo verwacht controle 

van de Présidence over het jaarlijkse 

actieplan van het district. Het district heeft 

in dit plan acties van ons project 

overgenomen. Daarom is de maire zelf 

vorige week naar het Centrum gekomen 

om te vragen hoe het staat met de 

beroepsopleiding van 30 jongeren op het 

Centrum. Hij was blij vast te stellen dat het 

verloopt zoals gepland en hij zal met de 



controleurs van de Présidence vrijdag naar 

hier komen om te 'stoefen'. 

Donderdag 22 juni 

Het is slachtdag vandaag. Er moeten 

opnieuw 20 varkens geslacht worden voor 

GB Kigali. Samen met Caroli ga ik met de 

Canter op toer naar de bouwwerven. Ja, 

de Mitsubishi Canter is weer in orde. De 

mazoutpomp die we in België hebben 

laten herstellen is hier perfect 

gemonteerd. Gelukkig, want anders 

hebben we geen vervoer meer. 

Vandaag is er geen elektrische stroom-

voorziening. Waarschijnlijk is watertekort 

de oorzaak. Ik kruip dan maar vroeg in 

bed. 

Vrijdag 23 juni 

Vannacht hebben we opnieuw stroom 

gekregen. Ik ben dus vroeg wakker en kan 

al beginnen te schrijven. We verwachten 

vandaag hoog bezoek. De inspecteurs van 

de Présidence komen de beroepsopleiding 

inspecteren. 

De Présidence is het belangrijkste 

ministerie van het land. Die minister staat 

het dichtst bij de president en is zijn 

directe uitvoerend orgaan en secretariaat. 

De rest van de regering met de premier op 

kop staat daaronder. 

We wachten en wachten ... Uiteindelijk 

belt Safari naar onze secteur exécutif van 

Kisaro. Ze weet ons te vertellen dat de 

inspecteurs voldoende informatie hebben 

over Kisaro en dat ze niet naar ons 

Centrum komen. Onze leerlingen zijn toch 

wat ontgoocheld, ze hadden graag hun 

prestaties getoond... 

Zondag 25 juni 

Al vroeg staan er een twaalftal jonge 

gasten buiten te wachten om mee te gaan 

naar de mis. Zoals gewoonlijk mogen ze 

eerst wat “schooltje spelen” in ons 

klaslokaal en daarna vertrekken we 

allemaal te voet naar de gebedsviering in 

Murama. Op het einde van de viering 

vragen ze me om te vertellen hoe mijn 

verblijf in België verlopen is en welk 

nieuws ik meegebracht heb. Ik ben blij te 

kunnen aankondigen dat de missiewerking 

van het bisdom Hasselt, “STELIMO”, ons 

project Kisaro opnieuw erkend heeft en € 

1900 (1.800.000 RwFr) geschonken heeft 

voor het parochiegebouw dat we hier op-

gericht hebben. Groot applaus natuurlijk. 

Daarmee is het geld dat we voorgeschoten 

hadden, grotendeels terugbetaald.  

Ik dank Stelimo omdat ze in mij hun 

vertrouwen gesteld hebben als opvolger 

van de Vlaamse (“Limburgse”) missionaris 

broeder Cyriel. De bevolking van Kisaro 

hoopt op een verdere vruchtbare 

samenwerking. We hebben ook besloten 

de twee kerkjes van Muranzi en Rubona 

van een betonvloer te voorzien. Sinds 

jaren vraagt men ons dat en de 

dorpelingen hebben zelf al gezorgd voor 

zand en steenslag, maar het cement 

kunnen ze niet betalen. 

Maandag 26 juni 

Ik moet naar Tuli gaan. Tuli is de bescher-

meling van de familie Vercruysse uit 

Woluwe. Hij heeft destijds handprothesen 

gekregen na een operatie in België. Nu is 

hij afgestudeerd als onderwijzer en de 

prothesen moeten aangepast worden. 
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Gelukkig kunnen we een beroep blijven 

doen op onze vrienden. 

Dinsdag 27 juni 

Gisteren kreeg ik bezoek van zuster Ste-

ven en een echtpaar uit Horebeke 

(Vlaamse Ardennen): Cornelis en Myriam 

Blommaert-Gykiere. Ze waren drie weken 

op reis in Rwanda met tussendoor af en 

toe korte verblijven in Kigali bij de 

bernardinen. Ze hadden nog een 

snipperdag alvorens vandaag af te reizen 

naar België. Op aanraden van zuster 

Steven namen ze met ons contact op voor 

een bezoek. Ze zijn ook betrokken bij de 

Noord-Zuidwerking van de gemeenten 

Zwalm en Horebeke en overigens eigenaar 

van de bekende Bed & Breakfast “De 

Bosgeus” in de Zwalmstreek:  de.bosgeus 

@live.be. Kennismaken met ons 

totaalproject was dus een must. Bij 

gelegenheid kan ik ook in hun gemeente 

ons project voorstellen. We vertelden over 

de geschiedenis van het Centrum en na 

een broodmaaltijd 's middags reden we 

over de heuveltop naar de zone van de 

fermetten en de zandgroeve. Daarna 

vertrokken we naar de Poste de Santé van 

Gitatsa. Je weet dat die op 31 mei plechtig 

ingehuldigd werd en nu operationeel is. 

De bergweg ernaartoe is zeer goed 

berijdbaar gemaakt door de Chinezen die 

er met een 4 m brede bulldozer de 

finishing touch aan gegeven hebben. 

Meteen hadden ze een prachtig 

berglandschap verkend. Mevr. Blommaert, 

die apotheker is van opleiding, en zuster 

Steven mochten het patiëntenboek 

inkijken. Het aantal patiënten is gemiddeld 

15 per dag. Dat bewijst dat deze post van 

eerste lijnzorg geen overbodige luxe is 

voor dat gebied. Hun miniapotheek is 

verzorgd en heeft de basismedicatie voor 

malaria en malariatesten, allerlei infecties, 

pijnstillers en wondverzorging. 

Ze beschouwden die dag als de kers op de 

taart van hun reis door Rwanda en zouden 

graag ons Kisaro-tijdschrift ontvangen. De 

bevolking van Gitatsa is ons zeer dank-

baar. Nu hopen we in België voldoende 

steun bijeen te krijgen om er een 

kleuterklas te bouwen. Het district heeft 

de bouwplaats aangekocht en de 

bevolking legt een weg aan om het terrein 

bereikbaar te maken. Het echtpaar 

Blommaert zal verslag uitbrengen aan 

onze Belgische ambassadeur en hem een 

bezoek aan Kisaro aanbevelen. 

Woensdag 28 juni 

Ik moet naar Kigali om het registra-

tiedossier van onze ngo te laten updaten; 

dat sleept al 2 jaar aan. Ook moet ik weer 

naar de Immigratiedienst om mijn visum 

twee maanden te verlengen. Ik slaag er 

maar niet in een permanente vergunning 

te krijgen. Wanneer ik uit Kigali vertrek, 

krijg ik telefoon van Bernard, de security 

officer van onze Belgische ambassade, dat 

hij in Byumba is en me wil bezoeken om 

zijn opvolger Chris voor te stellen. 



Chris was blij kennis te maken en zal 

volgende maand terugkomen voor een 

uitgebreid bezoek aan het Centrum. 

Misschien kan een beter contact met onze 

ambassade nuttig zijn om mijn visum-

probleem op te lossen.  

Zaterdag 1 juli 

Rwandese feestdag, “Independence Day”. 

In de namiddag ga ik op bezoek bij een 

arm gezin in Kibungwe, in de vallei naast 

ons. De oudste zoon is 18 jaar, gaat in 

Kirenge naar school en vraagt hulp om hun 

woning en hun algemene toestand te 

verbeteren. Zo zijn er natuurlijk veel 

gevallen en onze middelen zijn beperkt. 

Toch slagen we erin om jaarlijks enkele 

gezinnen uit de miserie te helpen.  

Donderdag 4 juli 

Er is weer een nationale feestdag, ”De 

Bevrijding van Rwanda”. Het is de dag 

waarop 23 jaar geleden het FPR van 

Kagame de macht in handen kreeg en een 

einde maakte aan de droevigste periode 

uit de Rwandese geschiedenis. 

Zaterdag 8 juli 

Bij Juvenal, de oudste medewerker van 

broeder Cyriel (sinds 1973), is er een 

trouwfeest. Zijn oudste dochter is 

architect, werkt in een studiebureau in 

Kigali en huwt met een collega. Zo zie je 

dat de eerste medewerkers van het 

Centrum erin zijn geslaagd  hun gezin naar 

een hoog niveau te brengen. Juvenal en 

zijn vrouw zetten zich nog dagelijks 

onvoorwaardelijk in om hun gezin van 7 

kinderen de beste kansen te geven. Over 

twee maanden huwt de volgende. Hij 

heeft wel telkens een voorschot op zijn 

salaris nodig om plotse uitgaven te kunnen 

opvangen, maar hij betaalt telkens af 

binnen de afgesproken termijn. Echt een 

voorbeeldig gezin. Hij wordt volgend jaar 

zestig. 

Vrijdag 14 juli 

Heuglijk nieuws uit Limburg: we kregen de 

goedkeuring van de provincie voor de 

uitvoering van fase 7, zijnde 10 onder-

grondse cisternes in de omgeving van het 

Centrum Kisaro, waarvan zelfs één in een 

rotsachtige bodem. 

Om 13 uur moet ik naar Sayo, waar we 

een kerk bouwden; de bisschop van 

Byumba komt voor de inwijdings-

plechtigheid.  

Zaterdag 15 juli 

Verkiezingsmeeting van het FPR in Kisaro. 

We belanden in de eindfase van de 

aanloop naar de presidentsverkiezingen. 

Naast de huidige president Kagame zijn er 

nog 2 kandidaten: een van de Green Party 

en een onafhankelijke die meestal in 

Zwitserland verblijft. Iemand die de 

politiek in Rwanda wat volgt, kent de 

uitslag al vooraf. Men doet er alles aan om 

de verkiezingen een democratische allure 

te geven, en door de voorafgaande grond-
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wetsaanpassing, ten gevolge van een 

referendum vorig jaar, worden er geen 

moeilijkheden verwacht. Ons Centrum 

slaagt erin de neutraliteit te bewaren en 

onze medewerkers respecteren dat. 

Zondag 16 juli 

De bisschop van Byumba komt naar 

Muyanza (een parochie naast Kisaro) voor 

het vormsel van 80 jongeren. De parochie 

heeft me uitgenodigd op de plechtigheid 

en de receptie achteraf. Dit biedt me de 

mogelijkheid om er bij de bisschop op aan 

te dringen om Kisaro te erkennen als 

nieuwe parochie. Ik maak er ook kennis 

met de exécutif van Buyoga, de 

buurgemeente van Kisaro. 

Dinsdag 18 juli 

Opnieuw goed nieuws: ons dossier dat via 

Umubano ingediend is bij de provincie 

West-Vlaanderen, is goedgekeurd. Er 

wordt € 12.500 ter beschikking gesteld om 

de oude veldschuren om te bouwen tot 

fermetten voor jonge boeren in opleiding. 

Dank aan Umubano en West-Vlaanderen.  

De vzw VRV Umubano doet ook haar best 

om ons nieuw subproject - de kleuter-

school in Gitatsa - te steunen met 

subsidies van Waregem. Voor dit project 

vragen we nog hulp van steden en 

gemeenten die hierbij willen aansluiten. 

Het is de bedoeling om jaarlijks één klas te 

bouwen. Het is dus een project dat over 

meerdere jaren kan doorlopen. 

Woensdag 19 juli 

Andermaal goed nieuws: Kisaro wordt 

parochie. 

De dag begint nochtans in mineur. Eric en 

de twee Gaspards zijn vertrokken naar 

Kigali voor de wekelijkse verkoop van 

groenten, vlees, enz. De verkeerspolitie 

blokkeert daar nu alle vrachtvervoer 

vanwege de verkiezingsmeeting van de 

FPR die Kigali de hele dag in haar greep zal 

houden. Nu contacteren ze hun 

belangrijkste klanten om hen te vragen 

zelf naar de rand van de stad te komen en 

de bestellingen af te halen. 

Rond 18 u belt de bisschop me op: ”Ik ben 

in Kisaro, kan ik u spreken? Kunt u naar 

het kruispunt komen aan de hoofdweg?” 

Oké, ik stap ernaartoe. De wagen komt 

daar aangereden met zijn koplampen aan 

en de bisschop vraagt me om in te 

stappen. Er zit een abbé van rond de 

veertig aan het stuur. De bisschop vraagt 

of de pastorie klaar is om bewoond te 

worden. “Alleen wat huisraad en meubilair 

ontbreken nog, monseigneur, maar we 

kunnen ervoor zorgen.” Hij zegt dat hij 

besloten heeft om Kisaro als parochie te 

erkennen. “De pastoor zou vrijdag 28 juli 

intrekken.” Ik ben eerst stomverbaasd en 

dan euforisch: ”Mag ik het verder 

vertellen?” 

“Ik zou het graag aanstaande zondag zelf 

komen vertellen tijdens de mis waarin 80 

kinderen en jongeren gedoopt zullen 

worden. Bereid alles maar voor”. Pascal, 

de voorzitter van de catechisten, zal 

daarvoor zorgen. Hij is verbaasd dat de 

bisschop zelf komt voor de 

doopplechtigheid en vermoedt direct dat 

er meer achter zit. 

 

 



Donderdag 20 juli 

President Kagame komt naar het district 

Rulindo voor zijn verkiezingsmeeting. Dat 

betekent dat er niet gewerkt wordt, om 

iedereen de kans te geven er aanwezig te 

zijn en er een massagebeuren van te 

maken. Om 1 uur ’s nachts wordt heel 

Kisaro gewekt door tamtam en ander 

lawaai om de voettocht naar Rulindo te 

beginnen. Degenen die zich een busticket 

kunnen permitteren, zullen later in de 

ochtend vertrekken. Militairen zijn in alle 

sectoren aanwezig om de veiligheid te 

verzekeren. Alles verloopt sereen.  

Zondag 23 juli 

De bisschop celebreert de mis en doopt 80 

kinderen en jongeren in de nieuwe 

parochie Kisaro. Bij het begin van de mis 

dankt hij de bevolking voor de volge-

houden inspanningen voor de erkenning 

van de parochie, in het bijzonder broeder 

Cyriel zaliger, zijn opvolger en het 

steuncomité in België. De kerk zit stamp-

vol en buiten staat nog een massa volk. De 

rij dopelingen en hun peters en meters 

vormen een lint van aan het altaar door de 

voordeur naar buiten en langs de achter-

deur naar binnen weer tot aan het altaar. 

De bisschop en zijn assistenten doen de 

ronde om te dopen en te zalven, een 

opmerkelijke ceremonie die tot 14 uur 

duurt. Daarna trekken de notabelen naar 

de nieuwe pastorie en wordt er gespeecht 

en een maaltijd aangeboden. De bisschop 

zegt: “Gerard, nu ligt de bal weer in uw 

kamp. U mag beginnen aan de tweede 

fase van de bouw van de pastorie”. Ik 

nodig de aanwezigen uit om de match 

verder te spelen in ploegverband waarbij 

iedereen verzocht wordt om mee te 

helpen aan de afwerking van de opdracht 

die we kennen uit het testament van 

broeder Cyriel.  

Vrijdag 28 juli 

Bezoek van Chris, veiligheidsofficier van de 

Belgische ambassade. We bezoeken 

samen het centrum CPPA en onze 

realisaties in de omgeving van Kisaro: 

Gitatsa, Sayo, Murama, Rutabo, Rubona… 

Hij blijft overnachten in onze “chambre 

d’hôtes” op de heuveltop. Hij is heel 

aangenaam verrast over ons project, de 

resultaten en de impact op de wijde 

omgeving. Hij zal verslag uitbrengen bij 

zijn kolonel en de ambassadeur.  

De nieuwe parochie heeft de nodige 

aankopen gedaan voor de inrichting van 

de pastorie en abbé Lucien. Deze 

veertiger, die les geeft aan de universiteit 

van Byumba, woont er vanaf vandaag. 
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De volgende week begint met een lichte 

aardbeving zonder schade. De eerste 

regendruppels vallen na drie maanden 

droogte. We leveren vrijdag de lessenaars 

in de secundaire school van Sayo. Onze 

schrijnwerkerij heeft er degelijk werk van 

gemaakt en we danken de gemeente 

Anzegem en Umubano voor de 

financiering. Ik bespreek ook de plannen 

en het bestek voor de kleuterklas in 

Gitatsa. 

Vrijdag 4 augustus 

Presidentsverkiezingen. Zoals verwacht 

haalt president Kagame opnieuw een 

monsterscore en toch zijn de reacties 

verdeeld. Een peloton militairen 

patrouilleert in Kisaro. Twee van hen 

wandelen boven op de heuveltop van het 

Centrum met het geweer in aanslag. 

Routine, zegt de commandant. Zijn jeep 

heeft een lekke band en Pascal lost het 

probleem op. De militair betaalt en geeft 

er nog enkele soldatenrantsoenen bij als 

fooi. ’s Avonds zie ik hem in het dorpscafé. 

Hij is geflankeerd door twee dames en 

drinkt whisky-cola. Hij stelt me voor aan 

de dames: zijn zuster en een nicht. Ze 

vieren de overwinning van de president. Ik 

vind het niet het gepaste moment om de 

kennismaking te verlengen. 

Donderdag 10 augustus 

Vandaag is de jaarlijkse algemene 

vergadering van de ONG CPPA KISARO. Ik 

zal de vergadering moeten leiden als 

vicepresident omdat mevrouw Xavérine 

verontschuldigd is. Ze verblijft momenteel 

in Luxemburg bij het gezin van haar zoon. 

Hij is vader geworden van een tweeling. 

De resultaten tonen dat de omzet verder 

stijgt en dat alle departementen van ons 

project steeds meer presteren. De grote 

evoluties zitten in het departement bouw, 

de ateliers en de afdeling kunstmatige 

inseminatie. Momenteel komen we aan 30 

inseminaties per week buiten het 

Centrum. We hebben nu drie personen die 

opgeleid zijn om extern inseminaties te 

doen, zelfs tot in Gitarama (100 km). In de 

landbouw is er ook een lichte vooruitgang, 

onder andere door raadgevingen van Jo 

Wieme. 

Vrijdag 11 augustus 

Bezoek van de Belgische ambassadeur 

Arnout Pauwels. Naar aanleiding van het 

verslag van zijn veiligheidsofficier wilde hij 

de week vóór zijn afscheid aan Rwanda 

ons Centrum bezoeken. Hij had intussen 

ook op mijn paspoort gelezen dat ik van 

Ouwegem afkomstig ben. Nu wil het 

toeval dat hij tijdens zijn jeugd vier jaar in 

de Boeregemstraat te Ouwegem gewoond 

heeft. Het was een heel gemoedelijk 

bezoek hoewel zijn wagen met het 

Belgische vlagje vooraan op de motorkap 

wat beroering veroorzaakte in het dorp. 

Onze relaties met de ambassade zijn dus 

weer op het peil van toen broeder Cyriel 

nog wekelijks naar Kigali reed. Hopelijk zal 

de nieuwe ambassadeur, die volgende 

week in Kigali  aankomt, snel een bezoek 

brengen aan Kisaro. 

Zaterdag 12 augustus 

Bezoek uit West-Vlaanderen! Albert Serlet 

wenst het Centrum beter te leren kennen 

en blijft enkele weken bij ons, tot 

september. Hij is een oud-leerling van de 

Landbouwschool in Oudenaarde, is 

geboren in Zulte en woont in Oekene. Hij 



heeft heel wat ervaring in landbouw en 

vooral in varkensteelt. Hij verblijft in de 

bezoekerswoning op de heuveltop. Het is 

blijkbaar een hele openbaring voor hem 

vast te stellen dat al dat handwerk in de 

landbouw nog mogelijk is. Na enkele 

weken is hij er ook van overtuigd dat 

mechanisering hier niet de ideale 

oplossing zou zijn. Volgende week 

woensdag vertrekken we tot en met 

zaterdag samen op reis door Rwanda. We 

bezoeken een aantal projecten die 

gerealiseerd zijn in opdracht van 

Umubano: Pandamu in Gitarama, 

varkensteelt in Kamonyi, het 

landbouwproject van Humura, het werk 

van zuster Bea in Munyaga en een tehuis 

voor zwaar gehandicapte kinderen in 

Gatsiba-Ngarama. 

Vrijdag 24 augustus 

De uitbreiding van onze activiteiten in de 

varkensteelt is deels te danken aan een 

verhoogde omzet. We slachten nu 

maandelijks 30 à 40 varkens, waarvan 20 

stuks ineens voor “German Butchery” uit 

Kigali. Chris en zijn luitenant-kolonel van 

de Belgische ambassade komen dat 

gebeuren meemaken. Ze zijn benieuwd 

hoe we erin slagen om die allemaal bijeen 

te halen uit de omgeving en op één dag 

aan de haak te hangen. Morgen komt de 

vrachtwagen ze ophalen. 

Maandag 28 augustus 

We vieren het oogstfeest, dus algemene 

verlofdag met 's middags zang en dans en 

een Rwandese maaltijd in de openlucht 

aan de overdekte stroschuur. Gekookte 

aardappelen en bonen spoelen we door 

met sorghumbier (meestal niet-

alcoholisch). Het gaat er gezellig aan toe 

en er is reden tot feest want de oogsten 

zijn goed meegevallen. 

Woensdag 30 augustus 

We sturen twee jonge bouwvakkers uit 

naar Kajevuba, op 20 km van Kigali, voor 

de bouw van een ondergrondse cisterne 

van 40 m³ in opdracht van een rijke 

Rwandees die onze expertise kent. Hij 

voegt er een ploeg van 7 man aan toe die 

werkt onder leiding van Eric Bagambiki. 

Eric volgt de hogere studies bouwkunde in 

Kigali, heeft nu grote vakantie en is een 

beschermeling van iemand uit Zingem.  

Donderdag 31 augustus 

De bank Sacco – agentschap Kisaro - 

vraagt ons een offerte voor de metalen 

afsluiting van hun domein. We hopen deze 

opdracht te krijgen: dit zou een hoop werk 
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in ons lasatelier en bijkomende te-

werkstelling verzekeren voor onze af-

gestudeerden in de beroepsopleiding. We 

doen ons best. 

Zaterdag 2 september 

Einde van mijn verhaal, de tekst voor het 

herfstnummer moet binnen zijn en ik 

moet me voorbereiden om naar België te 

vertrekken. Ik hoop er op 25 september 

mijn 75-ste verjaardag te kunnen vieren. 

Men verwacht me ook op 24 september in 

St-Lambrechts-Woluwe, op 26 september 

voor de fietstocht van OKRA Nevele en 

vooral op 1 oktober voor de jaarlijkse 

GROTE RWANDADAG IN GENK. Zelfs onze 

vrienden uit Koekelare zullen er zijn. Zij 

organiseren een Rwandadag op 8 oktober 

in Zuidhove Koekelare. Op 7 december 

word ik verwacht in Zutendaal en op 17 

december moet ik terug zijn in Kisaro “bij 

leven en welzijn”. 

AAN IEDEREEN EEN 'DIKKE MERCI' VOOR 

DE SYMPATHIE EN DE GIFTEN.  

Gerard Moerman 

 

 

Hier komen de nieuwe kleuterklassen van Gitatsa. Het District kocht de grond aan en de 

bevolking maakt een toegangsweg.  

Steunt ook u de bouw van deze kleuterklassen, onze nieuwe uitdaging! 



Broeder Cyriel bleef niet gespaard van oorlog 

(Marc Dedecker – vervolg uit de roman over broeder Cyriel. Onderstaand verhaal is fictief. Broeder Cyriel werd geroepen naar een plek 

waar een jonge Tutsi, tot zijn grote ontsteltenis vermoord is). 

  

'Jullie worden gestraft,' prevelde Cyriel. 

‘De president is vermoord,’ gromden ze. 

‘Wij moeten hem wreken. Wij hebben 

geen keuze.’  

‘Amza is onschuldig.’ Cyriels stem klonk 

nu voller en ook dieper dan gewoonlijk. Ze 

deinsden achteruit en stamelden woorden 

die hij niet verstond. ‘Dit is onvergeeflijk,’ 

kreet hij.  

‘Gisteravond werd het vliegtuig van de 

president neergehaald. Habyarimana zat 

erin!’ zegden ze. Cyriels ogen kolkten. Hij 

greep een man bij de revers van zijn jas. 

Deze kromp ineen, beducht geworden 

voor de consternatie van deze alom 

gerespecteerde man.  

 ‘En daarom moet een onschuldige 

sterven?’  

‘Iedere Tutsi is schuldig.’  

‘Gods straf zal onverbiddelijk zijn. Geef 

die wapens.’ En na deze woorden tikte hij 

hun hoofden met een dreun tegen elkaar. 

De andere twee weken achteruit en 

wierpen hun machetes neer. Zij hadden 

ontzag voor hun vroegere leermeester, 

een man waarmee ze vroeger dweepten. 

De woestheid waarmee ze een 

onschuldige boer hadden vermoord, 

verpulverde op slag door deze blanke 

broeder die de kapmessen met een 

simpele beweging van zijn voet opzijdreef. 

‘Waarom hij?’ herbegon Cyriel tegen de 

vier. En weer greep hij een soldaat bij de 

revers van zijn uniform. ‘Om de liefde van 

God, waarom?’  

‘Pas als alle lafaards uitgeroeid zijn, is de 

ellende voorbij.’ 

‘Jullie vijanden zijn rebellen. Uit Uganda. 

Dit hier zijn boeren.’ 

‘Het zijn Tutsi’s.  

‘Dit zijn brave mensen.’ 

‘Wie niet met ons meedoet, is schuldig.’  

Vanuit een belendend vertrek hoorde 

Cyriel geweeklaag. Gejammer van 

kinderen die ineengekrompen hadden 

meegeluisterd. Hij liep ernaartoe en leidde 

hen door de achterdeur naar buiten.  

'Naar het centrum,' zei hij, veel zachter. 

‘Kom mee. Naar jullie moeder.’ 

Toen Sayiba een uur geleden huilend en 

beklad met bloed van haar geliefde kwam 

aangesjokt, wist Cyriel dat zijn missie een 
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gruwelijke wending kreeg. En dat in het 

spoor van deze Hutu-extremisten, In-

terahamwe-moordbendes zouden volgen. 

Daarna zou de tegenpartij opduiken, de 

FPR-rekruten van Kagame. Omdat zijn 

terrassen de sterkste waren, zouden deze 

mannen ze inpalmen en ombouwen tot 

legerkampen. Op de bovenste etage zou 

de legerplaats komen, het arendsnest. De 

lagergelegen, vlakke stukken zouden 

tentenkampen worden en de laagste 

grafkuilen om menselijke kadavers 

onvindbaar te maken. Er zou geen plaats 

overblijven voor gewassen. Het dorp dat 

hij en zijn jongens twintig jaar lang 

boetseerden tot een trappenreliëf met 

buitenaardse proporties, tot een open-

luchttempel, was in gevaar. Cyriel wist dat 

een generaal hem zou proberen te 

verjagen en dat hij weerstand moest 

bieden. 

 

Op 7 april 1994 was de paniek in Kisaro 

oeverloos. Kriskras liepen mensen over de 

inplantingen van de huizen of stopten 

onverhoeds bij een vriend en zegen neer, 

het hoofd tussen de handen, doordrenkt 

van angst, hijgend om op adem te komen. 

Ze omhelsden elkaar. Hutu-jongeren 

zochten expres Tutsi-vrienden op zodat 

twijfel geen kans kreeg. Gaven ze een 

machete. 

‘Geen messen,’ zei Cyriel toen hij het 

merkte. 

‘We zullen ze niet gebruiken.’ Maar Cyriel 

gaf geen krimp. Hij kende de wreedheid, 

de oorlog, de leugens zoals Alexis Kagame, 

hun dichter, ze had beschreven. In zijn 

Kisaro zou Cyriel dat niet toestaan. 

Vrouwen luisterden opeens openlijk naar 

de radio en waren uitzinnig, smeekten om 

raad, huilend en met op hun door zon en 

wind doorgroefd gezicht een grimas van 

wanhoop.  

‘Zoeken ze iedere Tutsi?’ vroegen ze 

doodsbang. ‘Ook in Kisaro?’ 

‘Spreek af met je Hutu-buur,’ riep Cyriel, 

nog niet beseffend dat dit advies 

noodlottig kon zijn voor iedereen. 

‘Overnacht samen.’ En hij ging verder: ‘De 

Uwimana’s overnachten bij de 

Uwamahoro’s. De Atfadidine’s met de 

Shamarima’s.’ Omdat iedereen wilde 

meedoen, vroeg hij Modeste, zijn mees-

terknecht, om alles in goede banen te 

leiden. 

 
HOE HET VERDER VERLIEP LEES JE IN ONZE 

VOLGENDE UITGAVE.  



Wat moet ik doen om een fiscaal attest te verkrijgen (redactie). 

De Belgische overheid geeft een belastingvermindering voor giften aan erkende verenigingen of 

instellingen. Ook uw gift (vanaf 40 EUR per jaar) geeft recht op zo'n vermindering. Wij kregen immers 

de toestemming om fiscale attesten af te leveren. 

Wat moet u daarvoor doen? 

Bij een eenmalige gift: u schrijft het bedrag over op 

rekening BE77 7370 2005 9542 van de vzw Comité 

Kisaro op het adres Winterslagstraat 1, 3600  

Genk, met de vermelding 'Gift voor Kisaro'. 

Bij een doorlopende opdracht of domiciliëring:: u 

vraagt aan uw bank (of u doet het zelf via uw 

computer) om over te schrijven op ditzelfde 

nummer, met dezelfde vermelding. 

Begin 2018 ontvangt u dan een fiscaal attest dat u beschikbaar moet houden voor de belastingen. 

p.s. Wie een probleem ondervond met zijn of haar fiscaal attest voor 2015 ma g ons hierover altijd 

contacteren! 

 

De parochianen van Kisaro kozen de Heilige Cyrillus, kerk-

vader  van Alexandrië als patroon van de nieuwe parochie.  

Een warmhartige verwijzing naar broeder Cyriel. 

 

Als het er op 

aan komt om 

bouwmaterialen 

ter plaatse te 

brengen (in dit 

geval opgerolde 

metalen 

golfplaten) dan 

laten onze 

mensen in 

Kisaro zich niet 

snel uit het lood 

slaan...
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Financiën (Marinette Willems) 

De eerste zeven maanden van dit jaar mochten we meer dan 20.000 EUR aan giften ontvan-

gen, deels via onze eigen rekening, deels via die bij de VRV Umubano. Onze hartelijke dank! 

 

Staat van ontvangsten en uitgaven van 01/01/2017 tot 31/7/2017 op onze rekening: 

Ontvangsten: 

- Giften    € 10.404,43 

- Acties     €   3.002,92  (o.a. vastenactie en fietsjesverkoop) 

- Rwandadag   €        80,00 

                                                         ___________ 
Totaal:         € 13.387,35  

Uitgaven: 

- Aankoop/verzending   € 8.824,84 (herstelling tractor en auto, kruiwagenbanden) 

- Drukwerk    €    937,20 (tijdschrift) 

- Onkosten bank   €      28,36 

- Regularisaties    € 6.366,11 

                __________ 
Totaal:    € 16.156,51  
 

Op 3/8/2017 werd ons een toelage (werkingssubsidie) van € 12.500,00 overgemaakt door de 

Provincie voor de bouw van regenwaterputten, waarvoor hartelijk dank. 

Stand van zaken rekening Kisaro bij de VRV Umubano op 31/07/2017. 

Ontvangsten: 

 -  Giften    €10.296,50 

                                     _________________ 

    Totaal:    €10.296,50 

Uitgaven: 

 -  Kosten        €     205,93 

 -  Aankopen    €       40,70 

 -  Overgeschreven naar Kisaro €  6.110,79 

                                      _________________ 

   Totaal:    €  6.357,53     



 


