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De Rwandadag gaat dit jaar door op zondag 1 oktober in 

zaal De Schalm. Verder in dit nummer lees je hoe je je nù 

reeds kan inschrijven. Wacht niet tot de laatste dag.  
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DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van het PROJECT 

KISARO - RWANDA - JAARGANG 41 NR 2. 

 

  

ZOMERNUMMER 

 

Van de redactie (Jef Gabriels) 

 

Beste Lezer 

Op de vooravond van de vakantie komen wij met een hele korf goed nieuws. Onze vele gulle 

schenkers zorgen er voor dat wij het project in Kisaro kunnen blijven steunen... én we kregen 

van de minister van financiën de erkenning om voor deze giften een fiscaal attest af te 

leveren. Dat wil zeggen dat je vanaf nu weer schenkingen kan doen op onze eigen 

bankrekening BE77 7370 2005 9542 van de vzw Comité Kisaro, Genk. Je leest er op p.14 in 

dit nummer méér over. Ook de fiscale doorlichting die samenging met het onderzoek van 

deze erkenning kende een happy end. 

Gerard Moerman heeft weer drie maanden Kisaro achter de rug en hij vertelt er alles over. 

Ook in de periode die hij in België was zat hij niet stil. Als je dit leest is hij nét opnieuw 

vertrokken naar het land van de duizend heuvels... In dit nummer leest u ook de volgende 

episode uit de roman van Marc Dedecker en tal van nieuwtjes over onze werking. 

En dan iets héél belangrijks, zowel voor ons project als voor de gezelligheid van de dag: onze 

volgende Rwandadag gaat door op zondag 1 oktober in zaal de Schalm, Landwaartslaan 99 

te Boxbergheide-Genk. Hoe je kan inschrijven lees je verderop. Wacht niet met inschrijven 

en betalen tot de laatste dag, dan maak je het onze organisatie véél gemakkelijker. 

Nog even ons correspondentieadres vermelden: Comité Kisaro, Winterslagstraat 1, 3600 

Genk. Wie informatie wil kan bellen naar 0475/473209 of 089/209408, of mailen naar 

jef.gabriels@telenet.be 

Wij wensen je veel leesgenot in dit zomernummer van 

2017!  

De redactie 



 

 

 

 

Met de hele familie gezellig eten voor het goede doel. 

 

Een driegangenmenu!  

Volwassenen betalen € 20, kinderen van 6 tot 12 jaar slechts € 10, kinderen 

onder de 6 jaar gratis (maar laat weten of ze komen, dan voorzien we plaats). 

Inschrijven voor het middagmaal vóór 15 september bij José Voorter, 

Craenevenne 36. Genk, jose_voorter@hotmail.com, (0476416276)  

of bij Jef Gabriels, jef.gabriels@telenet.be. 

Betalen op rekening BE77 7370 2005 9542 van Comité Kisaro  

(vermeld naam en aantal deelnemers). 

De ganse namiddag (h)eerlijke koffie en lekkere taart en voortdurend 

informatie over het landbouwproject met dia's en film. 

Loop gewoon eens binnen. 

Voor de namiddagkoffie en -taart moet je vooraf niet inschrijven 

ZONDAG 1 OKTOBER, 11.30-14.00 

RWANDADAG IN ZAAL DE SCHALM 
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Kroniek (Gerard Moerman)  

Vrijdag 3 maart 

De Chinese maatschappij CHICO is vorig 

jaar in juni begonnen met de aanleg van 

een hoofdweg die Byumba zal verbinden 

met Basé. Het wordt een belangrijke Oost-

Westroute die langs Kisaro passeert. Dat 

zal veel verbetering meebrengen en de 

slijtage aan onze voertuigen verminderen. 

We rijden immers dagelijks naar Byumba, 

maar ook elke week via Byumba naar 

Kigali en elke maand westwaarts naar 

Rulindo en Musanze (Ruhengeri). 

Chico heeft hier twee kampen waar 

ongeveer 50 Chinezen gevestigd zijn die 

de werken leiden. Het zware werk wordt 

door hun Rwandese arbeiders uitgevoerd. 

De grondwerken zijn al klaar van Byumba 

tot Myove, voorbij Kisaro, dus zowat de 

helft van de afstand tot Basé. De weg 

wordt ongeveer 12 m breed en wordt 

voorzien van 2 geasfalteerde rijstroken, 

een veiligheidsstrook aan weerszijden en 

een waterafvoergracht aan de voet van 

het boventalud. Het tracé kronkelt langs 

bergen en diepe valleien. Er werd dus 

ongelooflijk veel grond verzet. Haarspeld-

bochten werden deels weggewerkt, rotsen 

afgegraven, doorboord, opgeblazen, ver-

malen, vervoerd. Stof en slijk wisselden af 

door de weersomstandigheden.  

De kok van de Chinese veldkeukens komt 

zich regelmatig op ons centrum 

bevoorraden: brood en varkensvlees. 

Vandaag heeft hij een levend slachtrijp 

varken gekocht. In China was hij ook 

beenhouwer. Kisaro is dus voor iedereen 

“the place to be” niet alleen voor 

bevoorrading maar ook voor dringende 

herstellingen aan voertuigen. 

Zaterdag 4 maart 

De verpleegpost van Gitatsa is nu volledig 

afgewerkt. Het laatste werk was het 

optrekken van een afzonderlijk 

bijgebouwtje met 2 toiletten en een 

doucheruimte. Nu ligt de bal in het kamp 

van de overheid van het district voor het 

meubilair en het personeel. Als dat 

opgelost zal zijn volgt de officiële 

inhuldiging later op het jaar (zie 31 mei). 

Met de plaatselijke overheid zoeken we nu 

in die vallei een geschikte plaats voor de 

bouw van een klas voor kleuteronderwijs. 

Dit zou dan de aanzet moeten zijn voor de 

staat om te investeren in klassen voor 

lager onderwijs zodat de kinderen uit dit 

afgelegen gebied niet verstoken blijven 

van onderwijs. 

Maandag 6 maart 

De landbouw zit midden in één van de 

drukste periodes van het jaar: de eerste 

grote oogstperiode van aardappelen, 

bonen, tarwe, maïs. Tussendoor worden 

de terrassen opnieuw bemest, bewerkt, 

beplant of bezaaid volgens een 

wisselsysteem. Opnieuw wordt er tarwe 

gezaaid, maïs en bonen geplant vóórdat 

het droog seizoen begint m.a.w. voor 15 

mei. De tweede oogstperiode valt dan op 

het einde van dat droog seizoen in 

augustus. Voortdurend worden er nu ook 

aardappelen geplant en dit tot 1 mei. 

Vanaf augustus kunnen er dan opnieuw 

maandelijks aardappelen geplant worden. 



 

 

De opbrengsten zijn goed en we worden 

gespaard van te veel regen. De meeste 

regen wordt verwacht in april. 

Caroli, de conducteur van de 

bouwafdeling, is terug na 2 weken 

jaarverlof. Hij heeft thuis een stal 

gebouwd voor een 10-tal varkens. Hij 

kreeg hierbij de hulp van twee jongeren 

die vorig jaar de beroepsopleiding 

volgden. De voorbije weken waren zwaar 

voor mij, ik ben blij dat hij terug is. 

Dinsdag 8 maart 

Dag van de vrouw. Ook in Rwanda geeft 

men aandacht aan de internationale 

vrouwendag. Het is geen verlofdag maar 

lokaal worden er wel bijeenkomsten 

georganiseerd. 

Woensdag 9 maart 

Eugène NKUBANA die gedurende bijna 10 

jaar sécrétaire exécutif was van de secteur 

Kisaro (de ambtenaar-burgemeester van 

Kisaro, door de President aangesteld) 

werd begin dit jaar overgeplaatst naar het 

centraal bestuur van het District Rulindo 

waartoe Kisaro behoort. Hij is vervangen 

door een vrouw die eerder in het district 

verantwoordelijk was voor alle 

kiesverrichtingen. Het is dus een 

gewaardeerd partijlid van de partij van de 

President. Het zal een tijd duren vooraleer 

ik even vertrouwelijk met haar als met 

haar voorganger kan omgaan. We hopen 

op een goede samenwerking. 

Woensdag 15 maart 

Slachtdag. Aan onze klant in Kigali, 

German Butchery, mogen we nu om de 4 

weken 20 geslachte varkens leveren. Ze 

komen morgen de 40 helften met een 

frigowagen afhalen. Vandaag worden de 

drie mensen die dagelijks in de 

beenhouwerij-bakkerij werken aangevuld 

met vier van onze jonge boeren om deze 

varkens te slachten. Vier varkens van onze 

kweekstal zijn slachtrijp. Twee moeten 

met tractor en aanhangwagen opgehaald 

worden in Rwagihura ( 12 km aardeweg), 

vier bij Gaspard in Rubona (5 km), vijf bij 

Safari in Byumba en vijf bij onze jonge 

boeren in de nieuwe fermettes. Onze 

chauffeur en 2 begeleiders zijn gans de 

dag in de weer om die varkens bijeen te 

halen. Voordat de varkens op de 

slachtvloer komen worden ze gewogen in 

een kooiweegschaal. Het slachten van een 

varken is een hele bedoening. 

  

DE RWANDADAG GAAT DIT JAAR DOOR OP ZONDAG 1 OKTOBER  

IN ZAAL DE SCHALM. SCHRIJF JE NU REEDS IN (zie p. 4) 
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Hoe de Twa, Rwandese pygmeeën, die 15 

km verderop in de bossen rond Buyoga 

wonen, weten dat ze vandaag gratis 

ingewanden kunnen ophalen is een 

raadsel. Toch staan de kleine, in lompen 

geklede mannekens te wachten tot een 

varken opengereten wordt. Innocent knalt 

het varken neer, twee jonge boeren haken 

het aan een katrol en trekken het op aan 

het metalen gebinte van het dak. Batuma 

snijdt dan de buik open met een scherp 

mes en 'n hakbijl. De ingewanden worden 

netjes verwijderd en op de vloer 

doorgeschoven naar de Twa. Die 

verzamelen de ingewanden in een jutezak, 

zwieren de massa over de schouder en 

gaan ermee op stap. De vliegen gaan in de 

achtervolging. Daar zijn we dan ook van 

verlost. 

De geslachte varkens worden opnieuw 

gewogen met een hangweegapparaat en 

blijven 1 nacht in de koele kamer bij ons. ’s 

Anderendaags worden ze door de klant 

opgehaald. 

Dinsdag 21 maart 

Onze lichte vrachtwagen de “Canter” is 

ziek. Vorige week stelden we vast dat de 

brandstoftoevoer onvoldoende was. Er 

hapert iets aan de mazoutpomp die 

elektronisch gestuurd is. In Kigali heeft 

men de pomp onderzocht maar herstel 

was onmogelijk. Ik moet de pomp 

meenemen naar België voor controle. 

Daar zal later blijken dat de elektronisch 

regeling defect is. De reparatie kost 

ongeveer 700 €. De pomp achteraf 

terugsturen met Fedex zal de factuur doen 

oplopen naar 1.000 € en dan komen daar 

nog eens de dedouaneringskosten bij als 

de pomp terug Rwanda binnenkomt. Een 

dure grap dus. Maar we hopen dat men 

erin zal slagen om hier alles opnieuw 

deftig te monteren. In alle geval zullen we 

de Canter minstens tot eind juni moeten 

missen. Tot dan moet alle vervoer 

georganiseerd worden met de tractor met 

aanhangwagen of de Nissan camionette. 

De witte jeep Mitsubishi is ook uit dienst. 

We moeten dringend geld inzamelen om 

een voertuig te vervangen. 

Woensdag 22 maart 

We hebben onverwacht bezoek van een 

lid van “le Forum des Sages”. Dit is een 

Raad van Advies van de regering. Deze 

“Raad der Wijzen” verzamelt in Rwanda 

gezaghebbende personen of organisaties 

die de regering in een of andere discipline 

kunnen adviseren. Het lid dat ons bezoekt 

zal het verslag van ons gesprek voorleggen 

aan de Raad. Misschien horen we er later 

meer over en maakt een afgevaardigde 

van ons CPPA kans om aan deze Raad 

toegevoegd te worden. Het bewijst dat 

ons Centrum nog altijd hoog 

aangeschreven staat op Nationaal vlak, 

een beloning voor al onze (en ook uw) 

inspanningen. 

 

 



 

 

Zaterdag 25 maart 

“Kubaho ni ukubana” is een Rwandees 

gezegde dat betekent: leven is samen zijn 

en samen werken. Dat is onder andere de 

zin van het gemeenschapswerk dat in 

Rwanda verplicht is op elke vierde 

zaterdag van de maand: Umuganda. Ik 

ben door het dorp Kamushenyi 

uitgenodigd om hun gemeenschapswerk 

te gaan bezoeken, samen met de 

sécrétaire exécutif van Kisaro, de maire 

(burgemeester) van het district Rulindo, 

de vice-maire Prosper en de 

verantwoordelijke van het Kadaster 

Félicien. Een paar duizend mannen en 

vrouwen van het dorp zullen er het 

bergpad dat over 4 km afdaalt naar het 

gehucht Muhihi verbreden en nivelleren 

zodat het op termijn berijdbaar kan 

gemaakt worden voor voertuigen. Van 8 u 

tot 10 u 30 werkt iedereen er met het 

houweel naast elkaar verspreid over een 

afstand van 2 km. Het resultaat is 

verbluffend. De helft van het bergpad is 

berijdbaar. Ongelooflijk wat met vereende 

krachten mogelijk is. Om 11 u geeft de 

maire een toespraak en daarna trekt de 

bevolking terug naar huis met het 

houweel over de schouder. Om 15 u krijg 

ik het bezoek van de kerkraad van het 

gehucht Sayo waar we de vorige jaren een 

kerk gebouwd hebben en waar we ook 

meewerken aan de uitbreiding van de 

secundaire school. Twaalf dorpelingen 

arriveren stipt op tijd met de jeep 

bestuurd door pastoor Nepo. Ze hebben 

heel wat geschenken mee: een paar 

bakken bier en Fanta en een levende 

bruine haan. Als ontvangst heb ik gezorgd 

voor een grote tros rijpe bananen, brood 

en charcuterie. Na de gebruikelijke 

toespraken en lofbetuigingen gaat het er 

gezellig aan toe tot de avond valt. Het is 

me duidelijk dat ze hopen op verdere hulp 

van het CPPA. We zullen eerstdaags 

beginnen aan de fabricatie van 40 

lessenaars voor hun nieuwe klaslokalen. 

Dat wordt gefinancierd via Umubano door 

de gemeente Anzegem. 

Donderdag 30 maart 

Gisteren had ik ’s avonds na het werk een 

gezellige babbel met Gaspard, de 

dienstleider van de afdeling 

beenhouwerij-bakkerij. Het is de eerste 

maal dat hij me vertelt over zijn familie en 

wat er zijn ouders overkomen is tijdens de 

burgeroorlog van 1994. Zijn ouders zijn 

tijdens de gruwelijke genocide in de 

maande april 1994 vermoord. In de wijk 

Kamushenyi van Kisaro hebben de Hutu 

milities wel jacht gemaakt op Tutsi’s. 

Gaspard is een belangrijk lid van de MPR 

(partij van de president). Hij wist 

bijvoorbeeld ook als eerste dat onze 

exécutif begin van dit jaar zou 

overgeplaatst worden.  

De voorbije jaren heb ik wel al meer 

getuigenissen gekregen van onze 

werkleiders en het stelt me gerust dat ons 

Centrum een voorbeeld is van goede 
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samenwerking van Hutu’s en Tutsi’s, naast 

en mét elkaar, en elk met hun eigen 

trauma dat ze meedragen vanuit hun 

jeugd. Caroli (bouwverantwoordelijke) en 

Pascal (atelier) moesten destijds voor de 

Tutsi-rebellen vluchten naar Congo. 

Gahima en zijn vrouw vormden een 

“gemengd” huwelijk. Zijn vrouw moest 

vluchten voor de Hutu-milities om niet 

vermoord te worden, Gahima bleef haar 

trouw en samen overleefden ze. Pas nu 

komt hun verhaal beetje bij beetje los. Dat 

toont dat er een groot vertrouwen is 

ontstaan. Het geeft moed om verder te 

doen. 

Vandaag heb ik een afspraak bij de 

bisschop voor de volgende onder-

handelingen over de pastorie en de quasi-

parochie Kisaro. Aan de hand van de 

recentste foto’s kan hij zich een idee 

vormen van wat er op relatief korte tijd 

gepresteerd werd. Hij is overtuigd van de 

noodzaak om ter plaatse te komen. Hij 

wenst dit te doen vóór mijn vertrek naar 

België en op een zondag zodat hij de mis 

kan opdragen in Kisaro. Dat zal dan 

volgende zondag zijn. 

Vrijdag 31 maart 

We gaan vandaag faience plaatsen in de 

douches van de pastorie. Faience plaatsen 

is een zeldzaamheid en het wordt een 

eerste praktijkles voor Uwili, de beste 

leerling bouwkunde van de vorige sessie. 

Ik plaats de eerste rij, hij volgt aandachtig 

en begrijpt de maatverdeling en de 

aandachtspunten voor vlak en in het lood 

plaatsen. Op het einde van de dag zijn we 

allebei fier om zijn resultaat. Hij zal ook de 

ploegleider worden voor de nieuwe sessie 

in de beroepsopleiding bouw.  

Zaterdag 1 april 

Om 10 u hebben we een algemene 

personeelsvergadering georganiseerd. Het 

is een vooruitgeschoven Feest van de 

Arbeid dat normaal op 1 mei gevierd 

wordt maar ze wensen het te vieren 

terwijl ik er nog ben. De 40 vaste arbeiders 

met contract hebben de gelegenheid om 

hun wensen of klachten te uiten. Ze 

worden bijgestaan door hun 4 verkozen 

afgevaardigden. We vertellen eerst over 

onze resultaten en plannen, over onze 

steun van onze sympathisanten uit België 

maar ook over onze beperkingen om 

sommige problemen op te lossen. Hun 

vragen gaan uit naar mogelijkheden om 

drinkwater te gebruiken op het Centrum, 

een centraal punt te hebben met 

verbandkist voor eerste zorgen en een 

wasplaats buiten. Dat creëert geen 

onoverkomelijke problemen en het geeft 

aan dat hun vertegenwoordigers hun 

verantwoordelijkheid ter harte nemen. Na 

de vergadering wordt een maaltijd 

aangeboden: “patatten met saucissen à la 

Flamande” met een ferme pint of een 

frisdrank. 

Zondag 2 april 

Om 10 uur wordt de plechtige mis 

opgedragen door de bisschop van Byumba 



 

 

en aansluitend wordt de pas gebouwde 

pastorie voorgesteld. De mis wordt 

opgeluisterd door het nieuw zangkoor dat 

gevormd wordt door het onderwijzend 

personeel van Kisaro. Ze hebben voor de 

gelegenheid een fonkelnieuw uniform: de 

mannen een donkergrijs kostuum met wit 

hemd en blauwe strik, de vrouwen een 

azuurblauw kleed. De perfect gedirigeerde 

meerstemmige gezangen waren een 

verrassing iedereen. De kerk zat stampvol 

en een honderdtal mensen volgde buiten 

de plechtigheid mee. Om 12 uur trokken 

we in stoet naar de pastorie. 

De bisschop was aangenaam verrast door 

de graad van afwerking van het gebouw 

en nam foto’s met zijn smartphone. Hij 

merkte op dat een pastorie normaal 

meerdere abbé’s moet kunnen logeren en 

dat het geheel later nog zou moeten 

uitgebreid worden. We zien wel. Tijd geeft 

raad. 

Woensdag 5 april 

Op de vorige personeelsvergadering had ik 

aangekondigd dat degenen die later 

ploegleider of afdelingsleider wensten te 

worden zich kunnen inschrijven voor een 

cursus tweede taal Frans. Ik heb dit 

voorbereid met de zoon van Gaspard 

(beenhouwerij) die Franse les geeft aan de 

middelbare afdeling in Kisaro. We stellen 

voor 3 x 1 u per week. Vandaag worden de 

inschrijvingen genoteerd en wordt de 

cursus voorgesteld. Volgende week 

starten we met 14 ingeschrevenen. We 

moeten de aflossing van de kaders tijdig 

voorbereiden. Morgen begint de week van 

rouw en herdenking van de genocide die 

in april 1994 het land teisterde. Morgen 

wordt er niet gewerkt en de volgende 

dagen wordt er enkel in de voormiddag 

gewerkt. In de namiddag zijn er 

volksvergaderingen op elke heuvel. 

Zondag 9 april 

Gaëtan is de enige in de wijde omtrek die 

eigenaar is van een tientonner. Zijn 

chauffeur heeft een aanrijding met een 

moto moeten vermijden met als gevolg 

dat de camion met zijn wielen omhoog in 

de diepte naast de weg ligt. Voor hulp is er 

één adres: CPPA KISARO. Onze chauffeur, 

Pascal van het atelier en Innocent de 

slachter komen de tractor halen en een 

half uur later staat de 10-tonner weer op 

de weg. Gaëtan is ons dankbaar. Hij 

steunde ook de werken aan de pastorie 

met 2 camions bakstenen. 

Maandag 10 april 

Samen met Caroli heb ik een afspraak met 

het wijkcomité van Rutabo. We worden er 

verwacht om de lokalen van de 

jeugdwerking na te zien. De binnen- en 

DE RWANDADAG GAAT DIT JAAR DOOR OP ZONDAG 1 OKTOBER  

IN ZAAL DE SCHALM. SCHRIJF JE NU REEDS IN (zie p. 4) 
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buitenbepleisteringen moeten vervangen 

of deels hersteld worden. De gebouwen 

werden 30 jaar geleden door Br Cyriel en 

zijn equipe gebouwd. De wijk heeft zelf 

geld verzameld om de materialen te 

betalen. We zullen daaraan werken tijdens 

mijn verlof. 

Van 13 april tot 21 juni ben ik terug in 

België. 

Het is een periode om heel wat contacten 

te onderhouden en te verstevigen en om 

de steun aan het Project Kisaro op peil te 

houden. Ik heb vergaderingen met het 

Comité in Genk, met Umubano in 

Waregem, met onze techniekers Jo Wieme 

en Theo Graulus, met de medewerkers 

van Johan Decru uit Koekelare. Natuurlijk 

bezoek ik ook familie en vrienden, 

verzamel ik gerief dat moet meegenomen 

worden of opgestuurd naar Kisaro, en 

uiteraard vernieuw ik mijn visum. 

Ondertussen blijf ik via internet de 

werking in Kisaro opvolgen en moeten er 

bijna dagelijks vragen uit Kisaro via email 

beantwoord worden.  

De mazoutpomp voor de Canter werd eind 

mei verstuurd met Fedex. Nu nog hopen 

dat men ze gededouaneerd krijgt en men 

ze in Kisaro goed kan monteren zodat we 

onze lichte vrachtwagen opnieuw kunnen 

gebruiken. 

Woensdag 31 mei 

In Kisaro - Gitatsa heeft vandaag de 

inhuldiging plaats van de Poste de Santé. 

 

Onze directeur Safari is er uitgenodigd en 

stuurt ons prachtige foto’s. Hij schrijft ons: 

“Tout le monde a loué la bravoure du 

CPPA Kisaro.” 

Onze dank aan allen die ons financieel 

gesteund hebben om dit prachtige 

gebouw te verwezenlijken. 

Op 21 juni vertrek ik terug voor 3 

maanden naar Kisaro. Ik kom dan bij 

leven en welzijn terug om mijn 75 ste 

verjaardag te vieren. Daarna ben ik er op 

1 oktober bij voor de Rwandadag in Genk 

(daarover lees je natuurlijk meer in dit 

nummer) en op 8 oktober organiseren 

onze vrienden uit Koekelare een 

eetfestijn in de zaal Zuidhove. Kaarten 

hiervoor kunnen aangevraagd worden bij 

Johan Decru 0474708037. 

 

Beste vrienden en sympathisanten van 

het Project Kisaro, mijn dank voor al de 

steun die we ontvangen voor de sociale 

werken in Kisaro en omgeving! 

 

 



 

 

 

Ook broeder Cyriel bleef niet gespaard van de oorlog 

(Marc Dedecker – vervolg uit de roman over broeder Cyriel) 

18 juli 1984. Amza was zestien. ‘Furere 

(broeder),’ zei de jongen. ‘Furere, ik wil 

boer worden. Kan ik het bij u leren?’ Met 

een arm nodigde broeder Cyriel Amza uit 

om dichterbij te komen. Door de tedere 

manier waarop hij zijn hand op de frêle 

schouder van de knaap legde, stemde hij 

in. Amza Kabuga was de zoon van Félicien  

Mukanziza. Broeder Cyriel kende hem 

goed. Félicité was een christen naar zijn 

hart, rechtschapen en naarstig. (Kabuga 

was een andere naam dan die van zijn 

vader, kinderen in Rwanda krijgen niet 

alleen een voornaam maar ook een 

nieuwe achternaam.) Amza stond ’s 

anderendaags al in Kisaro, vol ijver om te 

leren. Met zijn maten hakte hij elke dag 

onophoudelijk in de heuvels tot ze het 

juiste formaat hadden, voerde de 

teeltaarde af met een kruiwagen, maakte 

stukken van de helling vlak en bouwde 

sterke taluds. Uiteindelijk bracht hij de 

vruchtbare grond terug. ’s Avonds zette hij 

zich bij Cyriel. De broeder profiteerde 

ervan om hem te onderwijzen, wees naar 

de sterren, somde hun namen op en de 

mythes erachter. Hij las voor uit boeken 

die hij simultaan vertaalde en verhaalde 

ademloos over zijn land. Er groeide een 

band. ’s Morgens groette hij de jongen op  

de Rwandese manier: met een zachte 

greep op de bovenarmen en een tik van de 

voorhoofden. Hij nodigde hem uit om op 

zondag, na de mis, voor een rit met de jeep 

en om mensen in nood te bezoeken. Op de 

umuganda, het wekelijks verplicht 

gemeenschapswerk, was Amza de 

vlijtigste.   

 ‘We zijn verbonden met elkaar zoals 

bloemen met licht, planten met water, de 

aarde met de hemel waar wij uiteindelijk 

naartoe gaan,’ onderwees Cyriel. Amza 

knikte en deed wat zijn leermeester wou. 

Na zijn dagtaak zocht hij de sukkelaren op. 

Zoals Jean-Baptiste die zijn dak 

vernieuwde. Geen werk voor een man die 

de kracht niet had om de ladder waarvan 

sporten ontbraken op en af te zeulen. Of 

Bolive die haar oogst rooide. Van haar 

gebogen rug nam hij de logge zak met 

graan en droeg die naar de minuscule 

zolder waarover ze beschikte. Hij haalde 

zalf bij Cyriel voor haar ontstoken aderen. 

Ging op zoek naar ander schoeisel want nu 

radbraakte ze zichzelf bij elke stap die ze 

zette.   

Kisaro wist dat Amza zich over haar 

ontfermde. Op een keer, laat op de avond 

klopte Grégoire aan, een arme Hutu, 

spookachtig steunend op een okselkruk.  
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Drie bochten hoger woonde hij, in een 

bouwval van klei, tussen heesters die hij 

nooit snoeide zodat takken door de ramen 

kropen. De man had amper eten voor één 

keer per dag. Bonen. Soms helemaal niets. 

Hij dronk melk van een geit die hij jaren 

geleden gekregen had van een neef. 

Tijdens de vooravond was de geit in de 

waterput gesukkeld, in een traag 

aflopende, ouderwetse uitdieping. De oude 

man huilde. Al was het een rotnacht, 

regende het bakken water, was er geen 

maan, lag de weg verzopen en veranderde 

de aarde in slijk, Amza ging mee. Samen 

liepen ze de natte, zwarte nacht in. 

Aangekomen trok hij met touwen de sik uit 

de blubber maar ze strubbelde tegen, het 

dier was te schichtig Ze sloeg wanhopig, 

stampte en zakte verder weg. Amza, sterk 

en lenig als een colobus uit het Rwandese 

woud, kon haar niet in bedwang houden. 

Maar hij gaf niet op en wachtte in de 

blubber onder een zwavelblauwe lucht tot 

ze kalm was. Een uur later kwam hij naar 

boven met het dier.   

 Amza kreeg de kans om met zijn 

zorgzaam gespaarde geld een boerderij te 

kopen. ‘Een man van mijn hart,’ schreef 

Cyriel in zijn dagboek. ‘Het is hem gegund.’ 

De jongen trouwde met Sayiba, kreeg vier  

kinderen en hielp een dag per week 

spontaan mee aan de wegeniswerken.   

Uitgerekend aan zijn huis stonden de 

woestelingen.   

6 Juli 1994. Cyriel stopte bruusk, stapte uit 

en beende met gemeten tred naar een 

jongeman met een olijfgroene legerpet op, 

smal gebouwd en in een slordige 

uitrusting, zwaaiend met zijn machete. Hij 

liep er zonder omkijken op af en greep de 

bruine hand en duwde, of beter, 

omklemde die. Hij kneep zonder een krimp 

te geven, tot de machete op de grond viel. 

Op zijn gezicht stond de uitdrukking van 

hardnekkigheid om barbaren te verjagen. 

Drie mannen kwamen rond hem staan 

maar hij stak zijn lange armen omhoog, 

zoals boze mensen een kat verjagen. De 

militairen, onthutst van de geweldloosheid 

waarmee hij kracht gebruikte, deinsden 

terug.   

Cyrille draaide zich om en liep binnen, in 

het huis van Amza. Zijn ogen vielen op een 

ontzield lichaam. Een sliert bloed over de 

grond. Stoelen en tafel die verhakkeld 

waren. Een afzichtelijke stank, een lucht 

van ingewanden, van urine, van 

doodsangst. Cyriels mond trilde. 

Honderden keren hadden ze op de jongen 

ingehakt. Hij maakte een kruisteken, nam 

voorzichtig een deken dat hij over de 

lichaamsflarden legde, knielde en bad: 

‘Onze Vader. Uw wil geschiede, op aarde 

zoals in de hemel… vergeef ons onze 

schulden zoals ook wij onze schuldenaars 

vergeven.’ Hij had de woorden haast 

geroepen.  

HOE HET VERDER VERLIEP LEES JE IN ONZE 

VOLGENDE UITGAVE 



 

 

Wat moet ik doen om een fiscaal attest te bekomen? 
(redactie) 

 

Wij willen onze mensen in Kisaro vooral steunen bij hun nieuwe investeringen. Hun 

bedoeling is immers om de exploitatie van het landbouwproject zelfbedruipend te maken. 

Vooral voor die investeringen hebben we geld nodig. 

De Belgische overheid geeft een 

belastingvermindering voor giften aan een 

erkende vereniging of instelling. Ook jouw gift 

(vanaf 40 EUR per jaar) kan recht geven op 

zo'n vermindering. Wij kregen inderdaad 

opnieuw de toestemming om fiscale attesten 

af te leveren.  

 

 

Wat moet je daarvoor doen? 

1. Bij een eenmalige gift: je schrijft het bedrag over op rekening BE77 7370 2005 9542 van 

de vzw Comité Kisaro op het adres Winterslagstraat 1, 3600 Genk met de vermelding: "Gift 

voor project Kisaro". 

2. Bij een doorlopende opdracht of domiciliering: u vraagt aan uw bank (of u doet het zelf 

via de computer) om over te schrijven op ditzelfde nummer, met dezelfde vermelding. 

  

 

 

De Rwandadag gaat dit jaar door op zondag 1 oktober in 

zaal De Schalm. Eerder in dit nummer las je hoe je je nù 

reeds kan inschrijven. Wacht niet tot de laatste dag.  
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Je wil het project financieel steunen: je schrijft het bedrag 

over op rekening BE77 7370 2005 9542 van de vzw Comité 

Kisaro, Genk en je krijgt daarvoor een fiscaal attest (vanaf 

40,00 EUR per jaar). 

 



 

 

 


