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De Rwandadag gaat dit jaar door op zondag 1 oktober 

in zaal De Schalm. Schrijf de datum reeds in je agenda!  
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DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van het PROJECT KISARO - 

RWANDA - JAARGANG 41 NR 1. 

 

 

PAASNUMMER 

Van de redactie (Jef Gabriels) 

 

Beste Lezer 

 

Pasen valt laat dit jaar. Onze paaswensen komen op het ogenblik dat je dit leest dan ook 

héél vroeg, maar ze zijn niet minder gemeend. 

We danken oprecht de vele gulle schenkers die er voor zorgen dat wij het project in Kisaro 

kunnen blijven steunen... 

Gerard Moerman vertrok begin januari opnieuw naar Kisaro. In zijn Kroniek leest u wat er 

ginds de voorbije maanden allemaal gebeurde. Marc Dedecker beschrijft de eerste twee 

dagen  van genocide zoals die zich afspeelde in Kisaro op 6 en 7 april 1994.  

U vindt in dit nummer ook een financieel overzicht van het voorbije jaar. Nog even ons 

correspondentieadres vermelden: Comité Kisaro, Winterslagstraat 1, 3600 Genk. Wie 

informatie wil kan bellen naar 0475/473209 of 089/209408, of mailen naar 

jef.gabriels@telenet.be 

Giften waarvoor u een fiscaal attest verlangt moeten overgeschreven 

worden op de rekening nummer BE79 0682 4065 7633 van de VRV 

Umubano te 8570 Vichte, met de uitdrukkelijke vermelding 'Gift voor 

Project Kisaro'. Ook de enkele lezers die hun doorlopende opdracht of 

domiciliering nog niet overplaatsten naar dit nummer moeten dat 

dringend doen. Anders kan je géén fiscaal attest krijgen.  

Heb je vragen over het fiscaal attest van 2015, ga dan onmiddellijk 

naar pagina 18! 

Wij wensen je veel leesgenot in dit eerste nummer van 2017!  

De redactie 



 

 

Erepastoor Jan  Oosterbos zestig jaar priester (redactie) 

 

De gelovige gemeenschap 

van Boxbergheide vierde 

haar erepastoor die zestig 

jaar geleden priester 

gewijd werd. Het was een 

stemmige viering in een 

goed gevulde kerk op 

tweede kerstdag en met 

een uitstekend parochiaal 

koor. Jan Oosterbos was 

tot voor kort voorzitter 

van het Comité Kisaro en 

is er nu nog steeds een 

actief en gewaardeerd 

bestuurslid. 

Jan Oosterbos, recent 85 jaar geworden, werd op 22 december 1956 priester gewijd en 

bracht zijn eerste priesterjaren door in het Luikse. Vanaf 1962 werd hij de eerste pastoor van 

de parochie Maria Goretti in Bokrijk, waar hij bijna 25 jaar zou blijven en er heel het 

parochiaal leven én patrimonium opbouwde. Uit die periode stamt ook zijn contact met 

broeder Cyriel die vanaf 1972 in Kisaro in Rwanda een indrukwekkend landbouwproject 

opzette. Pastoor Oosterbos was  gedurende  meer dan 40 jaar de belangrijkste pijler van het 

Genkse comité dat het werk van broeder Cyriel ondersteunt. 

Sinds 1986 was zijn werkterrein de parochie Boxbergheide, waar hij zo'n goede twee jaar 

geleden op pensioen ging en erepastoor werd. Toch is hij in de parochie nog steeds heel 

actief bij het ziekenbezoek en bij de parochiale vieringen. Deken Jaak Hermans bestempelde 

hem dan ook in zijn homilie als een échte herder. Voorzitter van de kerkfabriek Frans Aerts 

namens de parochie en schepen Ria Grondelaers namens de stad Genk spraken 

huldewoorden uit. Na het dankwoord van erepastoor Oosterbos werden nog veel 

herinneringen opgehaald tijdens een gezellige fijne receptie. De giften die hij die dag ontving 

gaf erepastoor Oosterbos aan het project Kisaro, waarvoor héél veel dank! 

 

De Rwandadag gaat dit jaar door op zondag 1 oktober 

in zaal De Schalm. Schrijf de datum reeds in je agenda!  
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Néna in Kisaro 

Néna Graulus vertelt over haar verblijf in Rwanda. 

Zaterdag  5 november 2016. Het avontuur kan beginnen. Ik kijk er al sinds februari naar uit 

om mijn familie terug te zien. Nu is het eindelijk zover. Vol spanning vertrekken we naar 

Zaventem. Aangekomen moeten we door een hele resem controles. Alles wordt dubbel 

gecontroleerd. Dan is het tijd om afscheid te nemen. Toch steeds een moeilijk moment. Een 

maand is tenslotte wél lang. Veel tranen en controles later stappen we in het vliegtuig. Eerst 

vliegen we richting Schiphol en enkele uren later richting Rwanda. Als we in Kigali onze 

eerste stap op de grond zetten weet ik direct dat we in Rwanda zijn. De typische Rwandese 

geur en warmte komen ons al tegemoet. Ik ben blij dat we er eindelijk zijn. En dan nog een 

tijdje in de auto naar Kisaro. Safari staat ons al op te wachten en brengt ons ’s avonds nog 

naar onze nieuwe verblijfplaats: een huisje voor ons alleen.  

De eerste avond is het wennen. Helemaal alleen, zonder Br. Cyriel, zonder de andere 

broeders, op onze heuvel. We zijn redelijk moe, maken onze bedden op en gaan snel slapen. 

De volgende dagen fleuren we onze kamer op tot een leuke verblijfplaats waar we 's avonds 

na het werk graag terug terugkeren. De eerste dagen ben ik meestal op het centrum om zo 

de werking goed te leren kennen. Papa helpt in het atelier. Ik mag meehelpen in de slagerij 

en de bakkerij. Samen sandwiches en brood maken, zien hoe de varkens geslacht worden en 

de wekelijkse groentetoer klaarmaken.  

Intussen bezoeken we ook mijn familie, want dat was de reden van onze “vakantie”. Ze zijn 

allemaal heel verheugd om mij te zien. Mijn oudste halfzus, voor wie ik de school betaal, zit 

nu in het voorlaatste jaar. Ze is blij om mij na 3 jaar nog eens te zien. Samen met haar en 

haar andere zus gaan we op zoek naar een school voor haar. Voorlopig nog zonder resultaat 

want de schoolkosten zijn zeer hoog in Rwanda, maar ook voor mij. Daarnaast is er nog zus 

nummer drie die ook graag wil studeren, dus zoeken we voor haar een naaischool. Op het 

einde van de rit is iedereen zeer tevreden!  

Ik ga ook een paar dagen naar de school van Kirenge. 

Het is vakantie, maar de kinderen mogen toch naar 

school komen om te studeren of te spelen. 's Middags 

krijgen ze allemaal een maaltijd. Het valt mij op dat 

het leven in een kleuterklas toch niet helemaal 

verloopt zoals hier in België. In tekenen, knutselen en 

dergelijk zijn de kinderen niet zo goed, maar qua taal - 

Engels - staan ze dan wel weer voor. Ze zijn allemaal 

blij om mij nog eens te zien.  

Op 20 minuten wandelen vanuit ons centrum ligt het 

gezondheidscentrum. Ook daar ben ik een paar dagen 



 

 

gaan helpen. Omdat ik voor vroedvrouw gestudeerd heb kan ik daar meehelpen en 

meekijken in de materniteit. Er bevallen wel 3 mama’s per dag. Daarnaast mag ik ook helpen 

bij de consultaties ook al is dit niet altijd gemakkelijk omdat ik de taal niet machtig ben.  

Maar het was toch een fijne ervaring.  

Het werd een blij weerzien en binnen een paar jaar ga ik zeker nog eens naar Kisaro om 

familie en vrienden terug te zien!  

Overal te lande (redactie) 

Overal te lande zijn er sympathisanten van ons Kisaroproject actief. In het Leuvense werden 

kunstzinnig geknutselde Rwandese fietsjes (zie foto) verkocht ten voordele van het project, 

in Woluwe zamelden vrienden geld in bij een eetfeest en hetzelfde gebeurt in Koekelare. 

Vrienden uit Koekelare gaan ook regelmatig naar Kisaro om daar de handen uit de mouwen 

te steken en in Sint-Truiden plaatst de tuinbouwschool elk jaar haar vastenactie in het teken 

van Kisaro.  

 

Het is dankzij deze vele geëngageerde sympathisanten dat we ons landbouwproject verder 

kunnen laten groeien. 

Ook onze gulle schenkers van giften wonen erg verspreid over héél Vlaanderen. Deze 

schenkers woonden in 2016 in gemeenten met 64 verschillende postnummers: 18 

Limburgse, 16 Oost-Vlaamse , 10 West-Vlaamse, 8 Brusselse, 6 Vlaams-Brabantse, 3 

Antwerpse. En dan nog 2 in Wallonië en één in Frankrijk. 

De Rwandadag gaat dit jaar door op zondag 1 oktober 

in zaal De Schalm. Schrijf de datum reeds in je agenda!  
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SOLFA zorgt voor kookstoven (redactie) 

SOLFA (Solidariteitsfonds voor Afrikaanse vrouwen), een faculteitsover-

koepelend fonds van de KULeuven, wil de zelfredzaamheid van vrouwen 

in de Afrikaans overlevingseconomie verhogen, onder meer door 

projecten van micromutualiteit en microfinanciering.  

Via het ecofours-programma helpt SOLFA in Kisaro de armste gezinnen om voordeliger te 

koken, wat niet alleen budget- maar ook milieuvriendelijker is. SOLFA doet dit door de bouw 

van kookstoven in de huisjes te financieren. Op onderstaande foto's zie je de vroegere 

toestand en hoe het er nu uitziet.   

 

 

Kroniek (Gerard Moerman). 

In het kerstnummer stopten we met onze de kroniek op 3 december. Toch was het vóór 

Kerstmis tijdens de voorbereiding van het kerstnummer ook af en toe nog heel spannend.  

Het was immers in die periode dat ik mijn visum aanvroeg om op 14 januari te kunnen 

vertrekken. De Rwandese ambassade in België vertelde me dat ze me onmogelijk een visum 

konden geven voor een verblijf van 3 maanden zoals gewoonlijk, gezien ik geen toerist was 

en ook niet op familiebezoek ging zoals in de tijd van Broeder Cyriel. Ze vertelden me dat ik 

een verlenging van verblijf moest aanvragen in Kigali binnen de 2 weken na mijn aankomst. 

Er staat me dus na mijn aankomst nog een leuke procedure te wachten. 

Voor de 7 bezoekers uit Koekelare die eveneens op 14 januari naar Rwanda zullen 

vertrekken heb ik ook de visumaanvragen ingediend. Als we de reispassen met deze visa 

afhalen stellen we vast dat men op de ambassade de visa van broer en zus Decru gewoon 

verwisseld heeft en dat die dus in het verkeerde paspoort gekleefd waren. Gelukkig hebben 

ze hun fout ingezien en zonder bijkomende kosten hersteld.  



 

 

Donderdag 15 december 

De operatie aan mijn rechteroog die ik in 

november heb laten uitvoeren is zeer 

goed geslaagd. Bij de laatste controle 

stellen we vast dat alles goed hersteld is. 

 ’s Avonds gaat in Bokrijk de Algemene 

Vergadering door van het Limburgs 

Platform voor Ontwikkelingssamenwer-

king. Ik ontmoet er onze voorzitter Jef en 

E.H. Oosterbos die het Comité van Genk 

vertegenwoordigen en gedeputeerde 

Frank. Onze contacten met het Provin-

ciebestuur Limburg zijn uitstekend zodat 

de secretaris van het LPOS, Luc Gaethofs, 

ons meteen kan meedelen dat een 

verdere samenwerking voor de bouw van 

ondergrondse citernes in Rwanda mogelijk 

blijft. 

Dinsdag 20 december  

Ik heb een afspraak met mijn neef Jo 

Wieme in Maarkedal voor de voor-

bereiding van zijn vertrek op 2 januari 

naar Kisaro om er de motorproblemen te 

onderzoeken van de tractor die we in 

2015 invoerden. Na zijn diagnose zullen 

dringend de nodige wisselstukken moeten 

besteld worden via Cofabel om op te 

sturen naar Kigali. Dat belooft een 

spannend hoofdstuk te worden want zijn 

visum loopt maar tot 4 februari 2017. 

Hopelijk geraken de stukken daar op tijd 

om alles nog te monteren! 

Vrijdag 23 december 

«Hier soir, j'ai été fort surpris d'un sms de 

la part du «secretary of UTAB (IPB)» qui 

m'invite à retirer mon diplôme. Je vous 

invite aussi à partager avec ma famille un 

verre de SKOL LAGER!!!!!!!!!!» 

Dat is de mail die ik vandaag ontvang van 

onze directeur Evariste Safari in Kisaro. Hij 

is eind 2014 gepromoveerd tot “Master of 

Business Administration” aan de univer-

siteit van Byumba in samenwerking met 

de universiteit van Radjastan in India.  

Maandag 26 december 

Een heuglijke dag voor erepastoor Jan 

Oosterbos, de viering van 60 jaar priester-

schap. Daar mag ik zeker niet ontbreken 

want wat die man voor Broeder Cyriel en 

Kisaro betekend heeft is niet onder woor-

den te brengen. Trouwe lezers van ons 

Kisaroblad hebben dit veertig jaar lang 

kunnen vaststellen. 

De Kerst- en Nieuwjaarsperiode wordt 

gebruikt voor aangename familie-

bezoeken maar ook voor het verzamelen 

van een hele lijst goederen die we in 

Kisaro dringend nodig hebben. Zo worden 

de zeven bezoekers uit Koekelare en Jo 

Wieme ook nog bevoorraad met onder 

andere onderdelen voor de constructie 

van 100 kruiwagens.  

Dinsdag 3 januari moet ik naar het 

Varkensinseminatiecentrum in Olsene om 

materiaal af te halen voor de kunstmatige 

inseminatie in Rwanda. We danken dit 

bedrijf dat ons al vele jaren hierbij zeer 

behulpzaam is. De goede naam die het 
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heeft bij het Ministerie van Landbouw in 

Rwanda is zeker verdiend. 

Donderdag 5 januari 

De familie Wim Moens vertrekt naar 

Rwanda. Het zijn goede bekenden in 

Kisaro. Wim is ook de begeleider van de 

vele Davidsfondsreizen die langs ons pro-

ject passeerden. Dank aan deze sympa-

thieke familie voor hun trouwe medewer-

king en hun gewaardeerde steun. 

Zaterdag 14 januari 

De vrienden uit Koekelare komen naar 

Rwanda. Ze zullen anderhalve week mee- 

werken in Kisaro: vloeren leggen en 

faience en plafonds plaatsen in de nieuwe 

beenhouwerij en bakkerij. Maar ze komen 

vooral om met de steun van de mis-

siewerking van Koekelare en met privé-

steun twee kleine woningen van arme 

mensen op te knappen: de aardevloer 

bedekken met een betonlaag en een 

gladde cementafwerking, de binnen- en 

buitenmuren van kleiblokken bepleisteren 

en financieren van deuren. Prachtig 

initiatief dat de mensen hier ongelooflijk 

waarderen. 

Zondag 16 januari  

De aankomst op de luchthaven in Kigali ’s 

avonds laat is altijd spannend. Ik ga vlot 

door de pascontrole en het wachten op de 

bagage langs de band heb ik met al mijn 

geduld voluit doorstaan. Mijn valiezen 

komen als laatste op de rolband en ze zijn 

“versierd” met een rode klever. Enige 

onrust overmeestert me. Ik trek die 

klevers daar af omdat ik dat niet mooi vind 

en rijd naar de uitgang met mijn karretje 

tot een vriendelijke politieman me vraagt 

om een zijgang in te rijden. Daar wordt me 

gevraagd om mijn valiezen open te doen. 

Fier toon ik al de mooi in plastiek verpakte 

wisselstukken voor onze voertuigen. Ik 

moet de facturen tonen aan een bediende 

die daar vreselijk in geïnteresseerd is. Ik 

zeg dat de facturen in mijn laptop zitten 

en ik daar geen verbinding heb. Eigenlijk 

had ik moeten begrijpen dat wat ik doe 

niet kan volgens de wetgeving: voor 2 à 

300 € invoeren is o.k. maar meer niet. Ik 

heb wel voor 2 à 3000 € mee. Ik moet dus 

mijn valiezen daar laten en later - morgen 

of zo - naar de douane gaan om te be-

talen. Na anderhalf uur palaveren wordt 

het middernacht en krijgen ze vaak. Ik sluit 

mijn valiezen, vraag zijn telefoonnummer 

en zijn naam en zeg dat ik nu de stukken 

meeneem omdat we ze morgen nodig 

hebben en dat ik zal opbellen om verder af 

te spreken. Zo sta ik dan rond half twee 

met mijn koffers buiten aan de 

luchthaven. Ik moet dan nog met de 

Nissan over de piste van Kigali naar Kisaro, 

in het pikkedonker en door het Chinese 

stof want de Chinezen zijn die weg aan het 

voorbereiden om te asfalteren. Ik weet 

niet of ik dat telefoonnummer van die 

douanier niet verloren ben. We zien wel. 

Maandag 16 januari 

 



 

 

Ik was vandaag om 6 u op en ben al weer 

goed ingeleefd. Ik heb genoten van mijn 

eerste dag: ik begroet de medewerkers en 

ga hun werken bekijken en beluister al de 

nieuwtjes van de voorbije maanden. Jo 

Wieme heeft intussen de tractor goed 

geïnspecteerd. Hij haalde de motor uiteen: 

die ligt volledig open en cilinders, 

drijfstangen, enz. zijn beschadigd. 

Blijkbaar is de motor door de vorige 

eigenaar op een onorthodoxe manier 

hersteld. 

We kregen hier in november een 

diepgaande controle van de sociale 

inspectie. De gevolgen waren niet min:  

een verslag en een boete 3.000.000 RWF 

(bijna 3.500 EUR). Door deze RSZ perikelen 

hebben we een eerste personeelsher-

structurering moeten doorvoeren. Deze 

morgen moeten er 10 arbeiders terug-

keren naar huis. Twintigers die hier al 

meer dan 5 jaar werken. Het was lastig 

maar niet alle evoluties van de Rwandese 

staat zijn voor iedereen positief en met 

een goed hart en een lege portemonnee 

kan je niemand helpen. Safari zal nu 

binnen de maand alle opmerkingen van 

het verslag grondig nakijken tot 10 jaar 

terug en proberen de boete te beperken. 

Later blijkt dat hij zijn werk goed deed en 

dat hij erin geslaagd is de boete te 

halveren.  

Vanavond ben ik zeer moe en ik ben wat 

verkouden.  

Woensdag 18 januari 

Gaspard en Eric, die wekelijks onze 

goederen verkopen op vaste plaatsen in 

Kigali, zullen vandaag ook de bagage van 

de werkgroep uit Koekelare afhalen bij de 

Zusters Bernardinnen. Onze vrienden uit 

Koekelare, die de voorbije dagen een 

aantal herstellingswerken uitvoerden in 

het klooster van de zusters, komen zelf 

met een taxi-jeep naar Kisaro want in onze 

lichte vrachtwagen zijn geen zitplaatsen 

vrij. We verwachten tegen de middag dus 

Johan Decru, Gerard en Maria Bossy, Dries 

Montaigne en Roland Crevits. Later komen 

daar nog Ann Decru en Pascal Serry bij. 

Het zal hier druk worden met al die 

bezoekers. Ons vakantiehuis op de 

heuveltop is volzet en enkele mannen 

logeren in de gemeenschappelijke slaap-

zaal op het centrum. Maria zal ons laten 

genieten van haar degelijke West-Vlaamse 

keukenervaring. 

Minder goed nieuws is dat ik me met de 

dag zieker voel. Dat neemt al mijn energie 

weg en het lijkt dan ook geen gewone 

verkoudheid te zijn. Ik vrees dat ik de oude 

dokter in Byumba eens zal moeten 

raadplegen. Hij was de enige waar Broeder 

Cyriel vertrouwen in had. 

Ondertussen wacht Jo met ongeduld op 

de wisselstukken voor de tractor. Ze 

komen uit Amerika en worden aan Cofabel 

in Erps-Kwerps geleverd en  van daar via 

Fedex naar Kigali verzonden. Daar wacht 

dan nog een lastige periode van dedou-

anering. Krijgen we alles tijdig hier zodat 

Jo zijn verblijf niet moet verlengen?????  

Vrijdag 20 januari 

Ik heb griep en lig met 39° koorts in bed. Ik 

heb wel wat gewone medicatie maar ik wil 

toch naar de dokter in Byumba. Het is een 

echte bompafiguur van 75 jaar. Hij vertelt 

tussendoor wat over Broeder Cyriel en 
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schrijft me medicatie voor die ik in de apo-

theek van Byumba kan vinden.  

Vandaag zijn de wisselstukken voor de 

tractor in België aangekomen. Jef Gabriels 

en Marc Vandijck doen alle moeite om ze 

nog voor het weekend te laten afhalen 

door Fedex voor verzending naar Kigali. 

Van Cofabel kregen we ondertussen 

bericht dat er wel nog iets ontbrak. We 

kunnen dat gelukkig maandag 23 januari 

nog laten bezorgen aan Pascal Serry die 

het 's anderendaags meeneemt als hij 

naar Rwanda komt. 

Woensdag 25 januari 

De stukken zijn toegekomen in Kigali. We 

beginnen aan de kruisweg van de de-

douanering. Donderdag wachten we bij 

het Ministerie van Landbouw vergeefs op 

een bediende die het document voor 

vrijstelling van invoerrechten moet onder-

tekenen. Ze komt er niet door en we moe-

ten morgen terug. Vrijdag hebben we die 

vrijstelling en gaan dan de andere taksen 

betalen bij de Belastingdienst. Die 

bediende heeft echter verlof zodat we 

maandag terug moeten komen.  

Maandag 30 januari 

Onze mensen halen de doos met 

wisselstukken op in Kigali en brengen ze 

naar Kisaro. We hopen dat alles er in zit. 

Jo kan eindelijk beginnen aan de reparatie 

van de motor. Er is wel geen “joint de 

culasse” meegestuurd! Hopelijk voldoet 

de oude nog.  

Het wordt ook duidelijk dat hij zijn visum 

zal moeten laten verlengen (50.000 RWF 

of 58 EUR) en zijn vliegticket laten 

aanpassen om later te vertrekken (100 €). 

Zotte kosten natuurlijk maar in Rwanda is 

de wet van Murphy altijd van toepassing: 

"Anything that can go wrong, will go 

wrong". Jo gaat naar Kigali voor de 

verlenging van zijn visum. Als alles betaald 

is krijgt hij daar nog een boete cadeau 

omdat hij zich binnen de 5 dagen na zijn 

aankomst niet aangemeld heeft bij de 

vreemdelingendienst gezien hij blijkbaar 

geen toerist is maar herstellingswerken 

komt uitvoeren. Lap, nog eens 20.000 

RWF of 25 EUR. 

De volgende dagen monteert Jo de motor 

en alles verloopt naar wens en een week 

later kan hij een proefrit doen. Het is 

gelukt! Proficiat! 

Voor de landbouwactiviteiten is het niet 

minder spannend. Het klein regenseizoen 

wil maar niet beginnen. Enkele terrassen 

met aardappelen en maïs zullen verlies 

lijden door de droogte. Ook de sorgho  

heeft er last van. Gelukkig krijgen we 

enkele dagen later een flinke regenbui.  

Zondag 12 februari 

 Jo Wieme is met een gerust gemoed terug 

naar Vlaanderen, zijn tractor danst weer 

door de heuvels, het regent af en toe en 

als zijn richtlijnen voor de correcte 



 

 

hoeveelheden meststoffen verder opge-

volgd worden zal hij gelukkig zijn.  

Woensdag 15 februari 

Slachtdag. We hebben weer een grote 

bestelling varkenskarkassen gekregen voor 

German Butchery uit Kigali. 

Vandaag moeten er dus 20 varkens bijeen 

gehaald worden en geslacht. Enkele 

varkens moeten met de tractor en de 

aanhangwagen opgehaald worden bij 

boeren uit de omgeving, ook bij onze 

jonge boeren in opleiding. Een varken 

moet zelfs van de andere kant van de 

heuvel te voet naar de slachtbank geleid 

worden. Alles verloopt naar wens. 

Ondertussen is na mijn griep mijn energie 

stilaan weergekeerd en kan ik opnieuw 

volop meedraaien in de drukke activiteiten 

op Kisaro. Gelukkig want vanaf morgen 

heeft Caroli, de ploegbaas van de 

bouwafdeling, 2 weken jaarlijks verlof.     

Ik moet hem dus vervangen. Er staat nog 

heel wat op het programma: We zijn bezig 

aan de afwerkingsfase van de pastorie van 

Murama, er moeten nog 2 cisternes uit-

gevoerd worden, gesubsidieerd door de 

provincie Limburg, en enkele daken moe-

ten vervangen worden. Ook het bijgebouw 

voor de Poste de Santé in Gitatsa moet 

afgewerkt. 

Donderdag 17 februari 

Het regent! Eindelijk een mooie bui van 

enkele uren. Het zal deugd doen voor de 

gewassen. Natuurlijk mag het nu ook weer 

niet té veel regenen want de tarwe staat 

klaar om geoogst te worden. We beginnen 

maandag te pikken. De tarwe staat er 

mooi bij maar ze werd te dun gezaaid. Dat 

moet beter. 

Maandag 20 februari 

Oogsttijd. In de landbouw is het nu alle 

hens aan dek. Tot 9 uur 's morgens 

worden er staakbonen geplant en daarna 

is het pikken, inhalen, dorsen en tarwe 

drogen. Ook de oogst van de staakbonen 

moet nog verwerkt worden: drogen in de 

zon, zuiveren in de wanmolen en dan 

opzakken. 

Deze dagen wordt een deel van de 

bouwploeg in de landbouw ingeschakeld, 

samen met de 100 dagloners die we in 

dienst konden houden. 

Dinsdag 21 februari 

Piet Noë, de oogarts uit Oudenaarde, 

heeft me uitgenodigd om de werf van zijn 

kliniek-in-aanbouw te bezoeken. Hij zou er 

graag ondergrondse regenwaterputten 

bouwen en bij voorkeur door de bouw-

ploeg van Kisaro. Het is wel niet bij de 

deur. Kamonyi ligt nog 20 km ten zuiden 

van Kigali dus 100 km van Kisaro. Als we 

het aannemen moeten we minstens 3 

man daar laten logeren. Maar aan een 

idealist als Piet Noë mogen we niets 

weigeren.  

Het bisdom van Byumba heeft ons ook 

een offerte gevraagd voor een 10-tal 
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cisternes in de omgeving van Byumba. Zij 

hebben een project dat gesteund wordt 

door Italianen. Vanaf de maand juli zullen 

we normaal ook moeten starten met de 

nieuwe reeks van 10 cisternes die 

vermoedelijk gefinancierd worden door de 

provincie Limburg. We voorzien ook de 

bouw van één klas voor de start van een 

kleuterschool in het afgelegen Gitatsa (bij 

de Poste de Santé). We hebben een 

startkapitaal van de stad Waregem via 

Umubano. Met de 1000 € van de 

gemeente Anzegem gaan we in onze 

schrijnwerkerij ongeveer 40 lessenaars 

maken voor de secundaire school van 

Sayo. Dus… werk genoeg in het voor-

uitzicht.

Ik bezocht ook de Duitse baas van German 

Butchery in Kigali. Ik mocht er 3 cheques 

ontvangen voor de levering van de 40 

karkassen: 3.500.000 Fr ongeveer, meer 

dan 4.000 EUR. Hij was zeer tevreden en 

we mogen er om de 3 weken 40 leveren. 

Het probleem zal zijn om die 20 varkens 

telkens samen te krijgen uit onze 

omgeving. Onze slagers gaan nu op pad 

om varkens te zoeken boven de 100 kg. 

Woensdag 22 februari 

Ik heb een ontmoeting met “Bienfaiteur” 

en zijn vader van 80 jaar. Bienfaiteur is 

onze vroegere molenaar die zwaar ziek 

was. Uiteindelijk, toen hij al zeer verzwakt 

was, ontdekte men dat zijn bloedingen te 

wijten waren aan maagzweren. Met 

gepaste medicatie en een aangepaste 

voeding kwam hij er weer bovenop. Hij 

heeft nu licht werk gekregen in de 

magazijnen van onze landbouwafdeling. 

Zijn vader is een rijzige magere man. Hij 

draagt zoals de meeste deftige umusasa’s, 

ouderen, een zwarte hoed en moet niet 

veel moeite doen om zijn grote tanden 

bloot te lachen. Zijn verhalen zijn goddelijk 

om te horen. In zijn jeugd was hij herder. 

Toen mochten de koeien en de geiten nog 

vrij grazen op de grasvelden. “Weet ge 

hoe het komt dat ik zo groot ben en zo 

oud?” lacht hij me toe. “ik heb veel melk 

gedronken. Ik was een goeie melker!” Nu 

nog melkt hij tweemaal per dag zijn 3 

koeien. Hij is dus niet arm, maar ook niet 

rijk. Zijn linker oog zit wat weggedoken 

achter zijn oogkas. Hij is in de oorlog vre-

selijk in elkaar geknuppeld en geschopt. 

Zijn gebroken oogkas is voor altijd 

misvormd. “Het goede zie ik nog en het 

slechte is niet het bekijken waard” 

schokschoudert hij met een kwinkslag. Zijn 

vrouwtje is maar half zo groot maar wel 

even kranig. Zij brengt ons iedere dinsdag 

nog groenten en fruit voor Kigali. Krom 

gebogen komt ze dan met haar oogst de 

heuvel op. Ze wonen ongeveer een uur 

van het centrum. Hij belooft me 3 grote 

avocado’s van zijn beste fruitboom als 

weergift voor de Primus die ik hem 

betaalde. Bienfaiteur en Pascal, die tolk 

was, genoten mee van het onderonsje. 

Zaterdag 25 februari 

De eerste variëteit tarwe is binnen en 

gedorst. De bonenoogst is ook afgewerkt. 



 

 

Drie kwart van de staakbonen is geplant. 

Volgende week moeten we dringend 

patatten oogsten en ook nog 2 terrassen 

met late tarwe. Tussendoor is een groep 

van 10 de sorghoterrassen aan het wieden 

en kappen. Het is iets dat veel aandacht 

vraagt want we hebben eigenlijk door de 

droogte te lang moeten wachten. Nu 

moeten ze kappen tussen jonge en oudere 

planten door. 

De Rwandadag gaat dit 

jaar door op zondag 1 

oktober in zaal De 

Schalm. Schrijf de datum 

reeds in je agenda!  

Zondag 26 februari 

Ik ga naar de misviering in Muyanza (op 'n 

kleine 20 km) en meteen kan ik 5 zakken 

cement meenemen voor Caroli. Tijdens 

zijn verlof wordt zijn cisterne gebouwd 

door een ploeg van het centrum.  

Caroli is een paar dagen als expert naar 

Matimba moeten reizen, een missiepost in 

het noordoosten van Rwanda. Het is 

vlakbij de meest oostelijke grenspost met 

Uganda en ook vlakbij Tanzania. Vele jaren 

geleden zijn daar 4 grote ondergrondse 

cisternes gebouwd voor de zusters en de 

parochie. De cisternes zijn elk gemiddeld 

10 m lang, 3 m breed en 2,20 tot 3 m diep, 

overdekt met een betonplaat. De plaat-

selijke aannemer heeft enkele zaken 

verwaarloosd zodat de citernes gebarsten 

zijn en leeg staan. We hebben samen na 

de mis een offerte gemaakt die eerder al 

door Caroli voorbereid was. Het geheel zal 

ongeveer 6.000.000 RWF kosten.  

Ze verwachten een (beloofde) financie-

ring. We zien wel wat ervan komt.  

Maandag 27 februari 

In het ochtendduister hebben Gilbert en 

co een zware patattendief kunnen 'stek-

ken'. Ze hadden hem laten doen tot hij 3 

zakken, 150 kg, op zijn velo gebonden had 

en hebben dan toegeslagen. We kennen 

hem al jaren. Hij woont beneden in de 

zone van de fermettes, niet ver van 

Gilbert. Ze hebben hem met heel zijn 

lading ’s morgens op het centrum voor-

geleid en dan zijn de palavers (verhoren) 

begonnen in het bijzijn van buren en 

getuigen. Eerst door de chef van de wijk, 

dan door de chef van Mubuga met de 

veldwachter. Dat ging eerst door voor de 

magazijnen van Rutikanga maar toen het 

begon te druppelen zijn we naar het 

zaaltje vertrokken Al wat hij heeft werd 

genoteerd en aangeslagen: een fiets, een 

gsm, 2 geiten, een koe en 50.000 RWF. Die 

50.000 RWF hebben we onmiddellijk 

geïncasseerd. De fiets mag hij verder 

gebruiken om taxi te spelen zodat hij een 

inkomen heeft om maandelijks 10.000 

RWF af te lossen tot hij 350.000 RWF 

terugbetaald heeft, de prijs van 1 ton 

patatten die hij toegeeft in de voorbije 

periode bij ons gestolen te hebben. Gilbert 

was niet mals voor hem als getuige. Ik zat 

naast de dorpschef op een stoel om niets 

te missen van de 4 uur durende vertoning. 

In iedere wijk is er blijkbaar ook een 

“verslaggever” verkozen door de 

bevolking die bij zulke gebeurtenissen 

alles moet opschrijven en dat dient als 
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verslag van de rechtspraak. Ik moest ook 

foto’s nemen van de bewijsstukken, het 

verslag enz. 

Woensdag 1 maart 

De oogst is binnen en afgewerkt. Het is 

vanmiddag flink beginnen regenen zodat 

we het oogstfeest onder de afdaken aan 

de magazijnen laten doorgaan. Er is soep, 

bonen en aardappelen voor 100 personen, 

allemaal bereid in de grote kookketel die 

op zaterdag gebruikt wordt voor de 

soepbedeling aan de armen. 

Deze namiddag kreeg ik bezoek van twee 

personen van de “Chancellery for Herous, 

National Orders and Decorations of 

Honour” uit Kigali. Ze wilden alle 

informatie over het leven van Broeder 

Cyriel. Het is blijkbaar hun derde bezoek 

aan Kisaro en omgeving. Eerst 

informeerden ze bij de gewone bevolking. 

In december kwamen ze op bezoek bij de 

directeur Safari en nu bij mij. We wachten  

het verder verloop van dit dossier af. 

We mochten vandaag ook een eerste 

lading van 1 ton frietaardappelen leveren 

aan een Franse chips- en frietfabriek in Ki-

gali. De prijs is 10 % boven onze normale 

prijs. Dat is goed nieuws om mee af te 

ronden. 

 

 

Wist je... 

...dat Marinette Willems geleidelijk de boekhouding overneemt van Monique Verhegge; de 

boekhouding wordt dan meteen gedigitaliseerd. 

...dat onze secretaris  ook de adressen bijhoudt van de abonnees op ons tijdschrift: als er iets 

verandert aan je adres, laat het hem weten: marcdedecker27@gmail.com. 

...dat er tijdens onze Rwandadag van 2016 niet minder dan 269 mensen gegeten hebben, 

het grootst aantal ooit. 

...dat de Rwandadag dit jaar doorgaat op zondag 1 oktober in zaal De Schalm. Schrijf de 

datum reeds in je agenda!  



 

 

Ook broeder Cyriel bleef niet gespaard van de oorlog 

(Marc Dedecker -  fragment uit de biografie van Broeder Cyriel) 

Tot 6 april 1994 was van de waanzin die over Rwanda hing niet veel te merken. De 

ochtendnevel trok onveranderlijk in trage slierten omhoog en het volk liep op zijn gewone 

tred in rijen naar het veld. Rondom de heuvels wiedden vrouwen het onkruid tussen de kolen, 

wortelen en prei en droegen jongens water in grijs-zwarte kruiken naar boven. Elke boer 

beschikte over percelen die zorgden voor volle etmalen werk. Als het bij een buur dringend 

werd, sprong hij bij. Hutu of Tutsi, het deed er niet toe.  

  Het leven was sober en hard maar het 

volk schikte zich erin. Ze hadden hun stiel 

onder de knie. Van broeder Cyriel geleerd. 

Het koren was krachtig, met veel eiwitten, 

mineralen en vitamines. Hij had ze de 

knepen van een voortreffelijke akkerbouw 

bijgebracht en voor biggen uit Vlaanderen 

gezorgd. De honger was nooit weg, dat 

zeker niet, maar omdat ze elkaar 

bijstonden was het uit te houden. Op deze 

plek leven was een voorrecht.  

  Goede grond was een noodzaak. Het zat 

erin dat nieuwe heuvels ter beschikking 

kwamen. President Habyarimana was dit 

project genegen. Op 5 juli 1985 had hij de 

terrassering van Kisaro gepromoveerd tot 

nationale methode in de strijd tegen 

erosie. Het dorp waardeerde dit. Het 

genoot van de verrukkelijke omgeving. 

Van de zon en het okergele licht waarmee 

ze de hellingen streelde en de vruchten 

deed rijpen. Van de gerieflijke warmte op 

tweeduizend meter. Van de sierlijke 

heuvelruggen die glommen in tinten groen 

zoals jadeparels aan een diadeem. Van het 

uitgelaten lied van de roodkapleeuwerik 

die een kort moment ongestoord de 

achtergebleven graankorrels kon oppikken 

en vanuit de hoogte een zegelied floot.  

  In de hoofdstad verlangden de inwoners 

naar de wekelijkse vracht uit Kisaro. Ze 

betaalden graag iets meer voor deze 

groenten. Met het overschot aan geld 

kreeg een noodlijdende soep, werd een 

nieuwe weg getrokken, een school groter 

gemaakt of een cisterne gemetst waar 

water schaars was. Die aanpak monterde 

iedereen op en al wist het volk dat er 

verder oproer leefde, zelfs doden vielen, in 

de thuishaard Kisaro bestond die haat niet. 

Hun gelach klonk opzettelijk harder.           

Dat was overdag. 

  Met de zon daalde de stemming. De 

ouderen legden ’s nachts hun oor te 

luisteren bij radio ‘Milles Collines’ en 

verslikten zich toen ze vernamen hoe nabij 

het geweld was. Er vielen slachtoffers. 

Mensen die ze kenden. In het noorden van 

Rwanda was het volk op de vlucht voor 

rebellen en het werd in kampen gedreven. 

Broeder Cyriel was minder in Kisaro te 

zien, hij ging voedsel bedelen. Moeders 
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huilden verholen om de kinderen niet 

angstig te maken en barricadeerden hun 

deuren voor het slapengaan. Na het 

avondeten verlieten de mannen hun 

onwelriekende hut en fluisterden elkaar 

voorzorgen toe: de omheining foutloos 

dichten, niet ongewapend op pad te gaan. 

Ze wisten van de wreedheden en 

verafschuwden menselijke hyena’s. Omdat 

ze de slaap niet durfden vatten besloten ze 

in openlucht te waken. Hun hoofd lieten ze 

rusten op het deken waar hun hond lag. 

Het dier vond het goed en likte van tijd tot 

tijd hun gezicht, maar rustiger werden ze 

er niet door. Onverwachte nachtgeluiden 

hadden in hun oren het formaat van een 

alarmbel, klanken die de haren rechtop 

deden rijzen. Een onvoorzichtige kat 

volstond om hen te doen opveren en 

overvliegende vogels zorgden voor paniek. 

Nachten waren daarom benauwend en 

toen hun vrouw er zachtjes bij kwam 

liggen, sliepen ze in elkaar verstrengeld, zij 

het in korte stukken en altijd alert voor 

onraad. Tot nu waren de beulen 

weggebleven en in de ochtend hernamen 

ze opgelucht hun activiteit. Met de 

opkomende zon verdween de huiver en het 

gedoe op het veld deed goed. 

7 april 1994 was opnieuw een doorsnee 

dag geworden, kwam Raissa niet 

aangerend, schreeuwend en tierend. Ze 

viel af en toe en stond verbeten weer 

recht. Dat en de schelle toon van haar 

stem sneed als een sirene door de lucht. 

De werksters lieten hun gereedschap 

vallen op de bedauwde grond en liepen 

van hun heuvel naar beneden. 

'Het is zover,' prevelde broeder Cyriel. ‘Ze 

zijn er.’ Een confrontatie zou losbarsten, 

de catastrofe die hij zag aankomen, een 

fatale schok na vier jaar oorlog.  

  'Soldaten,' krijste Raissa en ze wees met 

bevende vinger in de verte. ‘Het zijn 

militairen.’ Scheuren in haar kleren en 

tranen over haar kastanjebruine wangen. 

Op het door paniek vervormd gezicht las 

Cyriel bruutheden. Hij nam de schaars 

geklede peuter over die ze onder haar arm 

hield, gaf het kind aan een omstaander en 

leidde haar zacht naar binnen. Aan 

broeder Robert beval hij om over haar te 

waken, nam zijn jeep en reed in helse 

vaart naar het huis van Raissa. Woedend 

zweet parelde op zijn voorhoofd. Kisaro 

was zijn domein. Hier zouden geen troepen 

komen. Hij dreef de wagen vooruit, in 

schokken en stoten, hotsend over de 

bruine kiezelwegen, zwiepend met de 

flanken tegen de laaghangende takken. 

‘Soldaten van het leger?’ vroeg hij zich af. 

‘Zou dat echt?’ Hij joeg zijn versleten 

Mercedes vooruit, een vehikel dat nerveus 

geluid voortbracht, zoals versleten 

mitraillettes 

doen, dat een 

kleur kreeg 

van kaki uni-

formen en de 

geur van be-

legen buskruit. 

‘Blijf rijden,’ prevelde hij tegen zijn jeep. 

‘Vandaag wel.’ Raissa was Amza’s 

echtgenote, zijn oogappel, misschien wel 

de beste boer van Kisaro én de 

betrouwbaarste. De gulste… De 

kranigste…  

HOE DRAMATISCH HET VERDER 

VERLIEP LEES JE IN ONZE VOLGENDE 

UITGAVE. 



 

 

Hoe zit het met de financiën? (Monique Verhegge en Marinette Willems) 

Op de bladzijde hiernaast ziet u onze (geconsolideerde) rekening van het jaar 2016.  In 2016 

kregen we voor meer dan 53.000 EUR aan giften binnen, wat bijzonder veel is. De subsidies, 

meer dan 15.000 EUR komen vooral van de provincie Limburg en de stad Genk. De 

Rwandadag en tal van acties overal te land vervolledigen de inkomsten ten bedrage van 

83.419 EUR. 

Daardoor konden we meer dan 40.000 EUR in geld overmaken aan ons project in Kisaro en 

bovendien een container verzenden (met vooral gespecialiseerde meststoffen maar ook 

kruiwagenwielen). Dit kostte bijna 30.000 EUR, transportkosten inbegrepen. We kochten 

ook een aantal goederen aan die meegenomen werden door vrijwilligers die het project 

bezochten. 

Dit verdient een heel grote dank aan u allen! 

 

Wat moet ik doen om een fiscaal attest te bekomen? 
(redactie) 

 

Onze doelstelling voor het Kisaroproject is dat deze middelen vooral geïnvesteerd worden in 

nieuwe dingen, maar dat het landbouwproject voor zijn eigen activiteiten zelfbedruipend is 

of wordt. Vooral voor deze investeringen hebben we dus geld nodig. 

De Belgische overheid geeft een belastingvermindering voor giften aan een erkende 

vereniging of instelling. Ook jouw gift (vanaf 40 EUR per jaar) kan recht geven op zo'n 

vermindering. 

Wat moet je daarvoor doen? 

1. Bij een eenmalige gift: je schrijft het bedrag over op rekening BE79 0682 4065 7633 van 

de Vlaams Rwandese Vereniging Umubano vzw te 8570 Anzegem met de vermelding: "Gift 

voor project Kisaro". 

2. Bij een doorlopende opdracht of domiciliering: u vraagt aan uw bank (of u doet het zelf 

via de computer) om over te schrijven op ditzelfde nummer, met dezelfde vermelding. 

Wie géén fiscaal attest wenst (bijvoorbeeld giften van minder dan 40 EUR, gemeenten, 

verenigingen of scholen die willen steunen, de opbrengst van een actie of dergelijke) kan 

nog altijd overschrijven op het vroegere nummer: BE77 7370 2005 9542 van Comité Kisaro, 

vanaf nu op het adres Winterslagstraat 1, 3600 Genk. 
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