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DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van het PROJECT BYUMBA-

KISARO-RWANDA - JAARGANG 40 NR 4. 

 

 

KERSTNUMMER 

Van de redactie (Jef Gabriels) 

 

Beste Lezer 

 

Op 30 oktober mochten we onze Rwandadag beleven in de mooie zaal De Schalm in 

Boxbergheide. De ongebreidelde inzet van de comitéleden maar ook de  gewaardeerde 

aanwezigheid van veel lezers zorgden ervoor dat we nooit méér aanwezigen hadden, maar 

ook dat we nooit zoveel geld overhielden om in Kisaro te besteden. 

We danken ook héél oprecht al de gulle schenkers die er voor zorgen dat onze kastoestand 

gezond blijft, u leest daar verder over. Ook dank aan de stad Genk, die zowel onze werking 

als het project ondersteunde met een globaal bedrag van 1814,60 EUR!  

Gerard Moerman vertrekt op 14 januari opnieuw naar Kisaro. In zijn Kroniek in dit nummer 

leest u wat er ginder de voorbije maanden allemaal gebeurde. Marc Dedecker trekt met 

broeder Cyriel én met ons de Rwandese heuvels in begin zeventiger jaren. 

Nog even ons correspondentieadres vermelden: Comité Kisaro, Winterslagstraat 1, 3600 

Genk. Wie informatie wil kan bellen naar 0475/473209 of 089/209408. 

Giften waarvoor u een fiscaal attest verlangt moeten overgeschreven worden op de 

rekening nummer BE79 0682 4065 7633 van de VRV Umubano te 8570 Vichte, met de 

uitdrukkelijke vermelding 'Gift voor Project Kisaro'. Ook 

de enkele lezers die hun doorlopende opdracht of 

domiciliering nog niet overplaatsten naar dit nummer 

moeten dat dringend doen. Anders kan je géén fiscaal 

attest krijgen.  

In deze Kerstdagen wenst de redactie u een vredig en 

rustig gemoed, maar ook veel leesgenot!  

De redactie 
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Rwandadag - zondag 30 oktober - De Schalm 

De Rwandadag is elk jaar een belangrijk ontmoetingsmoment en de opbrengst 

helpt ons om het werk in Kisaro mogelijk te maken. 

Onze Rwandadag 2016 kende een enorm succes. We 

waren met 270 aanwezigen, een aantal dat we nooit 

eerder bereikten. Dankzij het groot aantal inschrijvingen, 

maar ook met veel dank aan de vele sponsors en aan de 

organisatoren van de tombola, konden we een netto 

bedrag overhouden van 6.854 EUR.  

Pastoor Jan 

Oosterbos werd 

gehuldigd met een luid applaus omdat hij 

gedurende meer dan 40 jaar de leiding 

van het comité Kisaro op zich nam. Hij 

blijft uiteraard verder meewerken, maar 

hij geeft de coördinatie van het comité 

door aan (iets) jongere mensen. 

Gerard Moerman, 'onze man in Kisaro' 

vertelde over de gebeurtenissen van de 

laatste maanden maar dankte ook héél 

uitdrukkelijk alle aanwezigen, waaronder 

trouwe sympathisanten uit (West-

)Vlaanderen. We mochten ons ook 

verheugen op de aanwezigheid van minister 

Jo Vandeurzen, burgemeester Wim Dries en 

jeugdschrijver René Swartenbroekx.   

Het comité dat dit allemaal voorbereidt en ook 

het project in Rwanda op de voet volgt is 

intussen weer een beetje uitgebreid. We 

vergaderen niet zo héél vaak, maar als we dat 

doen vergaderen we stevig!  
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Kroniek (Gerard Moerman) 

Woensdag 31 augustus. Uit het vorig nummer zal u zich herinneren dat we te kampen 

hadden met een abnormaal droog seizoen. De gevolgen hiervan blijven aanslepen. Er rees 

hoop door een kleine regenvlaag die op de Hoogdag van 15 augustus het zand bluste maar 

sindsdien kregen we niets meer. We halen dagelijks één m³ water bij een verdeelpunt aan de 

marktheuvel van Kisaro. Het is beter dan naar het beekje in de vallei te rijden. Rond de 

middag haken we de waterton aan de tractor en rijden tot aan de kraan waar we de ton 

neerzetten. Twee jonge mannen blijven in de rij aanschuiven tot het hun beurt is om de ton 

met jerrycans te vullen. Dat kan dus een paar uren duren. Bij de kraan zit een bediende die 

zorgt dat alles ordelijk verloopt en het geld int. We hopen dat de droogte niet langer 

aanhoudt. Er moet dringend geplant en gezaaid worden. De terrassen liggen klaar en er is 

geen ander werk meer op de velden. Ook voor de bouwwerken moeten we zuinig zijn met 

het water. Hiervoor gebruiken we het water uit de oude vervuilde citernes van de 

veldschuren.  

Het aanbod van groenten door de boeren uit de omgeving voor de markt in Kigali is sterk 

verminderd door de droogte. Alleen de boeren die hun terrassen beneden in de valleien 

hebben kunnen het hele jaar door leveren en ze doen dus nu gouden zaken. De kinderen die 

gras moeten snijden om de koe van hun ouders haar dagelijkse portie te geven hebben het 

ook niet gemakkelijk om nog wat gras te vinden. 

Vrijdag 2 september. We beginnen met de bouw van 

een ondergrondse cisterne voor Belloncile, een 

weduwe die in het gehucht Gako woont. Gako ligt aan 

de westrand van ons domein. Het is onderaan de 

helling waar de fermettes gebouwd zijn. Belloncille is 

een kranige zeventiger, vriendelijk, een beetje gebogen 

onder de last van haar zorg voor het dagelijks bestaan, 

maar vooral fier. Ze heeft een verzorgd huisje, een koe 

en enkele geiten en ze gaat nog elke voormiddag 

werken op haar grond een kilometer verderop. De cisterne krijgt ze als compensatie voor het 

zand en de stenen die we op haar eigendom mogen ontginnen. Als de cisterne en de 

afvoergoten klaar zijn zal voor haar het dagelijks gedoe, om met kruiken en jerrycans water 

te halen, voorbij zijn. 

Ze bewerkte op haar eigendom enkele terrassen aan de rand van onze landweg. Ze had 

slechte opbrengsten omdat de rotslaag bijna aan de oppervlakte kwam. Daarom stelden we 

voor om haar terrassen te verbeteren: we haalden er rotsstenen uit die we gebruikten voor 

funderingen en onder die rotslaag vonden we een dikke laag zachte zandsteen. We maakten 

er dan maar een steen- en zandgroeve van waar we nu al meer dan 'n jaar ettelijke kubieke 

meters materiaal voor de bouwwerken uithaalden. Als een deel ontgonnen is wordt de put 
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met aarde gevuld en er komt een laag teelaarde op. Zo graven we verder over de hele lengte 

van haar terrassen. Vroeger betaalden we 7000 Fr voor een kleine aanhangwagen zand nu is 

het gratis en we compenseren het op onze manier. 

Zaterdag 3 september. Om 8 uur, na de werkverdeling, vertrek ik naar Muyanza waar Caroli 

woont. Jullie kennen Caroli intussen waarschijnlijk al. Hij werd als jonge man in de jaren 

zeventig door Broeder Cyriel aangenomen, werkte als jonge gast mee aan de eerste 

gebouwen van het centrum en evolueerde tot omnipracticus in de bouw. Hij is onze 

algemene werkleider voor de bouwafdeling en is lid van de stafgroep die wekelijks 

samenkomt om de planning van het centrum te bespreken. Caroli is de 65 gepasseerd en 

blijft bij ons tot wanneer hij zijn opvolger opgeleid heeft. Hij woont in de vallei van Muyanza 

op ongeveer 20 km van Kisaro en daarom gaat hij enkel op zaterdag naar zijn gezin. Zijn 

petekind trouwt vandaag in Nzige en dat is aan de andere kant van het land. De schoonbroer 

van Caroli is naar ginder verhuisd in de jaren zeventig omdat daar toen nog veel grond 

beschikbaar was. Die streek was toen nog een zeer dun bevolkte. Ik zal Caroli en zijn gezin (6 

personen) naar daar voeren. Iedereen is natuurlijk prachtig uitgedost, heel kleurrijk en 

stijlvol. Caroli heeft een azuurblauw 

kostuum aan. Het wordt een lange rit, eerst 

over stoffige aardewegen, dan de asfaltweg 

naar Kigali, verder richting Rwamagana, dan 

weer door stoffige pistes naar de 

eindbestemming. De laatste landweg is nog 

juist breed genoeg om de Nissan door te 

loodsen. Ik hoop dat er een draaipunt is. 

Rond 14 u zijn we er. Deze voormiddag had 

op het erf van de bruid de ceremonie plaats 

rond de bespreking en aanvaarding van de 

bruidsschat. Die is al afgehandeld als we daar aankomen. Wij zijn dus net op tijd om 5 km 

verderop naar de huwelijksmis te rijden. Er huwen 5 koppels tijdens dezelfde plechtigheid en 

het zal dus eventjes duren! Het is snikheet. Hier in de vlakte is het 1500 meter lager dan in 

onze heuvels. Na de mis rijden we naar de woonplaats van de bruid. Op weide er rond is een 

tentencomplex opgesteld. Daar beginnen nu de feestelijkheden. De genodigden zitten op 

banken die uit scholen en parochiezalen verhuisd zijn. De familie en eregenodigden nemen 

plaats op witte plastieken stoelen. Er is een ceremoniemeester, een diskjockey, twee koren 

en veel muziek die door de klankboxen galmt zodat we elkaar niet te goed verstaan. Eerst 

wordt er gespeecht en dan openen bruid en bruidegom het buffet waar men zich kan 

bedienen van rijst, kookbanaan, maniok, bonen, geitenvlees… Voor de eretafel is er ook nog 

taart, bier en frisdrank. Ondertussen zingen beide koren om beurten. Een prachtig feest, 

duidelijk niet door iedereen betaalbaar. De ouders hebben blijkbaar goed geboerd en 

gespaard. Het is bijna donker als iedereen naar huis gaat. Vanavond kan ik overnachten in de 

pastorie van de parochie.  



 

7 
 

Zondag 4 september. Na de mis worden we verwacht bij de broer van de Exécutif van 

Kisaro. Hij is een buur van de bruid en zijn dochter is getrouwd met de zoon van Caroli. Mooi 

gezin, de man heeft een been verloren ten gevolge van een aanrijding door een vrachtwagen 

nu al 20 jaar geleden. We zitten rond een laag houten salontafeltje en proeven van zijn 

bananenbier. Ze hebben ook al een warme maaltijd bereid: rijst, kookbanaan, maniok, 

bonen, geitenvlees. Waar hebben we dat nog gehad? Ja, dat is het feestelijke inlands 

gerecht. Mijn darmen zullen wel weer lastig doen, maar tot daar aan toe. Het doet deugd 

hem en zijn vrouw te horen vertellen hoe ze zich door het leven hebben gewerkt, zonder 

zelfbeklag, voorbeeldig voor hun zoon en de twee dochters. 's Namiddag rijden we terug 

naar Muyanza en dan naar Kisaro. 

Dinsdag 6 september: Vandaag beginnen we de 

elektrische installatie aan te leggen in de Poste 

de Santé in de vallei van Gitatsa. In de huisjes en 

fermettes die we regelmatig bouwen is er geen 

elektriciteit te voorzien. Het is dus geen alledaags 

werk voor ons. De zoon van Caroli heeft aan de 

technische school de afdeling elektriciteit 

gevolgd en werkt nu als onderhoudstechnicus in 

een kazerne van het Rwandees leger. Hij neemt 

enkele dagen verlof om met een paar jongens 

van onze afdeling beroepsopleiding in Gitatsa aan de slag te gaan. We kunnen deze werken 

uitvoeren met de steun van de stad Waregem via Umubano, de Vlaams Rwandese 

Vereniging. 

Donderdag 8 september: Eindelijk! Het regent!!! Iedereen is blij: “zou nu eindelijk het 

regenseizoen beginnen”? Melanie en haar medewerkers brengen alles in gereedheid om 

aardappelen te planten. Na een uur staan er al heel wat boeren aan te schuiven bij 

Rutikanga,  onze magazijnier, om een zakje meststoffen en zaaimaïs te kopen. Wij zijn het 

regionaal verdeelpunt van meststoffen en zaaigoed. Vandaag heeft hij 2 helpers nodig om 

iedereen te kunnen bedienen. ’s Avonds hebben we al 10 cm water in de citernes. 

In ons vorig nummer vertelde ik de historie van mijn visum dat maar 1 maand verblijf in 

Rwanda toeliet. Ik heb ondertussen mijn reispas terug gekregen met verlenging van mijn 

visum tot 3 maanden. Het heeft me wel 50.000 RWF gekost (zo'n 55 EUR). Ze hebben me nu 

het statuut van vrijwilliger gegeven. Ik hoop dat dit in de toekomst geen problemen meer 

geeft. 

Zaterdag 10 september. Tegen de middag rijdt een zwarte Toyota mét chauffeur het hof op. 

Twee mooi geklede dames stappen uit. We krijgen alle weken bezoekers in het centrum 

maar dit ziet er wel speciaal uit. De dames zien er absoluut niet ondervoed uit. Hun haartooi 

die het natuurlijke kroezelhaar perfect camoufleert is mooi omzwachteld met een kleurrijke 

hoofddoek, rood en geel voor de ene en lichtblauw met gele tekening voor de andere, 
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dezelfde stof als van hun wijd bovenkleed, een sierlijke panje. Ik klop het stof van mijn broek 

voor ik hen ga verwelkomen. “Bonjour, Bonjour…”Het zijn twee 'députés' in het parlement 

van Kigali. Over Kisaro moeten we hen blijkbaar niet veel meer vertellen, ze kennen het wel 

maar zijn hier nog nooit geweest. Safari komt uit zijn bureau, hij heeft ook zijn vest 

aangetrokken. Samen doen we de rondleiding. Blijkbaar hebben de dames voor alle 

zekerheid hun schoenen met hoge naaldhakken in Kigali gelaten, ze dragen zwarte, lichte 

sandalen. We lopen voorzichtig langs enkele jonge boeren die 500 kg varkensmeel aan het 

mengen zijn en als we verder de trappen langs de varkensstallen afdalen hebben ze een 

mooi overzicht op de wekelijkse soepbedeling aan de allerarmsten uit de wijde omgeving. 

Wat verder is Leonidas het weekloon aan het uitbetalen aan de jongens en meisjes die op de 

terrassen gewerkt hebben voor 60 eurocent per dag. Ze ontvangen dus ongeveer 3.000 

Rwandese frank. Een brood van 500 gr kost 

500 Fr. Ze kijken maar stellen geen vragen. 

Safari gaat na de korte rondleiding naar zijn 

bureau om ook uitbetalingen te doen en ik 

vergezel de dames met hun Toyota langs de 

terrassen. We bezoeken de fermettes van de 

jonge boeren waarna ze terug naar Rulindo 

vertrekken. Ze zijn zeer tevreden en ook 

verwonderd over wat hier allemaal mogelijk 

is. Het is 14 u als ik mijn middagmaal kan 

beginnen klaarmaken.  

Tegen 14u30 kan ik aan tafel. “Wat is me dat nu”? Mijn bord, de dakplaten, alles begint te 

rammelen, de tafel davert en het duurt even tot ik besef dat ik voor het eerst in mijn leven 

een echte aardbeving meemaak. Ik ga naar buiten. Er is niemand meer op het centrum. In de 

verte blaffen honden, het is meer janken... ook in het dorp hoor ik de mensen luid door 

elkaar tetteren, iedereen is naar buiten gevlucht. Na enkele minuten is het voorbij, ik weet 

niet hoelang het geduurd heeft. Ik doe een toer door het centrum: er is geen schade te zien, 

de varkens slapen verder in het stro. Broeder Balthazar is ook op ronde. We ontmoeten 

elkaar aan het vroegere molengebouwtje. “Er is blijkbaar geen schade” zegt hij. 

Later verneem ik dat het epicentrum lag op zowat 150 km, juist over de grens met Tanzania 

aan het Akagera park, 5 op de schaal van Richter. 

Zondag 11 september. De trouwe lezers van ons blad zullen zich herinneren dat Broeder 

Cyriel in 1996 een grotere kerk bouwde in Kisaro en dat het zijn wens was om er het statuut 

van parochie te verkrijgen. Na zijn overlijden heeft de bisschop me beloofd dat Kisaro een 

parochie zou worden. Dus moesten we dringend een pastorie met parochiezaal hebben. 

Broeder Cyriel had de eerste fase al gebouwd in de wijk Murama en dit jaar bouwen we 

verder. De ruwbouw is volledig uitgevoerd met de wekelijkse giften van de bevolking. 

Vandaag heb ik na de mis een vergadering belegd met 10 commerçanten van het dorp om 



 

9 
 

hen aan te sporen een bijzondere inspanning te doen om het dak en de bedekking te kunnen 

financieren. Ze begrijpen dat 

zelfstandigheid ook betekent dat niet 

alles van bij ons kan gefinancierd 

worden en als reactie mag ik 250.000 

RWF inschrijven. Dat is al een begin. De 

omliggende dorpen organiseren ook 

een actie en nog andere “rijke burgers” 

geven een flinke steun. Tegen eind 

oktober zal het gebouw onder dak 

staan (en dat is gelukt, zie foto, red.)  

We hopen met Pasen 2017 alles klaar 

te hebben.  

In de namiddag gaat op de wijk Mubuga (Kisaro) een volksvergadering door voor de 

bevolking van de sectoren Kisaro en Buyoga. De 2 dames volksvertegenwoordigers die ons 

gisteren bezochten zijn er te gast. Ik ben er ook uitgenodigd. Op een grote weide naast de 

school zijn alle banken uit de klassen neergezet rond een constructie van houten palen met 

een zeildoek erover gespannen. Samen met de raadsleden van de 2 sectoren zitten we op 

witte plastieken stoelen onder de tent. De parlementairen hebben een zetel en een tafeltje. 

De vertegenwoordigers van elk gehucht presenteren hun actieplannen voor het volgend 

jaar. Daarna heeft elke burger de kans om zijn noden aan de dames voor te leggen. De micro 

gaat van hand tot hand en het verwondert me telkens weer hoe mondig de Rwandezen zijn, 

vooral de oudere generatie. De dames antwoorden om beurten en als het een burentwist of 

een familieruzie betreft worden ook de andere partijen gehoord en formuleren ze 

voorstellen of terechtwijzingen en geven ze opdracht aan de wijkverantwoordelijken om de 

zaak op te volgen. Het geeft minstens de indruk dat de mensen “au sérieux” genomen 

worden door de politiek. Het voelt wel een beetje raar aan om daar als enige blanke tussen 

te zitten maar het sterkt me dat er over ons Centrum geen klachten zijn, integendeel. 

Maandag 12 september.  Dit is een officiële verlofdag ter gelegenheid van het feest van de 

moslims. Wie wil mag komen werken en heeft later recht op een dag compensatie. In de 

poste de santé van Gitatsa zijn we de beglazing aan het plaatsen en woensdag zal de 

elektriciteitsinstallatie ook afgewerkt zijn. Het wordt een vraagteken of het district in staat 

zal zijn het stroomnet tot daar uit te breiden. Misschien moet ik denken aan zonnepanelen? 

Dinsdag 13 september.  Een rampdag. De camion (Canter) staat in panne, de witte jeep ook, 

rest alleen nog de Nissan camionette en de tractor. We moeten morgen wel met groenten 

en al de rest naar de markt in Kigali. Er is vannacht ook een gruwelijke moord gepleegd op een 

oude vrouw in Rubona. Het onderzoek is bezig en daarna moeten we het lijk naar Byumba voeren 

voor de autopsie. Zo zie je dat ons Centrum voor alles en nog wat aangesproken wordt door de 

overheid om gratis te helpen. Hoe dikwijls antwoorden wij “ja” op een vraag van de overheid en hoe 
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dikwijls, wanneer het Centrum een gunst vraagt, antwoorden zij niets. “Nee” durven ze niet te 

antwoorden.  

In de namiddag is er een groep leerlingen van de School der Bernardinnen in Kigali op 

bezoek. 

Woensdag 14 september. Toch nog eens regen. Het is al een week geleden en dat was 

bijlange niet genoeg voor de land- en tuinbouw. Het droog seizoen is weer met een maand 

verschoven. Vandaag regent het wel de ganse dag door. Er is weer hoop voor de boeren. 

Donderdag 15 september. Voor de leerlingen van de beroepsopleiding zit hun jaar intense 

vorming er weer op. Er zijn er 18 van de 20 die het volgehouden hebben. Vandaag worden 

de certificaten plechtig uitgereikt door een afgevaardigde van het Ministerie van Landbouw, 

van het Ministerie van Jeugdzaken, van het District en de plaatselijke autoriteiten. Het begint 

met een gebedsmoment aan het Memoriaal van Broeder Cyriel, daarna toespraken, de 

prijsuitreiking (bij ons is dat beroepsmateriaal) en we sluiten af met een receptie. Volgende 

maand start een nieuwe sessie en op vraag van de autoriteiten zullen we het maximum 

opdrijven tot 30 leerlingen. 

Week van 19 september. De container, met 20 ton goederen die het Comité uit België heeft 

opgestuurd, is aangekomen in het douanedepot van Kigali. Na de douanecontroles die 

steeds moeilijker worden hopen we de lading zo vlug mogelijk naar Kisaro te kunnen 

vervoeren. 

Woensdag 28 september. “Bezoek van de Groep van Wim”. Jaarlijks komt onze vriend, Wim 

Moens, op bezoek als gids voor een groepsreis van het Davidsfonds in samenwerking met 

KBC-BRS en Omnia Travel. Een aanrader voor mensen die Rwanda willen bezoeken. Ons 

Centrum CPPA Kisaro is een vast onderdeel in dat reisprogramma. We geven eerst een korte 

uiteenzetting over de geschiedenis van het centrum en over de huidige activiteiten, daarna 

bezoeken we de ateliers en de boerderij. Na het middagmaal rijden we door de terrassen en 

bezoeken we de verschillende deelprojecten en bouwactiviteiten. We voelen elk jaar weer 

dat deze bezoekers zeer geïnteresseerd zijn en onze werking echt bewonderen. Dat blijkt 

ook uit de spontane giften die eruit volgen. Dank. Op onze Rwandadag in oktober heb ik zelfs 

enkele van die bezoekers terug gezien. 

Mooi. 

De invoervergunningen van de 

goederen in de container zijn nu in 

orde behalve voor de zakken poeder 

om sproeistof te maken voor de 

behandeling van de aardappelplaag. 

Tweede handskleren invoeren is 

onlangs bij wet verboden, die mogen 

we bijgevolg ook niet naar Kisaro 
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brengen. Zelfs de tussenkomst van de overheid van ons District mocht niet baten om nog 

een uitzondering voor sociale werken toe te staan. Dat zou ik aan de plaatselijke bevolking in 

hun volksvergadering niet mogen vertellen. Ondertussen mogen we al de rest laden. Daarbij 

zijn dus ook alle onderdelen die Jo Wieme volgende week hier zal nodig hebben om de 

nieuwe kipperwagen voor de tractor en de hefbrug in de garage te construeren.  

Vrijdag 30 september. Dag van de jaarlijkse vergadering van de Raad van Bestuur van ONG 

CPPA KISARO. De leden zijn: 

Mme NIWEMUTONI Xavérine, Présidente de la réunion, MOERMAN Gérard, vice-président, 

SAFARI Evariste, directeur du CPPA, GAHIMA Juvénal, MUKANYAMIBWA Mélanie, 

HABAMUNGU Jérôme et BAVAKURE Augustin, secrétaire. 

Zaterdag 1 oktober. Vandaag komt mijn neef Jo Wieme terug op werkbezoek. Ik ga hem 

afhalen in Kigali vanavond. Onze woning boven op de heuvel staat op hem te wachten. In 

het bijgebouw van deze vakantiewoning woont Caroli.  

Het regenseizoen is nu goed en wel begonnen. Wat in september al geplant en gezaaid werd 

zal zeker 2 à 3 weken vertraging oplopen. 

Maandag 10 oktober. Ik vertrek terug naar België. Morgenvroeg om kwart voor zeven land 

ik in Zaventem. Grietje komt me daar afhalen en dan breekt de tijd aan om de familie en 

vrienden te bezoeken en … wat te rusten. 

Dinsdag 11 oktober. Gisteravond stelde Johan Swinnen zijn nieuw boek 

voor: “Rwanda mijn verhaal” (uitgeverij Polis). Johan Swinnen was 

Belgisch ambassadeur in Rwanda van 1990 tot 1994. Hij maakte van zeer 

nabij de oorlog mee waar ook broeder Cyriel de gevolgen van ondervond.  

Het boek heeft een grote historische waarde en is vlot te lezen. 

Verkrijgbaar in elke boekhandel.  Maar de vraag blijft open: zal het 

mysterie rond de oorlog en de genocide ooit zijn geheimen prijsgeven?  

Woensdag 12 oktober tot 30 oktober. 

Jo Wieme en de medewerkers van de ateliers werken verder aan de kipper. Het wordt een 

stevige constructie die een laadvermogen tot 7 ton zal hebben. We hadden dit niet verwacht 

maar tegen 15 oktober was de klus geklaard. Proficiat aan Jo en zijn equipe. Tijdens de rest 

van zijn verblijf en dat is tot 30 oktober werkt de equipe aan een uitbreiding van de garage:  

een gebouw waarin Jo de hydraulische autohefbrug monteert. De onderdelen van deze brug 

zijn verzonden met de container en ons geschonken door het bedrijf Servo bvba, 

Industriepark De Bruwaan in Oudenaarde. We hebben dit mede te danken aan onze vriend 

Werner Laurier die daar werkt. 
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Jo en enkele sympathisanten uit Maarkedal hebben een actiecomité gevormd onder de 

naam AGRO-KISARO. Een eerste kleinschalig project wordt opgestart bij de zoon van Juvenal. 

Juvenal behoorde tot de eerste groep die Broeder Cyriel in 1986 opleidde in Kisaro. Nu krijgt 

zijn zoon de kans om een kippenkwekerij uit te bouwen. De stal is eind oktober klaar. De 

eerste week van november zijn de eerste kuikens aangekocht. Hij krijgt ook financiering voor 

de voeding van de eerste groep. In januari kennen we het resultaat. Agro-Kisaro biedt 

nieuwe kansen.  

Zondag 30 oktober. De Rwandadag in Genk. Hierover meer elders in dit blad. Het was een 

onvergetelijk succes. Bedankt voor de enorme steun voor het Project Kisaro. 

Dinsdag 8 november. Met Jef 

Gabriels heb ik de 

gelegenheid om het project 

voor te stellen op een 

bijeenkomst van NEOS-Genk.  

Zaterdag 5 november tot 4 

december is het de beurt aan 

Theo en Néna Graulus om in 

Kisaro hun vrienden te 

bezoeken. Ze verblijven in het 

vakantiehuis. Nena zal zich 

nuttig maken in de school van 

Kirenge en in het Centre de 

Santé van Kisaro. Theo zal zijn werk hebben met het onderhoud van de verouderde 

voertuigen. De Canter is immers niet goedgekeurd door de Technische Controle begin 

november en er is ook een probleem met de tractor die we in 2015 hebben kunnen 

invoeren. We wachten de diagnose af om in januari de nodige stukken mee te nemen. 

Maandag 28 november: ben ik op een activiteit van OKRA – NEVELE. Het bestuur verrast me 

met een financiële steun voor Kisaro.  

Zaterdag 3 december word ik verwacht in Koekelare om Kisaro in beeld te brengen voor de 

Missiekring Koekelare. Deze vereniging steunt ons Project al verschillende jaren. Hartelijk 

dank. 

Ik wens al onze vrienden persoonlijk te bedanken voor de vele giften die we regelmatig 

ontvangen. Het nieuwe schooljaar 2017 komt eraan in Rwanda. Enkele onder u financieren 

het schoolgeld van de meest behoeftigen die onze hulp nodig hebben. Dit varieert van 200 

tot 250 € per schooljaar. Dat is een geweldig initiatief. Bedankt. En intussen kijk ik uit naar 13 

januari als ik opnieuw naar Kisaro vertrek. 

Gerard. 
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Hoe zit het met de financiën? (Monique Verhegge en Marinette Willems) 

REKENING  
31/12/ 2015     

KASTOESTAND 
21/11/2016   UMUBANO TOTAAL 

              

ONTVANGSTEN     ONTVANGSTEN       

              

SALDO 31/12/14 € 14 534,89   SALDO 31/12/15 € 38 763,04 € 0,00   

GIFTEN € 52 724,55   GIFTEN € 13 672,61 € 26 615,90   

ACTIES € 4 979,61   ACTIES € 6 630,80     

STEUN/SUBSIDIES € 21 613,15   STEUN/SUBSIDIES € 13 500,00     

RWANDADAG € 5 397,00   RWANDADAG € 7 229,50     

INTRESTEN BANK € 20,49   INTRESTEN BANK € 22,16     

BEGINSALDO+ONTV € 99 269,69   BEGINSALDO+ONTV € 79 818,11 € 26 615,90 € 106 434,01 

              

              

UITGAVEN     UITGAVEN       

              

AANK/VERZEND MAT € 33 948,15   
AANK/VERZEND 
MAT € 25 647,45 € 9 086,06   

DRUKW/POST/TEL € 3 807,25   DRUKW/POST/TEL € 1 968,01     

RWANDADAG € 1 464,20   RWANDADAG € 924,13     

BANKKOSTEN € 85,68   BANKKOSTEN € 25,65     

ALLERLEI € 1 201,37   ALLERLEI € 4 728,18 € 532,32   

SPECIEN KISARO € 20 000,00   SPECIEN KISARO € 15 000,00 € 16 615,59   

      REGULARIS GIFTEN € 6 867,40     

TOTAAL UITGAVEN € 60 506,65   TOTAAL UITGAVEN € 55 160,82 € 26 233,97 € 81 394,79 

              

SALDO OP 31/12/2015 € 38 763,04   
SALDO OP 
21/11/16 € 24 657,29 € 381,93 € 25 039,22 

 

Hierboven ziet u onze rekening van het jaar 2015 en de stand van zaken van de rekening van 

het jaar 2016 op 21 november (de Rwandadag is hier nog niet volledig in verrekend). In 2015 

kregen we bijzonder veel giften binnen, o.a. naar aanleiding van het overlijden van broeder 

Cyriel. Dat jaar konden we bijna 54.000 EUR overmaken aan ons project in Kisaro, 

gedeeltelijk in speciën, gedeeltelijk via verzending van materialen. Ook in 2016 gingen er 

belangrijke bedragen naar Rwanda, zowel in speciën als in verzonden materialen. Voor 2016 

moeten we hieraan toevoegen dat heel wat giften voor ons project toekwamen via uw 

overschrijvingen naar het rekeningnummer van de vzw Umubano. Op 21 november was daar 

in totaal reeds 26.615,90 EUR toegekomen aan giften. Hiervan werd intussen 16.615 EUR in 

speciën uitbetaald aan Kisaro en 9.086 EUR aan facturen, o.a. voor het containertransport. 

Dit jaar maakten we dus reeds voor meer dan 31.000 EUR in geld over en voor meer dan 

33.000 EUR aan verzonden materialen. Dankzij jullie giften kunnen we dit volhouden. 
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BROEDER CYRIELS EERSTE KENNISMAKING MET DE HEUVELS VAN RWANDA (Marc 

Dedecker) 

December 1971. Bij het krieken van de dag verlieten zuster Marie-Michèle en broeder Cyriel 

Kigali. Ze reden noordwaarts over het stevig aangelegd asfalt richting Oeganda. Een bochtige 

en drukke weg die niet toestond snel te vorderen. 

Anderhalf uur later verlieten ze de hoofdbaan, draaiden 

naar links richting Byumba om vervolgens door te rijden 

naar Miyove. Daar zouden ze een plantage bezoeken. 

Cyriels toekomstig actieterrein, werd gezegd. Een prima 

doening die volgens broeder Machiels geschikt was om 

jongeren op te leiden. Afkomstig van een Belgische 

koloniaal die ermee ophield.  

‘Ik vraag me af of de plantage geschikt is.’ 

‘Waarom Cyriel?’ 

‘Is het terrein niet té goed?’ 

‘Té goed?’ 

‘Om opleiding te geven. Is het een plantage die nog ontwikkeld kan worden? Geen 

afgewerkt terrein met andere woorden.’ Dat wist de zuster niet. De weg werd nog 

hobbeliger, de jeep moest snelheid minderen en het rijden ging trager. Op zijn teken hield 

Marie-Michèle halt. Iets was Cyriel opgevallen en hij wilde uitstappen.  

‘Oppassen voor de zon,’ zei ze snel. Ze nam haar zonneolie, opende de fles en duwde een 

kwakje in zijn hand. Bruin vocht dat geurloos was. ‘Wrijf dat alvast uit over je gezicht en 

armen.’  

‘Ik blijf niet langer dan een half uur.’ 

‘Om wat te doen?’ 

‘Rondkijken.’ 

‘De lucht is droog en doet vergeten dat onze zon onbarmhartig is,’ herhaalde ze. Met 

slordige halen deed Cyriel wat gevraagd was. Wat nog aan zijn hand kleefde smeerde hij over 

zijn nek, stapte dan uit en keek rond. De bomen, het gras, de struiken langs de weg en 

bloemen die zomaar uit de grond schoten: ze glommen en produceerden een geur van vers 

fruit. Nieuwe frisse scheuten piepten links en rechts tevoorschijn en verdrongen elkaar in hun 

wedijver om eerste te zijn. Vlinders in rode, gele en groene tinten fladderden op en neer. ‘Dit 

is een aards paradijs,’ prevelde Cyriel. Hij sloot zijn ogen en genoot van de lauwe lucht die 

langs zijn slapen gleed. Uitgelaten stapte hij een eind verder. De weg die hij volgde begon te 

stijgen, het was een pad dat schuin omhoog liep over een bodem van bruingele kiezel. In de 

verte lagen groene heuvels kriskras op en achter elkaar. Ze pronkten zoals nimfen, in stelling 

gebracht om te dansen.   

Cyriel ontwaarde de omtrekken van een bescheiden boerderij en hij besloot ernaartoe te 

gaan. Stappen op deze hoogte deed naar adem snakken. Het werd klauteren. Af en toe greep 

hij naar een lage struik om niet te vallen en zag van dichtbij de rijen maïs die schuin 
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opgroeiden tegen de steile flank. Op die plaats stelde hij voor het eerst vast dat er planten 

waren weggespoeld. Dat er talloze kale vlekken tegen de heuvels lagen, als reusachtige 

kankerplekken. Instinctmatig bleef hij staan en nam de weggedreven gewassen vast: 

sommige waren opgedroogd, andere weggerot. Onweer zal hier hevig zijn, mijmerde hij. ‘En 

dus moeten er sterkere flanken komen langs de terrassen en ze moeten ook breder zijn.’ Hij 

hurkte en voelde aan de aarde. Liet ze door zijn vingers glippen. ‘Niet te zanderig, niet te 

plakkerig… betere grond kan moeilijk.’ Hij keerde op zijn passen terug.  

‘Hoe hoog zitten we hier?’ vroeg hij. 

‘Boven de tweeduizend meter.’ 

‘Het is warm en toch weer niet.’ 

‘Zevenentwintig graden.’ 

‘Je wordt er niet loom van. Zijn Rwandezen werkzaam?’ 

‘Zeer werkzaam.’ 

Iets verder lag een achtergelaten schop. Cyriel nam 

het werktuig, zette zich op zijn knieën en spitte in de 

grond. Hij werd overvallen door die welbekende drang, 

zijn gretigheid om de aarde te bewerken. Enkele 

kinderen waren bij hem komen staan. Cyriel wilde vragen 

vanwaar ze kwamen maar was versteld. Hij schrok van 

hun ogen waarvan de irissen zwart waren en het wit 

errond gelig. Van hun kleren waarvan de kleur was 

weggetrokken door teveel zonlicht en opgedroogd vuil. Van hun gebarsten lippen waarop 

droge velletjes lagen. Van het vuil op hoofd, armen en benen. Ze staken hun handen uit en 

slaakten smekende klanken. Er verschenen nog andere kinderen. Het klopte wat voor zijn 

afreis was gezegd: de mensen leden. Een dreumes wankelde maar Cyriels grote handen 

vingen het bijtijds op. Hij constateerde dat het rugje slap was. Hij voelde met zijn hand aan 

de dunne ribben.  Het droge vel dat er los tegen hing.  

‘Faim,’ stamelde het kind.    

Cyriel wilde een vraag stellen maar vond de passende woorden er niet voor. ‘Allemaal,’ 

mompelde hij. ‘Ze zijn allemaal ondervoed.’ Onweerstaanbare gevoelens kwamen boven, 

omgezet in diepe gecontroleerde snikken die vanuit zijn middenrif kwamen en die hij 

onhoorbaar maakte. Hij keerde zich af, snoot zijn neus, wreef in zijn ogen. 

‘Honger,’ zei Marie-Michèle. ‘Inderdaad. Veel kinderen hebben honger. En niet alleen de 

kinderen.’  

 ‘Maar deze aarde is vruchtbaar en het klimaat is mild.’ Hij stak zijn arm uit naar een van 

de kinderen. De dreumes staarde hem aan met smekende ogen. ‘Wiens schuld is het?’ vroeg 

hij aan de jongen. ‘Hoe kan het dat je geen eten hebt?’ De knaap begreep hem uiteraard niet 

en keek hoopvol. Cyriel wreef over het stoffig kroezelhaar en staarde naar de zuster. ‘In mijn 

bagage zitten beschuiten.’  

‘Ik haal ze,’ zei ze.   

‘Hoe kan dit?’ herbegon hij toen ze terug was. 



 

16 
 

‘Hun oogst is klein. Of bestemd voor de markt. Voor het klein beetje geld. Het geld voor het 

meest noodzakelijke. Eten is daar niet steeds bij.’ 

‘Eten komt op de eerste plaats.’ 

‘En kleren? Medicijnen? Of een dak? Het regent vaak.’ 

‘Ze moeten efficiënter boeren.’ 

‘Ze kunnen het niet.’ 

‘Ze moeten stevige terrassen aanleggen.’ 

‘Ze kunnen het niet.’ 

‘Meer groenten kweken.’ 

‘Ze hebben geen velden genoeg.’ 

‘Vee dat zorgt voor vlees.’ 

‘Koeien vind je bij de elite. Mensen die weiden hebben.’ 

‘Waarom kweken ze geen varkens?’  

 

Diezelfde dag nog bezocht broeder Cyriel de plantage van Miyove. De eigenaar was echter 

van mening veranderd. Hij had besloten te blijven en het plan van Cyriel om daar een 

landbouwproject te beginnen ging niet door. 

  

‘Jongeren in een klas onderwijzen wil ik niet,’ zei Cyriel toen hij terug in België was. ‘Ik bedoel, 

enkel dat werk wil ik niet doen.’ 

‘Scholen zijn noodzakelijk,’ zei zijn provinciaal. 

‘In de dorpen, daar wil ik werken.’ 

‘Dat begrijp ik,’ zei zijn provinciaal, broeder Machiels. Hij liep naar een kast en haalde 

brieven tevoorschijn. ‘Voilà, dit is wat ondertussen aan het gebeuren is.’ Hij strooide ze met 

veel vertoon op tafel. Correspondentie met Kigali. De ene keer ging het over een 

landbouwbedrijf, dan weer over een landbouwkolonie en zelfs over ‘landbouwmonitoren en 

informateurs’.  

 

Een paar maanden later stond Broeder Cyriel opnieuw in Groot Bijgaarden.  

‘Onze orde is bezig met een concessieaanvraag voor 200 hectare in Byumba,’ zei broeder 

Machiels. Hij wist wat aangewezen was om bij Cyriel goodwill te kweken. Hij legde uit dat de 

orde in Byumba een project zou opstarten voor de opleiding van rurale landbouwhelpers. Er 

was al een naam gevonden: CERAR, centre d’étude rurale et d’agriculture du Rwanda.  

 

In juni 1972 spoorde provinciaal Machiels naar Bokrijk waar broeder Cyriel ondertussen niet 

stil zat. Hij had landbouwingenieurs opgebeld die verstand hadden van ontwikkelingswerk, 

ambtsdragers gepolst welke steun hij vanuit België kon verwachten en verpleegsters bezocht 

die in de tropen hadden gewerkt. Zijn plan kreeg vaste vorm. Hij zou eraan beginnen en 

raakte het eens met broeder Machiels over de datum. Op 4 september 1972 zou hij 

vertrekken.  De kogel was door de kerk, zei Cyriel. Toen wist nog niemand dat dit 

spreekwoord 22 jaar later helaas een letterlijke betekenis zou krijgen.    
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Wat moet ik doen om een fiscaal attest te bekomen? 

Onze doelstelling voor het Kisaroproject is dat deze middelen vooral geïnvesteerd worden in 

nieuwe dingen, maar dat het landbouwproject voor zijn eigen activiteiten zelfbedruipend is 

of wordt. Vooral voor deze investeringen hebben we dus geld nodig. 

De Belgische overheid geeft een belastingvermindering voor giften aan een erkende 

vereniging of instelling. Ook jouw gift (vanaf 40 EUR per jaar) kan recht geven op zo'n 

vermindering. 

Wat moet je daarvoor doen? 

1. Bij een eenmalige gift: je schrijft het bedrag over op rekening BE79 0682 4065 7633 van 

de Vlaams Rwandese Vereniging Umubano vzw te 8570 Anzegem met de vermelding: "Gift 

voor project Kisaro". 

2. Bij een doorlopende opdracht of domiciliering: u vraagt aan uw bank (of u doet het zelf 

via de computer) om over te schrijven op ditzelfde nummer, met dezelfde vermelding. 

Wie géén fiscaal attest wenst (bijvoorbeeld giften van minder dan 40 EUR, gemeenten, 

verenigingen of scholen die willen steunen, de opbrengst van een actie of dergelijke) kan 

nog altijd overschrijven op het vroegere nummer: BE77 7370 2005 9542 van Comité Kisaro, 

vanaf nu op het adres Winterslagstraat 1, 3600 Genk. 
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