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Zondag 30 oktober - Rwandadag in zaal De Schalm. 

Met de hele familie gezellig eten voor het goede doel. Driegangenmenu. 20 EUR (10 EUR 

voor kinderen). Bovendien de héle namiddag koffie en taart. Inschrijven bij José Voorter, 

Craenevenne 36, Genk, jose_voorter@hotmail.com, tel. 0476416276 of Jef Gabriels, 

Winterslagstraat 1, 3600 Genk, jef.gabriels@telenet.be, 0475473209 of 089209408. 
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DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van het PROJECT BYUMBA-

KISARO-RWANDA - JAARGANG 40 NR 3. 

 

 

SEPTEMBERNUMMER 

Van de redactie (Jef Gabriels) 

Beste Lezer 

Gerard Moerman vertrok op 13 juli opnieuw naar Kisaro. In zijn Kroniek in dit nummer leest 

u zijn belevenissen. Rwanda wordt momenteel getroffen door een aanhoudende droogte. 

Marc Dedecker neemt ons verderop mee naar broeder Cyriel in 1971. 

De provincie Limburg keurde zopas onze aanvraag goed voor de bouw van 

regenwaterputten voor een bedrag van 12.500 EUR. Uiteraard zijn wij daarvoor héél 

dankbaar. Ook de provincie West-Vlaanderen zal in het najaar een beslissing nemen over 

een aanvraag voor de bouw van hoevetjes in Kisaro, ingediend via de vzw Umubano. 

Op 30 oktober gaat onze Rwandadag door, u leest er alles over opde volgende bladzijde.   

Het is je misschien opgevallen op de voorpagina: we spreken 

over het project Kisaro en niet meer over het project Byumba. 

Destijds hoorde Kisaro, waar het project van oudsher gehuisvest 

is, tot de gemeente Byumba, maar sinds enige tijd is Kisaro een 

zelfstandige gemeente die zelf een aantal deelgemeenten heeft 

zoals Murama, Sayo, Gitatsa enz. Het is dus ook logisch dat we 

ons project noemen naar de gemeente waarin het gelegen is. 

Ter informatie geven we u nog even mee dat ons correspondentieadres verplaatst is naar 

Comité Kisaro, Winterslagstraat 1, 3600 Genk. Wie informatie wil kan bellen naar 

0475/473209 of 089/209408. 

Giften waarvoor u een fiscaal attest verlangt moeten overgeschreven worden op de 

rekening nummer BE79 0682 4065 7633 van de VRV Umubano te 8570 Vichte, met de 

uitdrukkelijke vermelding 'Gift voor Project Kisaro'. Ook de enkele lezers die hun 

doorlopende opdracht of domiciliering nog niet overplaatsten naar dit nummer moeten 

dat dringend doen. Anders kan je géén fiscaal attest krijgen.  

Veel leesgenot vanwege de redactie!  
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Rwandadag - zondag 30 oktober - De Schalm 

 

De Rwandadag is elk jaar een belangrijk 

ontmoetingsmoment en de opbrengst helpt ons 

om het werk in Kisaro mogelijk te maken. 

Onze Rwandadag 2016 gaat door op zondag 30 

oktober, vanaf 11.30 tot 17.00 in zaal De Schalm, 

Landwaartslaan 99 te Genk-Boxbergheide. 

 

Wat staat er op het driegangenmenu (van 11.30 tot 13.30)? 

-Heerlijke kisarosoep als entree 

-Een sappige kalkoenrollade als hoofdschotel 

-Een ijsje met 'n bosbessensausje om duimen en vingers van af te likken 

 

En dat voor de prijs van 20 EUR. Kinderen van 6 tot 12 betalen 10 EUR, jonger 

dan 6: gratis. En de héle namiddag is er zoals gewoonlijk (h)eerlijke koffie en 

lekkere taart, bonnetjes ter plaatse te koop. 

Wacht niet om in te schrijven. Wie niet inschrijft voor 23 oktober riskeert géén 

plaats te hebben. Maak het ons gemakkelijk en schrijf in, per mail of 

telefonisch, bij: 

José Voorter, Craenevenne 36, Genk, jose_voorter@hotmail.com, tel. 

0476416276. 

Jef Gabriels, Winterslagstraat 1, 3600 Genk, jef.gabriels@telenet.be, 

0475473209 of 089209408. 

Maak het uzelf gemakkelijk en betaal vooraf op rekening nr. BE77 7370 2005 

9542 van Comité Kisaro, met vermelding: Rwandadag 2016, uw naam en het 

aantal volwassenen en kinderen. 
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Kroniek (Gerard Moerman) 

Maandag 11 juli: Ik kan mijn visum voor Rwanda afhalen in de ambassade te Brussel. Mijn 

verbazing, ontgoocheling en onbegrip zijn groot als ze me erop wijzen dat het visum slechts 

30 dagen geldig is en geen 90 dagen zoals ik gevraagd had. Ze hebben uiteraard mijn 

vluchtreservatie voor 90 dagen gezien. “U moet in Rwanda bij de immigratiedienst een 

verlenging aanvragen. We hebben uw dossier onderzocht en stelden vast dat u geen toerist 

is. Voor een missieopdracht kunnen we slechts 30 dagen geven”. Wordt dus vervolgd. 

Woensdag 13 juli: Mijn kleindochter Amber reist 

mee naar Kisaro. Ook Els Van Beneden en 

Werner Laurier uit Ouwegem vergezellen ons. Ze 

zouden graag de werking van het Centrum in 

Kisaro beleven en het land en zijn bevolking leren 

kennen. We hebben hun reisplan zodanig 

uitgewerkt dat ze Rwanda in alle windrichtingen 

zullen doorkruisen met alle bezienswaar-

digheden erbij. Hun verblijf duurt 17 dagen, 

onderverdeeld in 3 stukken. Eerst blijven ze 

enkele dagen in Kisaro in de vakantiewoning op de heuveltop.  

Zaterdag 16 juli: Ik ben met de 3 bezoekers uitgenodigd in Rukomo, op 3 u rijden van Kisaro, 

bij de schoonouders van Evarist Safari en Germaine voor het trouwfeest van een zuster van 

Germaine. Amber en Els krijgen er een mooie witte panje met oranje schuine strepen over 

hun schouders gedrapeerd. Ze worden er dus bij hun aankomst op een verkleedpartij 

verrast. Het is voor hen een superervaring bij het begin van hun reis in Rwanda. 

Zondag 17 juli: We vertrekken met een jeep naar het zuiden over Kigali, Gitarama en Butare 

tot aan het laatste stuk oerwoud dat overgebleven is. Van daar gaat de reis verder naar het 

Kivumeer. Over het meer varen we per boot naar Gisenyi en keren daarna over Goma en 

Ruhengeri terug naar Kisaro. 

Zondag 24 juli: We vertrekken met de 5 bezoekers en 15 jonge gasten om 8u30 naar de mis 

in Rumuli. Een afdaling naar een prachtig dorpje in de vallei waar de theevelden beginnen. 

Het wordt een flinke bergtocht vooral als we terugkeren na de mis. De blanken hebben 

natuurlijk veel bekijks in het afgelegen dorp. Rond 14 u zijn we terug op Kisaro, vermoeid en 

hongerig. In de mis werd gebeden om regen want het is geleden van half mei dat het nog 

geregend heeft. 

In de late namiddag rijden we naar een ander dorp, Muyanza, gelegen in een veel grotere 

vallei. We worden daar ontvangen bij onze metsersbaas Caroli die in feeststemming is want 

zijn petekind heeft vandaag het vormsel ontvangen. Voor iemand van 67 jaar ziet hij er wel 

jong uit in zijn azuurblauw kostuum. Het is al donker als we de lange berghelling naar Rutabo 
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oprijden en voor we in Kisaro aankomen begint het te druppelen. ’s Nachts valt er 

inderdaad gedurende enkele uren een malse regenbui. Maar ’s morgens is alles al vlug 

opgedroogd en kan er verder geoogst worden. 

Na het bezoek verkennen Els, Werner en Amber het Oosten van het land. We bezoeken 

zuster Bea uit Ouwegem in Munyaga, de watervallen van Rusomo, reizen door het Akagera 

wildpark en daarna richting Kayonza om door het binnenland terug te keren naar het 

noordwesten: Byumba en Kisaro. 

Zaterdag 30 juli: Onze bezoekers worden naar Kigali gebracht en daar hebben ze nog een 

opdracht voor onze vrienden uit Koekelare. Johan heeft namelijk een winkel in Kigali 

aangeduid waar mooie miniatuurfietsjes verkocht worden van een Rwandese kunstenaar. 

Johan heeft daar de hele voorraad besteld en aan Werner, Els en Amber gevraagd om dat 

naar België mee te brengen. Johan en zijn medewerkers voorzien daarmee een nieuwe actie 

ten gunste van Kisaro. Bedankt allemaal voor de medewerking. Morgen keren ze terug naar 

België. 

Zondag 7 augustus: De Chinezen zijn een nieuwe baan 

aan 't aanleggen van Byumba naar Base en die loopt 

langs Kisaro. De baan passeert langs de heuvel en langs 

de school van Kirenge. De dagelijkse rit naar Byumba zal 

minder sleet veroorzaken aan de auto's en het vervoer 

naar Ruhengeri zal  vergemakkelijkt worden. 

Maandag 8 augustus: Intussen gaat het leven en het 

werk verder op Kisaro. De oogstperiode nadert haar einde. De bonen en de sorgo zijn al 

binnen. De eerste variëteit tarwe is ook al gedorst. We hebben 6 ton tarwe van 2 ha. Behalve 

die ene regenbui op 24 juli is het verder droog gebleven. Bijna alle regenputten zijn droog. 

Het is het moment om ze uit te kuisen. Vandaag wordt de tweede variëteit tarwe geoogst. 

Het zijn de terrassen die oplopen tot de heuveltop, 4 ha. Met 35 'pikkers' (jongens en 

meisjes van 17 tot 20 jaar) gaat het goed vooruit en donderdagmiddag is alles binnen. De 

tarwe had weinig last van het droge seizoen omdat ze in april gezaaid is en nog een paar 

weken regen had om stevig te wortelen. Natuurlijk is de opbrengst niet zoals in maart. 

Donderdag 11 augustus: Om 11 u worden de pikkers en de dorsers uitgenodigd voor een 

oogstfeestje. We hebben voor 2 jerrycans sorgobier 

gezorgd, 20 liter zonder alcohol en 20 liter met een 

licht alcoholgehalte. We verzamelen alle kommen, 

tassen en glazen en het feest kan beginnen. Zoals naar 

Rwandese gewoonte hebben ze een afgevaardigde 

aangeduid die het goed kan uitleggen. Ze begint met 

een gebed en brengt het dankwoord uit. Safari, de 

directeur, geeft zijn speech en daarna is het mijn beurt. 
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Verder wordt er gezongen en gedanst. Ze zingen volkse liederen en gezangen die ze de 

zondag in de gebedsdiensten meezingen. Het valt op dat er veel adventisten tussen zitten 

die hun eigen gezangen hebben. Kisaro “oecumenisch”.   

Vrijdag 12 augustus: Een man uit Kigali komt 3 zeugen kopen. Hij heeft een jonge beer 

gekocht bij Safari. Hij had een depot van geneesmiddelen in Kigali en heeft nu die zaak 

overgelaten aan zijn zoon. Als geldbelegging wil hij nu varkens kweken. Hij vraagt om met 

mij de heuveltop te mogen op wandelen. Daar boven op het hoogste terras gekomen is hij in 

bewondering voor het fantastische uitzicht rondom. Tijdens de wandeling vraagt hij hoe dit 

centrum zo bekend geworden is. Hij had veel over broeder Cyriel gehoord. 

Zaterdag 13 augustus: Vandaag moet ik eigenlijk naar huis want mijn visum van 30 dagen is 

vervallen. Geen nood: ik ben legaal illegaal want mijn paspoort is nog steeds op de 

migratiedienst in Kigali en zonder paspoort kan ik niet naar huis. Vanaf nu hebben ze nog 2 

maanden de tijd. 

Ik ben uitgenodigd op het trouwfeest van Théoneste en Beata, de dochter van Bernard 

Budoni. Budoni is de metser die onlangs met vervroegd pensioen gegaan is omdat zijn 

gezondheid hem parten speelde, te hoge bloeddruk waardoor hij af en toe viel tijdens het 

werk. Het spel van de overhandiging van de symbolische koe als bruidsschat begint rond de 

middag op een stuk land naast zijn huis, de heildronk volgt rond 15 uur en daarna voer ik de 

ouders naar de mis in Murama. Rond 17 uur gaat het hele gevolg vandaar naar een zaaltje 

aan de markt van Kisaro. Daar wordt nog wat gedronken. Naar Rwandese gewoonte zitten 

alle genodigden op rijen banken zoals in de kerk. Helemaal anders dan een trouwfeest bij 

ons. Het is meer een volkstheater dat geanimeerd wordt door 2 mannen die elk een familie 

vertegenwoordigen en blijkbaar leuke verhalen weten te vertellen en elkaar op stang jagen 

waarbij er af en toe geapplaudisseerd wordt. Als het donker wordt trekt iedereen naar huis. 

Ik voer de ouders en een paar ouderen naar huis. 

Zondag 14 augustus: Om 11 uur ben ik uitgenodigd in het Klein Seminarie van Rwesero voor 

de Plechtige viering van het zilveren Priesterjubileum van abbé Emanuel, pastoor van de 

parochie Byumba, waar Kisaro nog altijd toe behoort. Abbé Emanuel was een zeer goede 

vriend van Broeder Cyriel en het is hij die de Misviering in Kisaro opgedragen heeft op 

hetzelfde moment van de Begrafenisplechtigheid in Genk-Boxbergheide. Hij is geboren in 

Rwesero op enkele km van het Seminarie aan de rand van een van de mooiste meren van 

Rwanda, het Lac Muhazi. Het meer is ruim 30 km lang en slechts een paar honderd meter 

breed en heeft de vorm van een blad met links en rechts smalle vertakkingen. Het loopt door 

tot aan de grote baan naar Kayonza waar het een toeristisch aantrekkelijke plaats vormt: 

Beach Kahini. 

De plechtigheid heeft plaats in een ruime open plaats in de hovingen van het domein. Er zijn 

grote witte open tenten opgesteld rondom de altaartent. Na de plechtigheid worden we 

verwacht aan zijn ouderlijke woning waar de moeder een grote bananenplantage uitbaat. 
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Ook daar is een aantal witte open tenten opgesteld onder de bomen. Zo'n 400 genodigden 

schuift er aan voor een drink en een maaltijdbuffet. Ik zit naast de verantwoordelijke van het 

grote kamp voor Congolese vluchtelingen dat op een heuvel rond Byumba vanuit alle 

richtingen de aandacht trekt. De gouverneur van de Noord-

Provincie zit naast abbé Emanuel. Als ik afscheid neem rond 17 u 

stelt de abbé me voor aan de Gouverneur die me zegt: ”Ik heb 

van u gehoord, ik moet u binnenkort eens komen bezoeken. Ik zal 

afspreken met de Maire van Rulindo en de Exécutief van Kisaro”. 

We zien wel wat “binnenkort” betekent. Hopelijk heb ik mijn 

visumverlenging dan al!!! 

Maandag 15 augustus: Hoogdag van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming. Volgens de 

weergoden moet het vanaf vandaag beginnen regenen en dat zou geen beetje te vroeg 

zijn. Onze laatste waterreserve volstaat nog voor precies één week. 

Ik ben uitgenodigd met alle stafleden van ons Centrum op het verhuisfeest van Evarist Safari 

en zijn gezin. Ze verhuizen van hun bescheiden varkensboerderijtje naar 'n zeer ruime wo-

ning aan de rand van de stad. Ook hun naaste familie is er en enkele buren. Het gaat er har-

telijk aan toe, zoals gewoonlijk met receptie, buffetmaaltijd en toespraken tot het donkert.  

Dinsdag 16 augustus: We bereiden de kamers op de heuvel voor op de komst van onze 

Italiaanse vriend Claudio, zijn Rwandese medewerker Simon en zuster Bea van de Bernar-

dinen in Munyaga. Ze kan er al vele jaren rekenen op 'n groep Italiaanse vrijwilligers die er 

een Centre de Santé en scholen bouwden. Nu bouwen ze een materniteit met alles erop en 

eraan. Claudio Fantini, de baas van Frigor-box, een 

Italiaanse producent van frigo’s, diepvriezers en koel-

kamers is er de drijvende kracht en gaat er jaarlijks ook 

tweemaal zelf werken. Hij komt er al sinds 1974 als 

goede vriend van Broeder Cyriel. Zijn firma leverde in 

2014 de koele kamer voor de beenhouwerij in Kisaro. 

Omwille van de verhuis van de ateliers (zie ook vorig 

nummer) moet die koele kamer verhuisd worden. 

Claudio en zijn mensen doen dat. 

Bij valavond komt er een man aan mijn deur kloppen. Hij heeft 'n grote witte zak bij waarin 

een paar beenprothesen zit van zijn gehandicapte dochter. Aan een van de prothesen 

ontbreekt een gesp zodat ze niet meer om het bovenbeen kan gespannen worden. We 

nemen hem morgen mee als we naar de markt in Kigali rijden en geven hem 6000 RWF voor 

zijn vervoerkosten om naar de kliniek te reizen en terug te keren naar zijn woonplaats. Hij 

woont tegen de Ugandese grens en is dus al drie uur onderweg.  

Woensdag 17 augustus: De koele kamer is met succes gedemonteerd. Morgen wordt ze 

opnieuw gemonteerd in de nieuwe beenhouwerij. 
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Donderdag 18 augustus: De koele kamer staat weer als nieuw te blinken in onze vernieuwde 

beenhouwerij met dank aan Claudio, Simon en onze medewerkers. Zuster Bea bleef als een 

klokhen waken opdat er geen enkel vijsje zou verloren gaan. Ze vertrokken vermoeid maar 

voldaan terug richting Rwamagana en zo naar Munyaga. We zijn hen zeer dankbaar voor 

deze grote dienst die ze ons (gratis) bewezen hebben. Murakuze chané. 

Vrijdag 19 augustus: Vorige eeuw heeft Broeder Cyriel hier ooit een container 

tweedehandse asbestcementen platen gekregen. Die zijn her en der gebruikt om daklozen te 

helpen. Vorig jaar is hier ook de “Rwandese frank gevallen” om actie te ondernemen tegen 

de kankerverwekkende asbestvezels. Bij de zoon van onze metser Babuzinturo is er in maart 

een jonge milieuambtenaar op bezoek geweest. Met veel bla bla heeft hij die arme jongen 

de stuipen op het lijf gejaagd en hem aangeraden een gespecialiseerde aannemer te laten 

komen om dat levensgevaarlijk dak te laten verwijderen. Ik zie ze in mijn verbeelding er al op 

vliegen met witte overalls en maskers. En wie zal dat betalen??? Ik heb toen aan de 

Exécutief gezegd dat op een zomerse dag die asbestplaten zouden vervangen worden door 

blinkende zon-weerkaatsende galvanisé-platen. Ik heb die 20 platen er zelf afgenomen met 

de hulp van Babuzinturo en zijn zoon en ze begraven in het beton van de ondervloer van een 

hoevetje in opbouw. Zo komt mijn diploma van Milieu-ambtenaar hier ook nog van pas. 

Asbestvezels zijn maar gevaarlijk als ze in de lucht vrijkomen en kunnen ingeademd worden. 

Zaterdag 20 augustus: We hebben al maanden miserie met de oude witte Mitsubishi (onze 

"Witte") die eigenlijk aan vervanging toe is maar er is geen geld voor. Uiteindelijk hebben we 

ontdekt dat het dieselpompje lek is. Ik heb een jonge technicus gevonden in een garage in 

Kigali waar ze een testbank hebben en die het met garantie zal herstellen. Vandaag komt hij 

dat pompje plaatsen en na een proefrit ben ik echt voldaan. Het versleten vehikel rijdt weer 

rammelend de hellingen op. Oef, weer een engel gevonden voor hopeloze gevallen. 

Zondag 21 augustus: Aangezien de Witte weer rijklaar is durf ik ermee naar de gebedsdienst 

rijden in Sayo. Met mijn 15 jonge discipelen komen we zonder problemen in Sayo aan. Alleen 

er is geen gebedsdienst. De mensen waren in gans die omgeving verzocht om 10 km verder 

naar Buyoga naar de mis te gaan met als reden een speciale omhaling voor de uitbreiding 

van de kerk. Ze noemen dat hier nu ook al “fundraising”. Koddig maar ook triestig om dat uit 

de mond van een arme Rwandees te horen. 

Ok, dan rijden we maar terug… maar… dat was zonder de Witte gerekend. Hij weigerde te 

starten en spuwde zelfs witte rook van onder de motorkap!!! Mijn discipelen stoven uit de 

wagen en sprongen uit de achterbak. Er kwam een Rwandees aangelopen met een jerrycan 

water. Geen goed idee. Na een paar minuten verminderde de rook en waagde ik het om de 

motorkap te openen. Een kabel van het startmechanisme was na de reparatie van gisteren 

slordig vastgelegd zodat hij de hete motor raakte. De rubber was verbrand zodat de 

koperdraden rechtstreeks het metaal raakten en daardoor bleef de starter werken zelfs als ik 

de contactsleutel verwijderde. Dat duurde tot ik met een tak de hete kabel van het metaal 

had verwijderd. Dan heb ik Habukuli, de tractorchauffeur, gebeld om me met tractor en 
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trekstang te komen wegslepen. Sayo is een heel eind van Kisaro en het duurde tot 13 uur 

voor ik daar weg kon. Om half drie was ik thuis. Dan kon ik beginnen met de soep op te 

warmen voor de 15 jongelingen. Nu is het 19 u en ik heb gedaan met schrijven. Ondertussen 

luister ik op Radio 1 naar Sporza en hoor dat Waregem Oostende in bedwang gehouden 

heeft en dat Genk zich aan het amuseren is op Lokeren. Dankzij de digitale hulpmiddelen kan 

ik op vrij eenvoudige wijze in contact blijven met België... 

Dinsdag 23 augustus: Overal in het rond staan de regenwaterputten droog. Dat is de eerste 

keer. Vanuit het centrum moeten we vanaf nu dagelijks water oppompen uit de grote 

citerne die we destijds voor de parochiegebouwen van Murama gemaakt hebben. Wij 

hebben daar toelating voor. We bereiden ook plan C voor: alle dagen met de tractor en een 

waterton naar het riviertje rijden om daar de ton te vullen met jerrycans van 20 l. We 

moeten daarvoor een paar honderd meter te voet een helling af en op lopen. Normaal 

hebben we vanaf 15 augustus af en toe een regendag, maar dat is nu niet het geval. Rwanda 

droogt op! Er dreigt hongersnood in verschillende streken.  

Vrijdag 26 augustus: Ik beloofde Baganji, één van onze oudere metsers, om van zijn 

woonplaats Mubuga naar de kerk van Murama te rijden voor “de trouw” van zijn dochter. 

Om kwart voor twaalf ben ik op de afgesproken plaats aan de grote aardeweg. Zijn woning 

ligt te voet een kwartier verder langs een bergpad en kijkt uit op de vallei van Rumuli en op 

de heuvel van Sayo. Om half twee komt de trouwsuite aan. Behoorlijk laat en ik begin te 

vrezen dat de pastoor al naar huis zal zijn. Maar in Rwanda komt alles in orde. Ik zet de 

trouwers af aan de kerkdeur en rijd nog tweemaal heen en weer om de rest op te halen. 

Iedereen is op tijd want de pastoor kwam pas om twee uur toe. Ik rij naar “huis” om te 

middagmalen en te siësten. Als ik om 4 uur terug aan de kerk kom ben ik net op tijd voor de 

offerande. Om 5 uur voer ik de trouwers naar huis en dan begint op de heuvelflank het 

trouwfeest met buren en familie. We drinken nog iets bij onze metser en trekken dan door 

de duisternis langs het bergpad naar de aardeweg waar onze Nissan staat. De jongeman die 

hem al die uren bewaakt is blij als ik hem enkele kilo plantaardappelen beloof want die 

kosten hier nu 520 RWF per kg. 

Zaterdag 27 augustus: nog altijd droog en zonnig weer met 35° overdag. De watervoorraad 

aan de kerk van Murama is op. We vonden in Kisaro een plaats waar we opgepompt water 

van de bron in de vallei kunnen kopen aan 1.200 RWF per m³ en dat is de inhoud van de ton 

die we aan de tractor kunnen hangen. We rijden dus nu dagelijks naar de kraan om water te 

tanken. Iedereen troost zich nu dat het altijd vanaf 15 september dagelijks regent. Typisch 

Rwandees: zich neerleggen bij de feiten en hopen dat het goed komt. 

Zondag 28 augustus: Ik heb met Pascal, de voorzitter van de kerkraad van Murama een 

afspraak met enkele commerçanten na de mis in Rusasa om hun bijdrage te vragen voor de 

bouw van de parochiegebouwen die we aan het bouwen zijn. Er zijn voorstellen en we 

hopen dat ze in bijdragen vertaald zullen worden. We proberen dus ook de plaatselijke 

bevolking te sensibiliseren. Tussen haakjes mijn paspoort rust nog altijd in Kigali. 



 

11 
 

Een container voor Kisaro (Theo Graulus) 

Op 19 juli trok Theo met enkele stevige kerels naar Boechout. Daar, op de terreinen van 

Wereldmissiehulp, zou de container geladen worden. Die container wordt per schip naar 

Dar-es-Salaam vervoerd. Van daaruit wordt hij per vrachtauto naar het douanedepot van 

Kigali gebracht, een weg dwars door Tanzania, ongeveer 1.500 km. via een brug over de 

Rusomowatervallen en de Kagerarivier naar Rwanda. In Kigali begint de controle van de 

goederen, de discussie over de inventaris, de waardebepaling, de invoertaksen, de BTW,... 

waarna onze mensen van het Centrum alles kunnen omladen en naar Kisaro brengen. Als u 

dit leest is hopelijk alles aangekomen. 

Het werd een harde 

werkdag daar in 

Boechout, maar tegen 

de avond was de 

container gevuld. Wat 

steekt daar allemaal in? 

Gerard was vele weken 

bezig met het uitzoeken 

en het bestellen van 

goederen die er in 

Kisaro niet te vinden zijn 

of alleszins niet in de 

gewenste kwaliteit. Bijvoorbeeld specifieke meststoffen, samen zo'n 13 ton, een ton 

gespecialiseerd veevoeder, maar ook een driehonderdtal wielen voor kruiwagens, banden, 

handpompen voor de regenwaterputten, vijfhonderd meter dakgoten, een servo-autobrug, 

metaalplaten om ter plaatse een aanhangwagen te maken en noem maar op. De laatste 

"gaatjes" in de container werden opgevuld met kleren.  

Wat kost dat allemaal? De inhoud van de container vertegenwoordig iets meer dan 20.000 

EUR. Gelukkig moet daar geen BTW op betaald worden, omwille van de uitvoer naar Afrika. 

Het transport van de container kost zo'n 7.000 EUR. We hadden dat bedrag nog op onze 

rekening staan, maar nu zien we bijna de bodem van de kas. Gelukkig zijn er tal van gulle 

schenkers die ons helpen om de kas opnieuw te vullen... 

Benefiet in Brugge (Koekelare) 

Op 26 juni organiseerden onze vrienden uit Koekelare in 

Brugge een benefiet. Tijdens de voortreffelijke maaltijd 

mochten Jef, Marc en Gerard het project en de werking 

van het comité toelichten. Voorzitter Johan Decru was fier 

een cheque van 2.500 EUR te kunnen overhandigen. En wij zijn onze vrienden erg dankbaar. 
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Zondagsmarkt in Genk 

Op 23 juli stond de Genkse zondagsmarkt in het teken 

van Noord-Zuid in de wereld. Ons comité bouwde er 

een mooie stand op die veel publieke belangstelling 

kreeg.  

Banden opleggen in Kisaro (Evarist Safari) 

In een Centrum zoals Kisaro moet er regelmatig een band 

gewisseld worden zowel bij de eigen wagens als voor derden. 

Dat gaat natuurlijk gemakkelijker met een bandenmachine. 

Zo'n machine werd geïnstalleerd door Karoli en Ntibiramira... 

 

Een award voor onze ngo in Kigali (Evarist 

Safari) 

Kisaro veroverde op 21 juni een eerste prijs op de jaarlijkse 

landbouwtentoonstelling 'Livestock' in de hoofdstad   Kigali met 

de tentoongestelde varkens. Wij zeggen proficiat aan directeur 

Safari en al zijn medewerkers.  

 

Sint-Truiden: de tuinbouwschool in actie (Marleen Vantomme) 

Op woensdag 23 maart 2016 organiseerde de Scholengroep O.-L.-Vrouw, campus Tuinbouw 
haar jaarlijkse vastenvoettocht. Een tocht die de leerlingen niet alleen fysiek, maar ook 
mentaal afleggen. Via een sponsorkaart proberen ze zoveel mogelijk geld in te zamelen om 
het landbouwproject van Broeder Cyriel in Kisaro te ondersteunen. Ondertussen is het voor 
de school een echte traditie geworden om voor dit project te stappen. 

De dag startte met het ophalen van de sponsorgelden, maar liefst 4.130,80  euro. Vervolgens 
werd een uitgestippeld parcours afgelegd, te voet, al lopend of per fiets. Onderweg stonden 
de leerlingen regelmatig stil bij het leven in Rwanda. Deze vastenvoettocht was dus niet 
enkel om geld in te zamelen, maar het was ook een beetje afzien, jezelf tegenkomen tijdens 
de tocht, en met de steun van medeleerlingen het einddoel halen. 

En met dit geld kan 'n groot deel van het transport van de container betaald worden. Dank! 
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IN DECEMBER 1971 TROK BROEDER CYRIEL VOOR EEN WEEK OP VERKENNING NAAR RWANDA. HIJ 

WOU VOORAF KENNIS MAKEN MET DE BEVOLKING EN MET HET WERK DAT OP HEM WACHTTE.  

Na een lange reis landden ze op de luchthaven van Kigali. Er werd niet veel werk gemaakt 

van de controle toen de douane vaststelde dat Cyriel missiebroeder was. Hij mocht zonder 

bijkomende vragen verder al duurde het even voor zijn bagage kwam aangerold. Buiten 

gekomen keek hij onwennig rond, het was nog niet laat en toch donker en hij zag dat het 

klopte wat broeder Machiels in Groot Bijgaarden had gezegd, dat zusters Bernardinessen 

hem zouden opwachten. Zuster Marie-Michèle en zuster Steven ontvingen hem warm, met 

armgezwaai en een knuffel zoals het in Vlaanderen onder religieuzen nog niet de gewoonte 

was. Ze lachten hartelijk.                                                                                                                      

 ‘Is de reis goed verlopen?’ vroeg Marie-Michèle.                                                             

 'Veel te lang op dezelfde stoel,’ zei Cyriel.                                                                        

 ‘Strek even je benen. Rond het vliegveld zijn parkings aangelegd met prieeltjes 

 waarop bloemen zijn geplant.’ Cyriel verkoos evenwel te vertrekken.                                        

 ‘We overnachten in ons klooster,’ zei Marie-Michèle terwijl ze naar de jeep stapten. 

Cyriel droeg de zware koffer alsof er niets meer dan een pyjama en tandenborstel in stak en 

deponeerde die met een elegante zwaai in de kofferbak. Marie-Michèle nam plaats achter 

het stuur.    

Onderweg keek Cyriel geboeid om zich heen. Links van de weg lagen statige huizen met 

gesloten deuren en ramen, half verscholen achter traliewerk, achter bomen en achter 

struiken. Rechts stond het dan weer bol van kleine hutten, goed zichtbaar en tegen elkaar 

geplakt. Langs de ene kant liep niemand, aan de andere kant stonden massa’s mensen te  

lanterfanten.                                                                                                                                           

 ‘De ambassade,’ zei zuster Steven toen ze een tijd gereden hadden. ‘Daar ligt de 

Belgische ambassade.’ Ze wees naar een sober, ruim complex, gelegen op een hoek van de 

straat. Regelmatig zoefden er moto’s op luidruchtige wijze voorbij. ‘Dat zijn de taxi’s van 

hier,’ zei ze. Deze reden aan een onbetamelijke snelheid naar hun plaats van bestemming.  

 ‘Zal ik het venster sluiten? vroeg Marie-Michèle maar met een beweging van zijn 

hand liet Cyriel verstaan dat het voor hem niet moest. Hij genoot van de zwoele avondwind 

die zijn hals streelde. Wat een verschil met december in België. ‘We zijn dra thuis,’ zei de 

zuster. Ze was opgetogen. Het was niet haar eerste keer dat een nieuwe missionaris zijn 

opwachting maakte. Nieuwe missionarissen waren meestal jong en baardloos. Met hun 

bleke, kale wangen en hun onzekere houding zagen ze er onwennig uit. Dat kon je van 

broeder Cyriel niet zeggen. Al droeg hij  geen baard en zou hij er nooit een dragen.           

 ‘Ik kom op verkenning,’ zei Cyriel. ‘Kijken of ik hier iets kan doen.’                       

 ‘Gedurende een week,’ antwoordde ze.                                                                                   

 ‘Ik kom kijken wat ik kan doen,’ herhaalde hij .                                                           

 ‘Morgen gaan we naar Myove,’ zei de zuster. ‘Je zult vaststellen dat je veel kan doen.’ 

Cyriel knikte met de ogen van iemand die het op prijs stelde dat geen tijd verloren ging.  
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Ze stopten voor het klooster, een breed gebouw, gelegen 

midden in de stad dat opgetrokken was uit verweerde 

rode bakstenen. Een ruime parking aan de voorkant 

verried dat overdag veel mensen naar hier kwamen. Her 

en der schoot onkruid tussen de plaveien omhoog.  ‘Ik 

ben vroedvrouw in een hospitaal even verder,’ zei Marie-

Michèle. ‘We leven hier met onze gemeenschap. De 

Bernardinessen.’ Nog voor ze er waren ging de zware, 

afgebladderde ingangsdeur open en verschenen een tiental zusters. Ze namen zijn arm met 

beide handen vast en schudden die zacht op en neer. Een inlandse non greep naar zijn 

bagage. Cyriel wilde ze voor zijn maar ze weerde af. ‘Je montre votre chambre,’ zei ze. ‘Suivez 

- moi.’ Ze staken het plein over, liepen door een smalle gang en kwamen vervolgens op een 

groot binnenpark, dat omzoomd was met gele, roze en blauwe bloemen. In het midden 

pronkte donkergroen gras. Alles wat je zag groeide en bloeide. Tussen de perken wandelden 

zusters met hun brevier in de handen.                                                                                                                                                 

 ‘Je hebt ongetwijfeld honger?’ zei Marie-Michèle.                                                             

 ‘Dat begint te komen.’                                                                                                          

 ‘Proef hiervan. Als beginnertje.’                                                                                            

 ‘Wat is dat?’                                                                                                                                  

 ‘Ik nam het een keer mee naar België. Onbekend maar iedereen was erop verlekkerd.’ 

 ‘Fruit zo te zien.’                                                                                                                

 ‘Mango’s. De mensen eten ze omdat ze lekker zijn maar ook voor hun huid. Die wordt 

er zachter van en minder dof. Je blijft jong als je mango’s eet, ze bevorderen de concentratie 

en bevatten vitamine C en magnesium.’                                                                                          

 ‘Hoe weet je dat?‘                                                                                                                           

 ‘Ik ben toch verpleegster.’                                                                                                      

 ‘Dan moet ik ze zeker proeven.’                                                                                       

 ‘Gebruik dit mesje.’ Cyriel hurkte en schilde. Hij stak de vrucht in zijn mond en beet. 

 ‘Het is wel een steenvrucht,’ zei Marie-Michèle snel. Cyriel kauwde voorzichtiger. 

Geeloranje sap liep langs zijn kin. Hij haalde een zakdoek tevoorschijn om zijn handen droog 

te vegen, boog zich voorover en spuwde de steen terug uit. De schillen raapte hij op en liep 

ermee naar een vuilnisbak.                                                                                                                                

 ‘Lekker,’ zei hij. ‘Zeker weten.’                                                                                                             

 ‘Die bomen groeien in het wild. De vruchten liggen voor het grijpen. Iemand zou ze 

kunnen aan de man brengen in België. Succes gegarandeerd.’                                                   

 ‘Dat is voor anderen.’   

De kamer die de zusters hem hadden toewezen was smal. Een muskietennet hing boven het 

bed in een knoop van grijs gaas en was gemakkelijk los te maken. Cyriel herinnerde zich de 

aanbeveling het te gebruiken. Hij zou het doen, had trouwens besloten dat het onbegonnen 

was om elke dag medicijnen te nemen. Aan het venster stond een tafel met twee flessen. Die 

had men vol gedaan.                                                                                                                                                              
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 ‘Alleen hiervan mag je drinken,’ zei de zuster terwijl ze ernaar wees. ‘Drink nooit 

zomaar ergens water. Wij zuiveren het en doen het in de flessen. Je wassen doe je met het 

water uit de emmer onder de lavabo of in de douches hiernaast. Helaas hebben we niet altijd 

stromend water. Daarom deze emmer.’ Hij knikte instemmend. Cyriel dronk dadelijk twee 

glazen uit de veilige fles en verfriste zijn gezicht met het water uit de emmer. Hierna verliet 

hij de kamer. De zuster was buiten blijven wachten. ‘Volg maar’, zei ze. Cyriel moest zijn 

voeten voorzichtig neerzetten op de stenen treden die glad waren. Het regende elke dag een 

keer.   

In de grote refter kreeg hij een ereplaats, een stoel aan de 

grote ronde tafel. Iedereen hielp mee aan het dekken van de 

tafels en iedereen gaf hem een hand. De oudsten kwamen bij 

hem zitten. Er werd in stilte gewacht om te bidden. Luidop 

bedankten ze de Heer voor zijn milde spijzen. Ze vulden dan 

elkaars bord met een pollepel. Pap en stoemp met witloof, 

ham en kaas.                                                                    

 ‘Groenten hebben we in overvloed,’ zei zuster Thérèse met voldane ogen. ‘Zaadgoed 

uit België.’ Ze keken benieuwd uit naar zijn verhaal maar Cyriel was te moe voor veel 

gepraat. Hij at snel, zonder woorden en wanneer hij klaar was stond hij recht en wenste met 

een typische armzwaai goede nacht. Zijn hoofd snakte naar rust en de zusters begrepen dat. 

Buiten gekomen keek hij eerst rechts en dan links. Van waar kwam ik weer, murmelde hij. 

Het pand was groot en bestond uit talrijke bijgebouwen. Hij zocht de smalle overdekte gang 

die hij een uur geleden genomen had, liep ernaartoe en verder tot hij opnieuw buiten stond 

om vijf gladde trappen af te dalen, beneden naar links te gaan en tien meter verder tot aan 

de langwerpige luifel waar de gastenkamers lagen. Voor de deur van zijn kamer zette hij zich 

neer op een bank onder het zwak gelig licht van een lantaarn, steunend met zijn onderarmen 

op zijn knieën, en staarde naar de boomtoppen. Hij luisterde minutenlang ingespannen naar 

de nachtgeluiden, trok de aparte geur van de avond in zich op en volgde met zijn ogen de 

vogels die onder de sterrenhemel voorbij scheerden. Glimlachte omwille van grote 

vleermuizen die heen en weer flitsten. Bewonderde het felle wit van de Grote Beer en van de 

poolster dat weerkaatste tegen een firmament dat helderder was dan hij ooit zag. Dichter bij 

God kon hij zich niet wanen. ‘Gij daar, wilt Gij dat echt van mij, wat ik hier kom doen?’ vroeg 

hij hoorbaar. Een insect zocht hem. Met een luide kwak van zijn handen verjoeg hij het. Een 

dier dat naar zijn normen akelig groot was en hem deed besluiten om binnen te gaan. De 

deur deed hij niet op slot. Hij knielde neer en las zijn avondgebed. Hierna stond hij op, dronk 

een slok water uit de juiste fles, legde zich op het bed, nog altijd in de kleren van vandaag en 

probeerde te beseffen waar het lot hem had geleid. Hij stelde zich vragen over het leven dat 

men hier leed en luisterde naar sporadische voetstappen en het ingetogen gepraat van 

voorbij komende religieuzen, en ten slotte naar het gefladder van insecten die alsnog binnen 

waren geraakt. Onverwachts viel hij in slaap. Vergeten het muskietennet open te vouwen.                                 

’s ANDERENDAAGS ZOUDEN ZE NAAR MYOVE RIJDEN. WAT HIJ ER BELEEFDE DEED HEM VOOR DE 

EERSTE KEER IN ZIJN LEVEN TRILLEN VAN EMOTIE. LEES ONS DECEMBERNUMMER. (Marc Dedecker) 



 

16 
 

Hoe zit het met de financiën? (Monique Verhegge) 

Van 1 januari tot 30 juni 2016 kwam er op onze rekening 13.454,20 EUR binnen, met name 

12.448,00 EUR aan giften, 1.000 EUR subsidie en 4,20 EUR (!) rente van de bank. Aan de 

andere kant ging er 38.149,40 EUR buiten, waarvan 17.186,00 aan aankopen en 

verzendingen, 15.000 EUR die overgemaakt werden aan Kisaro, 558,00 EUR voor 

drukwerken e.d., 3.673,00 aan allerlei en 12,40 (!) EUR aan bankkosten. Stevens startten we 

met de regularisatie van de giften voor een bedrag van 1.810,00 EUR in deze periode. 

De stand van onze rekeningen op 30 juni was eind augustus: 

-spaarrekening en zichtrekening bij KBC: samen 17.164,83 EUR. 

-zichtrekening bij bank van de post: 360,18 EUR. 

-rekening Umubano: 14.094,16 EUR. 

Het transport van de container, ongeveer 7.000 EUR, moet nog 

betaald worden.   

 

Wat moet ik doen om een fiscaal attest te bekomen? 

 

De Belgische overheid geeft een belastingvermindering voor giften aan een erkende 

vereniging of instelling. Ook jouw gift (vanaf 40 EUR per jaar) kan recht geven op zo'n 

vermindering. 

Wat moet je daarvoor doen? 

1. Bij een eenmalige gift: je schrijft het bedrag over op rekening BE79 0682 4065 7633 van 

de Vlaams Rwandese Vereniging Umubano vzw te 8570 Anzegem met de vermelding: "Gift 

voor project Kisaro". 

2. Bij een doorlopende opdracht of domiciliering: u vraagt aan uw bank (of u doet het zelf 

via de computer) om over te schrijven op ditzelfde nummer, met dezelfde vermelding. 

Wie géén fiscaal attest wenst (bijvoorbeeld giften van minder dan 40 EUR, gemeenten, 

verenigingen of scholen die willen steunen, de opbrengst van een actie of dergelijke) kan 

nog altijd overschrijven op het vroegere nummer: BE77 7370 2005 9542 van Comité Kisaro, 

vanaf nu op het adres Winterslagstraat 1, 3600 Genk. 
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Zondag 30 oktober - Rwandadag in zaal De Schalm. 

Met de hele familie gezellig eten voor het goede doel. Driegangenmenu. 20 EUR (10 EUR 

voor kinderen). Bovendien de hele namiddag koffie en taart. Inschrijven bij José Voorter, 

Craenevenne 36, Genk, jose_voorter@hotmail.com, tel. 0476416276 of Jef Gabriels, 

Winterslagstraat 1, 3600 Genk, jef.gabriels@telenet.be, 0475473209 of 089209408. 
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VERGEET NIET IN TE SCHRIJVEN VOOR DE 

RWANDADAG OP 30 OKTOBER! 


