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DRIEMAANDELIJKS	  TIJDSCHRIFT	  van	  het	  PROJECT	  BYUMBA-‐
KISARO-‐RWANDA	  -‐	  JAARGANG	  40	  NR	  2.	  

	  

	  

JUNINUMMER	  
Van	  de	  redactie.	  

Beste	  Lezer	  

Er	   is	   weer	   ontzettend	   veel	   gebeurd	   in	   Kisaro.	   De	   broeders	   van	   de	   Christelijke	   Scholen	  
trokken	  in	  het	  	  klooster	  en	  maakten	  er	  een	  'Broederhuis'	  van.	  Om	  duidelijkheid	  te	  scheppen	  
verhuisde	  het	  CPPA	  (het	  Centrum	  voor	  de	  verbetering	  en	  de	  promotie	  van	  de	  landbouw)	  zijn	  
ateliers	  die	  gevestigd	  waren	  op	  de	  eigendom	  van	  de	  broeders	  naar	  de	  eigen	  concessie	  van	  
het	  Centrum,	  voor	  de	  kenners	  "op	  de	  heuvel	  van	  het	  secretariaat".	  

Gerard	  Moerman	  verzette	  samen	  met	  het	   team	  onder	   leiding	  van	  directeur	  Evariste	  Safari	  
bergen	  werk.	  Deze	  verhuis	  gaf	  echter	  het	  project	  ook	  een	  nieuwe	  'boost'.	  Gerard	  vertelt	  er	  
over	  in	  dit	  tijdschrift.	  Hij	  geeft	  ook	  een	  overzicht	  van	  de	  lopende	  projecten	  en	  zijn	  Kroniek,	  
maar	  ook	  de	  andere	  artikels	  geven	  een	  duidelijk	  beeld	  van	  het	  immense	  werk	  in	  Kisaro.	  

Marc	  Dedecker,	  gegrepen	  door	  de	  figuur	  van	  broeder	  Cyriel,	  'reconstrueert'	  het	  gesprek	  van	  
1971	  waarbij	  de	  broeder	  uitgenodigd	  werd	  om	  in	  Rwanda	  te	  gaan	  werken.	  

We	  ontvingen	  veel	  positieve	  reacties	  op	  de	  nieuwe	  outfit	  van	  het	  tijdschrift.	  De	  foto's	  vallen	  
in	  de	  smaak	  en	  we	  proberen	  ze	  nog	  duidelijker	  af	  te	  drukken.	  In	  ons	  vorig	  voorwoord	  sloop	  
een	  spijtige	  drukfout.	  De	  naam	  van	  onze	   jarenlange	  huistekenaar	  werd	   fout	  weergegeven.	  
Dank	  u	  wel	  Etienne	  Neesen	  voor	  al	  de	  tekeningen	  gedurende	  bijna	  veertig	  jaar.	  	  

Pastoor	  Oosterbos	  is	  na	  zes	  weken	  ziekenhuis	  terug	  thuis,	  maar	  hij	  wil	  het	  wat	  rustiger	  aan	  
doen,	  wat	  hem	  zeker	  gegund	  is	  na	  zoveel	   jaar	   intense	  inzet.	  Daarom	  besliste	  het	  comité	  in	  
overleg	  met	   de	   pastoor,	   om	  het	   correspondentieadres	   te	   verplaatsen	   naar	   Comité	   Kisaro,	  
Winterslagstraat	   1,	   3600	   Genk.	   Wie	   informatie	   wil	   kan	   bellen	   naar	   0475/473209	   of	  
089/209408.	  

We	  willen	   het	   nog	   even	   hebben	   over	   giften	  waarvoor	   u	   een	   fiscaal	   attest	   verlangt.	   Die	  
moeten	  overgeschreven	  worden	  op	  de	  rekening	  nummer	  BE79	  0682	  4065	  7633	  van	  de	  VRV	  
Umubano	  te	  8570	  Vichte,	  met	  de	  uitdrukkelijke	  vermelding	  'Gift	  voor	  Project	  Kisaro'.	  Ook	  
de	   lezers	  die	  hun	  doorlopende	  opdracht	  of	  domiciliering	  nog	  niet	  overplaatsten	  naar	  dit	  
nummer	  moeten	  dat	  dringend	  doen.	  Anders	  kan	  je	  géén	  fiscaal	  attest	  krijgen.	  	  

Veel	  leesgenot	  vanwege	  de	  redactie!	  (Jef	  Gabriels)	  



	  

2	  
	  

Reorganisatie	  van	  gebouwen	  en	  ateliers	  in	  Kisaro.	  

	  

In	  ons	  voorgaand	  nummer	  vertelde	  ik	  u	  over	  de	  beslissing	  van	  de	  Rwandese	  Broeders.	  Ons	  
centrum	   zou	   400.000	   RWF	   per	   maand	   moeten	   betalen	   voor	   het	   verder	   gebruik	   van	   de	  
gebouwen	  die	  op	  de	  grond	  van	  de	  Broeders	  staan.	  Gezien	  we	  dergelijk	  bedrag	  (450	  €)	  niet	  
kunnen	  betalen,	  zonder	  ons	  engagement	  tegenover	  de	  armen	  terug	  te	  schroeven,	  besloten	  
we	   om	  de	   bestemming	   van	   de	   andere	   gebouwen	   te	   herbekijken.	   Die	   gebouwen	   staan	   op	  
gronden	  van	  de	  staat	  binnen	  onze	  concessie.	  

In	   een	   tijdspanne	   van	   anderhalve	  
maand	   werden	   die	   andere	  
gebouwen	   aangepast	   en	   waar	  
nodig	   vergroot	   om	   alles	   te	  
verhuizen:	   de	   schrijnwerkerij,	   het	  
metaalatelier,	   de	  beenhouwerij	   en	  
de	   slachtplaats,	   de	   bakkerij,	   de	  
molen	  en	  het	  pomphuis.	  Meteen	  is	  
ook	   een	   afzonderlijke	  
elektriciteitsteller	   geplaatst	   en	  
werden	   voedingsleidingen	  
gesplitst.	   Een	   elektrische	   pomp	   is	  
ondergebracht	   in	   een	   nieuw	  

pomphuis	   en	   vult	   de	   bestaande	  
watertoren	   met	   het	   regenwater	  
uit	   onze	   ondergrondse	   citernes.	  
Iedereen	   is	   stom	   verbaasd	   over	  	  
deze	   perfect	   georganiseerde	  
verhuis	   in	  een	  zo	  korte	  tijdspanne	  
en	  dat	  dit	  mogelijk	  was	  zonder	  de	  
dagelijkse	   opdrachten	   op	   te	  
schorten.	  Er	  is	  opnieuw	  een	  bewijs	  
geleverd	   dat	   onze	   medewerkers	  
bekwaam	   en	   enthousiast	   zijn	   als	  
ze	  	  kunnen	  rekenen	  op	  een	  goede	  
leiding.	  (Gerard	  Moerman)	  

Bij	   de	   foto's:	   de	   garages	   werden	   aangepast	   tot	   atelier	   metaalbewerking	   en	   de	  
schrijnwerkerij	  bevindt	  zich	  nu	  in	  de	  vroegere	  bergplaats	  van	  het	  alaam	  van	  de	  landbouw.	  	  

	  



	  

3	  
	  

Kroniek	  

Donderdag	  17	  maart	  –	  “Mijn	  tussendoortje”	  over	  en	  weer	  naar	  België	   is	  achter	  de	  rug.	  De	  
pastoor	   is	   veilig	   en	   in	   goede	   handen	   in	   het	   ziekenhuis	   van	  Genk	   na	   zijn	   val	   in	   Kisaro.	  We	  
wensen	   hem	   een	   goed	   herstel.	   Nu	  wacht	  me	   hier	   in	   Kisaro	   een	   intense	  werkperiode.	   De	  
reorganisatie	  en	  verhuis	  van	  alle	  werkplaatsen	  naar	  de	  hoger	  gelegen	  gebouwen	  die	  zich	  op	  
staatsdomein	   bevinden	   zodat	   de	   Broeders	   volledig	   autonoom	  over	   hun	   eigendom	   kunnen	  
beschikken.	  

Vrijdag	  18	  maart	  –	  vooraleer	   ik	  mij	  volledig	  op	  de	  verhuis	  concentreer	  moet	  eerst	  het	  plan	  
en	   de	   planning	   van	   de	   bouw	   van	   de	   pastorie	   en	   parochiezaal	   van	   Murama	   met	   de	  
parochieraad	  besproken	  worden.	  Ze	  hebben	  zelf	  mensen	  die	  zich	  met	  de	  uitvoering	  zullen	  
bezig	  houden.	   In	  afwachting	  dat	   ik	   in	  Vlaanderen	  voldoende	  financiering	  vind	  kunnen	  ze	  al	  
beginnen	  dankzij	  giften	  van	  hun	  parochiegemeenschap	  en	  enkele	  plaatselijke	  handelaars.	  

Zaterdag	   19	   maart	   –	   ik	   moet	   de	   weg	   in	  
aanleg	   naar	   de	   verpleegpost	   van	   Gitatsa	  
verkennen	   samen	   met	   Juvenal	   en	   de	  
chauffeur	   van	   de	   tractor.	   Vanaf	   maandag	  
moeten	   ze	   met	   een	   groep	   jonge	   mannen	  
het	  volledig	   traject	  berijdbaar	  maken	  voor	  
voertuigen.	   We	   hopen	   dat	   de	   regen	   ons	  
niet	   te	   veel	   zal	   hinderen.	   Ik	  wil	   vóór	  mijn	  
vertrek	   over	   een	   maand	   het	   zwaarste	  
achter	  de	  rug	  hebben. 	  

Maandag	  21	  maart	  –	  Er	  moeten	  20	  varkens	  bij	  meerdere	  boeren	  afgehaald	  worden	  voor	  de	  
slachterij.	  Om	  6	  u	  30	  moet	  ik	  met	  de	  jeep	  bij	  Gasigwa	  zijn,	  de	  bananenkweker,	  om	  2	  varkens	  
op	  te	  halen.	  Hij	  woont	  zowat	  15	  km	  bij	  ons	  vandaan	  langs	  de	  afdalende	  weg	  naar	  Muyanza.	  
De	   varkens	  moeten	   door	   een	   bos	   geleid	  worden	   tot	   aan	   de	  weg.	   Dat	   is	   telkens	   een	   hele	  
bedoening.	   Als	  we	   terug	   op	   het	   centrum	   zijn	   vernemen	  we	   dat	   de	   bestelling	   uitgesteld	   is	  
omdat	  de	  frigokamer	  van	  La	  Galette	  in	  Kigali	  defect	  is.	  Onze	  boeren	  beginnen	  vandaag	  tarwe	  
te	  zaaien	  voor	  het	  tweede	  seizoen	  (oogst	  begin	  augustus).	  Ze	  gaan	  ook	  een	  ton	  aardappelen	  
rooien	   voor	   Kigali.	   De	   schrijnwerkerij	   wordt	   vandaag	   verhuisd.	   Het	   centrum	   gonst	   van	  	  
bedrijvigheid!!!	  	  

Zaterdag	  26	  maart	  –	  De	  20	  leerlingen	  van	  de	  sessie	  2015-‐2016	  hebben	  hun	  eerste	  semester	  
beroepsopleiding	   achter	   de	   rug.	   Vandaag	   moeten	   we	   de	   beoordeling	   afronden	   en	  
delibereren	  wie	   in	  welk	  beroep	  mag	  verder	  gaan	   in	  het	  tweede	  semester:	  bouw	  4,	  hout	  1,	  
metaal	  2,	   slachterij	   1,	   varkensteelt	  2	  en	   land-‐	  en	   tuinbouw	  10.	  Opnieuw	  geven	  we	  aan	  20	  
jonge	  mensen	  hoop	  op	  zinvol	  werk	  dat	  hen	  vooruit	  helpt	  in	  het	  leven.	  	  
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Zondag	  22	  maart	  –	  Met	  “mijn	  12	  apostelen”,	  de	  tieners	  die	  me	  ’s	  zondags	  vergezellen	  naar	  
de	   mis,	   rijd	   ik	   naar	   het	   dorpje	   Rusasa.	   De	   catechist	   van	   daar	   is	   me	   deze	   week	   komen	  
vertellen	  dat	  de	  open	  kapel	  op	  het	  kerkplein,	  waarin	  een	  groot	  O.-‐L.-‐V.-‐beeld	  staat,	   zwaar	  
beschadigd	   is	  door	  de	   storm	  van	  de	  voorbije	  week.	   Ik	   stel	   vast	  dat	  de	  4	  pijlers	  waarop	  de	  
vierkante	   dakstoel	   staat	   gebarsten	   zijn.	   Er	   was	   ook	   een	   lichte	   aardschok	   geweest.	   Het	  
gebouwtje	   dat	   nog	   op	   initiatief	   van	   Broeder	   Cyriel	   werd	   opgetrokken	   zullen	   we	   dus	  
herstellen.	  Het	  moet	  uitgevoerd	  worden	  vóór	  de	  meimaand	  begint.	  

Woensdag	  30	  maart	  –	  De	  schrijnwerkerij	  is	  verhuisd.	  Het	  was	  niet	  eenvoudig	  om	  die	  zware	  
machines	   met	   de	   tractor	   te	   verplaatsen.	   Broeder	   Cyriel	   indachtig	   kennen	   we	   het	   woord	  
“onmogelijk”	  niet.	  Morgen	  organiseren	  we	  de	  verhuis	  van	  het	  metaalatelier.	  

De	  secteur	  Kisaro	  heeft	  een	  voetbalploeg.	  Eugène,	  de	  exécutief,	  heeft	  me	  gevraagd	  om	  de	  
ploeg	   met	   begeleiders	   en	   supporters	   te	   voeren	   op	   verplaatsing	   naar	   Tumba	   35	   km.	   Hij	  
betaalt	  de	  nodige	  brandstof.	   Ik	  heb	  het	  aanvaard	  en	  om	  13	  u	  vertrekken	  we	  met	  de	   lichte	  
vrachtwagen.	  De	  laadbak	  zit	  vol	  met	  luidruchtige	  spelers	  en	  fans.	  Naast	  mij	  zit	  de	  secretaris	  

en	  de	  sportverantwoordelijke	  van	  de	  secteur.	  
Als	  we	   20	   km	   ver	   zijn	  met	   de	   toeterende	   en	  
zingende	   bende	   worden	   we	   bijgehaald	   door	  
een	   jeep	  van	  de	  politie:	  6	  stoere	  bonken	  met	  
geweer.	  De	  secretaris	  draait	  het	  raampje	  open	  
zeggend	   “no	   problem,	   je	   vais	   donner	  
l’explication”.	   De	   commandant	   zei	   streng	   dat	  
de	  fans	  “minder	  luid	  moesten	  toeteren	  en	  hun	  
benen	  binnen	  de	  laadbak	  moesten	  houden”.	  Ik	  
hoorde	   dat	   de	   exécutif	   de	   politie	   vooraf	  
gewaarschuwd	   had.	   De	   ceremonie	   en	  

paperassen	   voor	   de	  match	   deden	  me	   eerder	   denken	   aan	   de	   Champions	   League.	  Wat	   een	  
sérieux!	  Kisaro	  verloor	  met	  2	  –	  0.	  Na	  de	  match	  was	  er	  water	  uit	  gele	  jerrycans	  en	  handenvol	  
rietsuiker	   om	   bij	   te	   komen.	   De	   vreugdekreten,	   gezangen,	   tamtam	   en	   getoeter	   tijdens	   de	  
terugweg	  deden	  niemand	  vermoeden	  dat	  Kisaro	  verloren	  had.	  Overal	  kwamen	  de	  bewoners	  
aan	  de	   straatkant	  wuiven	  en	  de	   kinderen	  dansten	   van	  opwinding.	  Onderweg	  moesten	  we	  
ook	  halt	  houden	  aan	  de	  zijweg	  naar	  Sayo	  waar	  een	  van	  de	  vedetten	  woonde.	  Rond	  6	  uur,	  bij	  
het	   vallen	   van	   de	   avond,	   beleefden	  we	   de	   blijde	   intrede	   in	   Kisaro.	   Iedereen	  was	   hees	   en	  
moe.	  

Vrijdag	  1	  april	  –	  Aprilvissen	  kennen	  ze	  hier	  niet.	  Vandaag	  beginnen	  we	  aan	  de	  woning	  voor	  
Specioza	   (lees	   het	   artikel	   “Sociale	   Werken”).	   Ik	   moet	   ook	   het	   verslag	   voor	   de	   Provincie	  
Limburg	   afwerken.	   Ik	   wil	   het	   verslag	  maandag	   aan	   Jef	   verzenden.	   Het	   handelt	   over	   de	   7	  
citernes,	  het	  herstellen	  van	  landwegen	  en	  taluds	  en	  materiaal	  voor	  de	  beroepsopleiding.	  

Zondag	   3	   april	   –	   Het	   heeft	   vannacht	   9	   uren	   onophoudelijk	   geregend.	   Het	   moet	  
verschrikkelijk	  zijn	  voor	  de	  mensen	  die	  in	  de	  kleine	  huisjes	  wonen	  onder	  een	  lekkend	  dak.	  Er	  
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staan	  er	  zeker	  nog	  20	  op	  onze	  lijst.	  Het	  is	  bedroevend	  als	  ik	  die	  ongelukkigen	  met	  vragende	  
blik	   ontmoet.	   Ik	   moet	   me	   troosten	   met	   het	   feit	   dat	   we	   er	   gemiddeld	   15	   per	   jaar	   uit	   de	  
miserie	  kunnen	  helpen.	  Het	  kost	  nochtans	  geen	  fortuin:	  25	  platen	  aan	  5000	  RWF	  of	  145	  €.	  
HELP!!!	  Het	  regenseizoen	  duurt	  3	  maanden.	  

Maandag	  4	  april	  –	  Pierre	  Attimana	  (le	  fou),	  die	  op	  het	  centrum	  in	  de	  tuin	  werkt	  is	  me	  komen	  
smeken	  om	  naar	  zijn	  huisje	  in	  Gakenke	  te	  
gaan	   kijken.	   Hij	   is	   ongerust	   dat	   het	  
slechtste	   deel	   van	   zijn	   dak	   zal	   instorten	  
en	   de	   buitenbezetting	   van	   de	   muren	   is	  
afgevallen.	   Hij	   heeft	   een	   gezin	   met	   2	  
kinderen.	  Hij	  werkt	  zeer	  goed,	   is	  beleefd	  
en	   stipt.	   Maandelijks	   betalen	   we	   zijn	  
verplaatsingskosten	   naar	   Kigali	   voor	  
consultatie	   bij	   de	   specialist	   om	   zijn	  
geestesziekte	  onder	   controle	   te	  houden.	  
Hij	   neemt	   zijn	  medicatie	   stipt	   en	   zo	   zijn	  

er	  geen	  opstoten.	  We	  zullen	  zijn	  woning	  herstellen	  en	  verbeteren.	  

Maandag	   7	   april	   –	   “Semaine	   de	   deuil”.	   Het	   is	   de	   verjaardag	   van	   de	   uitbarsting	   van	   de	  
genocide	  in	  Rwanda.	  De	  dag	  ervoor	  werd	  het	  vliegtuig	  met	  de	  presidenten	  van	  Rwanda	  en	  
Burundi	   neergehaald.	   Die	   verjaardag	   wordt	   niet	   herdacht.	   Gedurende	   de	   week	   van	   rouw	  
mag	  alleen	  tijdens	  de	  voormiddag	  gewerkt	  worden	  en	  bepaalde	  dagen	  helemaal	  niet.	  Radio	  
en	  TV-‐	  uitzendingen	  zijn	  ook	  beperkt.	  In	  de	  bistro’s	  kan	  iets	  gedronken	  worden	  maar	  zonder	  
lawaai	  en	   zonder	   licht.	  Er	   is	   toezicht	  van	  het	   leger	   in	  de	  dorpen.	   's	  Namiddags	  moeten	  de	  
volwassenen	   deelnemen	   aan	   vergaderingen	   op	   de	   gemeenschapsweide	   van	   het	   gehucht	  
waar	  ze	  toegesproken	  worden	  door	  partijambtenaren	  over	  verzoening,	  respect	  en	  zo	  meer.	  

Morgen	  moeten	  we	  de	  uitgestelde	  slachting	  van	  20	  varkens	  doen.	  Gezien	  we	  in	  de	  namiddag	  
officieel	   niet	  mogen	  werken	   zullen	  we	  om	  5	   uur	   's	  morgens	   beginnen	   en	   over	   de	  middag	  
verder	  slachten	  om	  tegen	  14	  u	  gedaan	  te	  hebben.	  Maar	  dat	  lukt	  niet	  helemaal	  en	  we	  werken	  
met	   4	   man	   door!	   Iedereen,	   Safari	   incluis,	   is	   naar	   zijn	   respectieve	   dorpsvergadering.	   Om	  
14.30	  krijgen	  we	  bezoek	  van	  een	  heer	  in	  grijs	  pak	  met	  roze	  hemd	  en	  grijze	  das.	  Een	  van	  de	  
ambtenaren	   van	   het	   district	   die	   in	   Kisaro	   woont:	   “Je	   weet	   toch	   dat	   het	   verboden	   is	   te	  
werken!”	  –	  “Ja,	  wil	  je	  dat	  we	  stoppen?”	  –	  “Natuurlijk”	  –	  Ik	  geef	  orders	  om	  te	  stoppen	  en	  het	  
varken	   dat	   met	   zijn	   buik	   open	   aan	   de	   haak	   hangt	   wordt	   afgewerkt,	   er	   wordt	   gekuist	   en	  
geschrobd	  en	  de	  rest	  is	  voor	  morgen,	  weer	  om	  5	  uur.	  De	  geslachte	  varkens	  moeten	  immers	  
morgen	  vóór	  13	  uur	  in	  Kigali	  geleverd	  zijn	  en	  onze	  2	  begeleiders	  moeten	  terug	  zijn	  om	  14	  uur	  
anders	  worden	  ze	  onderweg	  door	  de	  politie	  aangesproken.	  Zo	  is	  hier	  de	  situatie	  22	  jaar	  na	  
de	  genocide.	  

Dinsdag	  12	  april	  –	  Ik	  verneem	  het	  overlijden	  van	  tante	  Godelieve,	  de	  enige	  van	  de	  broers	  en	  
zusters	  van	  Broeder	  Cyriel	  die	  nog	   in	   leven	  was.	  Ze	  was	  91	  en	   leefde	   intens	  mee	  met	  mijn	  
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werk	  in	  Rwanda.	  Toen	  ze	  in	  de	  vijftiger	  jaren	  zelf	  missiezuster	  was	  in	  Rwamagana,	  Rwanda,	  
gaf	   ze	   bij	  mij	   de	   vonk	   voor	   het	   eerste	   vlammetje	   voor	   de	  Rwandese	   bevolking.	   “Ge	  moet	  
goed	  zorg	  dragen	  voor	  uzelf	  ginder”	  zei	  ze	  me	  nog	  vóór	  mijn	  afreis	  in	  januari.	  

Dinsdag	  19	  april	  –	  De	  werkplaats	  van	  de	  lassers	  wordt	  verhuisd.	  Er	  wordt	  druk	  doorgewerkt	  
aan	  de	  verbouwing	  van	  een	  slaapzaal	   tot	  beenhouwerij	  De	  verhuis	   is	  voorzien	  voor	  vrijdag	  
22	  april:	  de	  dag	  van	  mijn	  terugkeer	  naar	  België.	  

Vrijdag	  22	  april	  –	  De	  beenhouwerij	   is	  verhuisd.	  De	  bakkerij	  wordt	  volgende	  week	  verhuisd;	  
Het	  'huurcontract'	  met	  de	  Broeders	  wordt	  officieel	  beëindigd.	  Vanavond	  kan	  ik	  vertrekken.	  

Mei	  -‐	  Tijdens	  mijn	  verblijf	  in	  België	  zullen	  de	  dagen	  ook	  goed	  gevuld	  zijn:	  

-‐ Contacten	  en	  vergaderingen	  met	  ons	  Comité	  in	  Genk,	  de	  VZW	  Umubano,	  de	  vrienden	  
uit	  Koekelare	  en	  Maarkedal,	  de	  missiewerking	  van	  Godelieve	  en	  Co	  in	  Eine.	  

-‐ De	  internetcontacten	  met	  Kisaro	  en	  de	  opvolging	  ervan.	  
-‐ Verslaggeving	   aan	   de	   Nationale	   Loterij	   en	   indienen	   van	   een	   nieuw	  

financieringsproject	  bij	  de	  Provincie	  West-‐Vlaanderen	  voor	  de	  bouw	  van	  6	  hoevetjes.	  
-‐ Voorbereidingen	  voor	  de	  verzending	  van	  een	  container	  uit	  Antwerpen	  naar	  Kisaro.	  
-‐ De	  firma	  SERVO	  uit	  Oudenaarde	  schenkt	  ons	  een	  autobrug	  voor	  de	  garage.	  Dank	  aan	  

Werner	   en	   Els	   die	   meegaan	   naar	   Kisaro.	   Jo	   Wieme	   komt	   in	   oktober	   een	   kipper-‐
aanhangwagen	  in	  mekaar	  zetten.	  

Vrijdag	  3	  juni	  –	  De	  burgemeester	  van	  het	  district	  Rulindo	  (	  met	  Kisaro)	  heeft	  een	  dossier	  met	  
kandidatuurstelling	   ingediend	  bij	  de	  gemeente	  Anzegem	  (West-‐Vlaanderen).	  Door	   toedoen	  
van	  Jean-‐Pierre	  Roobrouck	  -‐	  voorzitter	  van	  Umubano	  -‐	  en	  mezelf,	  had	  Anzegem	  een	  dossier	  
met	  uitnodiging	  tot	  Jumelage	  (Stedenband)	  gestuurd	  aan	  Rulindo.	  Anzegem	  heeft	  uiteraard	  
nog	  andere	  kandidaturen.	  We	  zijn	  benieuwd	  naar	  het	  resultaat.	  (Gerard	  Moerman)	  

Onze dank voor de vele giften die ons elke keer weer moed 
geven om te werken voor Kisaro. Het sobere maal in Koekelare 

bracht 3.900 euro op en het comité auto-moto-wijding 

Kerselare maakte 500 euro over. Ook de tuinbouwschool van 
St.-Truiden doet weer haar duit in het zakje. 

RWANDADAG,	  30	  OKTOBER.	  
Onze	  Rwandadag	  gaat	  dit	   jaar	  door	  30	  oktober	  in	  Zaal	  De	  Schalm,	  
Landwaartslaan	  99	  te	  Boxbergheide	  Genk.	  

Je	  vindt	  er	  alles	  over	  de	   stand	  van	   zaken	  van	  het	  project	  maar	   je	  
kan	   er	   ook	   lekker	   eten.	   Reserveer	   alvast	   de	   datum,	   meer	  
informatie	  in	  ons	  nummer	  van	  september.	  	  
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En	  uiteraard	  gaat	  de	  opbrengst	  integraal	  naar	  het	  project.	  (redactie)	  

Evolutie	  van	  de	  projecten	  in	  uitvoering.	  

Er	   zijn	   momenteel	   heel	   wat	   projecten	   in	   uitvoering	   in	   Kisaro.	   Daarbij	   denken	   we	   aan	   de	  
verpleegpost	  in	  Gitatsa,	  de	  hoevetjes	  voor	  jonge	  boeren,	  de	  regenwaterputten	  en	  een	  aantal	  
sociale	  werken.	  Gerard	  Moerman	  geeft	  een	  overzicht	  van	  de	  stand	  van	  zaken.	  

De	  verpleegpost	  in	  Gitatsa.	  

Gitatsa	  is	  ligt	  in	  een	  diepe	  en	  brede	  vallei.	  Een	  beek	  die	  de	  watervalletjes	  en	  het	  bronwater	  
verzamelt	  kronkelt	   kabbelend	  over	  de	   rotsstenen	  naar	  het	   zuiden,	  naar	  de	  grote	   rivier	  die	  
door	  Rwanda	  via	  Kigali	  naar	  de	  Grote	  Meren	  loopt	  langs	  de	  grens	  met	  Tanzania	  en	  zo	  de	  Nijl	  
vormt.	  Deze	  vallei	  herbergt	  een	  tiental	  gehuchten	  welke	  alleen	  langs	  bergpaden	  bereikbaar	  
zijn.	  	  

Gitatsa	   is	   een	   gehucht	   (cellule)	   dat	   2579	   inwoners	   heeft	  maar	   samen	  met	   de	   omgevende	  
cellules	   wordt	   dat	   10.000	   mensen	   die	   kunnen	  
profiteren	   van	   een	   beter	   bereikbare	  
gezondheidspost.	  Zij	  moeten	  nu	  2	  à	  3	  uur	  stappen	  
met	   een	   hoogteverschil	   van	   500	   m	   om	   het	  
centrum	  van	  Kisaro	  te	  bereiken.	  Een	  zieke	  wordt	  
met	  een	  draagberrie	  op	  de	  schouders	  door	  jonge	  
mannen	  over	  het	  bergpad	  naar	  boven	  gedragen.	  
Ik	  had	  in	  februari	  een	  van	  die	  paden	  verkend	  om	  
te	   onderzoeken	   of	   dat	   traject	   kon	   aangepast	  
worden	  voor	  voertuigen.	  

Eind	   februari	   begonnen	   6	   jonge	  mannen	   van	   ons	   Centrum	   er	   aan.	   De	   exécutif	   van	   Kisaro	  
voegde	  er	  ook	  arbeiders	  aan	  toe.	  Met	  hakken,	  houwelen,	  schoppen,	  voorhamers	  en	  wiggen	  
werkten	  ze	  weken	  om	  een	  weg	  van	  3,50m	  aan	  te	  leggen.	  Rotsblokken	  werden	  ontgraven	  en	  
aan	   een	   ketting	   met	   de	   tractor	   weggesleept,	   bronnen	   en	   regenafvoer	   gekanaliseerd	   met	  
boomstammen	   schuin	   over	   de	   weg,	   taluds	   aangelegd	   met	   graszoden	   en	   rotsblokken,	  
haarspeldbochten	  verbreed	  en	  aangepast…	  alles	  zonder	  kraan	  of	  bulldozer.	  Ze	  hadden	  af	  te	  
rekenen	  met	  het	  regenseizoen	  tot	  half	  mei,	  maar	  einde	  mei	  was	  de	  weg	  berijdbaar.	  

Ondertussen	  werken	  4	  metsers	   verder	  aan	  de	  afwerking	   van	  de	  verpleegpost:	  ondervloer,	  	  
pleisterwerken,	   plaatsen	   van	   de	   ramen	   en	   deuren	   binnen	   en	   buiten.	   De	   plaatselijke	  
autoriteiten	  van	  Kisaro	  en	  het	  district	  Rulindo	  beseffen	  heel	  goed	  welke	  meerwaarde	  er	  van	  
ons	  CPPA	  uitgaat	  voor	  de	  bevolking.	   Ze	   zijn	   zeer	  dankbaar	  voor	  de	   financiële	   steun	  vanuit	  
Vlaanderen,	  met	  name	  van:	  

-‐ de	  Vlaams-‐Rwandese	  Vereniging	  UMUBANO	  VZW	  
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-‐ Rotary	  Genk-‐Noord	  en	  Inner	  Wheel	  Genk	  
-‐ Koekelare,	  Gemeentebestuur	  en	  FEMMA	  

Hoevetjes	  voor	  jonge	  boeren.	  

Dit	  project	  is	  nu	  in	  zijn	  derde	  jaar	  en	  wordt	  via	  VRV	  UMUBANO	  gefinancierd	  door	  

-‐ Provinciebestuur	  West-‐Vlaanderen	  
-‐ Nationale	  Loterij	  van	  België	  

Volgens	   de	   vooropgestelde	   planning	   moeten	   in	   2016	   nog	   4	   hoevetjes	   gebouwd	   worden.	  
Twee	   van	   de	   vier	   zijn	   klaar	   en	   de	   derde	   is	   in	  
uitvoering.	   De	   ondergrondse	   cisterne	  werd	   in	  
maart	   al	   uitgevoerd.	   In	   april	   en	   begin	   mei	  
werden	   de	   werken	   aan	   de	   hoevetjes	   even	  
opgeschort	   om	   prioriteit	   te	   geven	   aan	   de	  
reorganisatie	   van	  de	   ateliers	  op	  het	  Centrum.	  
Begin	  juni	  zijn	  de	  steunpalen	  voor	  de	  schuur	  in	  
de	   funderingen	   gebetonneerd	   en	   op	   dit	  
ogenblik	   is	   de	   dakbedekking	   klaar.	   Men	   is	  
bezig	   aan	   de	   onderbouw:	   stallen,	   keuken,	  

berging	  en	  toilet.	  

Nu	   zijn	   dus	   al	   15	   jonge	   gezinnen	   aan	  de	   slag	   op	  hun	  pachthoeve.	   Voor	   de	   eersten,	   die	   in	  
2014	  mochten	   starten,	   zijn	  de	   resultaten	  al	  duidelijk.	   Ze	   “boeren”	  goed	  verder	  en	  hebben	  
per	   jaar	   4	   slachtrijpe	   varkens	   naar	   het	   centrum	   gebracht.	   Vincent	   heeft	   het	   meest	  
vorderingen	  gemaakt:	  hij	  kocht	  enkele	  terrassen	  aan	  en	  bouwde	  een	  huis	  op	  grond	  van	  zijn	  
moeder.	   Voor	   het	   jongste	   van	   zijn	   twee	   kinderen	   maakte	   papa	   een	   mini	   houweeltje.	   De	  
opvolging	  is	  dus	  verzekerd.	  

	  

Ondergrondse	  regenwaterputten.	  

De	   Provincie	   Limburg	   financiert	   jaarlijks	   de	   bouw	   van	   een	   aantal	   regenwaterputten.	   De	  
voorraad	  regenwater	  erin	  bedraagt	  meestal	  10	  m³	  maar	  kan	  variëren.	  De	  inwendige	  breedte	  
wordt	   beperkt	   tot	   2	   m,	   met	   een	   eenvoudige	   overspanning	   d.m.v.	   een	   booggewelf	   van	  
metselwerk	  uit	  baksteen.	  De	  inwendige	  diepte	  is	  maximaal	  2	  m	  tot	  de	  aanzet	  van	  het	  gewelf	  
om	  de	   zijdelingse	   druk	   beperkt	   te	   houden,	  maar	   de	   lengte	   kan	   verschillen.	   Ze	   is	   binnenin	  
normaal	  2,50	  m,	  maar	  per	  halve	  meter	  verlenging	  verhoogt	  de	  inhoud	  met	  2	  m³.	  De	  inhoud	  
van	  10	  m³	  blijkt	  voor	  een	  kleine	  hoeve	  voldoende	  om	  een	  droog	  seizoen	  van	  3	  maand	  door	  
te	  komen.	  

De	  laatste	  4	  jaar	  werden	  60	  citernes	  gebouwd,	  dus	  gemiddeld	  15	  per	  jaar.	  Meestal	  wordt	  na	  
het	  bouwen	  van	  de	  regenwaterput	  ook	  het	  dak,	  de	  dakbedekking	  en	  de	  waterafvoer	  in	  orde	  
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gebracht	  want	  regenwater	  opvangen	  heeft	  geen	  zin	  als	  het	  dak	  zo	  lek	  is	  als	  een	  zeef	  en	  als	  er	  
geen	  dakgoten	  zijn.	  

We	   zien	   dat	   de	   invloed	   van	   het	  
Centrum	  op	  de	  beroepsontwikkeling	   in	  
de	  omgeving	  van	  Kisaro	  zich	  niet	  alleen	  
beperkt	   tot	   landbouw	   en	   varkensteelt	  
maar	  ook	  op	  het	  bouwvak.	  Mannen	  die	  
de	   stiel	   leerden	   op	   het	   centrum	   zijn	  
regelmatig	   aan	   het	   werk	   in	   de	  
omgeving.	   In	   februari	   bereikte	   Fabien	  
Muniyakazi	   de	   pensioenleeftijd	   van	   65	  
jaar	   en	   nu	   verdient	   hij	   ruim	   zijn	  
dagelijks	   stoofpotje	   door	   het	   bouwen	  
van	   citernes	   voor	   mensen	   die	   over	  
voldoende	  middelen	  beschikken.	  

Sociale	  werken.	  

De	  stagiairs	  van	  de	  beroepsopleiding	  bouw	  begonnen	  in	  april	  met	  de	  bouw	  van	  een	  woning	  
op	  de	  grond	  van	  Specioza	  Nyirabavugilye.	  Haar	  foto	  vindt	  je	  in	  ons	  paasnummer.	  Ze	  woont	  in	  
een	  klein	  lemen	  huisje.	  De	  4	  stagiairs	  hebben	  al	  6	  maand	  algemene	  beroepsopleiding	  gedaan	  
en	  nu	  begint	  hun	  eindwerk	  onder	  leiding	  van	  Eric,	  de	  jongste	  ploegbaas	  (19	  jaar).	  Eric	  heeft	  
anderhalf	   jaar	   geleden	   een	   A2-‐opleiding	   bouw	   met	   grote	   onderscheiding	   afgewerkt.	   Zijn	  
studies	  werden	  destijds	  betaald	  door	  iemand	  van	  onze	  trouwe	  vrienden	  in	  Vlaanderen.	  We	  
hopen	  dat	  hij	  doorgroeit	  om	  de	  leiding	  van	  onze	  afdeling	  bouw	  op	  zich	  te	  nemen	  en	  stilaan	  
de	  taak	  van	  Caroli	  (65	  jaar	  geworden)	  over	  te	  nemen.	  

Specioza	  werkt	  mee	  met	  deze	  jonge	  ploeg	  aan	  het	  droomhuisje	  van	  deze	  arme	  weduwe,	  	  de	  
beloning	  voor	  haar	  overlevingsdrang,	  haar	  moed	  en	  volharding.	  

Het	   parochiehuis	   van	   Murama-‐Kisaro	   is	   nu	   ook	   in	   aanbouw.	   De	   parochiegemeenschap	  
brengt	  voldoende	  geld	  samen	  voor	  de	  materialen	  en	  voert	  de	  ruwbouw	  uit	  met	  vrijwilligers.	  
Ons	  centrum	  heeft	  gezorgd	  voor	  de	  plannen,	  de	  begeleiding	  bij	  de	  uitvoering	  en	  we	  zullen	  
instaan	   voor	   de	   dakconstructie,	   de	   dakbedekking,	   de	   ramen	   en	   buitendeuren.	  We	   zoeken	  
nog	   financiering	  voor	  de	  verdere	  afwerking.	  Als	  dit	  gebouw	  af	   is	  zal	  de	  bisschop	  een	  vaste	  
parochiepriester	  sturen	  naar	  Kisaro	  en	  krijgt	  Murama	  het	  statuut	  van	  parochie.	  Een	  droom	  
die	  Broeder	  Cyriel	  al	  ruim	  20	   jaar	  koesterde.	  Met	  uw	  steun	  kunnen	  we	  die	  verwezenlijking	  
aan	  hem	  opdragen.	  

De	  uitbreiding	  van	  de	  lagere	  scholen	  in	  Sayo	  met	  een	  lagere	  middelbare	  afdeling	  is	  absoluut	  
noodzakelijk.	   Broeder	   Cyriel	   bouwde	   daar	   vóór	   de	   oorlog	   de	   klassen	   voor	   de	   vrije	   lagere	  
scholen.	   De	   school	   hangt	   af	   van	   het	   bisdom	   Byumba,	   parochie	   Muyanza.	   De	   kinderen	  
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moeten	  er	  ook	  de	  kans	  op	  secundair	  onderwijs	  krijgen.	  Dit	  is	  nu	  alleen	  mogelijk	  als	  ze	  20	  km	  
verder	  naar	  school	  gaan	  wat	  4	  uur	  stappen	  betekent.	  Dus	  is	  internaat	  de	  enige	  mogelijkheid	  
maar	   onbetaalbaar	   voor	   de	   meeste	   gezinnen.	   We	   zoeken	   een	   financiering	   via	   een	  
organisatie	  om	  de	  bouw	  van	  3	  klassen	  te	  starten	  op	  het	  einde	  van	  2016	  begin	  2017.	  

Verder	   blijven	   we	   uiteraard	   zorgen	   voor	   het	   schoolgeld	   van	   doofstomme	   kinderen	   en	  
andere	   behoeftigen.	   Dat	   is	   dank	   zij	   de	   persoonlijke	   steun	   van	   onze	   trouwe	   lezers.	   (Gerard	  
Moerman)	  

	  

	  

Wijzigingen	  in	  het	  bestuur.	  

	  

Zoals	   jullie	   als	   trouwe	   lezer	   weten	   is	   mijnheer	   pastoor,	   afgevaardigd	   bestuurder	   van	   ons	  
comité,	  tijdens	  zijn	  laatste	  verblijf	  in	  Kisaro	  gevallen.	  Daarna	  verbleef	  hij	  een	  achttal	  weken	  
in	   het	   ziekenhuis	   in	   Genk.	   Momenteel	   is	   hij	   terug	   thuis	   maar	   hij	   is	   sindsdien	   enigszins	  
beperkt	  in	  zijn	  mogelijkheden.	  

Daarom	   heeft	   hij	   gevraagd	   om	   enkele	   taken	   die	   hij	   gedurende	   tientallen	   jaren	   trouw	   en	  
gewetensvol	  op	  zich	  nam,	  over	  te	  dragen	  aan	  andere	  mensen.	  Het	  comité	  vergaderde	  daar	  
over	  en	  er	  kwamen	  enkele	  beslissingen	  uit	  de	  bus.	  

De	  functies	  van	  afgevaardigd	  beheerder	  blijft	  toevertrouwd	  aan	  pastoor	  Oosterbos.	  

Er	   komen	   echter	   enkele	   nieuwe	   mensen	   bij,	   met	   name	   Jef	   Gabriels	   als	   coördinator,	  
Marinette	  Willems	  die	  zich	  met	  de	  financiën	  zal	  bezighouden	  (in	  overleg	  met	  de	  leden	  Néna	  
en	   Monique	   en	   met	   de	   medewerking	   van	   Koen),	   José	   Voorter	   (zie	   ook	   verder),	   Jeanne	  
Eerdekens	  en	  Marc	  Dedecker	  die	  de	  algemene	  administratie	  voor	  zijn	   rekening	  zal	  nemen,	  
dit	   alles	   uiteraard	   in	   nauw	   overleg	  met	   voorzitter	   en	   afgevaardigd-‐beheerder.	   Binnen	   het	  
comité	  zijn	  er	  verder	  specifieke	  verantwoordelijkheden	  (maar	  dat	  was	  in	  het	  verleden	  ook	  al	  
zo)	   voor	   Theo	   Graulus	   (technische	   aankopen	   en	   vullen	   container),	   Gerard	   Moerman	  
(coördinator	   in	   Kisaro),	   Jef	   Gabriels	   (projecten	   en	   tijdschrift),	   Toon	   Vandenheede	   voor	   de	  
contacten	  met	   de	   Noord-‐Zuidraad,	   enz...	   José	   Voorter	   en	   Annie	   Reyskens	   nemen	  met	   de	  
hulp	  van	  andere	  comitéleden	  de	  Rwandadag	  voor	  hun	  rekening.	  

Ook	  wordt	   het	   adres	   van	   het	   Comité	   Kisaro	   gewijzigd.	   Dat	   wordt	   nu	  Winterslagstraat	   1,	  
3600	   Genk.	   U	   kan	   daar	   terecht	   met	   alle	   briefwisseling.	   Telefonisch	   contact	   kan	   via	  
0475/473209	  of	  089/209408.	  (Jef	  Gabriels)	  

Het	  vernieuwde	  comité	  staat	  klaar	  om	  het	  grote	  werk	  dat	  broeder	  Cyriel	  opzette	  verder	  te	  
begeleiden	  en	  een	  mooie	  toekomst	  te	  geven.	  
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WAT	   ANTWOORDDE	   BROEDER	   CYRIEL	   OP	   11	   MAART	   AAN	   ZIJN	   OVERSTE	   IN	   GROOT	  
BIJGAARDEN	  OP	  DE	  VRAAG	  OF	  HIJ	  BEREID	  WAS	  IN	  RWANDA	  TE	  GAAN	  WERKEN?	  	  

	  
	  

11	  maart	   1971.	   Het	  Wivinaklooster	   van	  Groot-‐Bijgaarden	  met	   zijn	  waardige	  muren	   lag	   er	  

koud	  en	  nat	  bij.	  Cyriel	  liep	  tot	  aan	  de	  werkkamer	  van	  zijn	  provinciaal,	  broeder	  Machiels.	  	  

‘Ik	  moest	  komen?’	  	  

‘Rwanda,’	  zei	  broeder	  Machiels.	  ‘Rwanda	  heeft	  je	  nodig.’	  	  

‘En	  Bokrijk?’	  	  

‘De	  boerderij	  in	  Limburg	  wordt	  stopgezet.’	  

‘We	  hebben	  het	  beste	  vee.	  Prijsbeesten.’	  

‘Je	  bent	  ook	  de	  beste	  boer	  van	  het	  land.’	  

‘We	  kunnen	  ons	  daarin	  specialiseren.’	  

‘Ruimte	  broeder,	  het	  ontbreekt	  ons	  aan	  ruimte	  in	  Bokrijk.’	  

De	  werkkamer	  van	  broeder	  Machiels	  was	  groot	  en	  bestond	  voor	  de	  helft	  uit	  een	  bidplaats	  

en	  voor	  de	  andere	  helft	  uit	  een	  sober	  donkerbruin	  bureau	  en	  een	  zware	  werktafel	  met	  enkele	  

stoelen	  daar	  rond.	  Het	  rook	  er	  naar	  mannen,	  naar	  boeken	  en	  droog	  hout.	  Het	  venster	  gaf	  uit	  

op	   een	   binnenkoer	   waar	   broeders	   naartoe	   gingen	   om	   te	   verpozen	   of	   te	   brevieren.	   Beide	  

mannen	  stapten	  af	  op	  een	  muur	  waar	  een	  grote	  wereldkaart	  hing.	  Machiels,	  een	  geestelijke	  
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van	   misschien	   wel	   zeventig	   jaar,	   wees	   met	   een	   licht	   bevende	   vinger	   naar	   het	   punt	   waar	  

Miyove	  stond.	  ‘Rwanda	  is	  een	  	  vruchtbaar	  land,’	  zei	  hij.	  ‘En	  toch	  lijdt	  het	  volk	  honger.’	  	  

‘De	  hoofdstad,’	  vroeg	  Cyriel.	  ‘Ligt	  Miyove	  ver	  van	  de	  hoofdstad?’	  

‘Kigali?’	  

‘Ligt	  Miyove	  ver	  van	  Kigali?’	  	  

‘In	  tijd	  wel.	  Twee	  uur	  denk	  ik.’	  

Tijdens	  de	  stilte	  die	  volgde	  staarden	  beide	  mannen	  naar	  de	  landkaart.	  Her	  en	  der	  stonden	  

kruisjes.	  Kloosters	  en	  scholen.	  Nederzettingen	  hadden	  de	  broeders	  sinds	   lang	   in	  deze	  regio:	  

Kangu,	   Matadi,	   Itipo,	   Bikoro,	   Konzo,	   Kilwa,	   Musanze….	   In	   Byumba	   was	   het	   kruisje	   van	  

recente	   datum.	   ‘Daar	   is	   honger,	   Cyriel.’	   Overste	  Machiels	   gaf	   teken	  met	   een	   hand	   om	   te	  

knielen.	  Bij	  gewichtige	  beslissingen	  was	  bidden	  nog	  belangrijker.	  Ze	  bogen	  hun	  hoofd.	  Beide	  

mannen	  baden	  synchroon	  en	   luid,	  zoals	   in	  een	  kerk	  waar	  de	  gelovigen	  hen	  moesten	  horen.	  

Naar	  woorden	  moesten	  ze	  niet	  zoeken.	  

‘Ik	  ga	  kijken,’	  zei	  Cyriel,	  nadat	  ze	  het	  Onze	  Vader	  hadden	  afgewerkt.	  ‘Kijken	  of	  ik	  iets	  kan	  

doen.’	  

Machiels	   had	   het	   Weesgegroet	   nog	   willen	   opzeggen.	   Over	   Cyriels	   haastigheid	   was	   hij	  

ingelicht.	  ‘Dan	  zorg	  ik	  voor	  tickets,’	  zei	  hij	  met	  een	  gestoorde	  lach.	  

‘Ik	  ga	  deze	  de	  winter.’	  

‘Dan	  is	  het	  ginder	  zomer.’	  

‘Dat	  is	  nog	  beter.’	  

‘Ginds	  is	  het	  altijd	  zomer.	  Ook	  in	  de	  winter.’	  

‘Dan	  heeft	  men	  ook	  altijd	  vruchten.	  En	  eten.’	  

‘Ze	   kunnen	   het	   niet,	   Cyriel.	   De	   omstandigheden	   zijn	   te	  moeilijk.	   Drieslagstelsel...	   en	   die	  

heuvels.	  In	  Miyove	  zullen	  we	  een	  bedrijf	  van	  een	  koloniaal	  overnemen.	  Daarvoor	  zoeken	  we	  

een	  vakman.’	  

‘Toch	  geen	  leraar?’	  

‘Een	  man	  als	  jij.’	  

‘Wat	  kan	  ik	  meer?’	  

‘Landbouwmonitoren	  begeleiden.	  Die	  de	  boeren	  helpen.	  Jij	  wil	  toch	  naar	  Afrika?’	  

‘Als	  ik	  nuttig	  kan	  zijn.’	  

‘In	  september	  1972	  start	  het	  project.’	  	  	  
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Broeder	  Cyriel	  was	  die	  morgen	  nog	   vroeger	  opgestaan	  dan	  gewoonlijk.	   Ruimschoots	   op	  

tijd	  voor	  het	  ochtendgebed.	  Hij	  had	  een	  propere	  broek	  aangetrokken	  maar	  desondanks	  deed	  

hij	   nog	  een	   ronde	  door	  de	   stallen.	  Om	   te	   inspecteren	  of	   er	   nergens	   een	  dier	   ziek	  was.	  Het	  

werkvolk	   let	   daar	   te	  weinig	   op,	   zei	   hij	   vaak.	   Na	   het	   gebed	   in	   de	   kapel	   en	   een	   bescheiden	  

ontbijt	   	   -‐	  boterhammen	  met	   confituur	   -‐	  nam	  hij	   zijn	   fiets.	  Boven	  het	  voorwiel	  was	  een	  bak	  

gemonteerd.	  Hij	  had	  er	  zijn	  knapzak	  in	  gelegd	  en	  een	  map.	  	  

Het	  station	  van	  Hasselt	   ligt	  niet	  ver	  van	  Bokrijk	  en	  Cyriel	  kende	  de	  kortste	  weg.	  Die	  dag	  

was	  hij	  op	  alles	  voorzien.	  In	  zijn	  map	  zat	  zijn	  boekhouding.	  En	  rekeningen.	  Op	  de	  trein	  zou	  hij	  

alle	  posten	  overlopen.	  Een	  mens	  vergeet	  al	  eens	  iets	  op	  te	  schrijven.	  De	  ontbrekende	  sommen	  

wilde	  hij	  er	  onderweg	  aan	  toevoegen,	  al	  maakte	  het	  de	  opbrengst	  nog	  schraler.	  In	  Bokrijk	  is	  

de	   grond	   mager.	   Er	   waren	   aanbiedingen	   binnengelopen	   van	   grondkopers.	   Mensen	   uit	   de	  

omgeving,	  die	  veel	  geld	  hadden	  om	  in	  deze	  streek	  een	  huis	  te	  bouwen.	  Schonere	  plekken	  vind	  

je	  niet	  gauw.	  Dicht	  bij	  Hasselt	  bovendien	  en	  in	  Genk	  gelegen.	  Hij	  wees	  ze	  de	  laan,	  die	  lui,	  kort	  

en	   vriendelijk,	  maar	   sommigen	  waren	   hardnekkig.	   Ze	   drongen	  aan	  dat	   er	  werd	   geluisterd.	  

Een	   boerderij	   in	   Bokrijk	   rendeert	   niet,	   werd	   verteld.	   Zelfs	   een	   modelhoeve	   niet.	   Cyriel	  

antwoordde	  dan	  dat	  ze	  ongelijk	  hadden.	  Maar	  hij	  wist	  beter.	  	  

Met	  een	  oog	  op	  de	  stationsklok	  gericht	  en	  een	  ander	  op	  zijn	  ticket	  overtuigde	  hij	  zich	  of	  hij	  

op	  tijd	  was	  en	  of	  hij	  op	  het	  juiste	  perron	  stond.	  Natuurlijk	  was	  hij	  op	  tijd.	  En	  stond	  hij	  op	  de	  

goede	  plaats.	   Langs	  hem	   liep	  volk,	  dagjesmensen	  die	  naar	  de	  hoofdstad	  spoorden.	  Op	  hun	  

gezicht	  stond	  de	  vermoeidheid	  van	  de	  pendelaar	  die	  om	  vijf	  uur	  opstond	  en	  om	  zeven	  uur	  ’s	  

avonds	  terug	  thuiskwam.	  	  Ze	  rekenden	  op	  een	  hazenslaap	  straks.	  Zo	  waren	  ze	  iets	  fitter	  om	  

hun	  werk	  aan	  te	  vangen.	  Cyriel	  had	  met	  hen	  te	  doen.	  

In	  Brussel	  Noord	  wachtte	  een	  auto	  hem	  op	  en	  in	  Groot-‐Bijgaarden	  duurde	  de	  ontmoeting	  

met	  zijn	  provinciaal	  niet	  lang.	  Met	  Cyriel	  duurde	  niets	  lang.	  	  

‘Ze	  hebben	  je	  nodig	  in	  Rwanda,	  Cyriel.’	  	  

‘Ik	  moet	  het	  daar	  eerst	  zien.’	  	  
(Marc	  Dedecker)	  
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Hoe	  zit	  het	  met	  de	  financiën?	  

We	  hebben	  momenteel	  drie	  rekeningen,	  met	  name	  een	  spaarrekening	  en	  een	  zichtrekening	  
in	  Genk	  en	  een	  projectrekening	  in	  Anzegem,	  bij	  Umubano.	  

De	  stand	  van	  deze	  rekeningen	  op	  15	  juni	  was:	  

-‐spaarrekening:	  22.877,50	  EUR.	  

-‐zichtrekening:	  5.856,49	  EUR.	  

-‐rekening	  Umubano:	  2.528,30	  EUR.	  

De	  uitgaven	  die	  wij	  momenteel	  voorzien	  dienen	  om	  het	  vullen	  en	  verzenden	  van	  de	  
container	  te	  betalen,	  samen	  voor	  ongeveer	  27.000	  EUR.	  	  

In	  ons	  septembernummer	  geven	  we	  een	  overzicht	  van	  de	  ontvangsten	  en	  uitgaven	  van	  het	  
eerste	  half	  jaar.	  (redactie)	  

	  

Wat	  moet	  ik	  doen	  om	  een	  fiscaal	  attest	  te	  bekomen?	  

	  

De	   Belgische	   overheid	   geeft	   een	   belastingvermindering	   voor	   giften	   aan	   een	   erkende	  
vereniging	   of	   instelling.	   Ook	   jouw	   gift	   (vanaf	   40	   EUR	   per	   jaar)	   kan	   recht	   geven	   op	   zo'n	  
vermindering.	  

Wat	  moet	  je	  daarvoor	  doen?	  

1.	  Bij	  een	  eenmalige	  gift:	   je	  schrijft	  het	  bedrag	  over	  op	  rekening	  BE79	  0682	  4065	  7633	  van	  
de	  Vlaams	  Rwandese	  Vereniging	  Umubano	  vzw	  te	  8570	  Anzegem	  met	  de	  vermelding:	  "Gift	  
voor	  project	  Kisaro".	  

2.	  Bij	  een	  doorlopende	  opdracht	  of	  domiciliering:	  u	  vraagt	  aan	  uw	  bank	  (of	  u	  doet	  het	  zelf	  
via	  de	  computer)	  om	  over	  te	  schrijven	  op	  ditzelfde	  nummer,	  met	  dezelfde	  vermelding.	  

Wie	   géén	   fiscaal	   attest	   wenst	   (bijvoorbeeld	   giften	   van	   minder	   dan	   40	   EUR,	   gemeenten,	  
verenigingen	  of	   scholen	   die	  willen	   steunen,	   de	   opbrengst	   van	   een	   actie	   of	   dergelijke)	   kan	  
nog	  altijd	  overschrijven	  op	  het	  vroegere	  nummer:	  BE77	  7370	  2005	  9542	  van	  Comité	  Kisaro,	  
vanaf	  nu	  op	  het	  adres	  Winterslagstraat	  1,	  3600	  Genk.	  


