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DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van het PROJECT 

KISARO - RWANDA, JAARGANG 47, NR. 3 

 

HERFSTNUMMER 
 

               (van de redactie)   

 

 

Beste Lezer, 

Ondertussen is het verlof weer even voorbij. 
Onze bestuursleden hebben nochtans de afgelopen maanden niet stil gezeten en vele 
voorbereidingen getroffen voor onze werken in Kisaro. 
In dit nummer kan je de stand van zaken vinden van de bouwwerken die we deels 
subsidiëren dankzij jullie vele giften. 
Verder een artikel over de tractor die nogal wat problemen had en die we met onze hulp 
konden herstellen. 
Familie Vandevenne uit Genk  maakte met het gezin tijdens hun reis een tussenstop in Kisaro 
en bezocht zo onze projecten. Een verslagje vind je in dit tijdschrift. 
We hebben bijzondere aandacht voor onze Rwandadag van 1 oktober. Het wordt weer een 
brunch die plaatsvindt in de school van Bokrijk. Een ideale gelegenheid om met familie en 
vrienden af te spreken. Gezellig samenzijn, samen eten en op deze manier ook onze acties 
sponsoren. 
We danken al onze vrijwilligers die weer op post willen zijn, want zonder hen zal het niet 
lukken. 

                                                    

Ons project loopt voort en ook in de toekomst kun jij ons helpen bij de uitbouw ervan door 

een bedrag over te schrijven op rekening BE77 7370 2005 9542 van de vzw Comité Kisaro 

met de  vermelding 'gift voor Kisaro'. Dan ontvang je begin 2024 een fiscaal attest als dit 

bedrag op jaarbasis minstens 40 euro bedraagt.  

Ons correspondentieadres is  nu Comité Kisaro vzw Emiel Van Dorenlaan 27, 3600 Genk. 

Een mailtje sturen of bellen kan vanaf nu naar 

swartenbroekxg@gmail.com of 0476/699005.  

We wensen je veel leesgenot en een heerlijke herfst! 

mailto:swartenbroekxg@gmail.com
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Het dagboek van Paul (Paul Ackermans)                    

 
Revisie van de tractormotor: een 

gedurfde keuze 

 

In het vorige tijdschrift werd vermeld dat de 

motor van de oude tractor John Deere 2040 

was hersteld. Maar weinigen weten hoe het er 

achter de schermen aan toeging. Daarom dit 

vervolg. 

Nadat eind vorig jaar de cilinderkoppakking of 

‘joint de culasse’ van de tractormotor was 

vervangen, bleek bij het opstarten het lek in 

het koelsysteem niet volledig gedicht. Was alle 

werk voor niets geweest? Er werd andermaal 

naar de oorzaak gezocht. De ontgoocheling 

was bijzonder groot wanneer mecanichien 

Augustin Rucamukibatsi een minuscuul 

waterlek tussen één van de cilinderbussen en 

het motorblok constateerde. Dit had niemand 

gehoopt en verwacht. Goede raad was duur. 

Wat nu gedaan?  

Er werd contact genomen met de zaakvoerder 

van Lowette Agrotechnic, verdeler van 

landbouwtractoren van het merk John Deere, 

in Borgloon. Jos Lowette stelde me gerust dat 

alle wisselstukken van de tractor nog steeds 

verkrijgbaar zijn. Maar het vervangen van de 

vier cilinderbussen in het motorblok was een 

ander paar mouwen. Daarvoor diende de 

motor immers volledig gedemonteerd te 

worden. Een ingewikkelde klus. Technisch 

mogelijk, maar bij een motorrevisie is het 

belangrijk dat alles vakkundig en goed wordt 

uitgevoerd. En dit in hartje Afrika! De 

wenkbrauwen werden gefronst.  

 

Lang verhaal kort: alle wisselstukken werden 

opgelijst en aangekocht bij Lowette 

Agrotechnic. Een koffer met 23 kg onderdelen 

kon ‘just in time’ ten huize van Gerard 

Moerman worden afgezet. Daags nadien 

arriveerde Gerard met de onderdelen in 

Kisaro. 

Ondertussen werd het motorblok van het 

chassis gelicht. Bij het demonteren werden 

alle onderdelen systematisch gemerkt, zodat 

later bij de montage alles weer op zijn 

originele plek kon worden geplaatst. Klaar 

voor de volgende stap werd het gestripte 

motorblok naar een garage in Kigali gebracht. 

Een technicus verwijderde de versleten 

cilinderbussen. Vervolgens werden de nieuwe 

cilinderbussen in het motorblok geperst. Een 

delicate operatie waarbij de dichtingsringen 

niet mochten beschadigd worden. God zij 

dank, het lukte! So far, so good. 

Nu kwam het serieuze werk. In Kisaro diende 

niet alleen de motor terug op het chassis van 

de tractor bevestigd, maar ook alle 

onderdelen die de motor doen draaien 

hoorden netjes in elkaar gezet. De uitdaging 

zat hem vooral in het nauwkeurig terugzetten 

van de zuigers, lagers, keerringen, pakkingen, 

… Het advies van Lowette Agrotechnic om de 

bouten en moeren met een gecontroleerde 

spankracht aan te draaien was evenzeer van 

groot belang. Een Whatsapp live-chat bood de 

mogelijkheid om via direct contact de nodige 

instructies te verlenen. De hele operatie nam 

twee weken in beslag.  
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En dan eindelijk, het langverwachte moment. 

Blije gezichten wanneer de sleutel van het 

contact kon worden omgedraaid en de motor 

begon te lopen. De tractor weer rijklaar 

maken gaf een enorme voldoening.  

Wat de mechanici in Kisaro presteerden was 

uiteraard een werk van lange adem. De revisie 

van de motor met bouwjaar 1986 was niet 

alleen een gedurfde keuze, maar ook een van 

de meest uitdagende karweien die in Kisaro 

werden gerealiseerd.  

Het is gelukt van a tot z en het resultaat mag 

er wezen. Eind juli had de tractor reeds 350 

uren op de teller. 

 

Naast de in de tekst vermelde personen 

droegen eveneens Leo Suy, Janvier Baso-

mingera, Jean Paul Niyoyita en Jean Claude 

Ntawugashira hun steentje bij tot het 

welslagen van deze onderneming.  

Applaus voor iedereen! 

 

 

 
 
 
Om de motor te demonteren diende het 
voorste deel van de tractor losgekoppeld. 
 

 
 
 

 

Reiniging van het kleppensysteem. 

V.l.n.r.: mecanicien Augustin 

Rucamukibatsi, geassisteerd door 
Jean Claude Ntawugashira en Jean 

Paul Niyoyita. 

 
 
 

 
Het gedemonteerde motorblok met de vier 
oude cilinderbussen 
 
 
 

 

De nieuwe cilinderkoppakking of ‘joint de 

culasse’ wordt geplaatst. 

V.l.n.r.: Jean Claude Ntawugashira en 

Augustin Rucamukibatsi 
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Het kleppensysteem wordt op het 
motorblok gemonteerd en afgesteld. 
V.l.n.r.: Jean Claude Ntawugashira en 
Augustin Rucamukibatsi. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De radiator wordt gevuld met water. Blije 

gezichten wanneer de sleutel van het 
contact wordt omgedraaid en de motor 

begint te lopen. 
 

De tractor baart opnieuw zorgen 

We zijn inmiddels 5 maanden verder. Op 

maandag 17 juli stuurt Evariste Safari een 

mailbericht  dat de tractor sinds vanmiddag in 

panne staat. Foto’s verduidelijken het 

probleem. De draagarm, waaraan het linker 

voorwiel is bevestigd, is afgebroken. Hoe 

kunnen we dit herstellen? Er is geen tijd te 

verliezen. Dat begrijpen we al te goed want de 

tarwe op de terrassen is gemaaid en het 

binnenhalen van de oogst is een prioriteit. 

De draagarm is vervaardigd uit gietijzer, in de 

volksmond ook wel fonte genoemd. Helaas is 

dit materiaal niet of moeilijk lasbaar. Enkele 

jaren geleden werd een breuk in de draagarm 

al door wijlen Jo Wieme hersteld. Weliswaar 

een noodoplossing. In februari 2019 gebeurde 

wat kennelijk iedereen had zien aankomen. 

Het idee om de breuk in de draagarm met 

zijplaten te verstevigen was toen de meest 

voor de hand liggende optie. Ook deze 

reparatietechniek was een tijdelijke oplossing. 

Nu zoveel jaar later is het weer raak. Helaas is 

de draagarm bij de leverancier John Deere 

niet meer voorradig. Bijgevolg werd de 

draagarm door de mecaniciens in Kisaro voor 

de vierde maal opgekalefaterd. Allicht kan de 

tweedehandsmarkt soelaas bieden. Wordt 

vervolgd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met verbazing wordt gekeken naar de 

defecte tractor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De draagarm, waaraan het linker voorwiel 

is bevestigd, kon voor de vierde keer 
worden hersteld 
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De kroniek van Gerard 

Gerard Moerman vertelt… 

 

BOUWWERKEN OP HET CENTRUM 

CPPA KISARO 

 

24 juli : de bouwwerken fase 2 van de 

oogsthangars zijn begonnen. De oude 

kleine opslagplaatsen worden afgebroken. 

Het sluitstuk van de nieuwbouw tussen de 

twee nieuwe hangars kan nu afgewerkt 

worden. De financiering komt voor twee 

derde van het comité Kisaro (dus van jullie 

allemaal) en één derde van de Stichting 

“Wilde Ganzen” uit Nederland. 

We hopen u de foto van het afgewerkte 

gebouw in ons volgend nummer te kunnen 

tonen. 

 

 

 

SCHOOL IN MUYANZA BLOK 2 

 

In ons vorig nummer zagen jullie foto’s 

van de funderingen en de ruwbouw. Op 1 

augustus werden de vier nieuwe klassen 

ingehuldigd en meteen in gebruik 

genomen voor de nationale examens van 

de leerlingen die de lagere middelbare 

beëindigd hadden. De uitslag van die 

nationale examens bepaalt of ze mogen 

doorgaan naar de hogere cyclus. 

De autoriteiten bedanken de  Provincie 

West-Vlaanderen (70%), de VZW 

Umubano (15%) en het Comité Kisaro 

(15%) voor de financiering van dit mooie 

project. Jullie hebben dus ook je aandeel 

in deze school. 

Nu kunnen we een nieuwe aanvraag 

indienen voor drie klassen (blok 1B) die we 

wensen te bouwen begin 2024. 

Voor nog drie andere klassen in deze 

school werd in de maand april een 

aanvraag ingediend bij de Provincie 

Limburg. We verwachten eerstdaags de 

beslissing hieromtrent zodat we rond 1 

oktober met de bouw van dat gedeelte 

(blok 1A) zouden kunnen aanvangen. 

 

SOCIALE WERKEN 

Op 29 mei zijn we begonnen met de 

voorbereidingen voor het bouwen van een 

huisje voor het gezin Karemera. Man en 

vrouw van dit gezin zijn doofstom. De man 

werd in zijn jeugd opgevangen op het 

centrum door broeder Cyriel en werkt er 

in de groenteterrassen. Ze hebben een 

zoontje dat niet doofstom is. Ze wonen 

sinds een paar jaar in één van de 

boerderijtjes op onze heuvel. Ze boeren er 

samen op 70 aren en leveren ons om de 
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zes maanden een paar slachtrijpe varkens. 

Ze hebben dus een contract om tien jaar 

dat boerderijtje te runnen, daarna moeten 

ze gespaard hebben om zelfstandig te 

wonen. Ze hebben al voldoende gespaard 

om een bouwperceel te kopen en ons 

centrum bouwt daar nu voor hen een 

huisje in gedroogde kleiblokken die daar 

ter plaatse gemaakt worden. We pre- 

financieren dus de woning. Zo kunnen ze 

nu hun spaargeld verder gebruiken om 

nog wat landbouwgrond errond bij te 

kopen. 

 

PAROCHIALE WERKEN 

In de jaren tachtig bouwde broeder Cyriel 

een kerkje in het gehucht Mutandi. Dat is 

gelegen op de weg van Kisaro naar Mutete 

en behoort tot de parochie van Mutete. 

Na de coronaperiode kreeg de parochie 

geen toestemming meer om het kerkje te 

openen omdat het niet meer voldeed aan 

de normen van de staat. Het volume van 

het gebouw was onvoldoende in 

verhouding tot het aantal zitplaatsen. Met 

andere woorden, het dak moet verhoogd 

worden. Nu zijn we begonnen met de 

dakconstructie af te nemen zodat we de 

buitenmuren kunnen verhogen. Daarna 

wordt het dak teruggeplaatst en de 

dakplaten vernieuwd. De oude platen 

worden verdeeld aan de armste 

parochianen die de beste platen kunnen 

gebruiken om hun huisje te verbeteren. 

Voor dit werk vragen we financiering aan 

het bisdom Limburg via STELIMO. Daar 

vinden we al vele jaren hulp om 

gemeenschapsgebouwen te verbeteren of 

uit te breiden. 

 

 

 

HULP AAN LIBERATHA 

In ons vorig nummer vertelden we jullie 

over het gehandicapt meisje Libératha. 

Haar beenprothesen moesten aangepast 

en vernieuwd worden. We hebben, dank- 

zij uw giften, onmiddellijk aan deze vraag 

kunnen voldoen.  

Libératha heeft nieuwe prothesen en zal 

met moed aan het volgende schooljaar 

kunnen beginnen. Zij dankt jullie voor je 

spontane reactie op onze vraag. 

 

 

Tot ziens op onze Rwandadag in oktober. 

Met veel dank voor jullie steun, 

Gerard Moerman 
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Het relaas van Jan 

                                                            Familie Vandevenne op bezoek in Kisaro …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer dan 40 jaar geleden bezocht ik als 11-

jarige Kisaro samen met mijn ouders Gerard 

Vandevenne en Wilma Hermans. Mijn vader 

was als leerkracht een collega van broeder 

Cyriel toen deze nog in het Sint-Jozefinstituut 

in Bokrijk werkte. Het bisdom had broeder 

Cyriel uitgezonden naar Rwanda en mijn vader 

besloot hem te bezoeken met het hele gezin. 

Het terrasseren van de heuvels rond Kisaro 

was toen reeds in volle gang. De mooie 

herinneringen die ik van deze reis heb  liggen 

aan de basis om dit jaar hetzelfde te 

ondernemen als mijn ouders: Rwanda en 

Kisaro bezoeken met Annick en onze zonen 

Timo, Louis en Sam. 

 

Zaterdag 1 juli: 

Nog maar gisteren de middelbare- 

schoolresultaten van onze drie zonen gehad, 

en vandaag al op het vliegtuig, Brussel – Kigali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rechtstreeks. Het is een aangename vlucht 

overdag (van 10 tot 19u) in een groot en 

stabiel vliegtuig. Deze SN Brussels vlucht 

vertrekt uit Brussel naar Kigali (Rwanda), vliegt 

dan verder naar Kampala (Oeganda) en dan 

terug te keren naar Brussel. Wij zullen in Kigali 

afstappen, met de auto door Rwanda en 

Oeganda reizen en vanuit Kampala 

rechtstreeks terug naar Brussel vliegen. Vlotte 

passage door de douane in Kigali airport, 

ondanks de geheimzinnige zwarte koffer vol 

met zakjes wit poeder die we hadden 

meegekregen van Paul Ackermans, bestemd 

voor de varkenskweek in het CPPA- project 

van Kisaro. Aan onze 3 zonen hadden we 

verteld dat het 19 kg varkenssperma was… 

 

Zondag 2 juli: 

De volgende morgen werden we in Kigali 

opgehaald door Danny, de vaste taxichauffeur 

van  Evariste: op onze vraag bracht hij ons 

eerst naar het Memorialgebouw van de 
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genocide.  De gids ter plaatse heeft ons inzicht 

gegeven hoe het kon gebeuren dat een heel 

volk zomaar één bepaalde groep gaat 

vermoorden: genocide overal ter wereld 

wordt voorafgegaan door een bepaald 

patroon, namelijk jaren van desinformatie 

(hersenspoeling) van een heel volk met 

negatief viseren van één bepaalde, kleinere 

groep in de bevolking. En plots barstte de hel 

los in 1994: per dag werden 10 000 mensen 

vermoord, veelal met de machete, door hun 

buren, in hun huis of op straat! Dit heeft 11 

weken lang geduurd, bijna één miljoen 

mannen, vrouwen en kinderen lieten het 

leven. Hier moet de hele wereld een les uit 

leren: denk zelf na, laat je niet hersenspoelen, 

je bent verantwoordelijk voor wat je doet. 

Helemaal doordrongen van dit schokkende 

verleden stapten we terug in onze taxijeep. 

Toen begon de eigenlijke rit naar Kisaro! Door 

het land van de duizend heuvels langs de 

‘route noire’, lieten we ons de weelderige 

schoonheid van de natuur welgevallen. We 

genoten van het prachtig groene heuvel-

landschap met bananenplantages, veldjes en 

hutjes vaak doorkruist met kronkelende, 

zanderige rivieren. Maar al snel viel het ons op 

dat er veel kinderen met gele jerrycans de 

heuvels op of af sjouwden: blijkt dat de 

meeste hutten geen stromend water hebben. 

Voor de meeste gezinnen is dit zelfs het 

drinkwater, uit de rivier! 

 De ‘route noire’ is de lokale naam voor de 

asfalten hoofdbaan die pas sinds enkele jaren 

alle grote steden met elkaar verbindt. Een 

prachtig aangelegde fonkelnieuwe zwarte 

baan! Naast deze hoofdbaan vind je in de 

dorpen vooral onverharde banen in rood zand, 

waarvan de meeste diepe inkervingen 

vertonen, als stille getuigen van de 

regenseizoenen. We vonden het best knap dat 

de ‘route noire’ tot net aan het CPPA- project 

loopt: een mooie blijk van appreciatie van 

Rwanda voor het project.  

Na enkele uren rijden kwamen we laat in de 

namiddag aan op het domein van de CPPA, 

waar Evariste Safari ons stond op te wachten, 

zelfs op zondag: we kregen een erg hartelijk 

welkom. Ik herkende onmiddellijk de eerste 

bakstenen gebouwen en de oprit waar ik lang 

geleden zo vaak op en af gelopen heb, al was 

het maar om te ravotten met de hond van 

broeder Cyriel of een reusachtige duizendpoot 

over mijn arm te laten lopen. 

Wat ons opviel was de orde en netheid van de 

boerderij, het terrein, de keurig aangelegde 

terrassen, de mooie bloemenborders en de 

stilte! Een stilte die we bijna vergeten zijn in 

België.  

 

Heuvelterrassen bewerkt door boeren in 

opleiding, met de hak en vaak op plastic 

sandalen. 

 

Eerst installeerden we ons in een eenvoudig 

gastenverblijf, het vroegere naaisterhuisje 

boven op de hoogste heuvel van het CPPA 

domein. Beneden in het oude keukentje aan 

de oprit van CPPA bereidde Jean-Claude ons 

een heerlijke maaltijd met zelfgebakken 

brood, zelfgemaakte charcuterie van de eigen 

varkens natuurlijk en eigen gekweekte 

groenten. Jean-Claude is een van de reeds 

opgeleide boeren in Kisaro, maar is ook kok 

voor bezoekers van Kisaro zoals wij. Hij heeft 

‘vlaams’ leren koken onder impuls van Gerard 

Moerman die al vele jaren naar Kisaro komt 

om het CPPA- project mee verder uit te 

bouwen. Op onze vraag hebben we ook een 

keer typisch Rwandees gegeten, namelijk met 
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‘matoke’ en ‘zoete aardappelen’, en met 

‘suikerriet’ als dessert. 

Vroeg in de avond werd het reeds pikdonker 

en door de stilte in de vallei konden we zelfs 

geroezemoes en enthousiaste stemmen van 

de mensen op de volgende heuvel horen! Wat 

een ervaring! 

 

Maandag 3 juli: 

Vandaag vroeg uit de veren want op 

maandagmorgen om 7u worden de dagloners 

voor de week aangenomen! 

Zowel mannen als vrouwen, zelfs vrouwen 

met hun baby op hun rug gebonden, komen 

zich aanmelden om bij CPPA te werken. Zo 

zagen we hen de terrassen handmatig 

omploegen, de gewassen oogsten, aard-

appelen sorteren, … Rwandezen dragen vlot 

een zak aardappelen van 50 kg de berg af! Op 

blote voeten of versleten schoeisel… Later op 

de dag  hielpen onze zonen Timo en Sam met 

zakken aardappelen dragen; er  werd flink wat 

afgelachen! Zeker toen Sam bijna onder zijn 

lading bezweek! 

 

Dagloners helpen met de aardappeloogst. 

 

 

Maar eerst een goed ontbijt met enkel 

‘homemade’ producten: Jean-Claude had 

naast het zelfgebakken brood, zelfs verse 

rabarberconfituur voor ons gemaakt! Daarna 

mochten we mee naar de varkensstallen. 

Na een eerste rondwandeling door de 

varkensstallen, waar we zowel impressionante 

beren tot schattige lichtroze biggetjes zagen, 

mochten we schaamteloos toekijken hoe een 

bronstige beer, een houten ‘mannequin’ 

vruchteloos probeerde te bevruchten. Op ‘le 

moment suprême’ werd vakkundig alle zaad 

opgevangen door Jean Bosco om het daarna in 

het kleine labo te verdunnen en het in 20 

volwaardige porties bevruchtingsmateriaal te 

herverdelen. Hiervoor diende dus het poeder, 

de buisjes en al het materiaal, dat we in de 

geheimzinnige zwarte koffer naar Rwanda 

hadden meegebracht! 

Even later werden de flacons, gekoeld in ijs, 

door een koerier opgehaald om dezelfde dag 

nog per drone uit te zenden over heel 

Rwanda: inderdaad om varkens in andere 

boerderijen te insemineren. Knap staaltje 

technologie! Volgens Evariste helpt deze 

specialisatie om CPPA financieel zelfredzaam 

te maken. 

CPPA heeft plaats voor maximum 200 varkens. 

Geïnteresseerden van de lokale bevolking 

kunnen er een big kopen, gedurende zeven 

jaren vetmesten en later of aan hen, per kilo 

weer verkopen of het in de slachterij van CPPA 

laten slachten en versnijden. 

 

Inseminsatie van varkers door Jean Bosco. 

 

 

Op het domein worden jaarlijks 30 boeren 

opgeleid, maar er zijn ook opleidingen voor 

metselaar, lasser en schrijnwerker; zelfs de 
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slagerij en bakkerij worden met eigen mensen 

bevolkt. De bedoeling is dat zij hierna elk 

zelfstandig van start kunnen gaan, op een 

klein stukje grond van Kisaro of erbuiten. 

Meestal wordt als afscheidsgeschenk na het 

opleidingsjaar de essentiële materialen om 

hun activiteit te kunnen opstarten gratis 

meegegeven. 

Evariste zorgt voor een strikte organisatie 

binnen de CPPA. Elke afdeling heeft zijn eigen 

leidinggevende, zoals Jean Bosco voor het 

inseminatieprogramma bij de varkens, of 

Pascal in de lasserij en Eric (industrieel 

ingenieur bouwkunde) bij de metselaars. Elke 

week is er onder leiding van Evariste een vast 

overleg met deze afdelingshoofden en er 

wordt bijgestuurd waar nodig. Over 

toekomstplanning en gebruik van subsidie-

gelden beslist Evariste niet alleen, maar hij 

vergadert hierover online met het bestuur in 

België. 

In de namiddag ontdekten we het dorpje op 

de nabijgelegen heuvel met het “winkel-

straatje”: een heel levendig, maar erg 

versleten straatje. Vrouwen zaten op de stoep 

met een naaimachine, de mooiste kleurrijke 

stoffen te verwerken, maar op dit moment 

waren wij duidelijk de bezienswaardigheid van 

de dag! 

Even verder in de straat zagen we een veldje 

van de school Murama waar de buurtkinderen 

aan het voetballen waren. We vroegen of we 

mochten meespelen en even later barstte de 

wedstrijd Rwanda-België los.  Papa en zijn drie 

zonen op volwaardige stevige schoenen tegen 

kleine, snelle Rwandese jongens op blote 

voeten of tot op de draad versleten sandalen. 

Iedereen was zo enthousiast! Het werd een 

spannende match op een stoffig, hobbelig 

veld. Wat een plezier en wat een gejoel van 

jonge stemmetjes. 

Voor we naar bed gingen  bereidde Jean-

Claude ons een heerlijke lekkere maaltijd, 

Oervlaams natuurlijk (met dank aan Gerard 

Moerman)! 

Dinsdag 4 juli: 

Het plan vandaag is om een goed beeld te 

krijgen van hoe CPPA van de 51 hectare grond 

die zij beheert er ook gebruikt van maakt. We 

stappen welgezind de oprit van CPPA naar 

beneden om een wandeling te maken rond en 

in de velden op de heuvels van het CPPA.  

Onmiddellijk voorbij het keukentje waar Jean-

Claude onze maaltijden bereidt staat het 

gedenkteken voor broeder Cyriel: mooi 

verzorgd met enkele verse bloemen ervoor. 

Broeder Cyriel blijft in de gedachten 

voortleven! Verder naar beneden zijn er 

enkele werknemers bezig in de moestuintjes: 

de groenten worden meestal verkocht in 

Kigali. Beneden aan het waterreservoir slaan 

we linksaf om op het pad te komen dat aan de 

grens van het heuvelachtige CPPA Kisaro 

verloopt. Rechts van ons zien we in de laagte 

de ‘route noire’ en links liggen de velden met 

sorgo, tarwe en maïs in volle was. Na 

ongeveer een kilometer komen we aan 

gebouwen van een school. Een vriendelijke 

bewaker nodigt ons uit om binnen te komen 

en brengt ons naar de directeur: Frère Julien. 

Frère Julien is erg begaan met zijn school en 

toont ons de klassen, de bibliotheek, de 

aparte meisjesafdeling. Hij hoopt ook 

“dormitoires” te kunnen maken waar kinderen 

dan op internaat kunnen blijven. Frère Julien 

vertelt ook over de kostprijs die voor de 

kinderen (de ouders) per trimester betaald 

moeten worden. Dit blijkt een school van “de 

la Salle” te zijn, net als de broederschool in 

Genk waar onze zonen schoolgelopen hebben. 

Frère Julien hoopt dat zijn school kan 

verbroederen met een school in Europa. 

De school straalt warmte en gemoedelijkheid 

uit en is prachtig gelegen. Bij de school hoort 

ook een kleine boerderij met konijnen, kippen, 

koeien, varkens, schapen enz. Volgens de 

wetgeving van Rwanda mogen dieren niet vrij 

rondlopen in publieke domeinen, en de 

meeste dieren brengen hun leven dan ook 

door op stal. 
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Na het uitgebreide schoolbezoek stappen we 

verder op een smal, slingerend wandelpaadje 

door de heuvels. We komen kinderen tegen 

die maar al te graag  snoep van onze zonen 

aannemen. 

En dan roept de sportieve plicht: de revanche 

op het voetbalveldje! Als de kinderen ons zien 

aankomen, houden ze met spanning  hun 

adem in om ons dan met een luid gejuich te 

onthalen als ze merken dat we weer komen 

voetballen! We hadden in het winkelstraatje 

een plastic bal gekocht, en deze  werd de inzet 

van de wedstrijd. België verloor wederom… 

 

Einde van een spannende voetbalmatch 

Rwanda – België. 

Woensdag 5 juli: 

Vandaag gaan we op stap met Evariste: we 

rijden naar drie scholen die ondersteund 

worden door het Kisaroproject.  Sam, onze 

zoon van 13, heeft het (on)geluk dat net die 

dag het nationaal examen Frans wordt 

afgenomen. In de school van Rubona moet hij 

eraan geloven en hij wordt met zachte dwang 

overtuigd om deel te nemen aan het examen. 

Terwijl Sam  het examen aflegt (hij kent wel de 

Rwandese eigennamen niet en haalt daarom 

mannelijk en vrouwelijk door elkaar), 

bezoeken wij de school. 

In de scholen is een uniform gangbaar, maar 

hier en daar herkennen we een enthousiaste 

voetballer van op het pleintje of een 

supporter, die guitig met een T-shirt van één 

van onze kinderen rondlopen. 

 

Bezoek aan de school in Rubona, enthousiaste 

kinderen met nieuwe klassen op de 

achtergrond. 

 

In de school van Rubona bewonderen we de 

11 nieuwe klaslokalen die net opgeleverd 

werden, in de school van Murama is er vraag 

naar renovatie van klassen (daken die lekken, 

klassen zonder ramen en zonder vloer), in de 

verder afgelegen school van Muyanza is CPPA 

volop bezig met het renoveren en bouwen van 

nieuwe klaslokalen. Ook de schoolbanken 

worden door CPPA geleverd: de houten 

banken worden opnieuw bewerkt en voorzien 

van een stevig gelast ijzeren onderstel. Echt 

prachtig om te zien hoe de gelden van CPPA 

direct geïnvesteerd worden in de 

maatschappij door omliggende scholen te 

verbeteren en financieel te helpen. 

 

Lasser die onderdelen voor schoolbanken 

maakt. 

 

Eric, verantwoordelijke voor de bouw in CPPA, 

tekent plannen uit en begeleidt met enkele 

bouwvakkers van CPPA de bouw van de 
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klassen. De nodige bijkomende  werkkrachten 

worden ter plaatse uit het dorp aangeworven. 

We zagen hoe de stenen ondergrond voor de 

klassen wordt gereed gemaakt door de grote 

stenen te vermorzelen met zware hamers; wat 

een inspanningen in dit hete weer! We staan 

vol bewondering voor alles wat CPPA bereikt 

en doet. 

 

Gerenoveerde schoolbanken, klaar voor 

gebruik. 

In de keukens van de scholen staan mega 

grote kookpotten op houtgestookte vuren te 

pruttelen: voor elk kind wordt er een warme 

maaltijd bereid. Wat niet mogelijk is in de 

meeste Belgische scholen lukt hier wel: 

dagelijks koken voor 1200 à 1800 kinderen per 

school! 

 

Reuze kookpotten in de school voor het 

middagmaal van wel 1000 kinderen. 

 

Muyanza ligt in een diep dal en het is een 

prachtige autorit terug naar Kisaro. Opnieuw 

nemen we plaats in de eetkamer voor een 

goede avondmaaltijd. Op de schoorsteen staat 

hier een foto van broeder Cyriel.  

Samen met Sam ga ik nog snel voor het 

pikdonker is naar het voetbalveldje voor een 

korte voetbalwedstrijd: de laatste ! Om naar 

CPPA  terug te keren maken we steevast 

gebruik van de fietstaxi’s; onder luid gejoel en 

gelach sjezen we de heuvel af. Die fietstaxi’s 

zijn gewone fietsen maar met een heel stevig 

ijzeren zitje achteraan dat afgewerkt is met 

een zacht kussen in een soort simili leder: 

ideaal om één of twee passagiers te vervoeren 

al dan niet met meerdere zakken bagage. Veel 

van deze ijzeren zitjes worden in CPPA door de 

lassers gemaakt! 

 

Fietstaxi’s met door CPPA gelaste zitjes 

achteraan, om de berg af te sjezen. 

 

 

Donderdag 6 juli: 

Nadat we gisteren al een deel kinderkleding 

uitdeelden aan het voetbalveldje, worden we 

de volgende morgen al heel vroeg  gewekt 

door het geroezemoes van kinderstemmetjes: 

moeders en kinderen komen ’s morgens al 

heel vroeg de wacht houden aan ons verblijf, 

het naaisterhuisje op de top van de heuvel, 

om een T-shirt of short te krijgen of in de hoop 

een centje te krijgen. We voelen hier opnieuw 

hoe groot de financiële nood en armoede is in 

vele gezinnen. 



15 
 

En dan, na een laatste ontbijt bij het keukentje 

van Jean-Claude, is het tijd om Kisaro te 

verlaten. We nemen afscheid van Evariste, de 

CPPA- werknemers en de kinderen van Kisaro. 

Onze zonen geven nog een voetbal met hun 

naam erop cadeau aan elke school zodat er 

nog veel gevoetbald kan worden. 

 

Enthousiast ! 

 

Met de wetenschap dat dit CPPA- project 

werkelijk succesvol is en kan blijven, en met 

warme gevoelens voor al de mensen die we 

hier leerden kennen, rijden we de heuvel af op 

weg naar Oeganda voor een nieuw avontuur. 

 

Wij danken de familie Vandevenne voor dit 

mooie verslag van hun reis. 

Het doet deugd te kunnen lezen dat onze 

projecten, die we allemaal zo steunen, echt 

wel werken en gewaardeerd worden. 

 

 

11-11-11: dank je wel 

Ondertussen mochten we de som van € 1000 

ontvangen van de 4de pijler van 11-11-11. Met 

dit bedrag maken we weer 17 nieuwe 

schoolbanken. 

 

 

 

Stelimo 

We mochten € 2500 ontvangen van Stelimo. 
Dit bedrag wordt gebruikt voor het verder 
afwerken van het keukengebouwtje in 
Murama, alsook voor het gemeenschaps-
gebouw. 
We danken voor deze zo belangrijke subsidie. 
 

 

 

Boek 

Kisaro 50/80/100. Dat is de titel van een boek, 
samengesteld door Paul Ackermans. Het geeft 
de geschiedenis weer van de afgelopen 50 jaar 

van onze werken in Rwanda. Een aanrader! 
Wens je dit boek, stort dan 36 euro op onze 
rekening. In dit bedrag zijn de verzendings-
kosten inbegrepen. 
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We nodigen je uit op de brunch! 

Wanneer ?  zondag 1 oktober 2023 

Waar ? School van Bokrijk, Hasseltweg 

Uur ? 10.00 tot 14.00u 

Wat is inbegrepen? 

 

 

 aperitief  

 

 koffie of thee 

 

 verschillende broodjes 

 

 uitgebreid buffet met 

beleg 

 

 spek en eieren  

 

 soep 

 

 frikandelletjes 

 

 prachtig dessertbuffet  
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 Zondag 1 oktober 2023 van 10.00 tot 14.00u 

Met de hele familie gezellig brunchen en genieten van een fijne en lekkere 

brunch! Zo blijven we de vele projecten in Kisaro-Rwanda steunen. 

Volwassenen betalen 25 euro, kinderen van 6 tot 12 eten voor 15 euro en de jongsten (tot 

zes) mogen er gratis bij zijn. Laat wel weten of ze meekomen, dan voorzien we plaats. 

De vroege vogels zijn welkom vanaf 10.00u en we blijven open tot 14.00u. Een 

welkomstdrankje is inbegrepen, evenals 2 kopjes koffie of thee; je kan eten zoveel je wil. 

Inschrijven bij José Voorter, Craenevenne 36, 3600 Genk, 0476416276, 

jose_voorter@hotmail.com of bij Marinette Willems, marinette.willems@hotmail.com  

Betalen doe je op rekening BE77 7370 2005 9542 van Comité Kisaro (vermeld naam en 

aantal deelnemers). De betaling bevestigt de inschrijving. 

De inschrijvingen moeten gebeuren voor 25 september. Wacht geen dag om het te doen, 

want… vol…is vol…. 

RWANDADAG 

ZONDAG 1 OKTOBER 2023,  

BRUNCH VAN 10.00 tot 14.00u 

in de refter van de school van 

Bokrijk (Sint-Jozef) 

(Hasseltweg 383, 3600 Genk) 
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Financiën en Fiscale attesten  

In ons vorig nummer gingen we aan de hand van het jaarverslag uitvoerig in op de financiële 

situatie. Vandaag beperken we ons tot de ontvangsten en uitgaven tussen 1 januari en 15 

augustus.   

 

 

 Ontvangsten Uitgaven 

Giften € 21.278,84  

Acties €   4.000,00  

Rwandadag €      225,00  

Subsidies €   1.000,00 (*)  

Opbrengst fotoboek €         66,00  

Totaal € 26.569,84  

Aankoop/verzending  € 22.636,63 (**) 

Naar rekening Kisaro  € 20.000,00 

Onkosten bank  €         24,20 

Allerlei  €      264,94 

Drukwerk  €  1.854,16 

Totaal  € 44.779,93 

  

(*) Op 22 juni 2023 ontvingen we de subsidie van € 1.000,00 van de 4de pijlerbeweging 11.11.11 

(**) De grootste uitgave over deze periode werd gedaan op 12 juli 2023 aan CPPA Kisaro via Stichting 

Wilde Ganzen voor het bouwen van een droogloods voor de opbrengst van de oogsten – fase 2. 

 

Nog iets over de fiscale attesten. Wie een bedrag overschrijft van minstens 40 euro op 

jaarbasis, krijgt van ons begin 2024 een fiscaal attest.  

Het overgeschreven bedrag gaat rechtstreeks naar het project in Kisaro, en in ons tijdschrift 

lees je waaraan het besteed wordt.  

Voor elke euro die jij bijlegt, betaalt de Belgische schatkist jou fiscaal bijna een halve euro 

terug. 

Wil je je bijdrage spreiden over het jaar, dan geef dan  je bank een bestendige opdracht om 

elke maand een (klein) bedrag over te schrijven op onze rekening.  
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Hoe wil jij je tijdschrift ontvangen? (redactie) 

Als je dit artikeltje op papier leest, betekent het dat jij een van de achthonderdtwintig 

abonnees bent die ons tijdschrift via de post ontvangen. Aan de andere kant stijgt het aantal 

digitale abonnees ieder trimester. 

Als je ons tijdschrift viermaal per jaar in gedrukte vorm wil blijven krijgen, moet je helemaal 

niets doen. Maar als je het (enkel) digitaal wil lezen (zodat je ook de foto’s in kleur kan 

bekijken) stuur je een mailtje naar guywillems@telenet.be. 

 

Onze mailadressen (redactie) 

Coördinator Genk-Kisaro: ackermans.genk@gmail.com  en gerardmoerman42@gmail.com.  

Coördinator Genk en secretaris: swartenbroekxg@gmail.com. 

Penningmeester: marinette.willems@hotmail.com 

Adjunct-secretaris en digitaal tijdschrift: guywillems@telenet.be.  

Archivaris: ackermans.genk@gmail.com 

 

Onze website: www.kisaro.be (redactie) 

 

 

 

Als je echt mee wil zijn, surf dan 

elke week eens naar onze 

website. Die is heel eenvoudig 

opgevat: je vindt er niet alleen actuele 

berichten, maar ook alle nummers van 

ons tijdschrift.  

 

 

 

 

mailto:guywillems@telenet.be
mailto:ackermans.genk@gmail.com
mailto:gerardmoerman42@gmail.com
mailto:swartenbroekxg@gmail.com
http://www.kisaro.be/
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