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DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van het PROJECT 

KISARO - RWANDA, JAARGANG 47, NR. 2 

 

ZOMERNUMMER 
 

               (van de redactie)   

Beste Lezer, 

We leven in een tijdperk van verandering. In Rwanda, maar ook bij ons.  

In ons bestuur is er een belangrijke verschuiving. Jef Gabriels, die zich een twaalftal jaar 

geleden opnieuw bij ons vervoegde, nadat hij vijftig jaar geleden betrokken was bij de 

oprichting van het eerste comité, en die het voorbije decennium geleidelijk de rol van 

pastoor Oosterbos overnam als coördinator van ons Kisarocomité, werd geleidelijk 

geconfronteerd met steeds ernstiger gehoorproblemen, zodat het voor hem niet verder 

mogelijk is om vergaderingen bij te wonen, laat staan ze voor te zitten.  Daarom neemt hij 

ontslag als voorzitter en als bestuurslid, maar hij zal uiteraard achter de schermen en met 

volle overtuiging onze werking met raad en daad blijven bijstaan. Wij danken Jef omdat hij 

op bekwame wijze ons comité uitbouwde tot een goedwerkende organisatie die klaar is voor 

de toekomst. Zoals je achteraan in dit nummer leest herschikten we daarom de 

bevoegdheden binnen ons bestuur. Geert Swartenbroekx, van jongs af aan ongelooflijk 

geëngageerd in ontwikkelingssamenwerking, neemt de coördinatie op zich. 

Ook Gerard Moerman, die tijdens ons jubileumfeest van vorig jaar gehuldigd werd voor zijn 

tachtig jaar, neemt afstand en rolt de loper uit voor Paul Ackermans, maar hij doet dat 

geleidelijk. Gerard vertelt in dit nummer over zijn recent verblijf in Kisaro. Je leest verderop 

ook tal van boeiende andere artikels over het reilen en zeilen in Kisaro, maar ook bij ons. 

Ons project loopt voort en ook in de toekomst kun jij ons helpen bij de uitbouw ervan door 

een bedrag over te schrijven op rekening BE77 7370 2005 9542 van de vzw Comité Kisaro 

met de  vermelding 'gift voor Kisaro'. Dan  ontvang je begin 2024 een fiscaal attest als dit 

bedrag op jaarbasis minstens 40 euro bedraagt.  

Ons correspondentieadres is vanaf nu Comité Kisaro 

vzw Emiel Van Dorenlaan 27, 3600 Genk. Een mailtje 

sturen of bellen kan vanaf nu naar 

swartenbroekxg@gmail.com of 0476/699005.  

We wensen je veel leesgenot en een heerlijke zomer! 

mailto:swartenbroekxg@gmail.com
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De kroniek van Gerard (Gerard Moerman

Zaterdag 14 januari 2023 
 
Mijn teller staat nu op 23 reizen naar 
Rwanda. In 2006 vertrok ik met Grietje op 
verkenningsreis naar Kisaro. Het was een 
eerste bezoek aan het project dat me al 
van bij de stichting in 1972 in zijn greep 
had. Toen was ik dertig jaar! We zijn nu 50 
jaar verder. 
Vandaag vertrek ik in het gezelschap van 
de weduwe, de kinderen en de plus-
kinderen van Jo Wieme. We hebben een 
kleine asurn mee als aandenken aan Jo, de 
neef van Broeder Cyriel. Jo was als 
technicus een vaste waarde voor de 
landbouw in Kisaro. Hij leidde er een 
drietal bekwame technici op voor het 
onderhoud en het besturen van de 
tractoren en construeerde er de kip-
aanhangwagen die zowel voor de afdeling 
landbouw als voor de bouwafdeling 
onmisbaar geworden is. Hij was, in de 
periode na Broeder Cyriel, gedurende 10 
jaar onze gewaardeerde raadsman voor de 
landbouw met vooral aandacht voor de 
verbetering van bemesting en technieken. 
Dankzij Jo zijn de oogstopbrengsten in 
belangrijke mate gestegen. Vooral de 
opbrengst van aardappelen werd door zijn 
bemestingsplan bijna verdubbeld. Hij was 
een vriend van de medewerkers en van de 
plaatselijke bevolking in Kisaro net zoals hij 
dat was in zijn gemeente Maarkedal. Hij 
overleed vorig jaar op 28 januari. Vandaag 
gaat een van zijn wensen in vervulling: zijn 
as wordt overgebracht naar zijn vrienden 
in Kisaro. 
Evariste Safari en een tweede chauffeur 
wachten ons op aan de luchthaven van 
Kigali. Voor Rita, de weduwe van Jo, is het 
natuurlijk niet het eerste bezoek aan 
Rwanda en aan Kisaro maar voor de 
kinderen Wannes, Thijs, Lena, Steffie en 
Sofie is het een totaal nieuwe beleving. 

Het is zoals gebruikelijk laat in de avond als 
we in Kisaro aankomen. Morgen zondag 
wordt - zowel voor hen als voor de 
vrienden in Kisaro - een belangrijke dag. 
 
Zondag 15 januari 
 
Na het ontbijt en een korte wandeling op 
de hoeve maakt iedereen zich klaar om 
naar de mis te gaan in de parochiekerk van 
Kisaro, een mis ter nagedachtenis aan Jo 
Wieme. Na de mis komen het aanwezige 
personeel en veel vrienden van Jo mee 
naar ons Centrum waar we samen met de 
pastoor verzamelen rond het 
bloementuintje aan de Memorial van 
Broeder Cyriel. De kleine asurn van Jo 

wordt bijgezet naast de urne van zijn oom. 
Het is een mooie en ingetogen 
plechtigheid.  
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Maandag 16 januari 
 
De goederen die we uit België 
meebrachten worden aan de verschillende 
diensten bezorgd: kruiwagenonderdelen 
en wisselstukken voor de herstelling van 
de tractor.  
 
Daarna nemen we een kijkje bij de 
aanwerving van de loonwerkers voor deze 
week; een honderdtal, vooral jonge, 
werknemers bieden zich aan om op de 
landbouwterrassen te werken. Iedere 
maandag wordt een nieuwe groep voor 
die week aangenomen. We hebben het 
minimumloon verhoogd omdat de 
voedselprijzen buitenmate gestegen zijn 
na de coronapandemie en door de oorlog 
in Oekraïne. 
 
Met de bezoekers zullen we de 
eerstvolgende dagen alle activiteiten op 
het centrum meebeleven en de omgeving 
verkennen. We bezoeken de maandag-
markt  en het Centre de Santé waar de 
eerstelijnszorg verzekerd wordt, de 
scholen in Murama en Rubona, de 
winkeltjes en het dorpscafé. Woensdag 
rijden we naar Muyanza waar we in april 
nieuwe klaslokalen zullen bouwen en we 
bezoeken er de veldovens waarin Caroli de 
stenen bakt die we daarvoor zullen 
gebruiken. 
 
Donderdag 19 januari 
 
De familie Beeckaert-Moens is op rondreis 
in Rwanda en begeleidt een groep van de 
“Vriendenkring Kinderhulp Rwanda”. De 
Vriendenkring heeft zijn zetel in 
Kruishoutem en is al tientallen jaren actief 
in Rwanda, vooral in en rond de hoofdstad 
Kigali. Het doet deugd mensen uit mijn 
geboortestreek op bezoek te krijgen en we 
zijn blij om hun interesse voor onze 

activiteiten in het noorden van Rwanda. 
Na het middagmaal rijdt de groep verder 
in de richting van het Akagerapark. 
 
Vandaag is Eric Benimana vroeg in de 
ochtend met de vrachtwagen naar het 
douane-depot in Kigali vertrokken om de 
goederen op te halen die vorig jaar half 
november met een container uit 
Antwerpen verscheept werden. Deze 
namiddag is hij terug in Kisaro. De lading 
bestaat uit onderdelen om 500 kruiwagens 
te maken en onderdelen om plastieken 
hanggoten op te hangen. 
 

 
 
Vrijdag 20 januari 
 
Met de familie Wieme rijden we vandaag 
tot aan de grens met Uganda. De 
grenspost ligt op de hoofdweg die Kigali 
verbindt met Kampala via Entebbe aan het 
Victoriameer in Uganda. De grenspost 
heeft nieuwe gebouwen voor het scannen 
van vrachtwagens, maar door de 
vijandelijkheden tussen Rwanda en 
Uganda is het handelsverkeer uiterst 
beperkt. In die omgeving bezoeken we ook 
de theefabriek van Mulindi, de theevelden 
en de bunker van waaruit Kagame de 
toenmalige rebellenbeweging leidde. In 
1994 zou die beweging Kagame aan de 
macht brengen.  
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Onze vrachtwagenchauffeur heeft vandaag 
brute pech. Als hij een lading zand naar 
onze werf aan de school van Rubona 
vervoert, valt de motor stil op de laatste 
steile helling; hij had niet tijdig naar eerste 
versnelling geschakeld. Hij laat de wagen 
achterwaarts rijden naar het begin van de 
helling maar komt naast de weg terecht 
waardoor de wagen op zijn zij kantelt in 
een klein maïsveld dat een meter lager ligt 
dan de weg. Ik ben met de bezoekers juist 
terug in Kisaro en rij er direct naartoe. We 
vragen hulp aan een bevriende aannemer 
die over takeltuig beschikt want omdat 
onze tractor nog altijd niet hersteld is 
kunnen we daar niet op rekenen. De 
takelkabel wordt aan een boom bevestigd 
terwijl de lading zand met schoppen van 
de camion gehaald wordt. De chauffeur en 
zijn begeleider zijn niet gewond maar toch 
wat groggy. Het takelen lukt en als de 
wagen weer op zijn wielen staat kunnen 
we hem opnieuw starten. De wegberm 
wordt met houwelen neergehaald en zo 
gaan we proberen achterwaarts uit het 
maïsveld te rijden. Gelukkig is de grond 
droog en start de motor. Een tiental 
omstanders helpt duwen om de wagen 
weer op de weg te zetten. Het lukt. We 
nemen de schade op. De laadbak is ernstig 
vervormd maar de carrosserie lijkt tamelijk 
intact. Volgende week moeten we hem 
naar Kigali brengen voor herstelling. Ons 
transportprobleem is nu compleet: geen 
vrachtwagen én geen tractor meer 
beschikbaar gedurende een week. De 
voorzienigheid waar broeder Cyriel zo 
dikwijls een beroep op deed, flitst me door 
het hoofd en Will Tura zingt “Hoop doet 
leven”… Twee weken later is alles weer 
oké! 
 
Zondag 22 januari 
 
We gaan naar de mis in de vernieuwde 
kapel van Nyampanika (foto in vorig 
nummer). Het is een gehucht dat vorig jaar 

door de bisschop toegevoegd werd aan de 
parochie Kisaro. Met de steun van het 
bisdom Hasselt (Limburg) en Stelimo 
hebben we dat kerkje en zijn omgeving 
aangepast aan de normen van de staat. 
We bouwden er onder andere een regen-
waterput van 10 m³. Onze Vlaamse 
bezoekers worden er met open armen 
ontvangen. Na de mis mogen we 
aanschuiven voor een Rwandese maaltijd 
en dat had blijkbaar een aantal kippen de 
kop gekost. 
 

 
 
Morgen vetrekken we voor een vijfdaagse 
reis door het westelijk deel van Rwanda. 
Langs de vulkanen rijden we naar de grens 
met Congo, langs het Kivumeer naar 
Kibuye, We bezoeken de koningshutten in 
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Nyanza, de stad Muhanga (Kigarama), de 
oogkliniek van Dr. Piet Noë en de stad 
Kigali. In Kigali rijden we over de Mount 
Kigali, de kuitenbijter die in het wereld-
kampioenschap wielrennen in 2024 voor 
de selectie zal zorgen.  
 
Zaterdag vliegen de bezoekers terug naar 
Brussel. Ze zullen nog lang met hun 
gedachten in Rwanda blijven. De vrienden 
uit Kisaro zullen jullie niet vergeten 
en…wees altijd welkom! 
 
 
Zondag 29 januari 
 
Het is rustdag, de zondagse stilte valt over 
het centrum. Ik ben plots helemaal alleen. 
Het is de eerste maal dat ik de 
eenzaamheid hier zo aanvoel, vreemd! 
De adrenaline die me onvermoeibaar 
maakte tijdens de reis met de bezoekers 
lijkt met hen meegevlogen en een lome 
vermoeidheid overvalt me. Ik voel me 
plots oud.  
Ik zal het de volgende week echt kalm 
moeten doen om te recupereren want 
over twee weken ben ik weer gids voor 
drie bezoekers uit “de Vlaanders”. Dan 
komen Danny, Dirk en Nancy op bezoek. 
Met Jean-Claude en Pascal ga ik naar de 
mis in Rusasa. We zijn daar altijd bijzonder 
welkom. Het zal er ook een blij weerzien 
zijn en na de mis kunnen we daar een 
middagmaal gebruiken. 
 
Maandag 30 januari 
 
Zoals naar gewoonte maak ik na het 
ontbijt een wandeling langs de 
werkplaatsen en een rondritje in de 
terrassen. Het is mooi weer en overal 
wordt er goed gewerkt. De gewassen 
staan goed en er kunnen wekelijks 
aardappelen en groenten geoogst worden. 
De varkenskweek is nog toegenomen van 
150 naar 170. Over een paar maanden 

zullen er wel 190 zijn. Meer kunnen we er 
niet houden in de beschikbare stalruimte. 
In de namiddag moet ik de reisplanning 
voor de volgende bezoekers verder 
voorbereiden. 
 
Dinsdag 31 januari 
 
Vandaag ga ik mijn administratie een 
beetje bijwerken. Die is al een paar weken 
verwaarloosd. First things first. 
Jean-Claude weet het keukenwerk bij mij 
en zijn werk in de metaalatelier goed te 
combineren. Hij woont nu al een paar 
maanden in een van onze hoevetjes. Hij is 
dus in bijberoep jonge boer in opleiding 
geworden. Hij laat zich bijstaan door een 
van zijn broers voor het landwerk overdag. 
Vorig jaar heeft hij een opleiding 
automechanica gevolgd in Byumba met 
uitstekend resultaat. In ons atelier doet hij 
vooral laswerk. Hij is eenentwintig maar is 
nog niet gehaast om een relatie aan te 
gaan. Hij wil eerst nog wat sparen en zijn 
opleiding verzorgen. 
De volgende dagen zal ik de bouwwerken 
inspecteren en de verdere planning 
bespreken met de directeur en met Eric, 
de conducteur. Dat is nodig om tijdig de 
dossiers samen te stellen voor de subsidie-
aanvragen. 
Ik rij met Leonidas af en toe langs de 
terrassen om de werkzaamheden op het 
veld te volgen. Hij heeft alles goed onder 
controle en het jaarplan wordt goed 
opgevolgd. Omdat de tractor nog steeds 
niet hersteld is moet er meer handwerk 
gedaan worden en zijn er regelmatig meer 
dan honderd arbeiders aan het werk. 
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Zondag 5 februari 
 
We gaan naar de misviering in Muranzi. 
Dat kerkje is alleen te voet bereikbaar 
langs een bergpad van drie kilometer. We 

rijden met de jeep tot aan het pad dat 
naar de rivier afdaalt. Mijn oude knoken 
verdragen de afdaling nog goed maar de 
beklimming na de mis zal tijd vragen. 
 
In de verte zie ik aan de overkant van de 
rivier de school van Gitatsa die door ons 
gebouwd werd. 
 

 
 
Ik moet er de afmetingen opmeten voor 
de nieuwe ramen en deuren. Tegen de 
middag begin ik aan de beklimming. De 
pastoor is met zijn brommer langs een 

ander bergpad gekomen dat berijdbaar is, 
maar langer in afstand. Hij presenteert me 
om achteraan op de brommer mee te 
rijden maar de motor kan het niet aan. Ik 
volg hem dan maar verder te voet. Hij 
wacht me wat verder op maar ook daar 
lukt het nog niet om met twee naar boven 
te rijden. Uiteindelijk wordt de weg iets 
vlakker en kan ik meerijden op de 
brommer. Het is al rond vier uur in de 
namiddag als ik thuis ben. 
 
Vrijdag 10 februari 
 
Met Safari rij ik naar Kigali. Er moeten daar 
nog wat boodschappen gedaan worden en 
mijn visum moet verlengd worden. Dat 
verloopt allemaal vlot. We hebben nog tijd 
om een koffie te gaan drinken bij de 
zusters bernardinen. Om 20 uur moeten 
we in de luchthaven zijn om de nieuwe 
bezoekers op te halen.  
Mijn nieuwe bezoekers komen vlot door 
de grenscontrole met al de bagage die ik 
ze voor ons heb laten meebrengen. Dirk 
Van Meerhaeghe en echtgenote Nancy 
Van den Berghe zijn jonge zestigers uit 
Olsene en Danny Vancauwenberghe is een 
iets oudere zestiger uit Sint-Martens-
Leerne. 
 

 
 
Het zijn drie ervaren reizigers die al 
meerdere continenten bezocht hebben, 
maar Afrika en in het bijzonder Rwanda 
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stonden nog op hun verlanglijstje. Ze 
waren al geruime tijd geïnteresseerd door 
de verhalen over ons project en mijn 
belevenissen in Kisaro. 
 
We komen al om 22.30u aan in Kisaro en 
dat is uitzonderlijk vroeg maar… één van 
de koffers lijkt als twee druppels water op 
de koffer die we echt nodig hebben. Dit 
probleem moet onmiddellijk opgelost 
worden. Op het ogenblik dat we beslissen 
om de luchthaven in Kigali te bellen krijgen 
we een oproep binnen. Er was daar 
inderdaad een aangifte gedaan van een 
bagage die verwisseld was. Ondertussen is 
onze taxi al vertrokken. Evariste Safari 
wordt ingeschakeld en hij zorgt ervoor dat 
Eric met onze Toyota en met onze 
bezoeker terug naar de luchthaven rijdt 
om de valiezen te wisselen. Een opvallend 
merkteken aan je reiskoffer is dus wel 
nuttig om zoiets te vermijden.  
 
Zaterdag 11 februari 
 
De bezoekers verkennen de activiteiten op 
het centrum en de landbouwactiviteiten 
op de terrassen. 
 
Zondag 12 februari 
 
We gaan naar de misviering in Rubona en 
in de namiddag bezoeken we de 
steenbakkerij van Caroli in  Muyanza. De 
stenen die daar gebakken worden zijn van 
zeer goede kwaliteit en we zullen ze vanaf 
april gebruiken voor het bouwen van tien 
klaslokalen voor de parochieschool van 
Muyanza.  
 
Maandag 13 februari 
 
Het is een verrassing voor de bezoekers 
dat ze de inhuldiging van drie klassen van 
de school in Rubona kunnen meemaken. 
Dit gebouw werd gefinancierd door de 

provincie Limburg (verslag en foto las je in 
het vorig nummer van ons tijdschrift). 
Ze maken er kennis met de plaatselijke 
autoriteiten en genieten mee van de 
lovende toespraken en de dankbaarheid 
van de schoolbevolking voor de financiële 
steun vanuit Vlaanderen. 

 
Dinsdag 14 februari 
 
We verlaten Kisaro en beginnen aan een 
rondreis door Rwanda. Genietend van de 
mooie landschappen trekken we 

gedurende zes dagen door het land, langs 
de vulkanen (Sabinyo 3674 m), het 
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drielandenpunt (Rwanda-Congo-Uganda), 
het Kivumeer en door het Nyungwewoud. 
Verder bezoeken we Huye (Butare) en 
Nyanza, Muhanga en Kigali. We trekken 
door het Akagerapark en keren terug naar 
Kisaro langs de nieuwe weg door het 
gebergte in het noorden vanuit Gatsibo. 
 

Maandag 20 februari 
 
In Kigali bezoeken we de plaats waar onze 
para’s vermoord werden in 1994 en 
daarna het genocidememorial en 
museum. Om af te ronden genieten we 
van een middagmaal in het Hotel Mille 

Collines en dan is het tijd om naar de 
luchthaven te rijden.  
Opnieuw een onvergetelijke reis voor onze 
bezoekers met leuke herinneringen aan 
een van de mooiste landen van Afrika en 
vooral ook aan het project CPPA KISARO. 
Voor mij begint er nu een recuperatie-
periode. 
 
Vrijdag 24 februari 
 
Rond de middag passeert de Wielerronde 
van Rwanda door Kisaro. Het is een zware 
bergrit met aankomst in Byumba. Als de 
renners in Kisaro opdagen hebben ze nog 
6 kilometer voor de boeg. Zondag eindigt 
de Ronde in Kigali. 
 

 
 
Zaterdag 4 maart 
 

Eindelijk is het gelukt om de motor van de 
tractor (bouwjaar 1986) te herstellen.  
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De wisselstukken die uit België mee- 
gebracht werden, zijn door lokale 
mecaniciens geplaatst en de tractor rijdt 
weer langs de veldwegen naar de 
terrassen. Er kan opnieuw geploegd 
worden. Nu moeten enkel nog de 
onbereikbare stroken met de hak 
omgewerkt worden. 
 
Zaterdag 18 maart 
 
Vandaag hebben we een algemene 
personeelsvergadering waarop de 
werkvoorwaarden en de minimumlonen 
besproken worden. We hebben het ook 
over de oogstresultaten en de geplande 
bouwwerken. Het is een goede jaarlijkse 
gewoonte om de toestand samen eens te 
bespreken. De gewone mensen hebben 
het niet gemakkelijk door de almaar 
stijgende prijzen. We moeten blijven 
zorgen dat de werkgelegenheid niet 
vermindert en dat we een redelijk loon 
kunnen blijven betalen. 
 
Voor mij nadert de terugkeer naar België. 
De voorbije maanden bracht ik heel wat 
tijd door met Vlamingen die Rwanda en 
Kisaro bezochten, maar ook de dagelijkse 
activiteiten kregen hun plaats. Vanuit 
Kisaro volgde ik dankzij de nieuwe 
digitale technieken de vergadering van 
het comité in Genk en ook met Paul 
Ackermans en Evariste Safari is er een 
maandelijkse videogesprek. Daardoor 
weet ik hoe degelijk er overal gewerkt 
wordt, in Vlaanderen en in Rwanda. 
Elders in dit nummer leest u wat er de 
voorbije maanden allemaal gerealiseerd 
werd in en om het Centrum. Dat is dankzij 
de steun die we van jullie kregen. 
Ongelooflijk veel dank daarvoor. Zonder 
jullie zou dit project niet mogelijk zijn. 
 
Gerard 
 
 

ZIN IN EEN KOOPJE? 

De voorbije 

jaren publiceer-

den we een 

roman (‘Fureri’) 

over het leven 

van broeder 

Cyriel, geschre-

ven door Marc 

Dedecker en 

een foto-

album 

(‘Kisaro 50/80/100), samengesteld door 

Paul Ackermans. Van beide publicaties 

hebben we nog enkele exemplaren. Je kan 

die bestellen door 25 euro (met de 

vermelding Fureri) of 36 euro (met de 

vermelding fotoalbum) over te schrijven 

op de rekening van het Comité Kisaro: 

BE77 7370 2005 9542. In dit bedrag zijn de 

verzendingskosten inbegrepen.  

Op deze manier maak je niet alleen kennis 

met het project en met de figuur van 

broeder Cyriel, maar lever je ook een 

financiële bijdrage om dit landbouw-

project in het noorden van Rwanda 

mogelijk te maken. 
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Er gebeurt veel in Vlaanderen… (redactie) 

Bekroond als vierde pijler 
 
We hadden de voorbije jaren de gewoonte 
om elk jaar een project in te dienen bij het 
11.Fonds voor 4de pijlerinitiatieven.   
In Vlaanderen zijn er in totaal 760 
geregistreerde 4de pijlerorganisaties en wij zijn 
er daar één van. 11.11.11 brengt dit 11.Fonds 
samen via haar najaarscampagne.  
 
Ook dit jaar dienden wij een aanvraag in, 
samen met 158 anderen. Heel wat van deze 
voorstellen werden weerhouden  en ja hoor, 
ook dit jaar werd ons project door de jury en 
de raad van bestuur van 11.11.11 goed 
bevonden en we zijn dus weer bij de 
gelukkigen.  Eerstdaags zullen we 1.000,00 
euro op onze bankrekening zien verschijnen. 

Waarvoor gebruiken we dat geld? Daarmee 
maken we schoolbanken voor de nieuwe 
schoolgebouwen die we momenteel 
optrekken in Muyanza. We hadden geraamd 
dat we met 1.000,- euro 16 lessenaars 
(pupiters) konden maken, maar door de 
gewijzigde wisselkoers worden het er nu 17, 
nog een meevaller dus. 
 

SJIB steunt Kisaro 

 
De leerlingen van het Sint-Jozefinstituut 
Bokrijk organiseerden ook dit jaar weer tal 
van activiteiten om geld in te zamelen 
voor enkele goede doelen in het kader van 
hun ‘Internestproject’. Het CPPA Kisaro 
was een van de begunstigden.   De 

uitreiking van de cheques was schitterend 

georganiseerd; hartverwarmend om te  
zien met welke gedrevenheid de jongeren 
aan deze actie werken. Op 11 mei werden 
de cheques uitgereikt. Paul Ackermans 
mocht voor ons project een cheque van 
4.000,- euro in ontvangst nemen. Logisch 
dat hij een ferm dankwoord uitsprak. 
Intussen werd dit bedrag ook op onze 
rekening overgeschreven.  
 
We willen dit geld gebruiken om een deel 
te bekostigen van de bouw van ons nieuw  
‘North-South Lodge and Meeting Center’  
in Kisaro, dat we begin volgend jaar willen 
optrekken en waar we in een van onze 

volgende nummers nog uitgebreid over 
zullen schrijven. Het is overigens in deze 
lodge dat de leerlingen van het SJIB in de 
toekomst zullen verblijven tijdens hun 
inleefreis. 
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Zuiderlicht blijft ons graag zien 
 
‘Vandaag schreef vzw Zuiderlicht nieuwe 

donaties over op de respectieve 

rekeningen van jullie projecten. We hopen 

daarmee een beduidende rol te spelen in 

de toekomstperspectieven van mensen in 

het Zuiden!’ Dit mailtje kregen wij op 22 

mei en ja hoor, ’s anderendaags vonden 

we 2.000,- euro op onze rekening.  

We willen deze donatie gebruiken voor 

een nieuwe prothese voor Libératha (zie 

verder) en met de rest van het bedrag 

zullen we de materialen aankopen om in 

onze werkplaats schoolbanken voor 

Muyanza te maken. 

Zuiderlicht is de charmante tweedehands-

winkel in het Genkse Shopping Twee, die 

beheerd wordt door vrijwilligers.  Ken jij 

Zuiderlicht nog niet? Loop er dan eens 

binnen. Ofwel om degelijke kleren die je 

niet meer gebruikt binnen te brengen, 

ofwel om een leuke vintage of een ander 

tweedehands product te kopen. Want ook 

zo steun je ons Kisaroproject; de winst van 

Zuiderlicht gaat immers naar initiatieven 

in het Zuiden. 

 

Dank aan Stelimo 
 
Aan Stelimo (Steunpunt Limburgse 
missionarissen en ontwikkelingssamen-
werking) vroegen we ons te helpen om 
enkele lokalen te verfraaien in twee 

deelparochies, Murama en Nyampanika; 
samen kost dat 2.279,- euro. We kregen 
intussen de bevestiging dat deze subsidie 
goedgekeurd wordt. Hartelijk dank! 
 

Kunst verbindt, de 
Stiemerbeek doet dat ook! 

 
Recent werden we verrast door een link 
die ons op You Tube naar een leuk lied 
bracht.  Hier komt ie:  
https://www.youtube.com/watch?v=Q

rdnjmuseAo 
 

Als je als digitale lezer op deze link klikt, of 
als je als papieren lezer deze link inbrengt 
op je zoekbalk, kom je terecht bij een 
locatieliedje van de Generale Klank 
Maatschappij, in samenwerking met Stad 
Genk. Deze leuke song is verpakt in een 
heel mooie clip. Waarom vermelden we 
dit in ons tijdschrift? Heel eenvoudig 
omdat de tekstschrijver Edwin Pâques is, 
die samen met Willy Appermont de 
academische zitting van ons vijftigjarig 
bestaan prachtig opluisterde, en omdat de 
muziek van Koen Meyvisch is, een van 
onze comitéleden. Het lied wordt gebracht 
door de Borderline Breakdown Blue Grass 
band, en nog iemand van onze 
comitéleden, Stefan Meyvisch verleent 
zijn medewerking. Het is een leuke 
muzikale tocht langs en op de Stiemer, de 
Genkse beek die als een blauwgroene ader 

diverse Genkse wijken met elkaar 
verbindt. Zeker de moeite om het te 
beluisteren. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QrdnjmuseAo
https://www.youtube.com/watch?v=QrdnjmuseAo
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Onze mensen zitten niet stil in Kisaro…

 

Nieuwe klassen in Muyanza 
(Gerard Moerman) 

 
In Muyanza zijn er vier klaslokalen in 
opbouw. De kostprijs werd geraamd op 
26.898,00 euro. Onze subsidieaanvraag 
werd op 1 december 2022 door de 
provincie West-Vlaanderen goedgekeurd  

voor een bedrag van 20.173,- € en deze 
financiering zal aangevuld worden door de 
VZW VRV Umubano en VZW comité Kisaro 
elk met 2.363,- €.  
 

De werken gingen van start in februari met 
de afbraak van de oude gebouwen die niet 
meer aan de normen voldeden: er was 
onvoldoende verlichting en verluchting, de 
oppervlakte van de lokalen was veel te 
klein in verhouding tot het aantal 
leerlingen; in de meeste klassen was er 
geen echte vloer, het water lekte door de 
dakbedekking en er was ruim onvol-
doende klasmeubilair. We proberen 
evenwel bepaalde materialen te 
hergebruiken en de oude dakplaten 

worden gratis aangeboden aan arme 
families. Het is onze bedoeling dat deze 
vier klassen afgewerkt zijn tegen het begin 
van het nieuwe schooljaar in september. 
 
Ook de zes andere klassen, twee blokken 
van telkens drie klassen, willen we grondig 
renoveren. Voor de bouw van de eerste 
reeks van drie klassen, met een geraamde 
kostprijs van 18.420,- euro, vroegen we 
een subsidie aan bij de provincie Limburg. 
We hopen dat ons dossier voldoende 
onderbouwd is om in aanmerking te 
komen voor een subsidie. Als in de loop 
van de zomermaanden een gunstige 
beslissing uit de bus komt, dan beginnen 
we onmiddellijk met de bouw van die drie 
klassen. 
 
In dat geval willen we in de loop van 
september andermaal een aanvraag 
indienen bij de provincie West-Vlaanderen 
voor een volgend blok dat de drie laatste 
klassen herbergt. 
 
De school in Muyanza zou dan tegen het 
begin van schooljaar 2024-2025  afgewerkt 
zijn. Het is een school met 1657 leerlingen 
die uit ongeveer 1000 gezinnen komen. 
 
Daarmee is ons programma afgerond en 
zijn alle basisscholen, die destijds door 
broeder Cyriel werden gebouwd, grondig 
gerenoveerd of herbouwd, en daarmee 
wordt een belangrijke bladzijde 
omgeslagen.  
 
Dan rest er voor de toekomst enkel nog de 
renovatie van de kleuterklassen in 
Murama, Rubona en Muyenza, maar dat is 
toekomstmuziek. Eerst willen we nog wat 
werken uitvoeren in het Centrum zelf. 
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Bouwwerken in het Centrum - de droogloods en de mestopslag

Lezers die het Centrum in Kisaro kennen 
zien op  het plannetje op volgende 
bladzijde welke veranderingen er zich de 
voorbije jaren voltrokken in het Centrum 
en ze vinden er de situatie zoals die er 
vandaag uitziet. Voor de lezers die nog 
nooit in Kisaro waren is het een leuk 
zoekprentje om zich aan de hand van de 
legende een voorstelling te maken van 
wat er zich in het Centrum Kisaro allemaal 
afspeelt.  
 
Een belangrijk werk gedurende het 
voorbije jaar was de bouw van de fases 1A 
en 1B van de droogloods (H1A en H1B 
genoemd op het plannetje). De bouw van 
een dergelijke droogloods of ‘hangar’ was 
nodig om de oogst op een degelijke 
manier te kunnen drogen, want ook In 
Rwanda zorgen de klimaatwijzigingen 
ervoor dat het weder moeilijker kan 
voorspeld worden dan voorheen.  
 

Deze droogloods wordt in twee fases 
gebouwd: eerst de rechter- en de 
linkerkant (H1A en H1B) zodat er tijdens 
de bouwwerken op het middenstuk toch 
nog (maïs) gedroogd kon worden in 
openlucht. De raming van de werken 
bedroeg 13.275,- euro voor deze eerste 
fase. Van de Nederlandse stichting Wilde 
Ganzen kregen we een subsidie van 
4.425,- euro, de rest werd betaald door 

ons Comité, dankzij jullie giften.  Deze 
werkzaamheden zijn intussen voltooid, de 
hangars H1A en H1B zijn in gebruik 
genomen (dat zie je op de foto op de 
volgende bladzijde) en het verantwoor-
dingsdossier werd ingediend.  
 
Tijd dus om in een tweede fase werk te 
maken van de overdekking van het 
middengedeelte (H2). Dat is een 
omvangrijk werk, geraamd op 30.435,- 
euro. Ook hier richten we al onze hoop op 
de stichting Wilde Ganzen om ons een 
subsidiërende hand te reiken.   
 
Daarom dienden we dus ook voor deze 
tweede fase een subsidiedossier in bij de 
stichting.   
 
Wijzelf stelden als comité een fondsen-
wervingsplan op en reserveerden een 
bedrag van 20.290,- euro dat wij zullen 
inbrengen. Tezelfdertijd diende Evariste 
Safari vanuit Kisaro een goed gestoffeerd 
bouwdossier in bij de stichting Wilde 
Ganzen om een subsidie van 10.145,- euro 
uit de brand te slepen.  
 
Een citaat uit zijn dossier:  
 
‘Le projet contribuera au renforcement 
tant organisationnel que financière du 
CPPA Kisaro car nous aurons acquis une 
infrastructure qui donnera assez d'espaces 
pour les activités liées à la récolte: le 
séchage et le stockage si bien que nous 
pourrons vendre les produits quand les 
prix de vente seront intéressants.’ 
 
We hopen over enkele weken een  gunstig 
antwoord te krijgen en dan vangen de 
werken onmiddellijk aan. 
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Voor de bouw van de hangaars moest niet 

alleen de wegenstructuur lichtjes 

aangepast worden en de waterafvoer in 

goede banen geleid, maar ontstond ook 

de mogelijkheid om een nieuwe 

mestopslagplaats aan te leggen, vlak 

achter de varkensstallen, langs de 

hoogspanningspost. 
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De dagelijkse werking in Kisaro 

De nieuwe technologieën bieden 

natuurlijk ook nieuwe communicatie-

mogelijkheden. In de periode dat Gerard 

afbouwt en Paul opbouwt is dan ook een 

goed overleg nodig, maar ook mogelijk. Zo 

wordt elke maand een videochat 

georganiseerd tussen Evariste, Paul en 

Gerard over de dagelijkse werking in 

Kisaro. Die wordt opgenomen en er wordt 

een kort verslag van gemaakt. Enkele 

uittreksels uit de chat van april om dat te 

illustreren. 

Over de varkensteelt 

Het Rwandese landbouwbestuur heeft de 

verdeling van stalen van varkenssperma 

geüniformeerd. De boeren uit de vijf 

districten van de noordelijke provincie 

doen hun bestelling bij de veearts in het 

Centrum. In Muhanga, centraal gelegen in 

Rwanda, wordt alles gecentraliseerd. Elke 

vrijdag worden in het Centrum de 

spermastalen opgehaald, waarna de 

bestellingen vanuit Muhanga per drone 

geleverd worden. 

Over de slagerij 

Niet alleen op weekdagen wordt er 

geslacht in het Centrum. Iedere zaterdag 

worden er 8 à 10 varkens geslacht voor 

een Chinese handelaar in Kigali. 

Over landbouw en groenteteelt 

De zaai- en plantperiode is beëindigd. De 

talrijke regenbuien verhinderen dat er op 

de terrassen gewerkt kan worden. 

Daardoor was er een week vertraging bij 

het planten van de aardappelen. De tarwe 

wordt behandeld voor de  schimmelziekte 

bruine roest. De verkoop van groenten in 

Kigali verloopt op de normale wijze. De 

verkoop van aardappelen wordt echter 

enkele weken opgeschort wegens een 

tekort.  

 

Libératha 

Wellicht kennen jullie Libératha nog (zie 

tijdschrift jaargang 42, nr. 4). Bijna vijf jaar 

geleden hielpen we haar met een operatie 

en een prothese. Libératha leeft in een 

heel arm gezin en is gehandicapt geboren; 

ze liep op haar knieën. Dankzij jullie 

bijdragen kon ze geholpen worden door 

een bilaterale operatie aan de knieën 

gevolgd door het plaatsen van een 

prothese. Ze bloeide helemaal open en 

werd een flinke meid. Maar ze groeide ook 

uit haar prothese die intussen te klein 

werd en aangepast moet worden. Dat kost 

1,2 miljoen Rwandese franken, of bijna 

1.000 euro. Ook daar willen wij haar bij 

helpen met een deel van het bedrag dat 

wij ontvingen van Zuiderlicht. Als ook jij 

Libératha specifiek wil helpen, kan je een 

bedrag overschrijven als gift met de 

vermelding ‘prothese Libératha’. 
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Financiën en Fiscale attesten  

In ons vorig nummer gingen we aan de hand van het jaarverslag uitvoerig in op de financiële 

situatie. Vandaag beperken we ons tot de ontvangsten en uitgaven tussen 1 januari en 1 

juni.   

Staat van ontvangsten en uitgaven op 1 juni 2023 

   

                  Ontvangsten                         Uitgaven 

   

Giften € 15.665,84  

Acties € 4.000,00  

Totaal € 19.665,84  

Aankoop en verzending  € 2.831,57 

Drukwerk  € 1.086,00 

Allerlei  € 260,66 

Overgeschreven naar Kisaro  € 20.000,00 

Onkosten bank  € 24,20 

Totaal  € 24.202,43 

 

Er waren bijzonder veel giften en ook de actie van het SJIB (4.000,- euro) was een flinke 

opsteker. Onze voornaamste uitgave was een overschrijving van 20.000,- euro naar Kisaro 

om de werken te financieren die boven in dit tijdschrift beschreven werden. 

Nog iets over de fiscale attesten. Wie een bedrag overschrijft van minstens 40 euro op 

jaarbasis, krijgt van ons begin 2024 een fiscaal attest.  

Het overgeschreven bedrag gaat rechtstreeks naar het project in Kisaro, en in ons tijdschrift 

lees je waaraan het besteed wordt.  

Voor elke euro die jij bijlegt, betaalt de Belgische schatkist jou fiscaal bijna een halve euro 

terug. 

Wil je je bijdrage spreiden over het jaar, dan geef je je bank een bestendige opdracht om 

elke maand een (klein) bedrag over te schrijven op onze rekening.  

De federale overheidsdienst Financiën stelt voor dat de schenkers samen met de gift ook 

hun nationaal nummer (RR) meedelen om bij het opstellen van de vereenvoudigde 

belastingaangifte alle misverstanden te vermijden die een gevolg kunnen zijn van een fout in 

de schrijfwijze van de naam of het adres. Je mag dat doen, maar zelf vinden wij het erg 

vergaand en niet in de geest van de privacywetgeving. Voor ons ben je daar dus helemaal vrij 

in.  
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Hoe wil jij je tijdschrift ontvangen? (redactie) 

Als je dit artikeltje op papier leest, betekent het dat jij een van de achthonderdtwintig 

abonnees bent die ons tijdschrift via de post ontvangen. Aan de andere kant stijgt het aantal 

digitale abonnees ieder trimester. 

Als je ons tijdschrift viermaal per jaar in gedrukte vorm wil blijven krijgen, moet je helemaal 

niets doen. Maar als je het (enkel) digitaal wil lezen (zodat je ook de foto’s in kleur kan 

bekijken) stuur je een mailtje naar guywillems@telenet.be. 

 

Onze mailadressen (redactie) 

Coördinator Genk-Kisaro: gerardmoerman42@gmail.com.  

Coördinator Genk en secretaris: swartenbroekxg@gmail.com. 

Penningmeester: marinette.willems@hotmail.com 

Adjunct-secretaris en digitaal tijdschrift: guywillems@telenet.be.  

Archivaris: ackermans.genk@gmail.com 

 

Onze website: www.kisaro.be (redactie) 

 

 

 

Als je echt mee wil zijn, surf dan 

elke week eens naar onze 

website. Die is heel eenvoudig 

opgevat: je vindt er niet alleen actuele 

berichten, maar ook alle nummers van 

ons tijdschrift.  

mailto:guywillems@telenet.be
mailto:gerardmoerman42@gmail.com
mailto:swartenbroekxg@gmail.com
http://www.kisaro.be/
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