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DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT van het PROJECT 

KISARO - RWANDA, JAARGANG 47, NR. 1 

 

PAASNUMMER 
 

               (van de redactie)   

 

Beste Lezer, 

Ons vorig nummer stond bijna volledig in het teken van de viering van ons vijftigjarig bestaan. 

Ditmaal zijn we weer helemaal op Kisaro gefocust. We laten je lezen in het dagboek van Paul 

Ackermans die van half oktober tot een eind in december in Rwanda was. Comitélid Stefan 

Meyvisch laat ons genieten van zijn reisverslag. Half januari vertrok Gerard voor zijn volgende 

missie. Als je deze tekst leest, dan is Gerard net terug in ons land. In het volgend nummer van 

ons tijdschrift verneem je alles over zijn verblijf aldaar in de ‘Kroniek van Gerard’. 

Onze algemene vergadering van maart keurde het jaarverslag goed, evenals de rekening van 

2022 en het budget voor 2023. In dit nummer lees je daarvan de essentie, maar je kan het 

volledig verslag, inclusief de financiële gegevens, terugvinden op onze website Kisaro.be, 

onder de rubriek ‘Documenten’ (Jaarverslag 2022).  

Juvenal Gahima, een van de eerste medewerkers van broeder Cyriel ging met pensioen, Marc 

Dedecker interviewde hem, en je leest in dit nummer ook over acties die her en der te lande 

opgezet worden om Kisaro te steunen. 

Ook in de toekomst kan jij ons helpen bij de uitbouw van het project. Schrijf een bedrag over 

op rekening BE77 7370 2005 9542 van de vzw Comité Kisaro en vermeld 'gift voor Kisaro'. 

Dan  ontvang je begin 2024 een fiscaal attest als dit bedrag op jaarbasis minstens 40 euro 

bedraagt (zie ook blz. 17).   

Ons correspondentieadres is nog steeds Comité 

Kisaro vzw in de Winterslagstraat 1 in 3600 

Genk. Een mailtje sturen of bellen kan naar  

jef.gabriels@telenet.be  of 0475/473209.  

We wensen je veel leesgenot en fijne 

paasdagen! 

mailto:jef.gabriels@telenet.be
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Dagboek van Paul (Paul Ackermans) 

Dinsdag 15 november 2022 

Het is vroeg in de morgen. De tractor John 

Deere 2040 baart ons zorgen. Gisteren viel 

hij in panne en dat is heel vervelend! De 

oorzaak is waarschijnlijk een lek in de 

cilinderkoppakking of 'joint de culasse’. 
Meestal is oververhitting van de motor of 

een slecht functionerend koelsysteem de 

oorzaak. Maar in de loop der jaren zal zelfs 

de meest kwalitatief hoogstaande 

koppakking slijten en gaan lekken. Evariste 

heeft een gepensioneerde technieker van 

‘Sorwathe’ om advies gevraagd. Indien 
Augustin, zoals de man heet, dezelfde 

mening deelt is de herstelling een werk van 

lange adem.  

Koningsdag blijft, ook in het buitenland, 

een bijzondere dag die jaarlijks op 15 

november wordt gevierd. De Belgen die in 

Rwanda verblijven worden die dag 

uitgenodigd in de residentie van de 

Belgische ambassadeur. 

De viering werd bijgewoond door meer dan 

200 genodigden. Veelal ondernemers of 

vertegenwoordigers van diensten die met 

de ambassade verbonden zijn. Van de 

Belgische school in Kigali zijn enkele 

leerkrachten en studenten aanwezig. 

Belgische religieuzen of kloosterlingen zijn 

haast niet meer actief in Rwanda. Zusters 

Marie Michel Vanherk en Steven Ver-

meulen van de Zusters Bernardijnen in 

Kigali vormen de uitzondering. Zuster 

Marie Michel, die onlangs haar 97ste 

verjaardag vierde, is intussen 63 jaar 

werkzaam in Rwanda. 

De genodigden genieten van de 

gezelligheid, de drank en de lekkere hapjes. 

De Belgische frietjes en de brochette van 

de barbecue worden zeer gesmaakt. 

Leodomir Hagabimana spreekt me aan en 

informeert naar nieuws uit Kisaro. 

Leodomir, is een voormalige werkman van 

het Centrum, die nu met vier collega’s de 
residentiële tuin van de ambassadeur 

onderhoudt. Met fierheid vertelt hij over 

zijn werk. 

Na de speech van ambassadeur Bert 

Versmessen en het volkslied van beide 

landen heffen wij het glas op onze koning. 

De ambassadeur neemt uitgebreid de tijd 

voor een kennismaking en een babbel met 

zijn landgenoten. Het biedt de gelegenheid 

om Kisaro in de kijker te zetten. Hij 

herinnert zich onze ontmoeting op de 

inhulding van het waterzuiveringsproject in 

Mutete enkele weken geleden. 

Wij spreken de ambassadeur aan: 

‘Goedenavond, meneer de ambassadeur. 

Wij zijn op de viering slechts met een kleine 
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groep Limburgers vertegenwoordigd. 

Zuster Marie Michel, afkomstig uit Kaulille, 

Rita Waeben uit Opglabbeek, uw 

echtgenote uit Tongeren en ikzelf uit Genk. 

Het zou ons plezieren om u en uw 

echtgenote in Kisaro te mogen begroeten. 

Het loont de moeite om het werk van 

broeder Cyriel te komen bezoeken.’ Zijn 

antwoord is verrassend: ‘Jullie uitnodiging 

is een appreciatie. Stuur me een mail met 

gegevens en de geschiedenis van het 

project. Ik zal dan een datum in mijn 

agenda vastleggen.’ 

Evariste Safari is vereerd en belooft om een 

uitnodiging naar de Belgische ambassade 

te sturen. 

Donderdag 17 november 2022 

Augustin Rucamukibatsi, die vandaag onze 

tractor komt bekijken, heeft een lange 

staat van dienst als technicus. Ook zijn 

vaststelling is weinig hoopgevend.  

Voor een derde opinie contacteren we Leo 

Suy in België. Leo heeft destijds als 

vrijwilliger in Kisaro gewerkt. Zijn kennis en 

ervaring als garagist bevestigen onze 

vermoedens. 

De afgetapte olie is een witte melkachtige 

smurrie, een mengeling van olie en 

koelvloeistof. Er is geen twijfel meer. Alles 

wijst op een scheurtje in de afdichting 

tussen de cilinderkoppen en het 

motorblok. Eén zaak is duidelijk: er dient 

behoorlijk wat sleutelwerk verricht. 

Tijdens het demonteren van de radiator 

doet Augustin een tweede vaststelling. De 

oliekoeler zit los. Met als gevolg een lek 

tussen het koelsysteem en de oliefilter. 

Wellicht werd de oliefilter tijdens het 

vervangen niet stevig genoeg vastgedraaid 

en is de oliekoeler losgetrild. Wanneer het 

kleppensysteem van de motor wordt 

gelicht wordt deze conclusie bevestigd. Een 

scheurtje in de koppakking is de 

boosdoener. Gelukkig zijn de vier cilinders 

niet beschadigd. 

Augustin bezorgt een lijst van de te 

vervangen onderdelen. Omdat de 

onderdelencatalogus voor een tractor van 

dat bouwjaar niet meer geraadpleegd kan 

worden op het internet, voegen we een 

foto van elk gewenst onderdeel toe aan de 

lijst. Die lijst wordt via Gerard bezorgd aan 

Tim Vos uit Maarkedal. Hopelijk zijn de 

originele koppakking en oliekoeler nog 

verkrijgbaar zodat Stefan Meyvisch de 

onderdelen kan meebrengen als hij naar 

Rwanda komt.  

Maandag 21 november 2022 

De broedergemeenschap van de 

Christelijke Scholen in Rwanda telt zo'n 17 

broeders verdeeld over zes com-

muniteiten: Kisaro, Butare, Nyundo, Kigali, 

Byumba en Rukomo. De communiteit in 

Kisaro is samengesteld uit drie broeders: 

broeder Julien Nimusabimanizatwumva 

(Prier pour Dieu, il nous visitera), broeder 

Jean René Habineza en broeder Jean 

D’Amour Tuyisenge.  
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Enkele weken geleden, bij valavond werd 

er op de deur geklopt. Broeder Julien stelt 

zich voor als overste van de communiteit. 

‘Ik verneem via Evariste Safari uw 

aanwezigheid in Kisaro’, zegt hij. ‘Entrez et 

asseyez-vous, frère!’ 

Broeder Julien is een vriendelijk en 

zachtaardig persoon. Hij nodigt me uit voor 

een kennismaking. ‘U bent hier ’s avonds 
alleen in het centrum, wij verwelkomen u. 

Om 18.30 u hebben we het avondgebed, 

daarna nuttigen we het avondmaal. Alle 

vrijheid om langs te komen.’ 

‘Dankjewel, broeder Julien’, tot binnen-

kort. 

Kisaro wordt geplaagd door diefstallen. Een 

oud zeer waar ook broeder Cyriel vaak mee 

werd geconfronteerd. Enkele weken 

geleden kregen de broeders ongenode 

gasten over de vloer. Het tv-toestel, een 

fiets, een kruiwagen, een matras en wat 

kleinigheden werden ontvreemd. De koper 

van het gestolen tv-toestel voelde 

nattigheid en bracht het apparaat zonder 

schroom terug naar de rechtmatige 

eigenaar. 

Tot mijn grote verbazing merkte ik 

verleden zaterdag schilderwerken aan de 

vroegere werkplaats. 

De grote poort kreeg een frisse kleur! Na 

jaren van leegstand krijgt het gebouw, 

thans eigendom van de broeders, een 

nieuwe invulling. Het gebouw wordt 

ingericht als polyvalente ruimte waar 

activiteiten zoals recepties, tentoon-

stellingen, trouwfeesten en dergelijke 

georganiseerd kunnen worden.  ‘Met het 

WK-toernooi in Qatar in het vooruitzicht is 

deze ruimte best geschikt om de 

wedstrijden op scherm te vertonen,’ stelt 

broeder Julien. ‘Normaal gezien missen we 

hier geen enkele match van de Rode 

Duivels. Overmorgen, woensdag 23 

november, speelt jullie ploeg hun eerste 

wedstrijd: België - Canada. Romelu Lukaku, 

Eden Hazard, Dries Mertens en Michy 

Batshuayi zijn onze favorieten.’ Ik ben erg 

verwonderd over hun kennis van het 

Belgisch elftal. 

Allez les diables rouges! 

 

Donderdag 24 november 2022 

Van overleven naar gewoon leven. 

Van de ruim 13 miljoen inwoners van 

Rwanda leeft meer dan de helft van de 

bevolking in armoede en moet rondkomen 

met omgerekend minder dan 2 euro per 

dag. Ondanks het feit dat armoede de 

laatste jaren in Rwanda enorm is 

afgenomen, zijn er nog veel gezinnen die in 

echte armoede leven. In de naburige 

dorpen van Kisaro zijn er gezinnen waarvan 

we het niet eens weten. De eerlijkheid 

gebiedt te zeggen dat we deze mensen wel 

eens uit het oog dreigen te verliezen.  
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Keren we 30 jaar terug in de tijd, dan waren 

het Drocelle Nyiramanza en Katleen 

Ryckaert die tijdens hun huisbezoeken de 

arme gezinnen en weduwen wisten te 

bereiken. De soepbedeling, waar de armen 

uit de buurt iedere zaterdag van konden 

genieten, werd enkele jaren geleden op 

verzoek van de overheid afgeschaft. 

Sindsdien zijn een aantal van deze mensen 

in de vergeethoek geraakt. Vooral vrouwen 

die vaak alleen een gezin moeten 

onderhouden.  

Eric Bangambiki, verantwoordelijk voor de 

bouw in het Centrum, biedt me de 

gelegenheid om enkele arme gezinnen te 

bezoeken. Even voorbij het dorp Rwintare 

nemen we de smalle weg naar links. Een 

eind verder is de weg enkel nog berijdbaar 

met de motor. We houden halt bij het gezin 

Nyiransabima en Ntakiberumwanzi. 

Esperance is moeder van drie kindjes: 

Niyomucunguzi René, Ndayizeye Esabelle 

en Uwumukiza Vumila. Ze wuift naar ons 

als we haar met ‘Maramutse! (goeden-

morgen)’ begroeten. Ze is bezig met het 

schillen van maniokwortels voor het 

avondeten. De bonen in het tuintje zijn 

immers nog niet rijp. 

Het huis waarin het gezin met drie kinderen 

woont meet 3 bij 3 meter. De dakbe-

dekking bestaat uit oude golfplaten. Een 

extra laag bananenbladeren houdt het 

doorsijpelen van de regen door de gaten in 

de golfplaten tegen. Om meer leefruimte 

te creëren is de woning aan uitbreiding toe. 

De muren zijn vervaardigd uit aarde en 

leem. Maar alles wat voor ons zo 

vanzelfsprekend is, is voor dit gezin 

gewoon niet aanwezig. 

Vanuit een christelijke overtuiging verleen-

de broeder Cyriel hulp en ondersteuning 

aan arme gezinnen met de bedoeling om 

hen een beter leven te helpen leiden, hoe 

moeilijk dat ook was. Heeft het project 

Kisaro niet de morele plicht om deze 

mensen bij te staan met een perspectief 

naar de toekomst? 

‘We beschikken over een lijst met gezinnen 

aan wie het centrum materiële hulp 

verschaft’, zegt directeur Evariste Safari. 

‘Arme gezinnen uit de buurt die niet in de 

mogelijkheid verkeren om een huis te 

bouwen, kunnen op ons rekenen. Zo 

worden de herbruikbare dakplaten van het 

scholencomplex in Rubona onder de arme 

gezinnen verdeeld. In het verleden 

steunden tal van weldoeners uit België 

mensen met het bouwen van een woning.’  

Een bijkomend probleem voor arme 

gezinnen is de onmacht om hun kinderen 

naar school te laten gaan. In Rwanda geldt 

er een leerplicht voor kinderen van 7 tot 13 

jaar. De overheid doet erg haar best. 

Ouders dienen geen schoolgeld te betalen. 

Toch is het onderwijs niet gratis, want de 

kinderen mogen alleen naar school komen 

nadat ze het schoolmateriaal zoals 

uniform, pen, schrift, … betaald hebben. 
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Daarnaast moeten ze het middagmaal 

kopen. Dat kost per jaar ongeveer 45 euro. 

Al kunnen arme gezinnen van een sociaal 

tarief genieten, toch hebben ze vaak niet 

de middelen om het resterende geld bij 

elkaar te schrapen met als gevolg dat 

kinderen uit die gezinnen de kans op een 

betere toekomst wordt ontnomen. 

Vrijdag 25 november 2022 

Stefan Meyvisch is gisteravond goed en wel 

aangekomen. De check van zijn bagage 

verliep vlekkeloos en voor we het wisten 

stond hij aan de uitgang van het 

luchthavengebouw op ons te wachten. De 

onderdelen voor de herstelling van de 

tractor zijn nu in Kisaro. Dank aan Gerard 

Moerman en Tim Vos om de onderdelen zo 

snel te bezorgen. Stefan bracht ook een 

koffer mee vol binnenbanden voor 

kruiwagens. 

Voor Stefan is het een eerste kennismaking 

met de activiteiten in het centrum. Op 17 

december keren we samen terug naar 

België. 

Evariste had het deze namiddag erg druk 

met het bezoek van twee vrouwelijke 

parlementsleden die de secteur 

(gemeente) Kisaro en ook het CPPA 

bezochten. Ze waren erg geïnteresseerd in 

de activiteiten van het centrum.  

Zaterdag 26 november 2022 

Door de voortdurende stijging van de 

energiekosten als gevolg van de oorlog in 

Oekraïne wordt het voor veel Rwandezen 

nijpender om rond te komen. De prijs voor 

bonen is verviervoudigd. Een kilo bonen 

kostte vorig jaar 300 Rwf (ongeveer 30 

eurocent), nu is de prijs gestegen tot 1300 

Rwf per kilo. Aardappelen stegen van 250 

Rwf per kilo naar 400 Rwf per kilo. Bakolie 

van 1700 Rwf naar 3500 Rwf per liter. In de 

hoofdstad Kigali en de grootsteden liggen 

de prijzen nog hoger. Hoe een conflict in 

Europa verstrekkende gevolgen heeft voor 

Rwandezen die het vaak niet al te breed 

hadden. Buurland Congo telt dit jaar 4 

miljoen armen meer dan vorig jaar. 

Maandag 28 november 2022 

Emmanuel en Theoneste zijn aan de slag in 

de schrijnwerkerij. De laatste school-

banken voor het schoolcomplex in Rubona 
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worden gerestaureerd. In totaal kregen 

twintig ‘pupiters’ een opknapbeurt. Ze 

waren erg verouderd en beschadigd. De 

schoolbanken zullen zeer welkom zijn. We 

maken ook een aantal nieuwe banken. 

Donderdag 1 december 2022 

In de weelderige tuin voor het 

grafmonument van broeder Cyriel groeien 

bloemen in allerlei kleuren en vormen. 

Onlangs zag ik een vrouw een prachtig 

boeket bloemen plukken. Het was 

Alphosine Isingizwe. Ze is 45 jaar en woont 

in Kisaro. Haar ouders zijn vroeg overleden. 

Op 17-jarige leeftijd werd ze moeder van 

een meisje. Sindsdien gaat ze alleen door 

het leven. 

Samen met andere Kisaroleden vergezelde 

Alphosine broeder Cyriel naar de kathe-

draal van Byumba voor de zondagviering. 

In de periode dat broeder Aniceto overste 

was in de school van Kirenge, onderwees 

Alphosine er godsdienst. Kortom, haar 

leven is vergroeid met Kisaro. 

Alphosine is een stille getuige die het 

verdient om eventjes 'in de bloemetjes' 

gezet te worden. Wekelijks plaatst ze een 

vers boeket aan het graf van broeder 

Cyriel. Een uiting van dankbaarheid en 

appreciatie voor wat hij voor haar heeft 

betekend.  

De volgende dagen breng ik samen met 

Stefan door in Kisaro. Zijn reisverslag lees je 

verder. 

Oprechte dank aan allen die met hun 

genereuze bijdrage het werk hier mogelijk 

maken.  

Koopjes 

De voorbije jaren 

publiceerden we 

een roman 

(‘Fureri’, over het 
leven van broeder 

Cyriel, geschreven 

door Marc 

Dedecker) en 

een 

fotoalbum 

(‘Kisaro 50/80/100, samengesteld door 
Paul Ackermans). Van beide publicaties 

hebben 

we nog 

enkele 

exem-

plaren. 

Je kan 

die be-

stellen 

door 

25 euro (met de vermelding Fureri) of 36 

euro (met de vermelding fotoalbum) over 

te schrijven op de rekening van het Comité 

Kisaro: BE77 7370 2005 9542. In dit bedrag 

zijn de verzendingskosten inbegrepen.  
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Drie nieuwe klaslokalen plechtig ingehuldigd (Evariste Safari) 

Onze directeur in Kisaro, Evariste Safari, 

vertelt over de officiële openingscere-

monie van drie klaslokalen van de Groupe 

Scolaire in Rubona: 

Op maandag 13 februari 2023, om 12.30 

uur, vond een plechtigheid plaats bij de 

Scholengroep van Rubona ter gelegenheid 

van de officiële ingebruikname van de drie 

nieuwe klaslokalen van blok 2.   

Eregast was de heer Théophile MUTA-

GANDA, vice-burgemeester van het district 

Rulindo belast met sociale zaken. Ook 

aanwezig waren de heer Thérésphore 

UWAMAHORO, de uitvoerend secretaris 

van de secteur (gemeente) Kisaro, de heer 

Alfred NYIRIMANZI, verantwoordelijke 

voor het onderwijs in de secteur, de heer 

Gérard MOERMAN, vicepresident en co-

ordinator tussen het CPPA en het Comité in 

België, de heer Evariste SAFARI, directeur 

van het CPPA Kisaro, de Belgische 

bezoekers die op dat ogenblik in Kisaro 

waren, de voorzitter van het oudercomité, 

de directrice van de school, de leer-

krachten en de leerlingen. 

De scholengroep Rubona heeft 1158 

leerlingen uit de secteur Kisaro van het 

district Rulindo en uit de secteurs Byumba 

en Kageyo van het district Gicumbi. 

De bouwwerken van blok 2 werden 

gefinancierd door de provincie Limburg en 

het Genkse Comité Kisaro. De werk-

zaamheden begonnen in oktober 2022 en 

eindigden in januari 2023. 

Op de foto’s zie je de voorbereidende 
werkzaamheden in oktober 2022 en de 

officiële inhuldiging  op 13 februari 2023.
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Mijn kennismaking met Kisaro (Stefan Meyvisch) 

Waarom? 

Mijn vader, Isidoor Meyvisch, goede vriend 

van pastoor Jan Oosterbos en van broeder 

Cyriel, was destijds, toen het comité Kisaro 

in juni 1977 zijn definitieve vorm kreeg, 

voorzitter van dit comité dat het Rwandese 

CP(P)A (Centre de Perfectionnement et de 

Promotion Agricole) vanuit België onder-

steunde. Hij zou voorzitter blijven tot de 

dag van zijn overlijden, 18 maart 1992. 

Nu, vijftig jaar later, ga ik met veel goede 

moed in Kisaro de (landbouw)erfenis van 

bovengenoemden bekijken. En ook ga ik 

graag, vanuit mijn werkveld onderwijs, 

enkele scholen in de buurt van Kisaro 

bezoeken: scholen waar de broeder en het 

Comité niet enkel een hart voor hadden, 

maar die ze ook sponsorden, bouwden of 

renoveerden.  

Op bezoek in de school 

Op maandagochtend  28 november om 8 u 

heb ik een afspraak met meester Cyprien in 

de school van Murama. Murama is de 

publieke school van Kisaro. In deze school 

van de staat is het onderwijs in principe 

gratis, maar ouders moeten wel, zoals in 

alle scholen van de staat, een verplichte 

bijdrage betalen voor boeken, uniform, 

schrijfgerei, lunch en soms ook voor 

verbouwingen. En dat kost hen minstens 

10 euro per trimester per kind. Ter 

vergelijking: het nettoloon van een 

ongeschoolde arbeider ligt rond de 90 euro 

per maand, alhoewel dat zwaar kan 

schommelen afhankelijk van leeftijd, regio, 

werkgever,…. Een flesje bier (33 cl) in een 
café kost 60 eurocent  en een banaan op de 

markt kost 10 eurocent. De motortaxi (rit 

van 12 km) kost anderhalve euro.  

(De prijzen van de lonen en van het 

schoolgeld zijn ‘van horen zeggen’, dus niet 
te veralgemenen).  

Werknemers van het CPPA die in Kisaro 

wonen, sturen hun kinderen veelal naar 

deze publieke school in Murama. De mooie 

gebouwen huisvesten 1900 leerlingen: 

kleuter, lager en middelbaar niveau. Ooit is 

de school gebouwd door broeder Cyriel (in 

de jaren 70) en ze werd tussen 2019 en 

2022  gerenoveerd door de bouwploeg van  

het CPPA dankzij sponsoring van het 

comité en van de provincies Limburg en 

West-Vlaanderen, in totaal twintig klassen!   

Die maandagochtend regent het enorm 

hard. De enige mogelijkheid om in de 

school te raken is te voet. Kan ik in mijn 

huisje blijven terwijl veel kinderen 5 à 6 km 

in de regen wandelen en soms tot 300 

meter hoogteverschil moeten over-

winnen?  

(Voor de Genkenaren die de mijnterrils van 

Waterschei of Winterslag beklimmen: het 

hoogteverschil van een terril is ongeveer 70 

meter, dus een aantal kinderen overwint 

elke ochtend een dikke vier keer het 

hoogteverschil van een mijnterril).  

Kon ik dus in mijn huisje blijven? Neen, ik 

heb geen reden om niet naar de school te 

gaan. De school ligt ongeveer 2 km van mijn 

huisje en als ik de school bereik ben ik -

zoals men vroeger zei - nat tot op mijn 

onderbroek. Ik zie veel kinderen: in 

halfvolle klassen en onder de afdaken. 

Meester Cyprien is niet in zijn klas. Ik zoek 

een klas tot ik een leerkracht zie, maar vind 

er geen. Dan maar naar de onderdirecteur. 

Hij is niet op zijn bureau. De directeur is ook 

niet te zien. Verwonderd vraag ik aan de 
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kinderen waar de juffrouwen en meesters 

zijn. En het antwoord is verrassend en 

grappig: de leerkrachten komen niet naar 

school als het hard regent. Maar alle 

kinderen (en dat zijn meestal enkel 

degenen die relatief dichtbij wonen) zijn 

welkom. Ik denk dat er toch wel een 600-

tal leerlingen van de 1900 aanwezig zijn. Ze 

doen een beetje schoolwerk in de klassen, 

ze lopen wat rond en vooral: ze zijn 

ontzettend braaf. Ik ga van klas tot klas. De 

gesprekken zijn aangenaam: ’t is een mix 
van Engels en Frans. Ooit was Frans de 

tweede taal in Rwanda. Nu is dit Engels.  

Na een tijdje komt er toch een volwassene 

opdagen: uit één van de klassen wandelt 

een man in witte stofjas naar buiten. Het is 

meester Damascène. Hij herhaalt wat de 

kinderen me zeiden: geen les bij 

ochtendlijk regenweer. Ik snap het wel 

want het water valt met bakken uit de 

hemel en stroomt als kleine riviertjes van 

de roodbruine veldwegen.  

(En mijn bergschoenen waren bij aankomst 

aan de school zowat 2 kg zwaarder door al 

die kleiachtige grond die eraan vastklitte.) 

Maar het blijft me verbazen hoe een 

zeshonderdtal kinderen, een voormiddag 

lang, zonder ruzies en heel gestructureerd 

zich nuttig en sociaal bezighouden in een 

school met toevallig één aanwezige en 

vriendelijke meester. 

De volgende dag ben ik in de klas van 

meester Cyprien. Hij heeft het derde 

leerjaar met een vijfendertigtal leerlingen. 

Het is een les Frans. Frans staat op het 

lesrooster, maar eigenlijk zou het Engels al 

standaard moeten zijn in de openbare 

scholen. Echter, er is één probleem: de 

oudere leraren beheersen het Engels niet 

zo goed: ze zijn in het Frans opgeleid. 

Een andere vaststelling: de namen van de 

kinderen. Als ik de klaslijsten overloop, 

kom ik een ruim,  gevarieerd palet van 

namen tegen. Sommige namen zijn in het 

Frans en die kan ik nog net vertalen: Jean 

de la Paix (Janneke van de Vrede) en Bonne 

Chance (Veel Geluk). Het maakt me 

nieuwsgierig en ik vraag de leerkrachten 

naar de vertaling van de Rwandese namen.  

Het antwoord is verrassend: ’t is een mix 

van grappige, betekenisvolle en mooie 

namen (in hun eigen taal, maar ook in het 

Engels of het Frans). Bijvoorbeeld: 

Tuyishime (Laten we ervan Genieten), Ange 

(Boos), Nagz (Enzovoort), Inanutse (Dun), 

Makuba (Tegenslag), Raissa (Salaris-

verhoging), Accident (Ongelukje) en zijn 

broer Annoncé (Aangekondigd), Keza 

(Mooi), Balyejjusa (Ze waren Jaloers) en 

Uwitonze (de Voorzichtige).  

Naamgeving is een plechtig gebeuren in 

Rwanda. Acht dagen na de geboorte 

nodigen de ouders vrienden en kennissen 

uit. Het wordt een feest met eten en drank.  

Maar iedereen moet op een briefje een 

‘naamvoorstel’ voor het kind meebrengen 
en de naam uiteraard motiveren. 

Rwandezen zijn vertellers: je kan je 

voorstellen dat het geanimeerde feesten 

zijn met lange verhalen en veel humor. Alle 

mogelijke ingevingen van namen zijn 

welkom, zoals een naam over het kind zelf 

(Mooi, Dun, Lawaaierig,…), over familiale, 
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religieuze, sociale of  politieke omstandig-

heden of gewoon over het weer van de 

dag. Zo zijn Accident en Nagz (Enzovoort) 

het gevolg van een familiale omstandig-

heid. Accident behoeft geen verdere uitleg. 

En Nagz was het zoveelste meisje in de rij, 

dus werd ze Enzovoort genoemd omdat de 

namen op waren. Maar er is ook de 

dertiger Amohoro (Vrede) die ten tijde van 

de genocide geboren is. En een andere 

heet Democarasi (Democratie) en is 

geboren in politiek onrustige tijden.  

Naamgeving kan ook een wens zijn voor 

een menselijke eigenschap: zo heet de 

dochter van de directeur van het CPPA 

Penelope: in de Griekse mythologie staat 

Penelope voor ‘trouw’ omdat koningin 
Penelope twintig jaar wachtte op haar 

oorlogvoerende en door de Middellandse 

Zee schuimende Odysseus. 

Wat de broeders betreft: ook hun 

communauteit en hun gebouwen (op 100 

meter afstand van de boerderij van het 

CPPA) zijn een erfenis van broeder Cyriel. 

Momenteel zijn ze met drie (broeder Jean-

René, broeder Julien en broeder Jean 

d’Amour (Janneke van de Liefde). Ze 

werken alle drie in de school van Kirenge 

(zie verder) en het zijn vooral aangename 

en gastvrije buren. Als je er ’s avonds op 
bezoek gaat, staan ze erop dat je mee-eet 

en vooral: de smaakvolle Rwandese pils 

met de mooie naam ‘Skol’ staat altijd koud. 

Terugkomend op de naamgeving: buiten 

die verrassende, mooie en betekenisvolle 

naam krijgen de kinderen ook een 

katholieke naam. Ze noemen die naam 

‘nom d’église’. Een kind kan dus heten: 
Irankunda Jeanne d’Arc. Irankunda 
betekent ‘Hij houdt van mij’ en Jeanne 
d’Arc is een heilig verklaarde vrouw die 
haar naamdag heeft op 30 mei. En voor die 

‘nom d’église’ zijn alle heiligen van de 

kalender goed. Die nom d’église is nog een 
uitloop van het katholieke koloniale 

verleden. Een andere herinnering aan het 

koloniale verleden is het Rwandese woord 

voor school. School in het Kinyarwanda (de 

Rwandese taal) is ishuli. Dit komt van het 

Duitse woord ‘Schule’: de Duitsers waren 
eind 19de eeuw de eerste Europese 

kolonisator van het Rwandese volk. Spijtig 

genoeg was de overgang van de  19de naar 

de 20ste eeuw nog steeds een periode 

waarin er gemarchandeerd werd met 

landen en volkeren en hebben de Belgen 

na Wereldoorlog I de kolonie geërfd (als 

oorlogsbuit). Sinds 1962 is Rwanda 

onafhankelijk. 

Tussen haakjes: al wat ik schrijf over 

naamgeving is ‘van horen zeggen’ en dus 
niet-wetenschappelijk onderbouwd. Als er 

dingen zijn die niet kloppen: mea culpa. 

Ook verrassend hier in Rwanda: het 

lesrooster.  De leerlingen (laat ons als 

voorbeeld de lagere school nemen) zitten 

11 lesuren per dag op school. En dat vijf 

dagen na elkaar. Let wel: een lesuur duurt 

40 minuten. Maar dat wil toch nog zeggen 

dat ze een lange dag op school zijn, van 

ongeveer 7.30 u tot ongeveer 16.30 u. 

Rond de middag is er een pauze. En dan 

krijgen de kinderen ook een maaltijd. De 

onderdirecteur Jean-Marie vertelt me dat 

ze ook graag tijdens de ochtend een ontbijt 
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willen aanbieden, maar hiervoor zijn spijtig 

genoeg geen middelen. Dus: de kinderen 

vertrekken met een lege maag naar school, 

moeten tot vijf km en meer, soms bergop 

wandelen, hebben zes lesuren in de 

voormiddag en krijgen dan hun eerste 

maaltijd van de dag. Droefenis alom. 

Maar de lessen zijn plezierig en levendig.  Ik 

assisteer tijdens de lessen van o.a. meester 

Cyprien. De kinderen zijn actief en 

goedlachs. Maar als de kinderen op het 

eind van de les de tekst van het bord 

moeten overschrijven in hun schriftje, 

kijken sommigen een beetje beduusd naar 

hun bank. Ze hebben geen balpen. Hoe 

triestig is dat. Al het schoolmateriaal dat ik 

bij me had, ben ik de eerste dag al kwijt. De 

spijt dat ik niet meer bijhad, is groot. 

Ik ga ook op bezoek in het middelbaar. Ook 

hier zijn de lokalen nieuw en mooi (met 

dank aan de sponsors), maar de leerlingen 

zitten soms met drie op een bank. Meester 

Lucien zegt me dat er nood is aan extra 

banken. En da’s begrijpelijk: grote jongens 
en meisjes met drie op een bankje is geen 

zicht. En het is vooral onpraktisch voor 

deze bijna volwassenen. Geen wonder dus 

dat het schoolmeubilair dat in de 

werkplaats van het CPPA gemaakt wordt, 

meer dan welkom is. 

Directeur Emmanuel toont me ook de 

kleuterafdeling. De kleuters en hun 

juffrouwen zitten in de oude, nog niet 

gerenoveerde gebouwen. Hier is het echt 

wel schrijnend: meer dan 55 kleuters in een 

klas die ik eerder de naam ‘kruipkot’ zou 

geven. En met vijf op één bankje. Arme 

kindjes. De directeur laat me verstaan dat 

hij graag nieuwe klassen zou willen voor de 

kleuters. En ook de bouw van een eetzaal 

zit in de planning. De grond is er. Maar er 

zijn spijtig genoeg geen middelen. 

Ik heb ook de school in Kirenge bezocht. De 

gronden van de school grenzen aan de 45 

hectare landbouwgrond van het CPPA. Ook 

hier krijg ik de kans te assisteren en is er 

een vraag om te helpen in de leesklassen 

(Engels). De school is privé en in handen 

van de broeders van de Christelijke 

Scholen. Privé wil zeggen dat het 

schoolgeld in principe hoger is dan het 

schoolgeld voor de publieke scholen. Veel 

hoger?  Daar geven de broeders geen 

antwoord op. Wel proberen ze, zoals in alle 

privéscholen (die meestal christelijk 

geïnspireerd zijn), zoveel mogelijk sponsors 

te vinden voor hun leerlingen. En daarmee 

zouden ze de kosten (voor de minder 

gegoede gezinnen) vergelijkbaar kunnen 

maken met de kosten in de publieke 

scholen. In deze privéschool van de 

broeders van de Christelijke Scholen 

spreken de leerlingen opmerkelijk beter 

Engels dan de leerlingen in de school van 

Kisaro. En de leerlingenaantallen in de 

klassen zijn beduidend lager. Kan ik daaruit 

besluiten dat het onderwijs van een hoger 

niveau is? Da’s moeilijk om dat te 

besluiten. De kinderen van enkele  

werknemers van het CPPA gaan naar deze 

privéschool in Kirenge. Volgens die 

werknemers (Gaspard en Dominique) is het 

schoolgeld amper hoger dan in de school 

van Kisaro en da’s goed nieuws. 
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Samenvattend, wat de scholen betreft: 

veel kinderen van Kisaro gaan naar de 

publieke school in Kisaro (Murama). 

Sommige werknemers van het CPPA die in 

Kirenge wonen (het dorp Kirenge grenst 

aan de gronden van het CPPA) kiezen 

ervoor hun kinderen naar de plaatselijke 

privéschool van de broeders te sturen. 

Indien de broeders van de Christelijke 

Scholen erin slagen sponsoring te vinden 

voor deze kinderen, is de school niet zo 

veel duurder dan de school in Kisaro. De 

kinderen van Kirenge zijn wel iets 

bevoordeeld: ze krijgen niet enkel een 

middagmaal, maar ook een ontbijt. De 

klassen zijn kleiner en het onderwijs van 

het Engels lijkt me beter. Ten slotte is er 

nog een groep kinderen van de gemeente 

Kisaro - met ongeveer 8000 inwoners - die 

spijtig genoeg niet naar school gaat. De 

reden? De ouders kunnen het niet betalen 

(schoolgeld en uniform). En da’s erg 
droevig. Je komt die kinderen in de 

namiddag tegen, bergop, terug van de 

bron, blootsvoets, met een jerrycan van 10 

liter op het hoofd. Tot nu toe hebben deze 

kinderen geen kans om te leren lezen, 

schrijven en rekenen. En da’s echt wel 

triest. 

Gaspard en Dominique 

Gaspard en Dominique zijn arbeiders in de 

tuinbouwafdeling van het CPPA. Gaspard 

zit in een droeve situatie: zijn echtgenote is 

onlangs overleden en hij staat alleen in 

voor de opvoeding van zijn drie jonge 

kinderen. Dominique heeft het ook niet 

makkelijk: hij is doofstom. Maar via 

Gaspard en door de gebarentaal van 

Dominique lukt het me om met hen te 

communiceren (in het Frans). Het doet me 

deugd om Gaspard, Dominique en nog 

andere werknemers van het CPPA te leren 

kennen. Ook is het fijn om af en toe ‘s 
avonds enkelen van hen te zien in het café-

restaurant van de broeders (de buren van 

het CPPA): ze komen er naar het 

wereldkampioenschap voetbal kijken. En 

zolang Marokko wint, is het feest in Kisaro. 

Net als elke Afrikaan supportert de 

Rwandees voor de laatst overblijvende 

Afrikaanse ploeg in de eindronde van het 

WK. En da’s wel opvallend, dat Afrika-

gevoel. Ook wat mij betreft mag Marokko 

winnen: een feestje tijdens de eenzame 

avondlijke uren sla ik niet af.  

Gaspard en Dominique zijn harde werkers. 

Ook al hebben ze het helemaal niet breed, 

ze slagen erin hun kinderen te laten 

studeren, te kleden (minimaal), te voeden 

(het hoogstnodige) en vooral te overladen 

met een berg optimisme. Via deze en 

andere werknemers leer ik ook het CPPA 

kennen. De akkerteelt is overweldigend. Er 

zijn immense maïs-, bonen-, gerst- en 

tarwevelden die trapvormig - via terrassen 

- de hoogte ingaan. En de grond is ontzet-

tend vruchtbaar: zo zie je bijvoorbeeld de 

tarwe letterlijk groeien. De gehele heuvel 

van 45 ha is gecultiveerd. 50 jaar geleden 

was het een stuk natuur, maar broeder 

Cyriel heeft er eerst wegen op aangelegd 

en heeft dan, stap voor stap, alles 

geterrasseerd. En het oogt nog steeds 

enorm professioneel: geen druppel water 

gaat verloren op de horizontale, of beter 

gezegd, bijna horizontale terrassen, want 

de tegenhelling van enkele graden op de 

terrassen zorgt ervoor dat de stortbuien 
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(die er massaal zijn) geen tijdelijke beken of 

riviertjes doen ontstaan: het water vloeit 

daar waar men wil dat het vloeit en blijft zo 

steeds op en in de heuvel.  En het 

regenwater op de zandwegen wordt met 

afvoergootjes terug naar de terrassen 

geleid. Alles is ingenieus bedacht en wordt 

met kennis van zaken onderhouden.  

Gaspard en Dominique zijn eigenlijk 

tuiniers: het CPPA heeft ook een aantal 

kleine hofjes met rode biet, wortelen, 

salade, uien, en nog veel groentesoorten 

die allemaal groeien als kool en soms als 

dusdanig vernoemd worden: rode kool, 

witte kool en broccoli (deze laatste is 

blijkbaar ook een kool). Het CPPA staat niet 

enkel voor landbouw: de metselafdeling 

helpt o.a. met de scholen-bouw in de 

buurt. De schrijnwerkerij maakt 

schoolbankjes. In het atelier worden 

kruiwagens gemaakt. De bakkerij bakt nog 

echt boerenbrood. De typische (goede!) 

geur van de varkensstallen brengt me terug 

naar mijn kindertijd met de jaarlijkse slacht 

van het varken (pure nostalgie). En 

tenslotte is de slagerij met haar 

uitstekende slagers een begrip tot ver 

buiten de grenzen van de provincie Noord. 

M.a.w. het bedrijf bloeit en da’s mooi om 
zien en een pluim voor alle werknemers op 

alle niveaus. 

Genieten van de natuur  

Terugkomend op broeder Cyriel en zijn 

terrassen: hij was een boer en zoals bijna 

elke boer (overal in de wereld) maakte hij 

op zondag een wandeling met zijn hond 

rondom zijn prachtige landbouwgronden. 

Elke zondag? En over de gehele 

oppervlakte? Dat weet ik niet. Maar wat ik 

me wel herinner, is dat hij kon genieten van 

de vogels boven zijn landerijen, specifiek 

de wevervogels. Dus kon ik het niet laten 

om tijdens mijn namiddagwandelingen de 

wevervogels te gaan zoeken en te 

determineren. Ook hier was de oogst 

groot: op de landerijen zag ik de 

baglafechtwever en aan de bron van 

Kirenge, waar broeder Cyriel in zijn 

beginjaren water ging halen, leeft een 

grote kolonie van maskerwevers met 

specifiek geweven hangnesten. Wat ook 

plezierig was: enkele werknemers van het 

CPPA en van de broeders van de 

Christelijke Scholen genoten net zoals ik 

van de natuur en hielpen me met het 

determineren van de vogels: niets is zo fijn 

als om in je eigen omgeving oog te hebben 

voor alles wat er rondom je leeft. En het is 

mooi om zien dat de bewoners van de 

heuvels, hoe arm ze ook zijn, echt genieten 

van hun overweldigende natuur. Je moest 

de vogels ook niet ver gaan zoeken: in de 
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bloementuin waar ook het gedenkteken 

van broeder Cyriel staat, fladderen zowaar 

drie soorten honingzuigers met hun lange 

gekromde snavel richting bloemblaadjes: 

de emeraldhoningzuiger, de ornaat-

honingzuiger en de roodborsthoningzuiger 

(deze laatste is zo mooi dat het de moeite 

waard is om te googelen). En rondom de 

boerderij vliegen de imposante geel-

snavelwouw (hij zou de kleine biggetjes uit 

de open varkensstal roven?), de Afrikaanse 

roodborsttapuit, de augurbuizerd (lijkt op 

onze buizerd, maar heeft een prachtige 

rood-oranje staart die vooral opvalt als hij  

vliegt), de vuurvinkjes en vooral de 

zwaluwen die we in de zomer bij ons zien: 

de gierzwaluw, de huiszwaluw en de 

boerenzwaluw. Maar ik snap deze drie 

laatste dat ze terugkeren naar Europa, 

want de vliegjes (hun exclusieve voedsel) 

zijn hier ontzettend klein.  

Uiteraard waren er nog heel veel andere 

soorten prachtige en verrassende vogels, 

maar ik ga dat de lezer besparen, want 

ornithologie zit niet in de doelstellingen 

van Kisaro.be. 

 

 

Fiscale attesten en legaten (redactie) 

Wie een bedrag overschrijft van minstens 

40 euro op jaarbasis, krijgt van ons begin 

2023 een fiscaal attest.  

Het overgeschreven bedrag gaat 

rechtstreeks naar het project in Kisaro, en 

in ons tijdschrift lees je waaraan het 

besteed wordt.  

Voor elke euro die jij bijlegt, betaalt de 

Belgische schatkist jou fiscaal bijna een 

halve euro terug. 

Wil je je bijdrage spreiden over het jaar, 

dan geef je je bank een bestendige 

opdracht om elke maand een (klein) 

bedrag over te schrijven op onze rekening. 

Ooit gedacht aan een legaat? Legateren is 

een vorm van schenken waarbij de gift aan 

de begunstigden gebeurt na het overlijden, 

zodat je er tijdens je leven de volledige 

controle over houdt. 

Het legaat is een schenking die je doet in 

een testament. Een testament is een 

persoonlijk document waarin  je aangeeft 

aan wie je na je overlijden goederen uit je 

nalatenschap wenst over te laten.  Een van 

de mogelijkheden is het ‘bijzonder legaat’.  

Je schenkt een bijzonder legaat wanneer je 

één of meer begunstigden uitdrukkelijk 

een bepaald bedrag of een bepaald goed 

toekent in je testament. De begunstigde 

kan een organisatie zijn en het goed dat je 

toekent kan roerend zijn (bijvoorbeeld 

geld, effecten,…) of onroerend (grond, 
huis,…). 

Een testament is een persoonlijk document 

maar je kan het laten opstellen door een 

notaris. 

Over nalatenschap en het opstellen van 

een testament vind je heldere antwoorden 

in de brochure die je kan lezen als je inlogt 

op 

https://mail.telenet.be/service/home/~/?

auth=co&loc=nl&id=946313&part=2 

 

https://mail.telenet.be/service/home/~/?auth=co&loc=nl&id=946313&part=2
https://mail.telenet.be/service/home/~/?auth=co&loc=nl&id=946313&part=2
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Juvenal Gahima, de rechterhand van Cyriel ging met 

pensioen (Marc Dedecker) 

De startjaren van broeder Cyriel in Kisaro 

waren moeilijk. Zeker toen hij de beslissing 

nam om de school van Byumba vaarwel te 

zeggen en het volk in het dorp te 

bekwamen in landbouwtechniek. Het 

schoolbestuur was niet bijster enthousiast, 

zo’n leraar wilden ze bij zich houden maar 
de broeder hield voet bij stuk. Hij vond dat 

het ogenblik gekomen was om kennis in de 

praktijk om te zetten. Maar eerst moest hij 

de velden cultiveren, wat in de praktijk 

neerkwam op het terrasseren van de 

heuvels. Een gigantische opdracht. Alleen 

zou dat niet lukken, hij had hulp nodig, 

mannen die de handen uit de mouwen 

wilden steken. Om met volle kruiwagens op 

en af te zeulen, de grond te bewerken tot 

hun handen vol eelt stonden, en achteraf 

te zaaien. Juvenal Gahima was zo’n knaap 
die mee wou doen. Hij is een van die 

jongeren geweest die met een enorme 

wilskracht meedeed. Hij is afkomstig van 

Byumba, van een boerengezin met zeven 

kinderen en was van jongs af aan van plan 

om naar een landbouwschool te gaan. Zo 

leerde hij Cyriel kennen. Hij was nog een 

knaap toen Cyriel vertrok en hij ging 

dadelijk mee, een dag per week, om te 

terrasseren. Geleidelijk leerde hij ervaren 

wat het werk meebracht. En hij is er 

gebleven. Het type dat door de landbouw 

een levensdroom in vervulling zag gaan. 

Juvenal begon later na de werktijd in Kisaro 

met een eigen bedrijfje van 1 hectare om 

aardappelen en maïs te kweken, 6 varkens 

vet te mesten en 3 koeien te onderhouden. 

Hij kreeg er eten voor terug. Op het 

centrum in Kisaro leerde hij meer stielen: 

groenten kweken, en hij was 10 jaar 

slachter, een vak dat hij leerde van Jean 

Franco.  

Juvenal werd geleidelijk de rechterhand 

van Cyriel en kreeg de verantwoorde-

lijkheid om de wekelijkse vracht groenten 

naar Kigali voor te bereiden. Geen 

eenvoudige opdracht. De diverse soorten 

moesten zorgvuldig en in juiste hoeveel-

heid geladen worden en vooral: er moest 

voor gezorgd worden dat wat eerst werd 

geladen, in de hoofdstad het laatst mocht 

gelost worden. Dit veronderstelde overleg 

en overzicht en het feit dat Cyriel deze 

opdracht aan Juvenal toevertrouwde, is 

een bewijs van zijn kunde. Dat is wat je nu 

nog hoort: Cyriel vertrouwde hem honderd 

procent omdat de knaap bekwaam was en 

een hart had voor Kisaro.  

Het was onmogelijk om met een getrouwe 

van Cyriel te spreken en aan de verleiding 

te weerstaan om over de oorlog te 

beginnen. Juvenal maakte eveneens wat 
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mee, maar is het land nooit uitgevlucht. 

Twee keer moest hij de benen nemen, 

vertelt hij, een eerste keer met zijn drie 

kinderen van toen en zijn zwangere vrouw, 

de tweede keer om drie maanden weg te 

blijven. Dat was in Gaseke. Juvenal is vol 

van de persoon Cyriel. In Kisaro was veel 

armoede. ‘Bedrijf landbouw op mijn 
manier, zei Cyriel. En je zult geen honger 

hebben. Maar ook niet rijk worden.’ Zo is 
het ook uitgekomen. Nu gaat Juvenal met 

pensioen. Kisaro is hem dank verschuldigd. 

Laat dit verslagje een extra bijdrage zijn.   

 

Bij ons in Limburg… (redactie) 

We kregen een fantastisch bericht van de 

vzw Zuiderlicht. Vzw Zuiderlicht is de 

charmante tweedehandswinkel gelegen in 

het Genkse Shopping Twee en beheerd 

door vrijwilligers. Ze hebben zich tot doel  

gesteld om steun te verlenen aan 

initiatieven van Genkse verenigingen in het 

Zuiden en deze te promoten. Wij ontvingen 

in totaal 4.000 euro die we volledig 

besteedden aan de aankoop van 

materialen om in onze ateliers in Kisaro 

schoolmeubilair te maken voor de klassen 

die we renoveerden in Rubona. Als je in 

Genk bent, loop eens binnen in deze leuke 

winkel!  

De Genkse Noord-Zuidraad nodigde ons uit 

op zijn nieuwjaarsreceptie. Uiteraard 

gingen we daar op in; een uitgelezen 

moment om andere mensen met 

belangstelling voor het Zuiden te 

ontmoeten.  

We waren er ook met meerdere 

bestuursleden bij toen de Vierde Pijlers bij 

ons een netwerkevent voor internationale 

solidariteit organiseerde met o.a. Koen 

Vanmechelen (Labiomista) en Els Hertogen 

(11.11.11).  

 

Aan Stelimo (Steunpunt Limburgse 

missionarissen en ontwikkelingssamen-

werking) vroegen we om ons te helpen om 

enkele lokalen te verfraaien in twee 

deelparochies, Murama en Nyampanika; 

we leven in goede hoop. 

 

…in Vlaanderen… (redactie) 
 

Anzegem kende (via de vzw VRV Umubano) 

een subsidie toe van 1.100 euro; ook dit 

bedrag wordt omgezet in schoolmeubilair. 

Waarom dat nodig is las je in het verslag 

van Stefan, eerder in dit nummer. We 

dienden eveneens een aanvraag in bij de 

Vierde Pijlers voor 1.000 euro, je raadt het 

al: om schoolmeubilair te maken, want er 

zijn veel nieuwe klassen die dat nodig 

hebben! 
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…en in Kisaro (Gerard Moerman)

Ook in Kisaro draait alles op volle toeren.   

Begin maart is de metalen dakstructuur 

geplaatst op blok 1A van de droogschuur in 

het Centrum en is gestart met de plaatsing 

van de dakplaten; de dakgoten en 

toebehoren zijn besteld.   

Half maart werd gestart met de bouw van 

blok 2 van de school van Muyanza, waarin 

vier klassen gehuisvest zullen worden; dit is 

een werk dat via de vzw VRV Umubano 

gesubsidieerd wordt door de provincie 

West-Vlaanderen.  

In de werkplaatsen wordt volop gewerkt 

aan de fabricage van schoolmeubilair voor 

de klassen van Rubona. De materialen 

daarvoor worden aangekocht met de giften 

van Zuiderlicht, Anzegem, en andere. 

Het labo voor de kunstmatige inseminatie 

van varkens werd netjes opgeknapt en van 

een tegelwand voorzien. Dat leidde tot een 

gunstig inspectieverslag. 

Nog goed nieuws! De (oude) tractor (zie 

dagboek van Paul) is hersteld en draait 

weer dat het een lieve lust is. 

In januari kwam de familie van mijn 

overleden neef Jo Wieme naar Kisaro. 

Onze trouwe lezers kennen Jo als een 

bekwaam mecanicien voor de tractoren. 

Jaarlijks kwam hij naar Kisaro en hielp hij 

het Centrum met raad en daad vooruit. Hij 

was een vriend van het dorp.  

Zijn familie plaatste een aandenken in het 

herdenkingsmonument van broeder Cyriel 

en woonde een herdenkingsviering bij in de 

kerk van Murama. 

In februari kwamen er sympathisanten uit 

Zulte en Nevele op bezoek. Ik heb de twee 

groepen begeleid tijdens een reis door het 

land van de duizend heuvels. In het volgend 

nummer lezen jullie daar meer over. 

 

Jaarverslag en financiën in 2022 (Marinette Willems) 

Het jaarverslag 2022 werd zopas goedgekeurd door de algemene vergadering van de vzw 

Comité Kisaro. In een document van 26 blz. wordt een overzicht gegeven van de werking in 

het Noorden, bij ons dus, en in het Zuiden, in Kisaro. Uiteraard wordt daarin heel wat aandacht 

besteed aan de viering van het vijftigjarig bestaan van onze vereniging. Wie dit verslag digitaal 

wil ontvangen kan een mailtje sturen naar jef.gabriels@telenet.be. Een van de volgende 

mailto:jef.gabriels@telenet.be
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dagen wordt dit verslag ook toegevoegd op onze website, www.kisaro.be, waar je het rustig 

kan lezen en waar je kan vaststellen hoe de middelen besteed worden die we mede dankzij 

jou samenbrengen. 

Omdat wij de gewoonte hebben je nauwgezet op de hoogte te houden van de financiële 

toestand vind je hieronder een overzicht van de rekening van de voorbije twee jaren (2020 en 

2021) evenals het budget voor 2023. 

 REKEN. 2021 BUDGET 2022 REKEN. 2022 BUDGET 2023 

SALDO 31/12/N-1 € 224.986,39 € 232.175,13 € 232.175,13 € 235.590,84 

ONTVANGSTEN     

GIFTEN                                                    € 45.872,00 € 50.000,00 € 53.000,67 € 50.000,00 

ACTIES € 500,00 € 500,00 € 3.900,00 € 3.000,00 

RWANDADAG € 5.105,85 € 6.000,00 € 8.887,05 € 7.000,00 

SUBSIDIES € 19.980,00 € 17.000,00 € 17.857,63 € 17.000,00 

VERKOOP BOEK € 485,00 € 1.000,00 € 1.482,00 € 450,00 

UITZONDERLIJKE ONTVANGSTEN € 0,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 

INTRESTEN BANK € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTAAL ONTVANGSTEN € 71.942,85 € 74.500,00 € 89.077,35 € 77.450,00 

BEGINSALDO + ONTVANGSTEN € 296.929,24 € 306.675,13 € 321.252,48 € 313.040,84 

UITGAVEN     

AANKOPEN EN VERZENDEN € 17.279,16 € 10.000,00 € 36.856,18 € 10.000,00 

DRUKWERKEN/POST/TELEFOON € 2.855,44 € 3.500,00 € 3.642,60 € 4.000,00 

UITZ. KOSTEN (boek, viering) € 0,00 € 2.000,00 € 14.566,91 € 0,00 

RWANDADAG € 1.791,17 € 5.000,00 € 3.508,37 € 4.000,00 

BANKKOSTEN € 189,25 € 200,00 € 129,20 € 200,00 

ALLERLEI/WERKING € 2.639,09 € 3.000,00 € 3.549,17 € 4.000,00 

SPECIEN KISARO € 40.000,00 € 50.000,00 € 23.159,21 € 50.000,00 

TOTAAL UITGAVEN € 64.754,11 € 73.700,00 € 85.661,64 € 72.200,00 

SALDO EIGEN DIENSTJAAR € 7.188,74 € 800,00 € 3.415,71 € 5.250,00 

SALDO OP 31/12/N € 232.175,13 € 232.975,13 € 235.590,84 € 240.840,84 

http://www.kisaro.be/
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Ook in 2022 konden we weer heel wat 

middelen ter beschikking stellen van onze 

vrienden in Kisaro. We kochten  en 

verzonden o.a. voor bijna 37.000 euro aan 

goederen, waarvan de kruiwagenwielen en 

-banden het grootste deel uitmaken. Met 

deze goederen worden in de ateliers in 

Kisaro kruiwagens geproduceerd voor 

eigen gebruik maar vooral voor verkoop. 

Bovendien schreven we iets meer dan 

23.000 euro over naar de ngo in Kisaro, 

vooral bedoeld om de bouw van nieuwe 

schoollokalen te financieren. 

Ook gaven we een flink bedrag uit aan het 

jubelboek en de viering van ons vijftigjarig 

bestaan, maar daar staan dan weer een 

aantal bijzondere ontvangsten (subsidies) 

tegenover en een fikse verhoging van de 

giften evenals een sterke stijging van de 

ontvangsten uit onze succesvolle Rwanda-

dag. 

Merk ook op dat de drukwerken en de 

werkingskosten elk amper 5% van de 

uitgaven vertegenwoordigen. 

Wat gebeurde er in Kisaro met dat geld? 

In het kader van het programma 

‘regenwaterputten’ werd in Nyampanika, 
een van de deelparochies, een put 

gebouwd van 10 m³. 

De school van Rubona, meer dan veertig 

jaar oud, krijgt drie nieuwe blokken 

klaslokalen (in totaal 11 klassen). Blok 1 en 

2 werden intussen voltooid en in gebruik 

genomen, blok 3 is in uitvoering en wordt 

begin 2023 in gebruik genomen. (Elders, op 

blz. 10, lees je dat de officiële inwijding op 

13 februari plaatsvond). 

In Gitatsa werd een bijkomende klas 

gebouwd voor de leerlingen van het zesde 

leerjaar, zodat ook zij nu in hun 

deelgemeente naar school kunnen  gaan. 

Voor een eerste fase van de school van 

Muyanza werd een subsidie aangevraagd 

en bekomen; de uitvoering gebeurt in 

2023. 

In het Centrum zelf wordt geïnvesteerd in 

een eerste fase van de droogschuur; de 

werkzaamheden zijn in uitvoering en de 

droogschuur zal in 2023 in gebruik kunnen 

worden genomen. 

Uiteraard gaan er ook middelen naar de 

opleiding van jonge boeren.In ons budget 

voor 2023 voorzien wij 

voorzichtigheidshalve iets minder ont-

vangsten uit giften omdat we denken dat 

we in 2022 konden genieten van een piek 

n.a.v. de viering van ons vijftigjarig bestaan.  

We zullen in 2023 geen container 

verzenden, maar het project hoofdzakelijk 

ondersteunen door geld over te maken aan 

de ngo in Kisaro, die dan de betalingen ter 

plaatse uitvoert. Toch zullen we ook een 

beperkt aantal goederen (o.a. 

vervangstukken voor de voertuigen) in 

België aankopen en meenemen of 

verzenden. 
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Hoe wil jij je tijdschrift ontvangen? (redactie) 

Als je dit artikeltje op papier leest, betekent het dat jij een van de achthonderddertig abonnees 

bent die ons tijdschrift via de post ontvangen. Aan de andere kant stijgt het aantal digitale 

abonnees ieder trimester. 

Als je ons tijdschrift viermaal per jaar in gedrukte vorm wil blijven krijgen, moet je helemaal 

niets doen. Maar als je het (enkel) digitaal wil lezen (zodat je ook de foto’s in kleur kan 
bekijken) stuur je een mailtje naar guywillems@telenet.be. 

 

Onze mailadressen (redactie) 

Coördinator Genk-Kisaro: gerardmoerman42@gmail.com.  

Secretaris: swartenbroekxg@gmail.com. 

Penningmeester: marinette.willems@hotmail.com 

Adjunct-secretaris en digitaal tijdschrift: guywillems@telenet.be.  

Archivaris: ackermans.genk@gmail.com 

Voorzitter: jef.gabriels@telenet.be. 

 

Onze website: www.kisaro.be (redactie) 

 

 

 

Als je echt mee wil zijn, surf dan elke 

week eens naar onze website. Die is 

heel eenvoudig opgevat: je vindt er 

niet alleen actuele berichten, maar 

ook alle nummers van ons tijdschrift.  

 

 

 

mailto:guywillems@telenet.be
mailto:swartenbroekxg@gmail.com
mailto:jef.gabriels@telenet.be
http://www.kisaro.be/
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