
Het merkwaardige leven van 
broeder Cyriel, geboren Jules Wieme.

Omdat hij van hen hield

 Monitoren die het werk verder zullen zetten.

Dankbaar aandenken aan broeder Cyriel, broeder van 

de Christelijke Scholen. Hij zag het levenslicht als Jules 

Wieme in  Huise-Lozer op 24 augustus 1922, werd in-

gekleed te Groot-Bijgaarden op 7 september 1941 en 

kwam naar de communiteit van Bokrijk op 10 januari 

1946. Vanaf 1 september 1972  stelde hij zich geduren-

de 42 jaar integraal ten dienste van Rwanda, bewogen 

door zijn medemensen en gedreven door de woorden 

van Jezus: “Geef hun te eten”. Hij keerde terug naar 

het vaderhuis op 13-01-2015.

voorzitter van de vzw, 

J.-M. Mugemana (+)

Jonge boeren 
van vroeger.



Dit boekje is  een persoonlijk aandenken voor de intimi tijdens de 
afscheidsdienst en is niet openbaar verkrijgbaar. Het werd in een kort 
tijdsbestek geschreven en bevat mogelijk enkele onjuistheden.


